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Uit de kerkenraad

We hebben een heel geslaagde Paasdienst met
ontbijt en een zeer interessante gemeenteverga-
dering achter de rug. Meer hierover kunt u op de
volgende bladzijden lezen.

De datum voor de volgende Startzondag ligt vast
namelijk op 6 september. Over de plaats waar we
deze organiseren, denken we nog na.

Het bestuursorgaan heeft een noodplan uitge-
werkt ingeval van evacuatie van het kerkgebouw
(b.v. bij brand). Dit noodplan moet eerst nog wat
verfijnd worden, maar daarna zal er een aange-
kondigde evacuatieoefening voor de kerkgangers
gehouden worden.

Deze maand staan we rond Hemelvaart en Pink-
steren stil bij Jezus' Hemelvaart en het ontvangen
van de Heilige Geest. We worden opgeroepen om
het licht van God uit te delen. Komt u de kerk-
diensten met ons meevieren?

Bea Baetens
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Hoeveel tijd er ook verstreken is, de ochtend van 5 april voelt nog altijd als gisteren. Terwijl de
dag nog maar net begon te gloren, liet ik op deze eerste Paasdag de paarden van de apostelen
(lees: mijn voeten ) even rusten en sprong ik op de fiets - kwestie van zeker niet te laat in de kerk
te zijn.

In een van mijn betere momenten had ik namelijk beloofd een handje toe te steken bij het paas-
ontbijt, dat al weken eerder met veel enthousiasme was aangekondigd in de gemeente waar ik
intussen al tien jaar God mag dienen.

Toen ik aankwam, waren de koster en zijn vrouw al flink op dreef. Mooi gedekte tafels en de geur
van versgemalen koffie - die op dat vroege uur dienstdeed als een soort heilig aroma - zetten
meteen het Pavlov-effect in gang: mijn mond deed spontaan mee. Ik kon nog maar net Zalig Pa-
sen wensen of daar arriveerde de hulp uit Oostende, goedgemutst en met een vleugje zeelucht
in hun kielzog. Het was meteen duidelijk: dit kwartet was perfect op elkaar ingespeeld. Niemand
hoefde iemand iets uit te leggen - iedereen wist precies wat te doen. Ik ook... of toch ongeveer.

Om hen niet in de weg te lopen (je moet het werk tenslotte zo aanpakken dat er ook ruimte is
voor anderen), trok ik mij terug in de consistorie. Een plek waar niet storen verrassend goed lukt.
Daar, in alle rust, kon ik niet anders dan dankbaar zijn. Dankbaar tegenover Degene die - ook
wanneer ikzelf graag de touwtjes in handen houd - de ware regisseur van mijn leven is. Dankbaar
voor de mensen die Hij de voorbije dertig jaar op mijn pad heeft gebracht, sinds ik predikant ben.
Mensen die me hielpen in mijn, soms niet zo eenvoudige, taak, maar met wie het altijd goed
samenwerken was.



Paaslicht

Oneindig mooi Licht

In kleuren en geuren

Omarmt me, verwarmt me

Ik ruik het, ik proef het,

Licht in alle geuren en kleuren
Wat is toch dat licht?

Jezus zelf is het licht!

Hij omringt en omarmt me,

In gedachten zag ik de jaren voorbijglijden en
kon ik alleen maar dank u wel zeggen. Aan
de vier kerkenraden en besturen waarmee ik
mocht werken, en aan de gemeenteleden met
wie onze wegen zich kruisten. Tilt me op en verwarmt me,
En terwijl ik daar zat te mijmeren, stroomde de In zijn Licht mag ik leven.
kerk langzaam vol. Mensen namen plaats aan Ik geef mij over aan Hem,
tafels die niet alleen mooi gedekt waren, maar : zing voor zijn aangezicht
intussen ook rijk gevuld, zoveel lekkers dat je : \Mijn zonden vergeven.
echt niet wist waar eerst te beginnen! Met het wonder van Pasen
Is alles wat dood is

Het was heerlijk. Dankjewel aan alle helpende Voor altijd verdreven.
handen en ook aan u, die mee kwam eten en
vieren dat Christus waarlijk is opgestaan. Loes Hogeweg

(Voorgedragen door Bert Deroo)

ds. Tihamér Buzogdny

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 31 mei 2026

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden van uw
bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
i Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Kerkbrief enkel digitaal ?

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten).

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief?
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com
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Terugblik

12 april| Gemeentevergadering

De gemeentevergadering bestond uit twee delen namelijk de verkiezingen en de bespreking van
het gemeenteverslag.

Bijzondere punten die bij de bespreking o.a. aan bod kwamen.

- Martine De Jonge wordt voorzitter van de kerkenraad, een functie die ds. Tihamér
Buzogany tot nog toe ad interim waarnam.

- Er zijn voor het ogenblik serieuze gesprekken gaande over de toekomst van o.a. onze
gemeente, in navolging van de pistes van de strategische denktank, die in maart
samenkwam in Ucimont.

- De Bijbelstudies op vrijdagnamiddag zijn een groot succes. Toch zijn sommigen van
oordeel dat we opnieuw moeten nadenken over Bijbelstudies s avonds, meer bepaald
voor personen die werken.

- De financién van onze kerk zijn solide. De exploitatiekosten worden gedekt door de
Stad Gent (+ 14.000 euro), de collectes uit de gemeente (+ 20.000 euro) en tegemoet-
koming vanuit de vzw De Vlaamse Olijfberg (+ 10.000 euro).

De Stad Gent heeft een tijd geleden de vergoeding voor het betalen van onze gemeente-
bijdrage aan de centrale kas geschrapt. Ook andere gemeenten binnen het district Oost-
en West-Vlaanderen bevinden zich in deze situatie. Uit solidariteit met deze
gemeenten kwam het binnen het district tot een herschikking van de gemeente-
bijdragen voor de centrale kas.

- Wat betreft het straathoekwerk, kwam de vraag of dit werk niet door de Stad Gent kan
ondersteund worden. De Stad mag immers dankbaar zijn dat dit werk gebeurt voor de
daklozen. Ds. Ransijn is van mening dat de Stad Gent voor zo’n aanvraag niet zeer happig
zal zijn. Aangezien zij vanuit de Kerk werkt, kan zij zeer zelfstandig en onafhankelijk van
de plaatselijke overheid werken, hetgeen een waardevol goed is.
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Terugblik

- IKB: Marijke Schaefer is sinds jaar en dag namens de Brabantdamkerk lid van het Inter-
kerkelijk Beraad in Gent en gezien haar leeftijd zou ze graag de fakkel overdragen
aan iemand jonger. Aletta Rambaut, die al zeer betrokken is in de oecumene, stelt
zich hiervoor kandidaat vanaf september 2026.

Tot slot werd erop gewezen dat we ons gelukkig mogen prijzen met de open en transparante
sfeer binnen onze kerk en dat we er alles aan doen om deze te handhaven. Zijn er vragen of op-

merkingen, laat het daarom altijd weten aan iemand van de kerkenraad of de predikant.

Bea Baetens

24 april | Bijbelstudie: Durf twijfelen

In de periode tussen Pasen en Hemelvaart kwam onze Bijbelstudiegroep
samen rond verschillende Bijbelgedeelten waarin de discipelen leven in
een spanningsveld tussen geloof en twijfel, tussen leegte en ontmoe-
ting. We ontdekten hoe herkenbaar deze tussenperiode ook voor ons
vandaag is - in ons geloof, in ons dagelijks leven en in onze relaties.

Aan de hand van onder andere de verhalen over Thomas, de leerlingen
aan het meer en de hemelvaart, spraken we open met elkaar over momenten van onzekerheid,
teleurstelling en zoeken. Wat opviel, was dat Jezus mensen juist in die kwetsbare momenten
opzoekt. Hij wijst twijfel niet af, maar neemt die serieus en komt dichtbij.

De rode draad van de Bijbelstudie was dan ook duidelijk: durf te twijfelen. Twijfel is geen teken
van zwak geloof, maar kan juist een plaats zijn waar vertrouwen groeit en waar een nieuwe ont-
moeting met God mogelijk wordt.

We werden bemoedigd om, midden in onze eigen vragen en onzekerheden, kleine stappen van
vertrouwen te zetten - naar God en naar elkaar - en zo te leven vanuit hoop, ook als nog niet alles
duidelijk of vervuld is.

Ds. Tihamér Buzogdny
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Vooruitblik

9 mei|Studiedag gebouwen

Deze studiedag is speciaal bedoeld voor mensen die deel uit- \?YK 3
maken van de bestuursraad of kerkenraad van een plaatselijke
kerk.

Op zaterdagmorgen 9 mei van 10:00 — 13:00 komen we samen in het Huis van het Protestantis-
me (Brogniezstraat 44, Brussel-Zuid). Op het programma staat een uitleg over de mogelijke on-
dersteuning die de VPKB kan bieden voor een (noodzakelijke) renovatie van uw kerk of pastorie.

In samenwerking met de Werkgroep Projecten bespreken we welke fondsen er beschikbaar zijn
en hoe de VPKB ondersteuning kan bieden in het hele verbouwings- of aanpassingsproces van
kerkelijke gebouw(en). Wanneer zijn aanpassingswerken noodzakelijk? Hoe verloopt de proce-
dure van aanvraag voor financiéle steun: bij overheid en VPKB? Is er altijd een architect nodig?
Welke bedragen moeten we zelf opbrengen als (kleine) gemeente? Wat zijn de verplichtingen
van de lokale overheden voor het in standhouden van de gebouwen? Waar vinden we techni-
sche ondersteuning als er vragen zijn over de staat van het gebouw?

Kortom: op 9 mei kunt u al uw vragen stellen over uw kerkgebouw of pastorie.
leder wordt gevraagd zich in te schrijven via vorming.protestant.link
dr. Arjan Knop

10 mei|Kernverhaal

Sinds maart 2026 wil ik elke tweede zondag van de maand stilstaan bij een kernverhaal uit het
Oude Testament. In de preek zal niet alleen de gelezen tekst centraal staan, maar ook de bredere
context en betekenis ervan. Het kan helpend zijn als u zich vooraf alvast in het verhaal verdiept.
We begonnen in maart en volgen - in twaalf stappen - de grote lijn van de heilsgeschiedenis: van
schepping tot hoop op vernieuwing.

Mei 2026: Abraham - De roep om op weg te gaan (Genesis 12, 15, 22)

Ik hoop dat u zich voorbereidt op deze zondagen door de betreffende Bijbelgedeelten thuis al-
vast te lezen. Zo kunnen we samen luisteren, leren en groeien, en na de dienst tijdens de koffie
met elkaar in gesprek gaan. Nadenken over wat we horen en dat met elkaar delen, hoort immers
ook bij kerk-zijn.
Hartelijk welkom om deze weg samen te gaan.

ds. Tihamér Buzogdny



Vooruitblik

14 mei|ProFest - Programma

09:30 Koffie en ontvangst

10:45 Verwelkoming

11:00 Opening

11:15 Kennismakingstafels (informele kennismaking)

12:00 Lunchpauze

13:15 Workshop 1
Godly Play (NL) - Godly Play is een ervaringsgerichte manier om
Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen.
Leven & dood, Leven na de dood? (NL + FR) - Wat is ieders toekomst
tegen het einde van het leven? In het verdere verleden was dit misschien wel het allerbelang-
rijkste geloofsthema. Nog steeds houden de grote vragen van sterven en eeuwig leven ons
bezig.
Bijbels schilderen (NL + FR)
Bijbels schilderen is een creatieve en meditatieve manier om je geloof te verkennen.
Tieners over de toekomst (NL + vertaling) - Workshop voor tieners en jeugdleiders.
Begeleide wandeling - We ontdekken in groep de mooie omgeving van de mijnsite.

14:30 Workshop 2
Godly Play (FR)
Leven & dood, Leven na de dood? (NL + FR)
Bijbels schilderen (NL + FR)
Ecotheologie (NL + vertaling) - Wat betekent hoop in tijden van ecologische crisis? Deze
workshop verkent eco-spiritualiteit en ecologische bekering als bron van vertrouwen en
beweging.
Samenzang (NL + FR) - We zingen samen liederen in verschillende talen en eren zo God.
Het dagthema Van U is de toekomst klinkt mee in de liederen en verbindt onze kerken.

Doorlopend aanbod

- Museumbezoek

- Bezoek de Luchtfabriek (Jong, oud, klein of groot: in de Luchtfabriek stapt iedereen een
wereld binnen waar de geschiedenis tot leven komt. Kijk je ogen uit op imposante machines
in het voormalige ophaalmachinegebouw en de persluchtcentrale, wandel langs gigantische
compressoren en bewonder de unieke architectuur. Toegang: gratis. Open van 09:00 tot 16:30

- Standenmarkt

15:45  Pauze

16:00 Slotviering

17.00 Einde




Vooruitblik

16/17 en 23/24 mei |Lovarte kunstroute 2026

wmil L ovArte is terug!

Op 16, 17 en 23, 24 mei 2026 veranderen Lovendegem en Vinderhoute opnieuw in één
grote openluchtgalerij. Tijdens de 6de editie van deze kunstroute ontdek je het werk van
35 kunstenaars (waaronder Lidy De Brouwer) uit Lievegem en omstreken, verspreid over
* 19 unieke locaties. Wandel, fiets of rijd langs de verschillende plekken en laat je onder-
dompelen in een weekend vol kunst.

Met de auto, de fiets of te voet
Op elke locatie kan je de LovArte-catalogus verkrijgen, met daarin een handig kaartje
van alle deelnemende plekken. Hieronder vind je een selectie fiets- en wandelroutes:

-) s e De autoroute — de volledige tocht (31,3 km)

B L A b % A 42T

= lovdrte ¢ Fietsroute 1 — centrum Lovendegem (8,5 km)
e Fietsroute 2 — langs de Lieve (noordelijk) (13,5 km)
e Fietsroute 3 — langs de Lieve (zuidelijk) (6,5 km)

o Fietsroute 4 - Vinderhoute (7,1 km)
o Wandelroute 1 — Lovendegem centrum (6,2 km)
o Wandelroute 2 — Vinderhoute centrum (3,9 km)

Wil je meer informatie of een papieren versie van de routes? Bezoek tijdens de twee weekends dan
zeker het centrale infopunt op Kasteeldreef 72. Daar stelt 0.a. ook Lidy De Brouwer tentoon.

Praktisch

o 16, 17, 23 en 24 mei

o Het centrale infopunt: Kasteeldreef 72

. zaterdag van 13.30 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

. Vrij en gratis te bezoeken

20 mei | Avondcontact DND=_. DN
2020:2026

Caroline Vander Stichele
Maria Magdalena in woord en beeld

De uitgangspunten van de uiteenzetting zijn twee recente voorstellingen van
Maria Magdalena. De eerste komt uit de film Mary Magdalene (Garth Da-
vis, 2018), de tweede staat op een schilderij van Egbert Modderman, getiteld ‘Miskend’ (2019). In
de bespreking worden allereerst de overeenkomsten en verschillen tussen beide voorstellingen ver-
kend. Deze voorstellingen zijn interessant omdat ze allebei laten zien dat er een verschuiving heeft
plaatsgevonden in de beeldvorming rond Maria Magdalena in vergelijking met meer traditionele
voorstellingen. Het gaat dan meer concreet om een wijziging in de interpretatie van haar rol en een
herwaardering van haar persoon. Deze herwaardering is zowel geinspireerd door buitenbijbelse,
vroegchristelijke tradities als door gewijzigde genderrollen in onze maatschappij. In deze presentatie
wordt ingegaan op de teksten en beelden die aan deze gewijzigde beeldvorming ten grondslag liggen.
Prof. Dr. Caroline Vander Stichele is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Tilburg School of Catholic
Theology van Tilburg University. Haar onderzoek spitst zich toe op de invioed van de Bijbel in de Wes-
terse cultuur.



Vooruitblik

Sacrale Wervels
31 mei om 14:00 | Atelierbezoek

De Gentse kunstenares Stephanie Leblon koos als titel voor haar werk: Circular Grounds
Wie graag meegaat naar het atelier op 31 mei om 14 uur van Stephanie Leblon geef me dan een
seintje.
Wie tijdens de tentoonstelling graag eens permanentie doet, laat het me weten. In de volgende kerk-
brief maken we nog meer reclame.

Rita Martens

. Programma

Tijdens de Gentse Feesten zijn er bijna elke dag optredens van 17:00 tot 18:00

Zaterdag 18 juli: Jong klassiek met Déjan Vercauteren aan de piano

Zondag 19 juli: Voor de kinderen van 3 jaar tot 13 jaar werken met kraaltjes

: van 15:00 tot 17:00

Maandag 20 juli: Djembe Workshop met Mousse Dembele (iedereen kan meedoen)
Dinsdag 21 juli: we verwelkomen een koor uit Engeland, uit Leicester University

: Chamber Choir.

Woensdag 22 juli: Jong talent-Open Mic van 15:00 tot 16:00

Donderdag 23 juli: nogin te vullen

Vrijdag 24 juli: DAGBOEK ZONDER WOORDEN. Het verhaal van de kleine zeemeermin.
: Een KAHAANIVertelling met Mieke Felix

Zaterdag 25 juli: Optreden van Aryna Tsytlianok en Patrick Beuckels, Bach als protestant
Zondag 26 juli: Slotconcert met Rudy De Sutter aan de piano.

31 mei|Nationale inzegeningsdienst

De synodale raad nodigt u uit voor de nationale kerkdienst op 31 mei om 15:00 in de protestantse
kerk te Charleroi — 22, Boulevard Audent, 6000 Charleroi.

Tijdens de dienst worden proponenten Emmanuel Byiringiro, Yann Gabel en Michel Gazon ingeze-
gend.

Met het oog op de organisatie van de receptie, verzoeken wij u om uw aanwezigheid vddr 11 mei te
bevestigen per mail aan: bureau@protestant.link
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Boekbespreking

Vrede als meer dan de afwezigheid van
oorlog en geweld

Wie al eens een krant of nieuwswebsite opent kijkt er moeilijk langs. Over de wereld
rolt een tsunami van geweld en cynische machtspolitiek. Hoogleraar Debeuf ziet het
ook gebeuren en stelde de vraag of daar wat aan te doen valt. Het resultaat: een
nieuw boek, klein maar fijn, met als titel Hoe een nieuwe wereldoorlog voorkomen.

Debeuf ging te rade bij de geschiedenis en met name de periode voor de beide we-
reldoorlogen. Hij onderzocht wat er allemaal misliep en wat ervoor zorgde dat beide
wereldoorlogen niet meer te vermijden waren. Debeuf formuleert vijf inzichten om i
het tij te keren en dat is dan ook de ondertitel van zijn boek, met de boodschap dat &
ieder zich moet uitspreken tegen wat men ziet gebeuren.
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik reeds bij de introductie verkocht was wat betreft dit boek alleen
al omwille van zijn verwijzing aldaar naar het magistrale boek uit 2012 van Christopher Clarke Slaapwan-
delaars: hoe Europa in 1914 ten strijde trok. Daarin kaart hij aan hoe maatschappelijk en politiek leider-
schap het destijds ontbrak aan moed om zich uit te spreken over de gevolgen van een oorlog waar Europa
beetje bij beetje ingerommeld werd. Vraag is nog maar even of we die elite momenteel wel hebben.

Debeuf is een expert internationale politiek en dan blijft een geopolitieke analyse niet lang uit. In dit geval
onderzoekt hij de spanningsvelden tussen de grootmachten van deze tijd en welke escalatie er kan ont-
staan uit die spanningsvelden. Oorlogen en conflicten in algemene zin zijn meestal niet-rechtlijnige pro-
cessen waarin de minste hobbel in de weg aanleiding kan geven tot een escalatie ver buiten de proporties
van het uitlokkende dispuut. Dus ja, concludeert Debeuf, een derde wereldoorlog is perfect haalbaar en
denkbaar.

En dus is de volgende vraag: valt er wat te vermijden? Jazeker is de conclusie, maar we zijn niet goed bezig,
want als er vijf oorzaken zijn die historisch aanleiding hebben gegeven tot oorlogen, zijn we op alle vijf de
punten tegen de wind in aan het marcheren.

Hoewel Debeuf zijn boek schrijft vanuit de inzichten van internationale politiek en geschiedenis vertoont
zijn kernboodschap opvallende parallellen met de christelijke visie op vrede: niet als afwezigheid van oor-
log maar als sjalom: een toestand van heelheid, rechtvaardigheid en herstelde relaties, het doorbreken
van de wereldse spiraal van geweld en het primaat van de waardigheid van de mens (als evenbeeld van
God) en volkeren (een gemeenschap van broeders/zusters) en dus het verwerpen van het vernederende
inherent aan (cynische) machtspolitiek (wat Debeuf al eerder uitdiepte in zijn werk tribalisme).

Koert Debeuf, (2026), Hoe een nieuwe wereldoorlog voorkomen. 5 inzichten om het tij te keren
De Bezige Bij, Amsterdam, 127 pp.

Dr. Luc Nijs,

voorzitter van de kerkenraad van de protestantse kerk Turnhout
proponent binnen het netwerk van Belgische protestantse kerken (VPKB)
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Uw aandacht voor

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zouden zijn.

Onze diepste angst is juist onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meest vrezen.

We vragen onszelf af:

wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te vinden?
Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je bent een kind van God.

Je dient de wereld niet door jezelf klein te maken.

Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen

hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.

Die glorie is niet slechts in enkelen aanwezig, maar in elke mens.

En als we ons eigen licht laten schitteren,

schept dat voor de andere de mogelijkheid om hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal onze aanwezigheid anderen bevrijden.

Inaugurele rede van Nelson Mandela (1994)
(Ingezonden door Jo Cottenier)
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Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen

02 mei: Elias De Waele

i 03 mei: Ds. Helena Ransijn
i 05 mei: An Ehrhardt

07 mei: Roger Claeys

i 10 mei: Christine van Belle
10 mei: Robin Schrans

11 mei: Jan Van Bree
{15 mei: Jantina Thijn “wi’

i 15 mei: Joris van Belle f
i 15 mei: Sierra Schaefer
i 21 mei: Aletta Rambaut .
22 mei: Agnes Hoste J
i 23 mei: Sebastiaan Bytebier

27 mei: Constant Dispa

27 mei: Thomas Bettens k]
i 28 mei: Janny Geluk




Stadspredikant

Familie boven alles?

Het staat op zijn schouder getatoeéerd: Familie Boven |
Alles. En dat is wrang. Want Kevin heeft helemaal niet
zo'n goede band met zijn familie. Ze willen eigenlijk niks meer met 'm te maken hebben. Want Kevin
leeft op straat. En hij is daar lang niet de enige die - om die reden of ook nog om andere redenen -
eruit ligt bij z'n familie. En toch willen de meeste straatbewoners die zo'n problematische verhouding
met hun familie hebben, er z6 graag bij horen. Het is één van de grote paradoxen van het straatleven,
en één van de meest tragische.

Dat kom ik ook tegen bij Ernesto, die geen goed woord over heeft voor z'n ouders. Aan hen is het te
wijten, volgens hem, dat hij op straat terecht gekomen is. Nochtans gaat er bijna geen dag voorbij
of hij belt met zijn moeder. Een haat-liefde-verhouding in de volle zin van het woord. Ik kom het ook
tegen onder mijn gasten in de gevangenis, en daar is het zo mogelijk ndg tragischer. In de gevangenis
zitten, dat is een ndg groter stigma dan op straat leven. Ook of juist binnen de familie. Jongens die
nooit bezoek krijgen van hun ouders of van hun broers en zussen. En er toch z6 naar verlangen.

Familiebanden zijn volgens mij de meest ingewikkelde die er bestaan. En niet alleen onder straatbe-
woners of gevangenen. Het komt, om het zo maar te zeggen, in de beste families voor. Bijvoorbeeld
als je andere keuzes maakt in je leven dan in je familie gewoon is. Daar wist Jezus trouwens ook over
mee te praten. In de evangelieverhalen komen we zelfs een scene tegen waarin zijn moeder en zijn
broers voor de deur staan om hem weg te halen, omdat ze vinden dat hij gek geworden is. Waarop
Jezus de beroemde en beruchte vraag stelt: wie zijn mijn moeder en mijn broers? En ergens anders
stelt hij dat wie meer houdt van zijn ouders, broers en zussen dan van hem, niet waardig is om zijn
leerling te worden. Dat laatste is wel een heel stevige. Ik weet ook niet of dat zozeer gaat over de
persoon van Jezus als wel over de weg die hij gaat met zijn leerlingen. Want die weg gaat nogal eens
in tegen wat in onze wereld - en daarmee in onze families - als gewoon beschouwd wordt. Daar maak
je je dan niet geliefd mee onder je familieleden of onder je buurtgenoten - ja, vaak zelfs niet onder
de mensen van je eigen kerkgemeenschap. Want ook de kerk heeft er nog wel eens moeite mee om
Jezus écht te volgen op zijn weg.

Nochtans heb ik Kevin, met zijn Familie Boven Alles, juist leren kennen door die weg van Jezus. Door-
dat die weg van Jezus mij naar de Gentse straten heeft gebracht. Waar ik dagelijks te maken heb met
mensen met problematische familie-verhoudingen. Waar een hoop miserie te vinden is - maar ook
vreugde, humor, vriendschap, misschien zelfs zusterschap en broederschap. Met of zonder 'echte’
familie. Want familiebanden, dat zijn de meest ingewikkelde die er bestaan.

ds. Heleen Ransijn
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Vrouwen in de protestantse kerk

Het Rode Kruis-hospitaal L'Océan (De Panne):
dankbetuiging aan de (protestantse) medewerksters

Tijdens WO | werden de frontgewonden aan de lj-
zer door brancardiers (met Rode Kruisband) weg-
gehaald, maar konden ter plekke niet medisch
verzorgd worden. Dr. Antoine Depage, die heel wat
ervaring in oorlogschirurgie had opgedaan tijdens
de Balkanoorlog (1912-1913), was één van de eer-
sten die erop aandrong ziekenhuizen vlak achter
het front te installeren. In samenwerking met de
hoofdinspecteur van de medische dienst van het
leger Leopold Melis, werd het uit paviljoenen op-
gebouwde hospitaal Cabour in Adinkerke als tria-
gecentrum gekozen (met de Britse Lady Bagot aan
het roer), van waaruit de (zwaar)gewonden o.a.
naar het hospitaal 'Océan in De Panne werden ver-
voerd. lets verder, in Poperinge, nam Maria van den
Steen de Jehay, die in Brussel de 3-jarige verpleeg-
steropleiding van dr. Depage had gevolgd, op vraag
van dr. Melis, de leiding over het tyfushospitaal
(in kasteel D’Hondt), waar het de naam Hospitaal
Elisabeth kreeg.

1 L'Océan, langs de zeedijk in De
Panne, was in 1914 een hotel voor
bejaarde vakantiegangers, vier ver-
diepingen hoog op een domein van
| 4 hectare. Op aandringen van ko-
ningin Elisabeth, erevoorzitster van
| het Rode Kruis, om een hospitaal
in te richten dicht bij de koninklijke
villa én mede dankzij haar vriendin
gravin de Spoelbergh kwam ['Océan
beschikbaar als ziekenhuis. L’Océan
telde 200 bedden (in noodgevallen uitbreidbaar
tot 2.000). Gravin Jean de Mérode en Marie Picard
(echtgenote van Dr. Depage) zorgden voor de no-
dige fondsen en haalden tussen 1916 en 1918 een
bedrag van 3.470.000 frank op.

Het fronthospitaal verzorgde naast militairen ook
burgers. Voor het personeel en de patiénten wer-
den katholieke erediensten gehouden. Maar voor
de vele Engelse en Zwitserse verpleegkundigen
(er was een groot tekort aan Belgische verpleeg-
kundigen) en de Britse frontsoldaten waren er ook
diensten in de protestantse kapel, geschonken
door een Britse moeder, als herdenking aan haar

gesneuvelde zoon. Deze kapel was gebouwd in de
stijl van landelijke anglicaanse kapellen. Ds. Pierre
Blommaert was er de eerste protestantse legeraal-
moezenier en verantwoordelijk voor de verpleeg-
centra langs de kust (zie Edith Norton — Kerkbrief
december 2024).

De strenge hoofdverpleegsters uit Zwitserland
(Marthe Schwander) en vooral Groot-Brittanié
(miss Wynch, miss Foulkes, miss Fuchs, miss Ast-
ley-Campbell) hadden degelijke opleidingen geno-
ten, maar spraken niet de taal van de patiénten. Het
Rode Kruis richtte daarom in 1916 in Londen een
verpleegstersschool op voor Belgische vrouwen
(o.a. Elvire Massaer — 16 jaar — als laatste nog le-
vende verpleegster van 'Océan gestorven in 2002)
waar Belgische dokters een stoomcursus gaven. In
datzelfde jaar volgde koningin Elisabeth, die in haar
jeugd haar vader hielp in zijn oogheelkundige kli-
niek, deze cursus, waarna ze dr. Depage regelmatig
assisteerde bij operaties. Vanaf 1917 kwamen ook
Amerikaanse verpleegsters (Miss Linderman, Mrs
Snowden) de ploeg versterken.

Naarmate de oorlog vorderde en er gemiddeld 500
a 600 gewonden werden verzorgd door 140 tot 220
verpleegkundigen, breidde het ziekenhuis uit. Ter
financiering werden tentoonstellingen gehouden
en kunstwerken verkocht onder het toeziend oog
van Louise Duykens en openingsceremonie door
koningin Elisabeth. L'Océan omvatte ook het onder-
zoeksinstituut Marie Depage, waar de behandeling
van oorlogswonden verfijnd werd (bloedtransfusie,
huidtransplantatie, sondevoeding, wondverzor-
ging, schedellichtingen). Dankzij deze nieuwe tech-
nieken, het dagelijks gebruik van ontsmettingsmid-
delen (creoline) en hygiéne werd de uitbraak van
besmettelijke ziekten voorkomen en slaag-
den de verpleegsters erin het sterftecijfer
uitzonderlijk laag te houden.

Om dit fronthospitaal draaiende te hou-
den, werden de ondersteunende diensten
met strakke hand geleid. De dienst radiolo-
gie stond onder leiding van dr. Etienne Hen-
rard, gespecialiseerd in het opsporen van




Vrouwen in de protestantse kerk

vreemde voorwerpen (granaatscherven, kogels, ...)
in het lichaam. Marie Curie, een wetenschappelijke
wereldautoriteit en Nobelprijswinnaar, had, zodra
ze vernam dat gewonde soldaten geopereerd wer-
den zonder accurate diagnose, een mobiel rontgen-
laboratorium ontworpen Petite Curie. Daartoe liet
ze 18 busjes inrichten en leidde vrouwelijke ver-
pleegkundigen op om de rontgenfoto’s correct te
interpreteren. Samen met haar dochter Iréne reed
ze zelf regelmatig met zo’n busje naar het front en
bezocht in november 1915 /"Océan. De voedings-
dienst (bevoorradingsdienst en keuken) stond on-
der leiding van mevr. De Brockdorff en voorzag 4
maaltijden per dag voor 1200 personen. De boer-
derij omvatte 50 hectare grond, 40 hectare weiden,
600 kippen en eenden, 80 melkkoeien, 50 varkens
en werd geleid door mevr. Joostens. De linnen- en
wasdienst, met een naaiatelier, stond onder leiding
van mevr. Janssen. Er was ook een werkplaats voor
onderhoud van de wagens, een dienst om prothe-
sen en instrumenten te maken, een technische
ploeg met metselaars, loodgieters, schilders, slo-
tenmaker, enz.

D perhies Dhvothea [l mﬂ.\m.n'\-le-eﬁ- [P werien pjpder

e oowkg in EDcken (0 Tl Moure Meparegel
Gedurende de gehele oorlog bezocht Estelle
Bieswal als vrijwilliger de gewonden in I"Océan.
Mede onder impuls van Valentine Terlinden werd
een kinderkribbe opgericht voor het personeel.
Maria van den Steen zorgde ervoor dat kinderen
school konden lopen in de verlaten kloosters en
dat weeskinderen werden opgevangen. Miss Fyfe,
een Schotse verpleegster, bracht kinderen uit de
niet-bezette Westhoek onder bij privépersonen in
Zwitserland.

Op 1 september 1917 kwam /"Océan voor de eerste
keer letterlijk onder vuur te liggen. Op 17 septem-
ber werd majoor Failly (omgekomen tijdens een
hevige beschieting van zijn artilleriebatterij) be-
graven via een dienst in de protestantse kapel. Op
hetzelfde ogenblik vond de uitvaart van de oorlogs-
vrijwilliger de Brockdorff (dodelijk getroffen door
een granaatscherf) plaats in de katholieke kapel.

Tussen de twee kapellen werd een haag van prach-
tige bloemen gevormd.

De verpleging kreeg in april 1918 opdracht alle
gewonden naar noodhospitaal Vinkem over te
brengen. Maar eind september kwam Vinkem op
zijn beurt onder vuur te liggen en werd I'Océan
opnieuw geopend. Op 28 september werden 1000
gewonden binnengebracht en bleef verpleegster
Jeanne Rayez, bij gebrek aan aflossing, 48 uur aan
de operatietafel staan. Jaren later vroeg verpleeg-
ster Cécile Mechelynck zich nog af of er niemand
door haar oververmoeidheid was gestorven. In ok-
tober 1918 werd /"Océan opnieuw overrompeld, dit
keer door burgers met de Spaanse griep. Pas op 15
oktober 1919 sloot het hospitaal definitief de deu-
ren en werden de laatste patiénten overgebracht
naar het privéhospitaal van dr. Depage in Brussel.

De indrukwekkendste getuigenis over de werking
van I"Océan is ongetwijfeld het dagboek van ver-
pleegster Jane de Launoy. Jane’s vader was dokter
in Brussel en de familie had een vakantiehuis in St.
Idesbald. Jane werkte in het bezette Brussel, maar
wilde bij het front aan de slag. Ze startte haar eer-
ste nachtdienst in 'Océan op 22 december 1914
en deed gedurende acht maanden aan één stuk
nachtdienst. Bij het finale afscheid van het zieken-
huis liet de koningin zich ontvallen dat het jammer
was dat er geen oorlogslogboek was bijgehouden.
Pas in 1938 slaagde Jane erin haar dagboeken te
publiceren, waarin naast ellende ook ze amusante
anekdotes vertelt.

L'Océan werd na de oorlog opnieuw een hotel, tij-
dens WO Il opnieuw een ziekenhuis en in 1961 de-
finitief gesloopt. Twee gedenkplaten, voor koningin
Elisabeth en voor dr. Antoine Depage, herinneren
nog aan de werking.

Zonder het werk, veelal in erbarmelijke omstandig-
heden, van deze (protestantse) vrouwen, waarvan
we er hier maar enkelen bij naam noemden, had
dit fronthospitaal nooit deze resultaten behaald:
er werden niet minder dan 36000 gewonden ver-
zorgd.

Foto’s: genomen uit het boek Het hospitaal van de
koningin — Luc De Munck en Oorlogverpleegsters in
bevolen dienst —Jane De Lausnoy.

Josiane Tytens
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District

00ST- EN WEST-
VLAANDEREN
Nieuws uit het district

Gesterkt door de Paasboodschap die begin april mocht klinken, gaat het districtsbestuur verder met
zijn werkzaamheden, net zoals de plaatselijke gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen.

Op zondag 12 april hebben we ds. Christian Bultinck bedankt voor zijn jarenlange inzet als predikant
binnen de VPKB. Tijdens een feestelijke dienst in zijn laatste gemeente, in leper, werd hij hartelijk toe-
gesproken en in de bloemetjes gezet. Na de mooie woorden van de sprekers was er gelegenheid tot
ontmoeting, waar we in een warme sfeer konden verbroederen en verzusteren bij een kopje koffie
en heerlijke, met zorg aangeboden taartjes.

De maand april stond ook in het teken van de gemeentevergaderingen. In vele gemeenten werden
leden van de bestuursorganen (her)verkozen. Volgens de informatie die het districtsbestuur ontving,
verliepen deze vergaderingen overwegend goed en volgens de regels. We zijn dankbaar dat heel
wat gemeenteleden zich bereid hebben getoond om zich voor een periode van zes jaar in te zetten
binnen het bestuur.

De Commissie van Toelating en Opvolging is momenteel op zoek naar twee nieuwe leden uit ons
district: een predikant en een niet-predikant. We hopen van harte dat deze oproep positief beant-
woord zal worden.

Naar aanleiding van de vierdaagse vergadering in Ucimont, waarover we vorige maand berichtten,
zet de Strategische Reflectiegroep over de toekomst van de VPKB haar werkzaamheden verder. Drie
werkgroepen buigen zich elk over een specifiek thema. We wensen hen veel wijsheid en succes toe
bij deze uitdagende opdracht en kijken uit naar de resultaten.

Naast de Profest op 14 mei willen we jullie ook graag attent maken op de nationale inzegeningsdienst
in Charleroi op 31 mei, waar drie Franstalige predikanten zullen worden ingezegend.

Als districtsbestuur wensen wij jullie veel sterkte en vreugde in jullie werk binnen de gemeenten, en
Gods zegen op alles wat jullie doen.

Met hartelijke groet,

namens het districtsbestuur
ds. Tihamér Buzogany, voorzitter.



Meditatie

Tussen twijfel en vertrouwen, tussen leegte en
ontmoeting

& In deze dagen tussen opstanding en hemelvaart
hebben we als gemeente stilgestaan - niet alleen
% tijdens de zondagse diensten, maar ook in de Bij-
® belstudie - bij de tijd waarin Jezus na Pasen nog op
aarde was. Dagen waarin Hij zijn verdrietige en zoe-
e kende discipelen opzocht om hen te bemoedigen.

Het zijn dagen die ons meenemen tussen twijfel en
vertrouwen, tussen leegte en ontmoeting. Soms
lijken we op Thomas. We willen geloven, maar het
lukt niet zomaar. Er is teleurstelling, verwarring, misschien zelfs pijn. Geloof voelt dan niet als ze-
kerheid, maar als een vraag: is het echt waar, is Hij er wel? En toch, juist daar, in die eerlijke twijfel,
komt Christus dichtbij. Niet met verwijt, maar met open handen. Hij dwingt niet, maar nodigt uit.
Misschien is geloof niet alles zeker weten, maar voorzichtig durven zeggen: Mijn Heer en mijn God.

Soms lijken we op de leerlingen aan het meer. We doen wat we altijd deden. We werken, zorgen, pro-
beren vol te houden, maar het voelt leeg. Geen vreugde, geen richting, alsof de netten leeg blijven,
hoe vaak we ze ook uitwerpen. En juist daar - in het gewone, in het alledaagse - staat Hij op de oever
van ons leven. Onopvallend, bijna ongemerkt. Hij ziet ons en spreekt ons aan: “Hebben jullie niets
te eten?” Een eenvoudige vraag, maar vol aandacht en nabijheid. Dan klinkt die zachte uitnodiging:
“Probeer het nog eens... aan de andere kant.”

Misschien klinkt die stem ook in ons leven: om anders te kijken, om opnieuw te beginnen, om een
stap te zetten naar God of naar elkaarWant ook tussen mensen kan vertrouwen kwetsbaar zijn. Het
kan groeien, maar ook breken. In relaties, in gezinnen, in de gemeente. Juist daar nodigt Christus ons
uit tot geduld, tot eerlijkheid en tot verzoening. Zoals Hij Thomas tegemoetkomt, zo mogen wij elkaar
tegemoetkomen.

En wanneer we dat doen - soms aarzelend, soms zoekend - kan er zomaar iets veranderen. Herken-
ning, verbinding, vervulling. Dan klinkt het: “Het is de Heer.” Hij wacht ons niet op ver weg, maar mid-
den in het leven. Aan de tafel, in het gesprek, in kleine momenten van trouw en zorg. Geen verwijt,
maar een uitnodiging: “Kom en eet.”

Misschien staan wij, net als toen, ergens tussen twijfel en vertrouwen in. Misschien ervaren we leeg-
te of zoeken we naar houvast. Dan klinkt vandaag deze belofte: Hij is niet afwezig. Hij staat al aan
de oever van ons leven. En Hij nodigt ons uit om Hem te vertrouwen en om elkaar opnieuw te ver-
trouwen, stap voor stap. Want juist daar, in onze kwetsbaarheid, ontmoeten wij de levende Christus.

ds. Tihamér Buzogdny
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Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Op 3 mei viert Ellie Puttemans haar eerste com-
munie in Antwerpen. Hartelijk gefeliciteerd en
een leuke dag gewenst! Fijn dat je mag horen
hoe Jezus van alle kinderen houdt.

An Ehrhardt onderging een operatie waar zij nu
van herstelt. We hopen dat dit vlot verloopt, An,
en dat je gauw weer in vorm bent om voor de
4 meisjes te zorgen! Gelukkig helpt Stijn je daar
ook mee!

Oma Erika Ehrhardt, moeder van Bea Baetens,
werd geopereerd maar mocht gelukkig meteen
terug naar het ondertussen vertrouwde WZC.
We zijn dankbaar dat dit goed verlopen is.

Net was er feest voor Josina De Vloed- Nathon,
voor haar 100ste verjaardag, toen zij een paar
weken later ongelukkig ten val kwam en met een
heupfractuur in het ziekenhuis belandde. Na de
operatie verblijft zij nu tijdelijk in WZC Melitza
voor een kort verblijf. We wensen u goede moed
toe en een voorspoedig herstel! Dat de Heer u
mag bijstaan!

Agnes Bundervoet-Hoste werd voor de derde
keer op korte tijd opgenomen in het ziekenhuis
met ademhalingsproblemen. Gelukkig kunnen
de artsen er telkens voor zorgen dat Agnes na
een paar dagen weer naar huis kan, bij Marcel.
Moge de Heer u bewaren en behoeden!

Ds. Helena Ransijn en haar familie werden ge-
troffen door het heengaan van Heleens zus, die
ongeneeslijk ziek was en pas een paar dagen te-
voren is terug gekomen uit China. Het was haar
vurigste wens om in Nederland te zijn. Helaas
heeft zij niet lang meer mogen genieten van het
samenzijn met de familie. We wensen Helena en
haar familie ons oprecht medeleven toe, in de
wetenschap en het vertrouwen dat haar zus nu
elders is waar geen pijn meer is en geen verdriet.
Gods nabijheid gewenst aan de hele familie!

Mireille De Kuyper mocht een kroonjaar vieren
op 22 april. Hartelijk gefeliciteerd Mireille en...
op naar de volgende tram!

Er zijn zeer regelmatig schoolbezoeken aan onze
kerk, zo regelmatig dat onze predikant hierin
soms wordt bijgestaan door twee kerkenraadsle-
den omdat hij niet alle schoolbezoeken op zich
kan nemen. Toen ds. Buzogany op 23 april een
schoolbezoek uit Tielt zou ontvangen, verschoot
hij zich toch een bult toen hij de kerkpoorten
opende: een drom van 64 leerlingen en begelei-
ders wilde naar binnen. Ondanks het grote aan-
tal kon toch de nodige rust gevonden worden
voor vraag en antwoord.

In mei hoopt Jantina Thijn dan weer een nieuw
decennium in te gaan. Alvast gefeliciteerd en
maak er een mooie dag van!

Kaya Frans (dochter van Gwenda Stevens) en Ti-
mothy Mortier zijn samen, met zoontje Dylano,
verhuisd naar San Miguel de Salinas, in Spanje.
Op zoek naar een ander leven zijn zij zich volop
aan het settelen. Gwenda kon al op bezoek bij
de familie en vertelde al dat ze haar kleinzoontje
toch wel mist! Gelukkig zijn er tegenwoordig veel
mogelijkheden om contact te houden en zullen
er wel regelmatige bezoekjes gepland worden!

Prince en Aswany Baby-Devarajan gaan in mei
op reis naar hun thuisland India. We hopen dat
jullie een fijne vakantie zullen hebben en wen-
sen jullie een fantastisch weerzien met de familie
toe.

Martine De Jonge en Nico van Belle, die op het
moment van dit schrijven in het mooie Sevilla
vertoeven, brengen jullie de hartelijke groeten
over.

Martine De Jonge
Rita Martens
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7 juni | Gastvoorganger Steven Noé

Graag stel ik mij even voor. Ik ben van Nederlandse afkomst, 56 jaar oud, werk-
zaam als jurist en woon sinds 2002 met mijn echtgenote in Tervuren, tussen
Leuven en Brussel.

Sinds onze komst naar Belgié zijn wij actief in de Protestantse Kerk in Brussel,

aan de Nieuwe Graanmarkt. Onze kinderen zijn daar ook gedoopt. Ik heb een
christelijke achtergrond; mijn grootvader was predikant in Apeldoorn en ik ben in
Nederland altijd naar christelijke scholen gegaan. De laatste jaren ben ik steeds
dichter tot het geloof gekomen. Ik heb veel gelezen. In het najaar van 2024 heb ik
de cursus lekenprediker van de VPKB gevolgd en met succes afgerond. Ik heb daar ook Francis
leren kennen. Sindsdien ga ik af en toe voor in verschillende kerken in Vlaanderen.
Ik zie ernaar uit naar Gent te komen en jullie te ontmoeten! :
Steven Noé

Tuin

De bomen

komen uit de grond

en uit hun stam

de twijgen

en ied’reen vindt het

heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen,
| we zien ze vallen

naar de grond

en dan opnieuw weer groeien,
zo heeft de aarde

ons geleerd

dat al wat sterft

zal bloeien.

Toon Hermans
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Allerlei

Activiteitenkalender
Zaterdag 09 mei 10:00 Studiedag Gebouwen (Locatie: Brussel)
Woensdag 13 mei 19:00 Kerkenraad (Locatie: Rita Martens)
Donderdag 14 mei 09:30 ProFest (Locatie: Heusden-Zolder)
Weekends 16/17 en 23/24 mei Lovarte kunstroute
Woensdag 20 mei 19:30 Avondcontact met Caroline Vander Stichele
Zondag 31 mei 14:00 Atelierbezoek Stephanie Leblon

15:00 Nationale inzegeningsdienst (Locatie: Charleroi)
Woensdag 10 juni Kerkenraad
Zondag 14 juni 12:00 Lunchzondag
Vrijdag 19 juni 14:00 Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
Zondag 21 juni 11:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Weekend 14/15 november Synodevergadering

Zeg het met bloemen...

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op
de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis
of situatie aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de
bloemen bestemd voor...

05.04.2026 Christian Buysse ter bemoediging

12.04.2026 ds. Heleen Ransijn ter bemoediging

19.04.2026 Mireille De Kuyper gefeliciteerd met je kroonjaar!
26.04.2026 Christelle Kuypers bedankt voor alle behulpzaamheid

@)Centrum Zon-Maan

www.immoverbrugghe.be

Tel. 0475/29 13 15 Integratief kinder- en gezinspsychotherapeut
Pikler®pedagoog - Docent, supervisor en promotor
baby’s - kinderen ~ jongeren en/of ouders, zorgverieners

GRATIS SCHATTING, CEEX RESULTAAT = CEEN KOSTEN
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK
Isa Deschuyteneer
HANS Y ERBRUGGIL - PARLEVLIKE

POELETRAAT 138 MERELBEKE  #0MA00 of 0478HINIE

WHWWIMMOYERBREUGGHERE  DNFO® IMMOYERBREUGGUEBE  BlVier ; 300576 ll..l |




Zondag, 3 mei

Dienstrooster

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 10 mei

Ds. Tihamér Buzogany

Rita Martens / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkenwerk
Christine van Belle

Jo en Mireille Cottenier

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 17 mei

Ds. Tihamér Buzogany
Francis Van De Walle / Bea Baetens

X
B
bers

Kerkenwerk / Armoedebestrijding Gent (KRAS)

Patrick Beuckels
Herwig en Bea Smetryns

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 24 mei

Francis Van De Walle

Rita Martens / Bea Baetens
Kerkenwerk / Bloemen
Aryna Tsytlianok

Bert Deroo

Pinksteren

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 31 mei

Ds. Tihamér Buzogany

Francis Van De Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkbrief

Patrick Beuckels

Rita Martens

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 7 juni

Ds. Heleen Ransijn

Martine De Jonge / Bea Baetens
Kerkenwerk / FPTR

Aletta Rambaut

Micheline Morel

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Steven Noé

Francis Van De Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkenwerk

Christine van Belle

Jo en Mireille Cottenier



Mei Juni

zondag 03 mei Hebreeén 8;:1-6 maandag 01juni Exodus 34:1-9
maandag 04 mei Hebreeén 8:7-13 dinsdag 02 juni Exodus 35:10-26
dinsdag 05 mei Hebreeén 9:1-14 woensdag 03 juni Exodus 35:27-35
woensdag 06 mei Hebreeén 9:15-28 donderdag 04 juni Mattels 8:2-13
donderdag 07 mei Psalm 39 vrijdag 05 juni Mattels 8:14-22
vrijdag 08 mei 1 Petrus 2:11-17 zaterdag 06 juni Matteus 8:23-34
zaterdag 09 mei 1 Petrus 2:18-25 zondag 07 juni Matteis 9:1-17
zondag 10 mei 1 Petrus 3:1-12

maandag 11 mei 1 Petrus 3:13-22

dinsdag 12 mei Hebreeén 10:1-10

woensdag 13 mei Hebreeén 10:11-18

donderdag 14 mei Hebreeén 10:19-25

vrijdag 15 mei Hebreeén 10:26-39

zaterdag 16 mei 1 Petrus 4:1-11

zondag 17 mei 1 Petrus 4:12-19

maandag 18 mei 1 Petrus 5:1-14

dinsdag 19 mei Psalm 47

woensdag 20 mei Hebreeén 11:1-12

donderdag 21 mei Hebreeén 11:13-22

vrijdag 22 mei Hebreeén 11:23-40

zaterdag 23 mei Hebreeén 12:1-13

zondag 24 mei Hebreeén 12:14-29

maandag 25 mei Hebreeén 13:1-16

dinsdag 26 mei Hebreeén 13:17-24

woensdag 27 mei Exodus 31:18-32:14

donderdag 28 mei Exodus 32:15-24

vrijdag 29 mei Exodus 32:25-35

zaterdag 30 mei Exodus 33:1-11

zondag 31 mei Exodus 33:12-23
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