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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon	 ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres	 Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:  	 Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.)	 0499/74.81.71 
		  Flamingostraat 23 – 9000 Gent		  tihamer.buzogany@telenet.be	
Koster:		  Nico van Belle		  0496/16.20.83	 nvanbelle@telenet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Kerkenraadsleden:  Martine De Jonge 	 0494/160.280 	 mar10.dejonge@telenet.be		
	     	      Francis Van De Walle	 0474/47.18.56 	 fjvdwalle@gmail.com
		       Rita Martens 		  0476/94.69.63 	 rita.martens@telenet.be
		       Micheline Morel	 0474/36.65.59 	 mmorel26@yahoo.com
		       Bea Baetens		  09/369.99.13	 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk:	     Martine De Jonge 	 09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:	     Aletta Rambaut 	 0477/57.84.37   	 aletta@rambaut.be
		      Aryna Tsytlianok			   arina_tsy@yahoo.com
		      Christine van Belle			   dewaege-vanbelle@skynet.be		
		      Patrick Beuckels			   patrick.beuckels@gmail.com	
	
Kerkadres :				    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :				    Iedere zondag om 10:00 - Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : 	 Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief:	 vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief : 		  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 			   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 				    Francis Van De Walle

Website: 				    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk				            Via Payconiq	
IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
ten name van VPKB Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg  	
IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Op 14 januari kwamen de verschillende raden van 
de kerk (kerkenraad, bestuursorgaan en dagelijks 
bestuur van de Vlaamse Olijfberg vzw) bijeen in de 
E. Pichalzaal. Ds. T. Buzogány opende de vergade-
ring met een korte meditatie en sloot ze met gebed.

Op de agenda van deze fijne vergadering stonden 
zoals gewoonlijk een aantal lopende zaken, maar 
ook de bespreking van toekomstgerichte projecten:

-	 laatste afspraken voor de opbouw en 
	 permanentie voor de tentoonstelling 
	 Licht Vizier;
-	 een evaluatie over de beslissing van de 		
	 kerkenraad om 15’ na aanvang van 		
	 de dienst, de kerkpoort te sluiten 			
	 (meer hierover verderop);
-	 beantwoorden van vragen over het 
	 collecteschema; 
-	 stand van zaken van het Project ProGen!;
-	 het aantrekken van extra-leden voor de
	 raden en het vaststellen van de datum 
	 voor de komende gemeentevergadering 		
	 (12 april);
-	 het uitbouwen van de lunchzondagen;
-	 de proefperiode van 3 maanden voor de 		
	 Oekraïense kerk (Roemeenstalig) die 
	 ’s zondags vanaf 16:30 (na Oe Est?) met 
	 maximaal 70 kerkgangers samenkomt in
	 de Pichalzaal;
	 ...

En hoe kun je een vergadering die in een open en 
transparante sfeer verliep het beste afsluiten en te-
gelijkertijd de banden aanhalen: juist, met een klein 
glaasje wijn en wat chips 
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Terugblik
januari|Blijken van medeleven aan de gemeente van 
Crans-Montana 
Hieronder vindt u het bericht dat onze gemeente op zaterdag 3 januari zond aan dr. Guy Liagre, die in 
Crans Montana verantwoordelijk is voor de protestantse kerk en zijn antwoord d.d. 4 januari.
 
Geachte dr. Liagre, beste Guy,
Zoals zovelen, vernamen ook de leden van de gemeente Gent-Brabantdam het nieuws over de dode-
lijke brand die zich voordeed in Crans-Montana.
Onze gedachten gingen onmiddellijk uit naar uw gemeente, vooral omdat door uw bezoek aan Gent 
het verschrikkelijke nieuws een meer persoonlijke kant krijgt.
 
Bij deze bieden wij onze blijken van medeleven aan en zijn dankbaar dat u een plaats van steun kunt 
betekenen voor de inwoners van Crans-Montana in het algemeen.
Morgen, 4 januari, zal onze gemeente een moment van stilte in acht nemen, waarin wij aan u zullen 
denken en wij verzoeken u, deze woorden over te brengen in uw gemeente om zodoende een moment 
van verbinding en eenheid tot stand te brengen.
 
U Gods zegen toewensend,
…

…
Heel hartelijk dank voor deze woorden. 
Vanochtend was er een grote viering in de katholieke kerk, een misviering waaraan wij slechts via een 
gebed en een lezing deelnamen. De voorzitter van de synode heeft daar het woord genomen.

Gisteravond organiseerden wij een wake, voor breed publiek.
Vanochtend heb ik zelf ook de kerkdienst gehouden in de eigen gemeente, die werd overschaduwd 
door dit verschrikkelijke nieuws.

Nogmaals heel hartelijk dank voor de boodschap.

Hartelijke groeten vanuit Crans-Montana, 
Guy Liagre

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 
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Terugblik

11 januari|Overdracht voorzitterschap
Na de afscheidswoorden van aftredend voorzitter 
ds. Steven Fuite, waarin hij vooral zijn dankbaar-
heid uitte voor de vele contacten en gesprekken die 
hij in de afgelopen 13 jaar mocht hebben en voor 
de blijvende steun van zijn vrouw, 

bracht aantredend voorzitter ds. Isabelle Deta-
vernier-Blommaert een boodschap, gebaseerd op 
Lucas 5:1-11 (de wonderbaarlijke visvangst en de 
roeping van Simon Petrus, Jakobus en Johannes).
Om tot het besluit te komen of ze het ambt van 
voorzitter van de synodale raad zou aannemen of 
niet, nam ze vorig jaar deel aan een stilteretraite 
in een klooster in Rixensart. Bovengenoemde Bij-
beltekst, die spreekt van een gezamenlijke roeping, 
gaf als het ware de doorslag. Je krijgt hierin de op-
dracht om vooruit te gaan, je in het onbekende te 
storten, niet bang te zijn voor de toekomst. 
Vaar naar diep water is een uitnodiging om niet 
langer te geloven dat de drukke plek van de oe-
ver ons zal redden. Het gevaar schuilt in de illusie 
dat op de oever blijven staan, ons zal beschermen. 
Zoals elk ander instituut is ook de Kerk niet veilig 
als ze gewoon ter plaatse trappelt. Zo verzekert ze 
haar toekomst niet. Netten in diep water uitgooien, 
betekent ook dat we alternatieve initiatieven bui-
ten het gewone kerk-zijn moeten opzoeken. Verder 
gaan dan daar waar we verwacht worden. We moe-
ten aanvaarden dat het Woord meer gewicht in de 
schaal kan leggen dan onze opgedane ervaringen. 
Vanuit onze mislukkingen krijgen we opnieuw per-
spectief naar nieuwe horizonten. Vanuit de misluk-
kingen biedt Christus opnieuw hoop om naar diep 
water te varen. Wat Isabelle Blommaert ook raakt 
in de Bijbeltekst, is de reflex om samen te werken, 
afstand te nemen van het eigen ik en samen de ver-
antwoordelijkheid op te nemen. Christus blijft bij 
ons om ons te leiden.

Toen naar het einde van de dienst het moment van 
de toespraken aanbrak, nam ook ds. Tihamér Bu-
zogány het woord namens beide Nederlandstalige 
districten (Antwerpen-Brabant-Limburg en Oost- 
en West-Vlaanderen), sprak eerst Steven Fuite toe 
en daarna Isabelle Detavernier.
“… U hebt geprobeerd bruggen te slaan, het ge-
sprek open te houden en verantwoordelijkheid te 
nemen, ook wanneer dat niet vanzelfsprekend of 
comfortabel was. Daarvoor willen wij u vandaag 
danken. ...
Ds. Isabelle Detavernier, u neemt deze taak op in 
een tijd die opnieuw niet eenvoudig is. ... Het voor-
zitterschap van de synodale raad vraagt vandaag 
meer dan ooit om luisterbereidheid, om zorgvuldig-
heid en om het vermogen boven partijen te staan.
Het zal geen gemakkelijke weg zijn. Maar het kan 
lukken als er ruimte is om te luisteren naar mede-
werkers, naar gemeenten, naar verschillende stem-
men binnen onze Kerk. Niet door partij te kiezen, 
maar door het gesprek mogelijk te maken en rich-
ting te geven.
Wij zijn op een punt gekomen waarop de VPKB nood 
heeft aan een vernieuwd nationaal beleid. Een be-
leid dat niet alleen intern draagvlak heeft, maar 
dat ook naar buiten toe verdedigbaar is. Een beleid 
dat helder is, zorgvuldig doordacht en geworteld in 
onze roeping als kerk in deze samenleving….”

Namens de gemeente Gent-Brabantdam overhan-
digde onze delegatie (zie hieronder) aan beide 
voorzitters een wenskaart en uitte zij de hoop om 
Isabelle Detavernier-Blommaert te gelegener tijd te 
kunnen verwelkomen in Gent. 

Bea Baetens
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Terugblik
18 januari| Oecumenische viering Gent

Van zonsopgang tot zonsondergang
In heel het noordelijke halfrond loopt van 18 tot 25 
januari de Gebedsweek voor de eenheid onder de 
christenen. In het zuiden vindt deze meestal plaats 
rond Pinksteren, want daar is het nu zomervakan-
tie.
Jaarlijks vragen de Commissie voor Geloof en ker-
korde van de Wereldraad der Kerken (opgericht 
in 1948) en het rooms-katholieke Dicasterie voor 
de bevordering van de eenheid van de christenen 
aan telkens een andere kerkgemeenschap om deze 
week inhoudelijk voor te bereiden. Dit jaar was het 
de beurt aan de Armeens-apostolische Kerk. 
Hoewel deze oriëntaals-orthodoxe Kerk in het Wes-
ten voor velen onbekend is, geldt ze als een van de 
oudste christelijke gemeenschappen ter wereld. Ze 
werd officieel opgericht in 301, maar heeft wortels 
tot in de apostolische tijd en gaat terug op de ver-
kondiging van de apostelen Thaddeüs en Bartholo-
meüs, die Armenië al in de eerste eeuw evangeli-
seerden.
…
Vele Armeense gelovigen leven sinds de genocide 
en door latere politieke gebeurtenissen in de di-
aspora, ook in ons land. Het oecumenisch avond-
gebed van zondag 18 januari in de Gentse O.L.V. 
St-Pieterskerk werd bijgewoond door een hele de-
legatie van deze Armeense christenen. Een van hen 
was vader Malachia, die als Armeense priester de 
dienst voorging, samen met leden van het Interker-
kelijk beraad (IKB) en vertegenwoordigers van het 
rooms-katholieke bisdom en dekenaat.
… 
In haar preek bij een fragment uit de Efeziërsbrief 
(Ef 4,1-13) verwees ds. Eefje van de protestant-
se Rabotkerk naar de noodzaak om de eenheid te 
doorleven en naar de grondhoudingen die daartoe 
nodig zijn: genegenheid, dienstbaarheid en groot-
moedigheid. …

De viering in de OLV St-Pieterskerk was welbe-
schouwd een kleine paaswake rond Christus als 
het Licht. We konden er ervaren wat op andere 
momenten moeilijker te begrijpen valt: dat wij – 
anglicanen, protestanten, orthodoxen, rooms-ka-
tholieken… – hoewel feitelijk nog verdeeld, in wer-
kelijkheid inderdaad al één zijn, het ene Lichaam 
van Christus.
Aan het einde klonk in die zin een oud Armeens ge-
bed van de heilige Gregorius van Narek. Hij was een 
monnik die leefde rond het jaar 1000. Hij wordt niet 
enkel in de Armeens-apostolische, maar ook in de 
rooms-katholieke Kerk vereerd als heilige (feestdag 
op 27 februari). In 2015 werd Gregorius door paus 
Franciscus als een van de weinige oosterse christe-
nen aangewezen als kerkleraar.

Heer Jezus, licht uit licht, 
blijf bij ons die hier bijeen zijn om uw heilige en 
kostbare naam te verheerlijken. 
Laat uw levengevende uitstraling
een diepere liefde voor elkaar in ons ontsteken.
Laat uw schitterende licht ons leiden tot een steeds 
grotere eenheid. 
Laat ons, net als de verschillende bloemen van uw 
koninklijke tuin, 
in harmonie bloeien door uw goddelijke glans, 
om zo U altijd in vreugde te loven en in eenheid te 
verheerlijken, 
samen met de Vader en de Heilige Geest, 
nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.  

…
Dieter Van Belle 

(verantwoordelijke voor de oecumene 
in het bisdom Gent)       
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Vooruitblik
1 februari|Bevestigingsdienst ds. Petra Schipper

Einde januari nam ds. Petra Schipper afscheid als 
Antwerps stadspredikant om een nieuwe uitda-
ging aan te gaan. 

Op 1 februari neemt zij haar ambt op als ge-
meentepredikant te Leuven.

14 & 21 februari / 14 & 21 maart 2026 | 
Een cursus over rouw en verlies te Kortrijk
Op 4 zaterdagen bespreken we een onderwerp 
dat we liever vermijden, maar waar iedereen 
mee te maken heeft of krijgt in het leven. Rouw 
en ervaringen van verlies kunnen ons hele leven 
overhoop gooien en het gevoel geven dat we 
voor een afgrond staan. 

Hoe ga je om met gevoelens van intens verdriet, 
hoe neem je afscheid van iemand die je dierbaar 
is, hoe kun je voor een deel loslaten en verder 
gaan met een lege plaats in je leven? 
Verlieservaringen kunnen ook heel sterk zijn bij 
het afscheid nemen van een huisdier, de woning 
waar je je hele leven gewoond hebt, de partner 
die de relatie beëindigd heeft of de job die je na 
23 jaar moet opgeven.

We gaan in de cursus in op 
wat rouwen precies is, wat 
het met lichaam en geest 
doet, hoe mensen hiermee (kunnen) omgaan, 
wat de Bijbel ons vertelt over afscheid nemen, 
hoe in de kerk wordt omgegaan met verlieser-
varingen (pastoraat en uitvaart), welke nieuwe 
vormen van rouw en troost wel of niet heilzaam 
zijn in onze samenleving en wat we zelf beter wel 
of niet zouden doen wanneer we geconfronteerd 
worden met verdriet (van onszelf of een ander).

De cursus wordt gegeven door ds. Arjan Knop, 
ds. Peter Smits, Pieter Deknudt (Reveil) en een 
rouwtherapeut.

./...
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Vooruitblik

25 februari|Avondcontact

Het gaat om de volgende data:
14 en 28 februari (Wat is rouwen en verlies? Hoe 
gaat de Bijbel om met dood, verlies en afscheid? 
Wat is de betekenis van ons geloof in het licht 
van de dood? Wat is de rol van de kerk in het 
bieden van troost?)

14 en 28 maart (Lezing van Pieter Deknudt van 
de organisatie Reveil over nieuwe vormen van 
troost. Op 28 maart is er ruimte voor persoon-
lijke verhalen en het delen van herinneringen.)

Alle bijeenkomsten gaan door in de kerk van 
Kortrijk, Bloemistenstraat 2a (op 50 meter van 
het station).

Tijd is van 9.30 – 12.00 uur.
De cursus is gratis.

Inschrijven kan via de link op vorming.protestant.
link

Paul Vanden Berghe
“Zou mijn vroegere ik dit wel nog gewild hebben?“  
Over euthanasie bij dementie en andere aandoeningen die de 
wilsbekwaamheid aantasten.

Tot op heden is het in België niet mogelijk om euthanasie te ver-
krijgen wanneer een neurologische aandoening, zoals bijvoor-
beeld gevorderde dementie, de wilsbekwaamheid verregaand en 
onherstelbaar heeft aangetast. Uit onderzoek is gebleken dat er bij 
de bevolking een ruime instemming bestaat om de huidige eutha-

nasiewet in die zin uit te breiden. Een groot aantal politieke partijen gaat hier graag in mee. Zij sug-
gereren dat dit gerealiseerd kan worden door middel van een voorafgaande wilsverklaring. Vertaald 
naar het grote publiek klinkt dat als: “Ik wil euthanasie op het moment dat ik mijn kinderen niet meer 
herken.” Enkele decennia ervaringen in Nederland leren evenwel dat het in de praktijk voor deze ge-
vallen echter maar zelden tot uitvoering komt. Is het dan toch niet zo eenvoudig? In deze lezing wordt 
de problematiek onder alle relevante invalshoeken nader belicht. Voorbij de slogans.   

Dr. Paul Vanden Berghe is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat in de theologie (KU Leuven) en actief 
op het domein van ouderenzorg, palliatieve zorg en levenseinde. Hij is lid van het Belgisch Raadge-
vend Comité voor Bio-ethiek en sinds 2021 adviseur zorgvoorzieningen voor het bisdom Gent.  

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 22 februari 2026

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden van uw 
bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
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Vooruitblik

27 februari|Uitnodiging Bijbelstudie
De eerste Bijbelstudie van 2026 was meteen een groot succes. Samen ston-
den we stil bij de woorden van Jezus: Nieuwe wijn doet men in nieuwe zak-
ken. Woorden die ons uitdaagden om na te denken over ruimte, flexibiliteit en 
vernieuwing in ons geloof en in ons gemeente-zijn. Niet vormen of structuren 
staan centraal, maar onze houding: luisteren naar God en naar elkaar, en open-
staan voor wat Hij wil doen.

In februari gaan we die zoektocht verder verdiepen met een nieuw en boeiend 
thema: Engelen – toen en nu.
Wie zijn engelen volgens de Bijbel? Wat is hun taak? En welke plaats nemen zij 
in binnen Gods handelen, vroeger én vandaag? Samen zoeken we naar antwoorden, delen we inzich-
ten en laten we ons verrassen door Gods Woord.

U bent van harte welkom op vrijdag 27 februari om 14:00, in de woonkamer van Rita Martens, Heer-
weg Noord 132/B, Zwijnaarde.
Om alles goed te kunnen voorbereiden, vragen we vriendelijk om uw komst even te laten weten aan 
Rita, aan mij of aan een van de leden van de kerkenraad of de Bijbelstudiegroep.
Iedereen is welkom, met of zonder voorkennis, maar vooral met een open hart. We kijken ernaar uit 
om samen te luisteren, te delen en ons te laten inspireren.

ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik
12 april|Gemeentevergadering
Bij deze bent u hartelijke uitgenodigd tot de komende vergadering, die 
zal plaatsvinden op zondag 12 april vanaf 11:00.

Op de agenda van deze gemeentevergadering staan:
-  verkiezing van kerkenraadsleden én leden bestuursorgaan
-  bespreking van het gemeenteverslag 2025-2026

Hierbij ter herinnering volgende artikels uit het Gemeentereglement:

Art. 25  
1.	 Behalve de predikant, waarvan de verkiezing apart is geregeld, worden de leden van de 
	 kerkenraad door de stemgerechtigde leden van de gemeente, door middel van een 
	 geheime stemming, voor een termijn van vier jaar, uit hun midden gekozen. Het aftreden 	
	 geschiedt volgens toerbeurt om de twee jaar.
2.	 Aftredende leden zijn herkiesbaar. Kandidaten worden verkozen bij absolute meerderheid 	
	 van de uitgebrachte stemmen (dat wil zeggen met inbegrip van de blanco en ongeldige 
	 stemmen).
3.	 Als geen der kandidaten de absolute meerderheid behaalt, wordt er opnieuw gekozen 
	 tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaalden.

Art. 26  
De verkiezing van kerkenraadsleden vindt plaats in de maand april. De stemgerechtigde leden worden 
schriftelijk uitgenodigd tot de gemeentevergadering, die overeenkomstig art. 11 vier zondagen vooraf 
wordt aangekondigd.

Art. 27 
Verkiesbaar zijn die leden die:
1.	 het vertrouwen waard zijn vanwege hun geloof, hun christelijke oprechtheid;
2.	 hun ervaring en het inzicht dat zij hebben ten aanzien van het welzijn van de kerk;
3.	 tenminste één jaar stemgerechtigd lid zijn;
4.	 regelmatig deelnemen aan het gemeenteleven.

Art. 28			    
De kerkenraad draagt tenminste één kandidaat per openstaande plaats voor.   
Stemgerechtigde leden  kunnen schriftelijk kandidaten voordragen, mits deze voordrachten ondertekend 
zijn door drie leden en ten laatste op 1 maart in het bezit van de kerkenraad zijn.
De kerkenraad overtuigt zich vooraf van de bereidheid van de voor te dragen kandidaten een eventuele 
verkiezing te aanvaarden.
De namen van de kandidaten moeten in vier opeenvolgende zondagen en in het kerkblad van de gemeen-
te bekend gemaakt worden.
Eventuele bezwaren tegen de voorgestelde kandidaten kunnen uiterlijk de zondag voor de verkiezing bij 
de kerkenraad worden ingediend. Alleen schriftelijke bezwaren met een behoorlijk herkenbare handteke-
ning worden onderzocht en beoordeeld.

De kerkenraad heeft een lijst samengesteld van de stemgerechtigde leden. Deze lijst is vier zondagen voor 
de gemeentevergadering in het kerkgebouw op verzoek ter inzage van alle leden van de gemeente.

Bea Baetens

Afbeelding: Pixabay gratis
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Voor de kids
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Jeugd

ProGen!
De afgelopen maand hebben we bij ProGen! weer een gezellige maand gehad. We begonnen januari 
met het terugkijken, vooruitkijken en proosten op het nieuwe jaar. We hadden een gezellige film-
avond met de film Knives Out: Wake Up Dead Man. Tussen de pizza's, chips en theorieën (die al dan 
niet uitkwamen) door, ook een hele mooie film over geloof in deze tijd.
Ook daagde Joris, deze maand, onze beeldspraak uit. Bij een aantal verschillende Bijbelteksten moes-
ten we de juiste afbeelding zoeken uit de lijst. Wat associëren we waarmee? En wat zegt dat over 
ons? Heel interessant!

Voor volgende maand staat er weer veel moois op het programma. Naast de agenda vind je, vanaf 
deze maand, in dit stuk van het kerkblad, ook 2 nieuwe onderdelen:
-	 Een indruk over de groep van een lid.
-	 En een vraag waar wij de afgelopen maand over gesproken hebben om thuis eens over na 	
	 te denken.

Indruk lid:
"Het is leuk om met mensen van mijn eigen leeftijd 
te praten over het geloof en er op een andere manier 
mee bezig te zijn. Ondertussen voel ik alsof we een 
echte vriendenkring aan het worden zijn en dit toont 
zich in het vele lachen en de goede verhalen. Ook ons 
steentje bijdragen geeft een goed gevoel, veel vol-
doening."

Een vraag om over na te denken vanuit de groep:
"Wat hoop je voor dit jaar? En wat laat je van vorig 
jaar achter?"

Ook zin om eens bij een van onze activiteiten aan te 
sluiten, bel, app of mail naar:
+31 6 49145799
janvanhouwelingen97@gmail.com of
volg ons op Instagram via @protestantse_jongeren_
gent
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Uw aandacht voor

Proficiat aan de jarigen !
Oei, oei… Henry Van den Hende en Mila Huijer zijn vorige maand “van de kalender gevallen”. 
Mila was jarig op 20 januari, Henry was jarig op 25 januari.  Sorry, Mila en Henry, en alsnog gefeli-
citeerd met jullie verjaardag!!

1 februari: An Djudzman
2 februari: Bea Baetens
4 februari: Josine Nathon  

9 februari: Ella Van de Put
10 februari: Anton Renting
12 februari: Benjámin Buzogány
12 februari: Tamás Buzogány
17 februari: Francis Van De Walle
22 februari: Alexia Voorham
26 februari: Micheline Morel

4 maart: Nellie Brandts
5 maart: Odet en Moris Van den Hende
6 maart: Mark Bettens

Kurken, dopjes, dekseltjes, eierdozen…
Aangezien dit recent gevraagd werd, geven wij graag nog eens mee dat Evie 
Jacques nog steeds plastiekdopjes van flessen, kurken e.a. spaart voor een 
goed doel!
Lege potjes van voeding momenteel liever niet maar wel zeer gezocht: lege 
eierdoosjes (voor 6 eitjes). De voedselbank bedeelt eieren aan behoeftigen, 
maar het ontbreekt vaak aan doosjes… Wat u meebrengt bewaren wij tot 
Evie die komt ophalen.

Op  https://www.heuvelheem.be/ vindt u meer informatie over de orga-
nisatie waar de dopjes, dekseltjes, e.a. naartoe gaan. Een vrijwilliger van 
Vrienden der Blinden komt de voorraad ophalen bij Evie, als haar keldertje 
vol staat. Alles wordt dan gesorteerd en dan worden bijvoorbeeld de kurken 
vermalen en verkocht aan een kurkfabriek.

De mensen die bij Heuvelheem werken hebben dankzij al dat recyclagewerk een volwaardige baan. 
Dat verhoogt hun welbevinden en zelfvertrouwen.

Fijn als u ook dit project steunt!
Martine De Jonge
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Uw aandacht voor

Samen werken aan protestants erfgoed
Een oproep aan gemeenten

De Verenigde Protestantse 
Kerk in België (VPKB) en 
de Protestantse Faculteit 
Brussel (FPTR) zijn een be-
tekenisvolle samenwerking 
aangegaan rond het thema 
protestants erfgoed. Met 
deze gezamenlijke inzet 
willen zij het zichtbare en 
onzichtbare protestantse 

erfgoed in Vlaanderen bewaren, verkennen en 
doorgeven aan volgende generaties.

Erfgoed
Het begrip erfgoed wordt daarbij breed opge-
vat. Natuurlijk gaat het om materieel erfgoed: 
kerkgebouwen, archieven, boeken, avondmaals-
serviezen en andere tastbare getuigen van pro-
testants kerk-zijn. Maar minstens zo belangrijk 
is het immateriële erfgoed: geloofsverhalen, 
liturgische gebruiken, liederen, vormen van dia-
conale betrokkenheid, theologisch denken en de 
manier waarop protestantse gemeenschappen 
hun geloof door de tijd heen hebben beleefd en 
vormgegeven. Dit levende erfgoed laat zien dat 
het protestantisme niet alleen geschiedenis is, 
maar ook vandaag nog steeds betekenisvol aan-
wezig is.
Een zichtbaar resultaat van deze samenwerking 
is de website www.protestantserfgoed.be. Dit 
platform wil een ontmoetingsplek zijn voor ker-
ken, gemeenteleden, onderzoekers en andere 
geïnteresseerden. Verhalen uit gemeenten, his-
torische achtergronden en praktische informatie 
over protestants erfgoed krijgen hier een plaats, 
met als doel kennis te delen en bewustwording 
te vergroten.
Daarnaast is de podcast protestants?erfgoed 
gestart. De eerste aflevering is inmiddels op-
genomen. In deze podcast worden gesprekken 
gevoerd over protestants erfgoed, waarbij verle-
den en heden met elkaar in verbinding worden 
gebracht. De podcast wil luisteraars prikkelen 
tot nadenken en uitnodigen tot gesprek over de 

betekenis van erfgoed voor geloof en leven van-
daag. De podcast zal te vinden zijn op de website 
en in de nabije toekomst op streamingsdiensten.
Om dit werk verder te versterken wordt gezocht 
naar samenwerking met andere partners, waar-
onder de Evangelische erfgoedafdeling (Evadoc) 
en het Centrum voor Religieus Erfgoed (PARCUM) 
in Leuven. Door samen te werken kunnen exper-
tise, ervaring en middelen worden gedeeld en 
kan het religieus erfgoed in België (Vlaanderen 
en Brussel) duurzamer worden bewaard en ont-
sloten.

Oproep aan gemeenten
Dit project kan echter niet bestaan zonder de 
betrokkenheid van de lokale gemeenten. Juist 
in de gemeenten leeft het protestantse erfgoed: 
in verhalen van oudere gemeenteleden, in ar-
chieven die soms ongezien blijven, in bijzondere 
voorwerpen, maar ook in gebruiken en tradities 
die van generatie op generatie zijn doorgegeven.
Daarom doen wij een oproep aan gemeenten 
om mee te denken en mee te doen. Heeft uw 
gemeente bijzondere verhalen, documenten, fo-
to’s of voorwerpen? Zijn er gebruiken of tradities 
die typerend zijn voor uw gemeenschap? Of kent 
u mensen die hun herinneringen willen delen? 
Dan nodigen wij u van harte uit om contact op 
te nemen en bij te dragen aan dit gezamenlijke 
initiatief.

Door samen het protestantse erfgoed zichtbaar 
te maken, dragen we bij aan een levend geheu-
gen van de kerk. Zo kan wat ons is toevertrouwd 
niet alleen bewaard blijven, maar ook een bron 
van inspiratie zijn voor kerk en samenleving – 
vandaag en in de toekomst.

Henriette de Ruiter, medewerker VPKB
info@protestantserfgoed.be
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District

Zit er muziek in de kerk?
Nog vol van de mooie bevestigingsdienst van de 
nieuwe voorzitster van onze kerk, ds. Isabelle 
Detavernier, kwamen we op zaterdag 17 janua-
ri samen voor de eerste districtsvergadering van 
2026. Zoals gebruikelijk vond deze plaats in Gent 
en was er na afloop een goed verzorgde nieuw-
jaarsreceptie. 
Voorzitter ds. Tihamér Buzogány opende de ver-
gadering met een overdenking over luisteren. 
Goed luisteren naar God en naar elkaar lijkt mis-
schien vanzelfsprekend voor christenen, in de 
praktijk is het vaak toch lastig. Goed luisteren 
naar elkaar vraagt aandacht, echt luisteren, juist 
ook als je zelf een andere opinie hebt. Laten we 
bidden dat we dit jaar bewust naar elkaar willen 
luisteren en elkaar begrijpen. Wat kan dat veel 
irritatie voorkomen!

Ook bespraken we hoe er in onze gemeenten 
wordt omgegaan met muziek. Dat muziek en zin-
gen belangrijk is voor protestanten mag duidelijk 
zijn: want zingen is dubbel bidden wist kerkvader 
Augustinus al. Een eredienst waarin je niet hebt 
meegezongen kunnen we ons niet voorstellen. 
Iedere zondag komen we samen om de lofzang 
gaande te houden. Op de ene plaats bleek dat 
vooral op klassieke wijze te gebeuren met lied-
boek en organist. Andere gemeenten gebruiken 
weer andere instrumenten als gitaren, fluiten 
en accordeons. Meestal zijn deze instrumenten 
meer geschikt ter begeleiding van opwekkings-
liederen. 

Er wordt dus heel 
wat gemusiceerd in 
onze kerken. Maar 
zit er ook muziek in 
de kerk? Ook in het nieuwe jaar vragen we ge-
bed voor de vacante gemeenten of gemeenten 
die vacant gaan worden. We weten dat er zorgen 
zijn. 
Tegelijk zien we met dankbaarheid de vele vrij-
willigers die zich zowel lokaal als regionaal inzet-
ten. Tijdens onze vergadering hadden we drie 
nieuwe lekenpredikers in ons midden die graag 
bereid zijn om op zondag voor te gaan, ook bij 
u! Geen van de drie was van protestantse huize. 
Maar ze hebben toch alle drie een plekje gevon-
den in een van onze gemeenten. Hun harten zijn 
geraakt door Gods Woord en dat willen ze nu van 
harte uitdragen. 

Juist het Woord van God brengt muziek in de 
kerk. Als er tenminste goed geluisterd wordt! 
Daarom bidden we om een luisterende houding 
naar elkaar en bovenal naar de Bijbel. Denk bij-
voorbeeld aan het Sjema (Deuteronomium 6:4): 
Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is 
één! 

We bidden u namens het districtsbestuur van 
harte Gods zegen toe in 2026.

Ds. Simon van der Linden

oost- en west-
vlaanderen

Kerstbrief Brabantdamkerk 2025
Onze penningmeester, Anton Renti ng, meldt dat de kerstbrief 2025 het mooie bedrag van 1.010€ 
heeft  opgebracht. Dit bedrag is overgeschreven op de rekening van de vzw Helpende Hand 
Zwijnaarde. Hartelijk dank, aan u, milde gevers.

Mochten er nog gift en komen, worden die uiteraard gestort naar de Helpende Hand.
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Vrouwen in de protestantse kerk
Anna Cornelia Carbentus (1819-1907): domineesvrouw 
en moeder van Vincent van Gogh (1/3)

Anna Cornelia Carbentus werd op 10 september 
1819 geboren in Den Haag. Ze groeide op in een 
niet bepaald probleemloos gezin. Haar vader, 
Willem (koninklijk boekbinder) en enkele kinde-
ren uit het gezin, heetten zenuwziek, waardoor 
Anna zich haar leven lang zorgen maakte zowel 
over haar eigen mentale gesteldheid als later 
over die van haar kinderen. Omdat ze op haar 
30e nog niet getrouwd was en twee van haar 
jongere zussen wel, dacht Anna dat een huwe-
lijk voor haar niet was weggelegd. Op de bruiloft 
van haar jongste zus raakte ze in gesprek met de 
broer van de bruidegom, een knappe man met 
een beminnelijk karakter en fijne gaven van geest 
en gemoed, Theodorus van Gogh en op 21 mei 
1851 was zij zelf bruid in de Kloosterkerk in Den 
Haag. Ze verhuisde naar de eerste standplaats 
van ds Van Gogh in de Nederlands Hervormde 
Kerk, de pastorie in Zundert. 

De verhuizing van het statige Den Haag naar 
het katholieke Brabantse platteland viel haar 
niet makkelijk. Op 30 maart 1852 beviel zij van 
een doodgeboren zoontje, dat de naam Vincent 
kreeg. Een jaar later werd een tweede Vincent, 
de latere schilder, geboren. Het gezin breidde 
gestaag uit. Naast de zorg voor het grote gezin, 
weliswaar met assistentie van enkele dienstmei-
den, bezocht Anna, als domineesvrouw, arme 
gezinnen en gemeenteleden die ziek waren of 
steun nodig hadden. Het huwelijk van Theodorus 
en Anna was zeer gelukkig. Hij vond een trouwe 
steun in zijn vrouw, die van ganser harte deelde 
in zijn werk en wier opgewektheid en levendige 
geest in de sleur van het stille dorpsleven nooit 
gedoofd werden. 

In haar vrije tijd tuinierde Anna, maakte tekenin-
gen en aquarellen, breide en schreef brieven. Zij 
gaf Vincent zijn eerste teken- en schilderlessen 
en legde zo de basis voor de ontwikkeling van zijn 
talent. Ze leerde haar kinderen zingen, knutselen 
en stimuleerde hen om veel te lezen. Vaak maak-
te het gezin lange wandelingen waarbij Anna, als 

plantenkenner, hun ook de liefde voor de natuur 
bijbracht. 

Ver hun tijd vooruit waren vader en moeder 
het er over eens dat de dochters, net als de zo-
nen, goed opgeleid dienden te zijn. Reeds jong 
werden ze naar de openbare school gestuurd - 
protestantse scholen waren zeer uitzonderlijk 
in Noord-Brabant. Al snel werd overgeschakeld 
op thuisonderwijs met gouvernantes, omdat de 
ouders de andere boerenkinderen in de klas van 
gedrag en taal te ruw vonden. Na de middelbare 
school volgde het internaat. 

Als ouders hadden ze het niet makkelijk met Vin-
cent die hen, als domineeszoon, regelmatig in 
verlegenheid bracht. Toch bleven ze hem steu-
nen, hielpen hem aan baantjes en boden hem, 
wanneer nodig, onderdak. Ook de andere kinde-
ren konden bij Pa en Moe terecht; zo kwam doch-
ter Anna, die in de maanden vóór haar huwelijk 
kampte met hevige buikpijnen, weer enkele we-
ken thuis wonen en toen zoon Theo geveld werd 
door een pijnlijke ziekte (syfilis) werd hij thuis bij 
Pa en Moe verzorgd. Ook wanneer Wil(lemien) 
maanden lang door hevige tandpijnen geplaagd 
werd, zocht ze rust en verzorging bij Moe. 

Het beroep van haar man bracht het gezin in 
1871 naar Helvoirt, waar Anna, 
op initiatief van de Helvoirt-
se kerkenraad, een naai- en 
breischool voor meisjes startte. 
In de Helvoirtse kerk ligt nog de 
Statenbijbel uit 1702 met als 
opschrift Deze Bijbel, zijnde een 
geschenk van den Heer C.M. van 
Gogh, boekhandelaar te Amster-
dam, aan zijnen broeder, Ds Van 
Gogh, ten dienste der Hervormde Gemeente te 
Helvoirt.  Vier jaar later verhuisden ze naar het 
landbouwdorp Etten en in 1882 naar Nuenen. 
Toen Anna in 1884 haar dijbeen brak en daar-
door aan huis gekluisterd was, schilderde Vin-
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Josiane Tytens

Vrouwen in de protestantse kerk
cent, die in Parijs verbleef, om haar op te vrolij-
ken, het protestantse kerkje van Nuenen. Anna 
was zeer aan het schilderij gehecht, het is altijd 
in haar bezit gebleven. 

Het onverwachte overlijden van ds. Van Gogh in 
maart 1885, bracht voor Anna grote financiële 
en persoonlijke veranderingen mee. Ze moest op 
zoek naar een kleinere behuizing en vertrok met 
haar jongste dochter Wil naar Breda. De andere 
kinderen waren inmiddels allemaal het huis uit. 
In november 1889 vestigde Anna zich, op vraag 
van haar dochter Anna, in Leiden. 

In oktober 1888 schilderde Vincent een portret 
van zijn moeder op basis van een zwart/wit foto, 
die hij ontving van zijn zus Wil.  Aan zijn broer 
Theo schreef hij: Ik ben bezig met een portret. 
Dat wil zeggen, ik maak een portret van onze 
moeder voor mezelf. Ik kan niet naar de kleurlo-
ze foto kijken en ik probeer er een te maken met 
harmonieuze kleuren, zoals ik haar in mijn herin-
nering zie. Toen Vincent naar Frankrijk vertrok, 
beseften hij noch zijn moeder dat ze elkaar nooit 
meer zouden zien. 

Op 29 juli 1890 overleed Vincent in Auvers, in het 
bijzijn van zijn broer Theo. In haar brief aan Theo 
schreef Anna: Gij hebt hem het leven tot leven 
gemaakt door uw liefde en zorg. De goede God 
heeft dat gezien en alles zo beschikt dat gij tot 
beloning hem de ogen hebt zien sluiten en hem 
te rusten gelegd hebt. Dat is een beloning die de 
hoogste liefde vond die je toekwam. Naast Theo 
was niemand van de familie op de begrafenis. 

Kort daarop werd duidelijk hoe ziek Theo zelf 
eigenlijk was. Zijn vrouw Jo liet hem, in overleg 

met  goede vriend Frederik van Eeden, arts en 
schrijver, vanuit Parijs overbrengen naar Utrecht. 
Op 25 januari 1891 stierf Theo, nog geen half 
jaar na zijn broer. Schoondochter Jo bleef haar 
schoonmoeder samen met haar zoon Vincent jr.  
regelmatig bezoeken. 

Broer Cor trad in 1899 toe tot het Vreemdelin-
genlegioen tijdens de Zuid-Afrikaanse Tweede 
Boerenoorlog. Hij werd door de Engelsen ge-
vangengenomen en stierf op 22 april 1900. Moe 
werd in de veronderstelling gelaten dat hij in de 
strijd was gestorven. Zus Wil bleek meer en meer 
last te hebben van gekrioel in het hoofd en werd 
in 1902 opgenomen op het landgoed Veldwijk 
in Ermelo, een Vereeniging tot Christelijke Ver-
zorging van Geestes-en Zenuwzieken. Ze zal de 
instelling tot aan haar dood in 1942 niet meer 
verlaten. Moe bezocht haar nooit, de psychische 
problemen van Wil werden haar teveel na het 
baren van een dode zoon, het verlies van haar 
man en van haar drie volwassen zonen.

Anna mocht in 1905 nog de grote museale ten-
toonstelling van de kunstwerken van Vincent 
meemaken. Eindelijk kwam er erkenning voor 
zijn naam en faam! Dit was vooral te danken aan 
Jo Bongers, weduwe van Theo van Gogh (in een 
volgend artikel hierover meer). Na een langdurig 
lijden, overleed Anna op 29 april 1907 - 87 jaar 
oud.

Foto’s zelf genomen uit: De zussen van Gogh, Wl-
lem-Jan Verlinden.
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Meditatie

Zout in een kwetsbare wereld
Februari is een rustige maand. 
Na de feestelijk gevulde de-
cember en de drukke januari-
maand, vol nieuwjaarswensen 
en ontmoetingen, breekt een 
periode aan waarin de agenda 
leger wordt. Het is een maand 
zonder grote kerkelijke hoog-
feesten. Februari nodigt ons uit 
om even stil te staan, om adem 
te halen.

Die rust geeft ruimte om na 
te denken over wat ons leven 
kleurt en hoe het met onze we-
reld gesteld is. Dagelijks wor-
den we geconfronteerd met 

berichten over oorlog, geweld en verdeeldheid. 
Wereldleiders vergaderen, economieën worden 
besproken en toekomstplannen uitgetekend, 
maar bij velen blijft de vraag hangen waar vrede, 
samenhang en hoop te vinden zijn.

Het Bijbelleesrooster opent de maand februari 
met een passage uit de Bergrede. Jezus spreekt 
hier over een leven dat wortelt in liefde en nede-
righeid. Het gaat niet om het strikt naleven van 
regels, maar om een innerlijke houding, om een 
verandering van het hart.
Eén zin uit deze tekst blijft bijzonder nazinderen: 
“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het 
zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 
zout worden?” (Mt. 5,13). Jezus stelt geen vraag 
naar onze bereidheid, maar legt een verantwoor-
delijkheid bij ons neer. Hij zegt niet: word het 
zout, maar: jullie zijn het.

Vanuit dat woord mogen we verder luisteren en 
nadenken over wat het betekent om vandaag 
zout te zijn in een kwetsbare wereld. Over hoe 
kleine, vaak onopvallende gebaren kunnen bij-
dragen aan samenhang, over hoe trouw en mild-
heid kunnen bewaren wat dreigt te bederven, en 
over hoe vrede begint bij mensen die weigeren 
hun smaak te verliezen.

Zo worden we uitgenodigd om, juist in deze stille 
februarimaand, opnieuw te ontdekken wat het 
betekent om te leven als zout van de aarde.
Elke dag horen en zien we het opnieuw: oorlogen 
die maar doorgaan, geweld dat mensen dwingt 
hun huis te verlaten, samenlevingen die steeds 
verder uit elkaar lijken te groeien. Terwijl ik dit 
schrijf, komen wereldleiders samen in Davos om 
te praten over economie, veiligheid en de toe-
komst van onze planeet. En toch vragen veel 
mensen zich af: is er morgen nog vrede, is er ze-
kerheid, is er hoop?

De wereld lijkt vol te zitten met plannen, cijfers 
en analyses, maar onder al die woorden leeft een 
knagend gevoel: er ontbreekt iets wezenlijks.
De ingrediënten van de wereld zijn nochtans 
overvloedig aanwezig: kennis, technologie, rijk-
dom en overlegstructuren. En toch smaakt het 
geheel vaak bitter of leeg. Jezus benoemt dat 
gemis niet als een gebrek aan macht of organi-
satie, maar als een tekort aan zout. Geen groots 
of spectaculair element, maar iets eenvoudigs en 
onmisbaars.

Zout werkt in stilte. Het valt niet op, het eist 
geen aandacht, maar zonder zout valt alles uit 
elkaar. Het bewaart wat dreigt te bederven en 
het brengt verschillende smaken samen tot een 
geheel. Zout overheerst niet, maar verbindt. Pre-
cies daarom is Jezus’ uitspraak zo confronterend: 
jullie zijn dat zout. Niet alleen regeringen of we-
reldleiders dragen verantwoordelijkheid, maar 
ook gewone mensen, in hun dagelijkse keuzes, 
woorden en houdingen.

Te weinig zout maakt de wereld smakeloos en 
richtingloos. Te veel zout maakt haar onleefbaar. 
Wat nodig is, is maat, wijsheid en fijngevoelig-
heid: mensen die aanvoelen wanneer ze moeten 
spreken en wanneer ze moeten zwijgen, wan-
neer ze moeten ingrijpen en wanneer ze moeten 
dragen.
Jezus waarschuwt dat zout zijn kracht kan ver-
liezen. Dat gebeurt wanneer het oplost in angst, 



19 | 

Meditatie
Parkeertarieven op straat 
en in parkings vanaf 
1 april 2026
Kies je om met de auto naar Gent te komen 
en wil je op straat parkeren? Hoe dichter bij 
het centrum, hoe hoger het parkeertarief

-	 Nieuw: betalend parkeren op 		
	 zondag en feestdagen in de oranje en 	
	 rode tariefzone.
-	 Het gratis ticket blijft bestaan. 2x30 	
	 minuten in de groene zone, 2x20 		
	 minuten in de andere zones.

cynisme of onverschilligheid, wanneer we den-
ken dat onze stem niets meer uitmaakt of dat 
de problemen te groot zijn om er nog iets aan te 
doen. Maar Jezus vraagt niet dat wij de wereld 
oplossen. Hij vraagt dat wij zout zijn: bewarend, 
verbindend en smaak gevend.

Dat kan zichtbaar worden in een woord dat ver-
zoent waar alles dreigt te verharden, in een hou-
ding van trouw in een tijd van wantrouwen, of 
in een kleine daad van vrede te midden van ge-
weld. Misschien verandert de wereld daardoor 
niet in één keer, maar zonder zout zal zij zeker 
niet beter worden.

Daarom mogen wij bidden dat wij het zout in 
onszelf niet verliezen. Dat wij niet verharden, 
niet verbitteren en niet onverschillig worden, 
maar zacht en trouw blijven. Want waar zout 
is, kan leven bewaard blijven. En waar leven be-
waard blijft, daar is God dichterbij dan wij soms 
vermoeden.

ds. Tihamér Buzogány

Kerkpoort
Graag vragen wij uw aandacht 
voor onderstaand bericht.

Iedereen is welkom in onze kerk, 
maar NIET wie onder invloed is 
van alcohol of drugs. 
Deze personen, die de kerk bin-
nenkomen en de dienst verstoren, 
worden voortaan naar buiten 
begeleid. Bij eventueel verzet 
schakelen wij de politie in.

Voor uw veiligheid en rust wordt de kerk-
poort 15 minuten na het begin van de 
kerkdienst gesloten. Noteer alvast het GSM-
nummer van de respectievelijke kerkenraads-
leden (zie binnenflap Kerkbrief). Mocht u 
onverhoopt te laat zijn en de poort dicht is, 
bel dan best naar één van deze nummers en 
iemand zal de poort voor u openen, maar de 
boodschap blijft: kom zeker op tijd.

Dezelfde maatregel wordt eveneens toege-
past voor lezingen of concerten die gedu-
rende de week plaatsvinden.
Dank bij voorbaat voor uw begrip.

De kerkenraad en het bestuursorgaan van de 
Brabantdamkerk
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Midden in de winter 
hebben we de eerste 
sneeuw en ferm kou-
de dagen gehad. Ho-
pelijk hebt u daar niet 
teveel last van gehad! 
Maar…de dagen zijn al 
aan het lengen en ik 
zag vandaag de eerste 
sneeuwklokjes! Dus, 
hoop doet leven!

Na de drukke feestda-
gen is het misschien 
een beetje rustiger 
voor ons allemaal? 
Maar dat wil niet zeg-
gen dat er niets in ons 
persoonlijk leven ge-
beurt. 

Zo hoopt mevrouw Josina De Vloed- Nathon op 
4 februari haar 100ste verjaardag te vieren! Dat 
is zeker een reden tot grote dankbaarheid, welke 
Josina sowieso heeft voor dit lang en mooi leven, 
als echtgenote en moeder en als geliefde kleu-
terjuf op de Gaspard de Colignyschool. Hartelijk 
gefeliciteerd en we hopen dat u een fijne dag zal 
doormaken, samen met uw dochter Joke en an-
deren!

We zijn ook dankbaar dat Agnes Hoste, na alweer 
een weekje ziekenhuis, terug naar huis mocht. 
We bidden voor jou en wensen je van harte toe 
dat je weer samen kan zijn met Marcel. Laat jullie 
maar goed verzorgen!

Met Pascal en Ingrid Dhont gaat het een beetje 
moeizaam… beiden worden geplaagd door ver-
schillende kwaaltjes en pijn. Dat zorgt ervoor dat 
wij hen al een hele tijd moeten missen in ons 
midden. We wensen jullie sterkte om hiermee 
om te gaan! Hopelijk brengt de lente beterschap! 
De bloemen uit de kerk zijn jullie van harte ge-
gund.

We hebben het plotse overlijden vernomen van 
de heer Ane de Oude, uit de Rabotkerk. We bie-
den zijn familie ons medeleven aan en behouden 
een goede herinnering aan een actieve man, tot 
op het einde…

We leven ook mee met Sebastiaan Sercu, wiens 
neef, Tore Sercu, overleed na een lange ziekte. 
We wensen de hele familie veel sterkte toe.

Marleen Van de Vyvere vierde haar verjaardag 
in WZC het Heiveld. Zij was heel dankbaar voor 
de attenties van de verzorgenden en medebewo-
ners en ook voor de bloembolletjes van de kerk, 
die ondertussen waarschijnlijk kleurrijke bloe-
men geworden zijn. Een hartelijke groet van op 
deze bladzijde!

Ik ga maar niet beginnen aan de opsomming van 
allen die recent getroffen zijn door verkoudhe-
den, griep, luchtweginfecties , e.a. ... Bescherm u 
maar goed en wees niet verlegen om een masker 
te dragen als u dat een veiliger gevoel geeft! En 
aan allen: beterschap!

We zijn blij met een aantal nieuwe gezichten in 
de kerk. Ik hoop dat u zich welkom weet en dat 
we in verbondenheid samen mogen bidden en 
zingen, ter ere van Hem die alles gemaakt heeft 
en niet loslaat!
Gods zegen toegewenst.

Martine De Jonge
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Stadspredikant

Ds. Heleen Ransijn

Maaltijden
Het nieuwe jaar is weer begonnen, zij het 
dat ik een beetje een valse start had in de 
vorm van een hardnekkig virus dat na de 
jaarwisseling toesloeg en mij de eerste 
twee weken van het jaar letterlijk van de 
straat hield. 

Nochtans kijk ik nog steeds met veel ge-
noegen terug op de laatste paar weken 
van het oude jaar. Het waren drukke we-
ken - dat zal wel één van de oorzaken zijn 
geweest dat het hardnekkige virus daar-
na z'n kans greep om toe te slaan - maar 
vooral ook erg mooie weken. Dat kwam 
dan in de eerste plaats door de twee 
maaltijden die we georganiseerd hebben 
in Oe Est?, de open huiskamer. Eén op de 
vooravond van Kerstmis, 24 december. En 
de andere een week later, op Oudjaarsavond. 
Twee avonden waarop beide keren een bont 
gezelschap van zo'n twintig mensen - gasten en 
medewerkers - genoten heeft van lekker eten en 
goed gezelschap. En het was eigenlijk allemaal 
heel spontaan ontstaan. Tien dagen vóór Kerst-
mis zaten zowel één van onze medewerkers als 
verschillende van onze gasten in Oe Est? ervan 
te balen dat ze te laat waren geweest om zich 
op te geven voor De Langste Tafel, een jaarlijkse 
maaltijd op de vooravond van Kerstmis voor zo'n 
250 mensen. Want De Langste Tafel was ergens 
in november al volzet met aanmeldingen. Ergens 
tijdens dat gesprek kwam de vraag op: "kunnen 
we niet hier zoiets doen?" En nog diezelfde mid-
dag werd besloten dat we dat zouden doen. Ik-
zelf en twee van onze medewerkers zouden voor 
het eten zorgen. De gasten die er op dat moment 
waren zouden het nieuws verder verspreiden. 

En zo geschiedde. Op Kerstavond hadden we een 
bijzonder plezante avond, die we afsloten door 
met een heel groepje medewerkers en gasten 
naar de Kerstavondviering van de Anglicaanse 
kerk te gaan. En op die avond kwam ook tijdens 
het eten de vraag op: "kunnen we dit ook niet 
op Oudjaarsavond doen?". Het was een te mooi 

idee om nee tegen te zeggen. Dus kwam er op 
Oudjaarsavond wéér een maaltijd met deels de-
zelfde en deels andere gasten, maar bij elkaar 
weer zo'n twintig mensen rond een grote tafel. 
Zoals gezegd: het waren drukke weken, maar 
vooral erg mooie weken. 

Er is altijd iets bijzonders aan samen eten. Maar 
op dagen als Kerstmis en Oudjaarsavond is het 
nóg specialer. Die twee maaltijden op Kerstavond 
en Oudjaarsavond waren méér dan alleen een 
plezante avond met lekker eten en goed gezel-
schap - hoezeer ook een plezante avond met 
lekker eten en goed gezelschap al waardevol ge-
noeg is! Het waren avonden van gemeenschap, 
hoe bont het gezelschap ook was. Ik zou er zelfs 
over willen zeggen, zoals ik later tegen een goede 
vriendin zei: hier was God in ons midden. Al is 
het woord God op geen van beide avonden ge-
vallen. Maar Hij was er ongetwijfeld bij. 
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de 
Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie 
aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd 
voor...

04 januari	 Mathias-ensemble	 Dank voor de prachtige muzikale bijdrage
11 januari	 Annette Edjenguele	 gefeliciteerd met de geboorte van je achterkleinkind
18 januari	 Marleen Vandevyvere	 proficiat met je verjaardag 
25 januari	 Pascal en Ingrid Dhont	 ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zondag	 01 februari	 15:00	 Bevestigingsdienst ds. Petra Schipper (Locatie: Leuven)
Woensdag	 04 februari	 19:30	 ProGen! Thee-avond
Zondag 	 08 februari	 11:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 11 februari	 09:30	 Kerkenraad (Locatie: Bea Baetens)
				    19:30	 ProGen! Thee-avond
Zaterdag	 14 februari	 09:30	 Cursus rouw en verlies (Locatie: Kortrijk)
Maandag	 16 februari		  ProGen! Samenkomst
Woensdag	 18 februari	 19:30	 ProGen! Thee-avond
Zaterdag	 21 februari	 09:30	 Cursus rouw en verlies (Locatie: Kortrijk)
Woensdag	 25 februari	 19:30	 Avondcontact met Paul Vanden Berghe
Vrijdag		 27 februari	 14:00	 Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
Vrijdag		 06 maart	 19:00	 Wereldgebedsdag (Locatie: Anglicaanse kerk Gent)
Woensdag	 11 maart		  Kerkenraad
Zaterdag	 14 maart	 09:30	 Cursus rouw en verlies (Locatie: Kortrijk)
Zondag	 15 maart	 12:00	 Lunchzondag
Woensdag	 18 maart	 19:30	 Avondcontact met Chris Lefebvre
Zaterdag	 21 maart	 09:30	 Cursus rouw en verlies (Locatie: Kortrijk)

Allerlei

Integratief kinder- en gezinspsychotherapeut 
Pikler®pedagoog – Docent, supervisor en promotor
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Dienstrooster

Zondag, 1 februari                                                                                                    	
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)			   Christine van Belle
Koffiedienst			   Micheline Morel
	
Zondag, 8 februari	                                                                                                        Heilig Avondmaal
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Ik help een kind (Prot. Solidariteit)
Organist(e)			   Aryna Tsytianok
Koffiedienst			   Bert Deroo
	
Zondag, 15 februari	                                                                                                                                          
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Bea Baetens 
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			   Aletta Rambaut
Koffiedienst			   Nico van Belle
	
Zondag, 22 februari	                                                                                                                                      
Voorganger			   Benoît Baelde
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)			   Christine van Belle
Koffiedienst			   Rita Martens
	
Zondag, 1 maart	                                                                                                                                                     
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)			   Aletta Rambaut
Koffiedienst			   Jo en Mireille Cottenier
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Bijbelleesrooster

	 Februari

zondag		  01 februari		  Matteüs 5:1-12
maandag	 02 februari		  Matteüs 5:13-20
dinsdag		 03 februari		  Matteüs 5:21-32
woensdag	 04 februari		  Matteüs 5:33-48
donderdag	 05 februari		  Jesaja 41:1-16
vrijdag		  06 februari		  Jesaja 41:17-20
zaterdag	 07 februari		  Jesaja 41:21-29
zondag		  08 februari		  Jesaja 42:1-13
maandag	 09 februari		  Jesaja 42:14-25
dinsdag		 10 februari		  Jesaja 43:1-13
woensdag	 11 februari		  Jesaja 43:14-21
donderdag	 12 februari		  1 Samuël 8:1-9
vrijdag		  13 februari		  1 Samuël 8:10-22
zaterdag	 14 februari		  1 Samuël 9:1-10
zondag		  15 februari		  1 Samuël 9:11-25
maandag	 16 februari		  1 Samuël 9:26–10:16
dinsdag		 17 februari		  Psalm 103
woensdag	 18 februari		  Matteüs 6:1-18
donderdag	 19 februari		  Matteüs 6:19-34
vrijdag		  20 februari		  Matteüs 7:1-14
zaterdag	 21 februari		  Matteüs 7:15–8:1
zondag		  22 februari		  Romeinen 5:1-11
maandag	 23 februari		  Romeinen 5:12-21
dinsdag		 24 februari		  Romeinen 6:1-14
woensdag	 25 februari		  Romeinen 6:15-23
donderdag	 26 februari		  1 Samuël 10:17-27
vrijdag		  27 februari		  1 Samuël 11:1-13
zaterdag	 28 februari		  1 Samuël 11:14–12:11
 

	 Maart

zondag		  01 maart		  1 Samuël 12:12-25


