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Mijn wens voor jou, is dat je mag zijn,

jong genoeg om geestdriftig te blijven,
groot genoeg om over spanningen te stappen,
klein genoeg om je te blijven verwonderen,
persoonlijk genoeg om geen massamens te worden,
sociaal genoeg om vertrouwensvol te bidden,
begrijpend genoeg om veel te vergeven,
sterk genoeg om de zwakken te steunen,
liefdevol genoeg om anderen plezier te doen,
hoopvol genoeg om te geloven in de toekomst,
gelovig genoeg om het met God en mens te wagen,
wijs genoeg om te kiezen voor wat goed is en schoon,
gelukkig genoeg om anderen gelukkig te maken
hartelijk genoeg om dit elk-ander te wensen.

Dit wensen wij jou en al die jou omringen 
heel hartelijk voor het nieuwe jaar!
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We kijken terug op een zeer bewogen maand de-
cember, zowel positief als negatief. 
In de Terugblik krijgen we enerzijds een beeld van 
de vele heuglijke activiteiten. Anderzijds betreuren 
we het overlijden van twee gemeenteleden: Ina Pe-
sch-Beije en Truus Martens Bos. Voor beiden heb-
ben we een In memoriam opgenomen.

Voor het eerste semester van 2026 heeft de kerken-
raad een aantal interessante data vastgelegd. No-
teert u ze alvast ?

Heilig Avondmaal
08 februari
02 april (Witte Donderdag)
12 april
21 juni

Lunchzondagen
15 maart
14 juni

Op de drempel van het nieuwe jaar vragen we ons 
misschien af wat het jaar ons weer brengen zal. 
Welk ongeluk en welk geluk staat ons te wachten? 
Een bekend Nederlands spreekwoord zegt De mens 
wikt, God beschikt. Laat ons hieraan vasthouden en 
niet teveel plannen of tobben. Wat ons ook over-
komt, er wordt voor ons gezorgd en op één of an-
dere manier hangt er altijd een positieve kant aan 
vast, al zien we die niet onmiddellijk. We mogen 
ons gedragen weten en zo maken we opnieuw een 
sprong in het onzekere.

(Foto: Pixabay gratis)
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Terugblik
1ste Advent

Advent

Advent is de tijd om te verwachten
om verzonken te zijn in gedachten.

Advent is de tijd om stil te staan 
bij wat God voor ons heeft gedaan.

Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel op de juiste waarde?

Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken.

Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.

(voorgedragen door Rita Martens op 3 november)

2de Advent

Voor elke tocht is er een ster

Voor elke tocht is er een ster,
een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet.

Voor elke tocht is er een ster,
een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster,
voor ieder mens,
voor oud en jong
die wijs wil heten,
voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster
die wijzen brengen zal
waar 't wonder van het leven
in eenvoud wordt getoond,
waar Gods liefdevol geven
in kinderogen woont.

Voor elke tocht is er een ster.
Zoek niet te ver!...

Frans Weerts

(voorgedragen door Bert Deroo op 7 december)

(Foto: Pixabay gratis)
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Terugblik
13 december|Adventsconcert

Op 13 december mochten niet alleen wij 
genieten van het mooie pianoconcert, 
maar ook Cédric Boyer, Rémi Furnaletto 
en Sarah waren heel tevreden over hun 
3-daagse verblijf in Gent.

Cédric Boyer liet achteraf nog weten: “Ik 
heb een geweldige tijd gehad in Gent en 
heb net als de vorige keer opnieuw met 
veel plezier in uw kerk gespeeld. Rémi en 
Sarah waren ontroerd door de vriende-
lijkheid van uw gemeenteleden. Ik heb 
de andere dagen gebruikt om het Mu-
seum voor Schone Kunsten te bezoeken,  
urenlang voor Het Lam Gods te staan, 
opnieuw talrijke kerken te bezoeken en 
door de straten met hun prachtige archi-
tectuur te slenteren.”

Bea Baetens 

3de Advent

Advent

Hopen en geloven,
is licht in de duisternis,
is vrede als hoop,
is liefde als boodschap.

Geloven in wensen en verlangen,
Advent is de boodschap brengen,
van “liefde en vrede”.
Geloven is zich richten tot de Heer!

Opperste vreugde in liefde en verdriet.
Geloven in elke dag,
één van de waarden van het leven.
Je weg vinden in de chaos
die soms leven heet.

De dagen voor Kerstmis
zijn donker en koud.
zijn vredig en stil.

Wij kijken opnieuw uit
wanneer Gods Zoon werd geboren.

(Voorgedragen door Lidy De Brouwer 
op 14 december)

(Foto: Pixabay gratis)
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Terugblik
4de Advent

Er moet een ster zijn

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.

Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.

Ik wens van harte dat voor jou
die ster zal schijnen.
Ik wens voor jou dat jij
die ster mag zijn
voor velen. 

(naar Kris Gelaude, voorgedragen door Francine 
Ongenae op 21 december)

21 december| Doop Alix Jacob

Op 21 december werd de kleine Alix Jacob, doch-
tertje van Timothy en Hannelore Bytebier boven 
het doopvont gehouden. Zijzelf was alvast enthou-
siast, leek wel in het water te willen springen. 

De familie had mooie bijdragen, in teksten, liede-
renkeuze en een ontroerend schilderij Wolkje van 
Opa Jean-Marie. Dit alles afgesloten met prachtig 
pianospel door Aryna Tsytlianok maakte deze 4de 
Advent extra feestelijk. Hartelijk gefeliciteerd aan 
de hele familie!

Martine De Jonge
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Terugblik

22 december|Seniorenkerstfeest
Op 22 december mochten wij de senioren ontvangen in de E. Pichalzaal om samen Kerstfeest te vie-
ren. Hoewel we jammer genoeg elk jaar wel een paar mensen missen die er niet meer (kunnen) bij 
zijn, mochten we ook weer nieuwe gezichten en nieuwe medewerkers begroeten. Zo werden de ta-
ken goed verdeeld: de ene las een tekst voor, de andere hielp met tafels dekken en broodjes smeren… 
en opruimen!

Dit samenzijn was weer een mix van warm weerzien, gezellig bijpraten, in een sfeervol aangeklede 
zaal, lekkere broodjes en zoetigheid. En bovenal: een kerstverhaal van vrede, geloof, liefde en hoop, 
met dank aan de dominee!

Martine De Jonge

Onze senioren

Al zijn ze nog zo triest
de dingen die gebeuren,
steeds komt een nieuwe dag
met altijd nieuwe kleuren.

En kwam er af en toe
ook al een dag met regen,
toch ben ik blij en dankbaar
voor wat ik heb gekregen.

Dat ik kan zien en horen,
mag zijn zoals ik ben,
en ondanks mijn gebreken
toch vele vrienden ken.

Aan ieder die dit leest
nog deze laatste wens:
geniet met volle teugen
en houd van elke mens.

Louis Gillis
(voorgedragen door Jo Cottenier)

Terwijl wij ons druk maken
om Jezus een plaats te geven
in ons bestaan
of om onze kerststallen
of dat niet meer doen
en zeggen dat we Hem
soms niet meer zo zien zitten,
zit Hijzelf neer op onze drempel
en vraagt ons
als een mens op de vlucht
om asiel, om bad en bed,
om werk en brood
om mensenrecht.

Hij is iedere man en vrouw
die geen huis
geen eten en drinken heeft
die ziek is en eenzaam
en Hij fluistert ons in:
al wat je hen doet,
heb je ook mij gedaan,
al wat je hen onthoudt,
heb je ook mij onthouden.
Hij komt ons tegen, van dag tot dag.

(voorgedragen door Rita Martens)
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Terugblik

25 december|Kerstdienst

Het deed deugd zoveel gezichten van heinde en 
ver opnieuw terug te zien in de kerk.

Hartelijk dank aan de vele medewerkers die elk 
op hun manier bijdroegen tot het welslagen van 
deze dienst: Christine van Belle bespeelde het 
orgel, Hans-Ludwig Becker bracht twee stukken 
uit een cello-suite van J.S. Bach, Wilma Meijerink 
en Martine De Jonge knutselden samen met de 
kindjes prachtige werken, onze predikant zorgde 
voor een hartverwarmende preek en een video-
montage van de kinderen die iedereen hilarisch 
vond, Jo Cottenier droeg een tekst voor die je 
hiernaast nog eens kunt nalezen en Rita Martens 
zorgde achteraf voor koekjes en Stollen, druk 
roerend in de chocolademelk.

Bea Baetens
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Terugblik

Kerst
 
Je moet wel een ezel zijn
om de lasten van anderen te dragen.
Je moet wel een schaap zijn
om je wol te geven voor de warmte van anderen.
Je moet wel een engel zijn
om de lof van iemand anders te bezingen.
Je moet wel een herder zijn
om ’s nachts te waken bij de kwetsbaren.
Je moet wel heel wijs zijn
om doodlopende wegen in je leven te verlaten.
Je moet wel een moeder zijn
om je kind nooit in de steek te laten.
Je moet wel een vader zijn
om een plek te zoeken waar je kind tot leven kan komen.

De ezel, het schaap en de anderen
vonden elkaar op de plaats
van grote broosheid en onstuitbare groeikracht samen.
Je bent daar ook uitgenodigd, verwacht,
verhoopt zelfs.
Er is daar vrede en goede wil, er is daar menslievendheid en vergeving,
gemeenschapszin en solidariteit.
Door die liefde, laat je wekken, vergeet even die eindeloze zucht naar meer,
die onverzadigbare drang naar hebben en ikke.
Je zal een nieuwe mens worden,
vol mededogen en beschikbaarheid.

André Quintelier
(Voorgedragen door Jo Cottenier)

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 
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Vooruitblik

16 januari|Bijbelstudie – Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Een nieuw jaar betekent voor sommige leden van de Brabantdamkerk ook een 
nieuwe Bijbelstudiereeks. En ik mag eerlijk zeggen: als predikant kan ik alleen 
maar hopen dat die opnieuw net zo goed bezocht en zo waardevol zal zijn als in 
2025. Want dat was werkelijk een topjaar wat de Bijbelstudies betreft – iets om 
dankbaar voor te zijn.

Wat het thema van de eerste Bijbelstudie van het jaar betreft: dat is deze keer 
op een nogal eigenzinnige manier ontstaan.
Sommigen van jullie weten dat ik me de laatste tijd fanatiek bezighoud met… 
wijn maken. Vorig jaar resulteerde dat in een heerlijke Riesling (al zeg ik het 
zelf) en dit jaar mogen we als familie genieten van een dessertwijn van Muscat, 
gemengd met een druivensoort die hier wat minder bekend is: Királyleányka — 

oftewel Koningsdochter. Alleen de naam klinkt al veelbelovend.

Wanneer de fermentatie klaar is, moet de wijn worden overgeheveld: weg uit het oude vat, in een 
schoon en nieuw vat. Eind december - zo vlak voor Kerst - was het zover. Terwijl ik daarmee bezig was, 
dacht ik ineens: hé… dit lijkt verdacht veel op een Bijbeltekst. En zo kwam ik bij het thema voor onze 
Bijbelstudie in januari 2026, een thema dat volgens mij perfect past bij het begin van een nieuw jaar 
en een nieuwe reeks: “Nieuwe wijn in nieuwe zakken – ruimte maken voor wat God wil doen. Of 
houden we liever vast aan het oude?”

Ik ben benieuwd:
•	 wat houdt ons soms tegen om nieuwe stappen te zetten?
•	 Waar houden we vast aan het vertrouwde, ook als God misschien iets nieuws wil geven?
Daar willen we samen bij stilstaan.

Wees van harte welkom bij Rita Martens, in haar gezellige woonkamer waar de gastvrijheid de eerste 
viool speelt. Laten we samen ontdekken of we klaar zijn voor nieuwe wijn.

De Bijbelstudie vindt plaats op vrijdag 16 januari 2026 om 14:00
Bij Rita thuis: Heerweg Noord 132/B, Zwijnaarde

Om voldoende stoelen klaar te kunnen zetten, vragen we u vriendelijk om uw komst even te laten 
weten aan Rita, aan mij, of aan een van de leden van de kerkenraad of de Bijbelstudiegroep.
Iedereen is van harte welkom — met of zonder voorkennis, maar vooral met een open hart.
We kijken ernaar uit om samen te luisteren, te delen en ons te laten inspireren door Gods Woord.  

ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

Vorming:

24 januari | Studiedag

Deze studiedag is speciaal bedoeld voor mensen die deel uitmaken 
van de bestuursraad van een plaatselijke kerk.

Op zaterdagmorgen 24 januari van 10:00 - 13:00 komen we samen in het Huis van het Protestantisme 
(Brogniezstraat 44, Brussel-Zuid). Op het programma staat een uitleg van alle taken die zijn toegewe-
zen aan de Bestuursraad van een protestantse gemeente. We overlopen de wettelijke kaders en de 
rechten en plichten van de raad.
Concreet gaan we in op de verschillende taken van de leden, de verkiezingen (kleine en grote helft), 
het indienen van de juiste documenten op de juiste tijdstippen, het gebruik van het programma Reli-
giosoft en Religiopoint, de verhouding tussen de kerkenraad en de Bestuursraad, enz.

Het is de bedoeling om aan iedereen die zich inzet voor de goede werking van de kerk duidelijkheid 
te verschaffen over de precieze invulling van zijn of haar taken in de Bestuursraad. Er leven ongetwij-
feld veel vragen en onzekerheden over de werking van de raad. Dit heeft te maken met de moeilijke 
wettelijke materie, maar uiteraard ook omdat steeds nieuwe mensen zich die materie moeten eigen 
maken. Met deze ontmoeting (en een bijhorend vademecum) willen we voor eens en altijd' klaarheid 
scheppen. We nodigen dan ook iedereen uit om deze ochtend bij te wonen, ook als u geen vragen 
hebt en geen problemen ondervindt: we kunnen elkaar op deze wijze ondersteunen met praktische 
tips, ideeën uitwisselen en misschien elkaar de helpende hand toereiken.

Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden welkom.

Graag opgeven via de link op de website van Vorming VPKB: vorming.protestant.link

Ds. Arjan Knop

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 25 januari 2026

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden van uw 
bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
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Vooruitblik
25 januari|Wereld Lepra Dag  
Lepra, een onzichtbare ziekte
In december 2025 was het thema van De Warmste Week:  onzichtbare 
ziekten. Welnu, lepra is zo’n onzichtbare ziekte. Althans, leprapatiën-
ten doen vaak hun uiterste best om deze ziekte onzichtbaar te maken. Uit vrees om anders gediscri-
mineerd en gestigmatiseerd te worden. Maar in De Warmste Week kwam lepra niet aan bod. Want 
lepra is een ziekte die we in België niet meer kennen. 

In veel landen in Afrika en Azië komt deze ziekte echter nog steeds voor. Dankzij de inzet van onder 
andere Leprazending zijn de afgelopen 25 jaar 15 miljoen mensen genezen van lepra, maar er zijn nog 
steeds zo’n 5 miljoen mensen die lijden aan de gevolgen van lepra, zoals een handicap of uitsluiting 
uit hun leefomgeving, uit angst voor besmetting. Nog steeds krijgen jaarlijks meer dan 200.000 men-
sen de diagnose lepra. Iedere 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra, iedere 30 minuten een kind.
Onze motivatie om leprapatiënten te helpen, vinden we in de liefde en barmhartigheid van Jezus 
Christus. Hij zag om naar mensen met lepra en genas hen. Laten we samen het werk voortzetten en 
voltooien dat Hij begon.

Leprazending zendt geen mensen (meer) uit. In de tientallen landen waar Leprazending actief is, zijn 
de medewerkers in de meeste gevallen inwoners van het land zelf, die specifiek werden opgeleid voor 
leprabestrijding. De artsen, verpleegkundigen en andere werkers doen dit werk vanuit een christelij-
ke betrokkenheid voor hun medemensen in nood. Velen zien het als roeping om de meest kwetsbare 
mensen te helpen, als lichtdragers van Christus. Zo wordt het Evangelie gedeeld. 

Een prachtig voorbeeld van zo iemand is Sandra. Sandra is werkzaam in DR Congo. Zij heeft lepra 
gehad, maar ze is genezen. Nu is ze voorzitter van OPALCO, een organisatie van mensen die getroffen 
werden door lepra. Kerkleiders in gebieden waar lepra voorkomt, helpen via projecten van Leprazen-
ding. Het doorverwijzen van mensen is erg belangrijk. Hierdoor worden ze eerder gediagnosticeerd. 
Mensen luisteren beter naar de kerkleiders. De kerkleiders hebben ook een belangrijke rol bij het 
verlenen van geestelijke hulp.
Norbert Ngila Bampunga, één van de actieve bestuurders van Leprazending-België, heeft Sandra in 
Kinshasa ontmoet. Hij is enorm onder de indruk van de geestdrift waarmee ze zich inzet om leprapa-
tiënten in DR Congo een nieuwe toekomst te geven: nadat ze, net als Sandra, genezen zijn van lepra, 
kunnen ook zij zich volwaardig gewaardeerd weten in de samenleving en zich inzetten voor zichzelf 
en hun medemensen. Via Leprazending-België kunt u projecten van Leprazending-DR Congo steunen. 
Met gebed, maar ook met uw giften zodat deze projecten van Leprazending-DR Congo voldoende 
gefinancierd kunnen worden.

Francis Van De Walle

Bedankt voor uw giften op de zichtrekening van Leprazending-België: 
IBAN : BE88 0000 0009 1441  (zonder fiscaal attest) Met als mededeling: Wereld Lepra Dag

Wenst u als individuele donateur een fiscaal attest te ontvangen voor uw jaarlijkse belastingaangifte 
om zo een gedeelte van uw giften te kunnen recupereren mits die voldoen aan de voorwaarden 
van FOD Financiën, dan dient u imperatief uw giften over te schrijven op de volgende zichtreke-
ning van de VZW Protestantse Solidariteit: IBAN: BE12 3631 0140 9092 met als mededeling: Voor 
Leprazending-België. 
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Vooruitblik

29 januari|Tentoonstelling Licht Vizier  
Als het goed is, vindt vanaf einde januari in ons kerkgebouw de tentoonstelling Licht Vizier plaats. De 
tentoonstelling van kunstenares Alanis Blondeel is een project dat lichtkunst combineert met poëzie, 
gericht op sociale veiligheid en het verleggen van perspectieven.
 
Wat is LichtVizier?
•	 Lichtgedichten: Alanis creëert lichtobjecten (vaak neon) met poëtische teksten, gebaseerd 	
	 op interviews en onderzoek naar sociale veiligheid en ongemakkelijke situaties.
•	 Perspectiefverschuiving: het doel is om vooroordelen los te laten en positieve aspecten in 	
	 omgevingen te ontdekken, door langer te kijken.
•	 Maatwerk: De lichtgedichten kunnen op maat gemaakt worden in formaat, kleur en versie 	
	 (staand/gependeld). 

Data:
•	 29/01 – Vernissage (17:00 - 22:00)
•	 30/01 – Tentoonstelling (17:00 - 22:00)
•	 31/01 – Tentoonstelling (17:00 - 22:00)
•	 05/02 – Tentoonstelling (17:00 - 22:00)
•	 06/02 – Tentoonstelling (17:00 - 22:00)
•	 07/02 – Tentoonstelling (17:00 - 22:00)

Iedereen van harte welkom!

Proficiat aan de jarigen !
09 januari: Camille Van den Boer
18 januari: Marleen Vandevijvere
20 januari: Mla Huijer
25 januari: Henry Van den Hende
26 jnauari: Kees Van Leeuwen 
29 januari: Marcel Bundervoet
30 januari: Quinten Furquim d’ Almeida

01 februari: An Djudzman
02 februari : Bea Baetens
04 februari: Josine Nathon !!
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Mevrouw Ina Pesch-Beije 

Op 4 december 2025 bereikte ons het bericht van het overlijden op 25 november van ons geliefde 
gemeentelid mevrouw Ina (Jacomina) Pesch-Beije. 

Ina werd in 1933 geboren in Oud-Vossemeer, Zeeland.
Ze was decennialang hoofd van het postkantoor in Ouddorp.
Daarna was ze samen met haar man Wim Pesch actief in Willemstad. 
Toen Wim en Ina met pensioen gingen, kwamen ze vanuit Nederland in België wonen.
Omdat er in Wachtebeke en omgeving geen protestantse kerk was, lieten ze zich in 1995 inschrijven 
in de Gent-Brabantdam kerkgemeente. Ze voelden zich daar meteen thuis, onder meer bij Ds. Har-
men Geurs.
Ina heeft zich meteen enorm en onvermoeibaar ingezet als kerkenraadslid.
Ontelbaar waren haar diaconale en pastorale bezoeken.
In de dames seniorenclub  Rondom Sara’ organiseerde Ina turnlessen, om op een gezellige manier zo 
fit mogelijk te blijven. 
In 1997 vroeg Ds. Geurs of er enkele gemeenteleden  bereid waren om een oproep om materiële hulp 
te beantwoorden van een predikant in Transsylvanië, Roemenië. Ina en haar man Wim waren meteen 
enthousiast van de partij om - samen met enkele andere gemeenteleden - met hun auto en grote 
caravan deel te nemen om hulpgoederen te brengen naar Szentgerice, een dorp in de buurt van Târgu 
Mures (Marosvásárhély in het Hongaars) met twee protestantse kerken. 
Die Roemeniëreizen bleven ze samen met enkele andere gemeenteleden van de Gent-Brabantdam 
kerkgemeenschap gedurende vele jaren doen tot circa 2005.
Wim en Ina waren ook bijzonder gastvrij. Zo zullen sommigen onder ons zich nog wel de prachtige 
startzondag herinneren bij hen thuis in Vieruitersten Wachtebeke.

Jammer genoeg ging de gezondheid van Wim en Ina stilaan achteruit.
Daarom beslisten ze in het najaar van 2011 om hun intrek te nemen in een service-flat in Oostakker.
Enkele jaren  later beslisten ze om te verhuizen naar Ouddorp, een vertrouwde omgeving en dich-
terbij hun kinderen Wilka en Ton, die hen zo vaker konden komen bezoeken. Eerst woonden ze nog 
thuis, later verhuisden ze naar de protestantse woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp, op enkele 
honderden meter van hun huis in Ouddorp.

Jammer genoeg ging de gezondheidstoestand van Wim verder achteruit, en op 21 maart 2018 over-
leed Wim.
Maar ook de gezondheidstoestand van Ina ging met de jaren geleidelijk achteruit.
Ina werd tot haar levenseinde zo goed mogelijk omringd door haar kinderen en verzorgd in De Vlied-
berg in Ouddorp. 

We blijven ons Wim en Ina met een genegen en warme herinnering  in ons hart dragen als buitenge-
woon toegewijde en trouwe gemeenteleden. Dat ze allebei nu in de heerlijkheid mogen vertoeven.

Francis Van De Walle
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Mevrouw Geertruida “Truus” Bos
Weduwe van Meester Leon Martens

Op vrijdag 19 december vond de begrafenisplechtigheid van Truus Bos plaats in onze Brabantdam-
kerk. Het werd een waardig en liefdevol afscheid van een memorabele dame die in haar lange leven 
veel heeft bereikt door standvastig haar doel na te streven. Omringd door haar dierbare familie, vele 
goede vrienden en de leden van onze gemeente hebben we in dankbaarheid herdacht wat zij alle-
maal in haar leven zo plichtbewust en liefdevol heeft verwezenlijkt. 

Mevrouw Bos, of liever Truus, werd in 1924 in Rotterdam geboren en wist al vroeg wat zij wilde be-
reiken in haar leven en doelgericht begon zij haar rechtenstudie aan de Leidse Universiteit. Tijdens 
een congres te Gent ontmoette zij Leon Martens, het klikte direct tussen hen en Truus trouwde met 
de  liefde van haar leven en kwam naar Gent, waar zij haar studie vervolmaakte en aansluitend in het 
advocatenkantoor van Leon Martens haar loopbaan aanving.
Haar voorkeur in de brede waaier van de rechtspraak voerde haar een andere richting uit en zo werd 
zij enige jaren later als één van de weinige vrouwelijke rechters benoemd aan de Gentse balie, waar 
zij tot haar 70 jaar actief bleef. Nu kijken we er niet van op een vrouwelijke rechter te ontmoeten, in 
die jaren echter brak zij hiermee door het glazenplafond, zonder daar overigens veel woorden aan 
vuil te maken.

Maar Truus was in de eerste plaats een familievrouw, haar gezin kwam op de eerste plaats en zij 
creëerde een warm en gastvrij nest, daar verscholen tussen de bomen in Deurle. Een thuishaven 
voor haar man en kinderen en later de kleinkinderen, waar iedereen steeds met open armen werd 
ontvangen. Een ware Mater Familias is heen gegaan en mag nu rusten bij haar geliefden die haar zijn 
voorgegaan.

Als protestantse in hart en nieren voelde Truus zich zeer betrokken bij onze gemeente aan de Bra-
bantdam. De laatste jaren kon zij vanwege haar hoge leeftijd tot haar verdriet niet meer naar de 
diensten komen, maar betrokken bleef zij wel. 
Als voorzitter van de vzw De Vlaamse Olijfberg heeft zij vele lange jaren ingestaan voor de zorg van 
het patrimonium van onze gemeente op de haar gekende, zorgvuldige en integere manier van wer-
ken, waarvoor wij  haar niet genoeg kunnen bedanken. Hierdoor is het ook heden ten dage mogelijk 
om als actieve gemeente onze opdrachten in deze stad te vervullen. 

Haar geloof heeft haar door haar lange leven geleid. De woorden van de profeet Micha waren voor 
haar een richtlijn:
Er is, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig
de weg te gaan van je God.

Wij bieden haar kinderen en hun gezinnen onze innige deelneming aan bij het verlies van hun moe-
der, een markante vrouw, die fijne herinneringen zal nalaten bij ieder die haar gekend heeft.

Marijke Schaefer
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Vrouwen in de protestantse kerk

Charlotte Brontë in Brussel 
Woeste Hoogten, Jane Eyre en de Huurster van 
Wildfeld Hall van de zussen Emily, Charlotte en 
Anne Brontë zijn alom bekend. De autobiografi-
sche boeken Villette (1853) en De Schoolmees-
ter (1857) van Charlotte over haar kostschooltijd 
in Brussel zijn dat minder, nochtans heeft deze 
Brusselse periode haar het meest gevormd.  

Charlotte werd in 1816 geboren als 3de van zes 
kinderen van Patrick Brontë, dominee van de 
Church of England in Haworth (nabij Leeds) en 
Maria Branwell. Het dorpje in een heuvelachtig 
landschap vol heidevelden wordt in de boeken 
beeldrijk beschreven. De ouders waren zeer be-
lezen en hadden literaire aspiraties, wat werd 
overgedragen op alle kinderen, die verhalen 
schreven die zich afspeelden in een eigen gecre-
ëerde fantasiewereld. Zowel vader als moeder 
waren erg religieus, behoudsgezind en bijbel-
vast. In familiekring werd uit de Bijbel gelezen, 
werden psalmen gezongen en de zondag stond 
in het teken van de Heere. Op haar 38e overleed 
Maria aan kanker. Elizabeth Branwell, haar zus-
ter, stemde erin toe de leiding van het grote huis-
houden op zich te nemen.

In 1824 werd in de buurt een school geopend 
voor predikantsdochters en de vijf zussen wer-
den ingeschreven. Er heerste een streng regime 
met tuchtiging van het vlees om de leerlingen 
op het rechte pad te houden. De oudste twee 
zussen kregen er tuberculose en werden naar 
huis gestuurd, waar ze drie maanden later alle-
bei stierven. De verontruste ds. Brontë nam de 
andere dochters mee naar huis en voortaan kre-
gen ze thuisonderwijs, maar zijn longaandoening 
zorgde ervoor dat de kinderen kort daarna weer 
buitenshuis werden onderwezen. Charlotte werd 
naar een kostschool gestuurd waar ze ziek werd 
van heimwee, zelfs toen ook haar twee jongere 
zussen Emily en Anne er verbleven. 

De ambitieuze Charlotte vreesde dat haar vader 
haar na kostschooltijd zou uithuwelijken, daarom 
vatte ze in 1841 het plan op, om samen met zus 
Emily, een eigen school te starten. Om hun kan-

sen te verhogen zouden 
ze eerst in het buiten-
land hun kennis van het 
Frans verbeteren en ook 
Duits leren. Vaders voor-
keur was Rijsel, waar ze 
volgens hem Frans zon-
der accent zouden leren. Maar Charlotte zette 
haar keuze voor Brussel door, hoewel ze twijfels 
had bij de geschiktheid van het katholieke België. 
Er was geen sprake van dat ze zich, als dochter 
van de Kerk van Engeland (Anglicanen), zou aan-
passen aan de roomse zeden en gewoonten. Ds. 
Brontë bracht Charlotte (26j) en Emily (24j) per-
soonlijk naar Brussel, met een stop in Oostende, 
want op de dag des Heren kon geen diligence 
genomen worden. In februari 1842 belandden ze 
op een katholieke kostschool met een goede re-
putatie, Maison d’Education pour les Jeunes De-
moiselles, geleid door onderwijzeres Mme Zoë 
Héger-Parent, 37 jaar en sinds 6 jaar gehuwd met 
Constantin, een uitstekend docent letterkunde. 

De zussen kregen toestemming om de gods-
dienstoefeningen te mijden, maar het roomse 
bleef alom aanwezig: in (afgods)beelden van 
heiligen, in de dweepzieke verering van Maria, 
in dankgebed bij de maaltijd. Op zondag moch-
ten ze het pensionaat verlaten voor de ochtend-
dienst in de protestantse kapel (Chapelle Roya-
le). Charlotte vond de ordelijke bedrijvigheid in 
het pensionaat wel heerlijk en Brussel vond ze 
een prachtige stad. De omgang met de roomse 
(frivole) medestudenten bleef haar storen. Deze 
meisjes waren evenmin enthousiast over de zus-
sen en maakten luidop opmerkingen als laat ze 
teruggaan naar Engeland, die protestanten.

Als predikantsdochters hoefden ze alleen lesgeld 
te betalen voor een aangepast lessenpakket. Ze 
spanden zich in om te voldoen aan de hoge ei-
sen van hun leraar Franse literatuur, Mr. Héger. 
Charlotte had het moeilijk met zijn kritiek, zij ver-
toonde de (calvinistische) neiging om zich  uitver-
koren te voelen, wat haar docent niet beviel. De 
devoirs die de zussen in zijn opdracht schreven, 
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Vrouwen in de protestantse kerk
werden later gepubliceerd met zijn opmerkingen 
in de kantlijn. Als verjaardagsgeschenk gaf Con-
stantin Charlotte een Duitstalige bijbel om haar 
te stimuleren zich ook voor deze taal in te zet-
ten. Na 6 maanden kregen de zussen het aanbod 
om te blijven en, in ruil voor het kostgeld, les te 
geven. In deze periode was een terugkeer naar 
Engeland noodzakelijk door het overlijden van 
tante Elisabeth. Emily bleef er om het huishou-
den op zich te nemen, maar Charlotte keerde in 
1843, als docente Engels, terug naar Brussel. 

Lesgeven en orde houden waren moeilijk voor 
Charlotte. Van Constantin kreeg ze geen les meer, 
maar zij gaf hem wel Engelse les. Zijn vrouw Zoë 
werd steeds afstandelijker, omdat zij doorzag  
dat Charlotte verliefd was op Constantin. In haar 
dagboek schreef Charlotte dat het was alsof ze 
voor de eerste keer een ‘echte’ man ontmoette, 
die krijt aan zijn vingers had en sigaren rookte. 
Het werd een onverkwikkelijk avontuur van aan-
trekken en afstoten, euforie en schuldgevoel. Na 
een bezoek aan het protestantse kerkhof op de 
Leuvensesteenweg, liep Charlotte ontredderd de 
St Goedelekathedraal binnen, om er te biechten. 
Op deze manier zou ze van haar zonde verlost 
zijn en hoefde ze niet voor het aangezicht van 
de Heere te komen en Hem vergiffenis te vragen. 
Toen de pastoor echter hoorde dat ze buiten-
landse was en protestants, wenste hij alleen  de 
biecht af te nemen als dat ook haar eerste stap 
zou zijn naar de ware (roomse) Kerk. Wanhopig 
liep ze weg.

In 1844 was de situatie zo gespannen dat Char-
lotte haar ontslag indiende en uit Brussel vertrok. 
Thuis gekomen op de rustige maar eenzame plek 
Haworth, schreef ze hartstochtelijke brieven naar 
Constantin, maar deze bleven onbeantwoord. 

De droom om een eigen school op te richten 
moest wijken door de oogproblemen van ds. 
Brontë. Het schrijverschap werd Charlottes nieu-
we roeping. In 1845 werd de Ierse ds. Arthur 
Nicholls hulppredikant in Haworth. Charlotte 
omschreef hem als zeer ernstig, zelfs wat zwaar-
moedig, gereserveerd en vroom, met bekrompen 
denkbeelden maar die zijn gemeentelijke plichten 
met grote nauwgezetheid vervulde. Toch kwa-

men ze elkaar langzaam nader. Aan een vriendin 
schreef ze vlak voor haar huwelijk de voorzienig-
heid heeft mijn lot bepaald en het is ongetwijfeld 
het beste voor mij. Charlottes vader verzette zich 
tegen het huwelijk van een hulppredikant met 
een inkomen van 100 pond per jaar die met zijn 
beroemde dochter wilde trouwen! en hij weiger-
de het huwelijk op 29 juni 1854 persoonijk in te 
zegenen. Het jonge paar kwam in de pastorie 
bijwonen en zo lang ds. Brontë leefde, wees Art-
hur elk beroep af. Charlotte vond vervulling in 
het appél dat de gemeenteleden op haar deden 
en de zorg voor twee mannen. In voorjaar 1855 
kreeg Charlotte long-tuberculose waardoor ze 
in coma raakte en op 31 maart stierf. Haar man 
bleef, ondanks alles, bij zijn schoonvader wonen 
en verzorgde de bedlegerige man (die al zijn kin-
deren overleefde) 6 jaar lang. 

In haar boek verving Charlotte Brussel door Vi-
lette (een continentale hoofdstad’), om haar 
Brusselse lezers niet te schofferen. Vanuit haar 
opvoeding voelde Charlotte medelijsen met alles 
wat niet-Engels en niet-protestants’ was en om-
schreef de stadsbewoners als oppervlakkig en 
bedrieglijk en spotte ze met hun roomse religie, 
de biecht, de pastoor, de rituelen. Het boek werd 
gezien als een afrekening met de onverkwikkelij-
ke gebeurtenissen in Brussel. 

Nabij het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel 
werd in 1979 een herdenkingssteen aangebracht 
en in 2006 werd de Brontë Group opgericht: htt-
ps://www.thebrusselsbrontegroup.org/  

Foto’s genomen uit het boek: The Brontës – Juliet 
Barker. 
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Een nieuw jaar, dezelfde God

“Ik ben ervan overtuigd dat 
dood noch leven, engelen 
noch machten noch krach-
ten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat 
er ook maar in de schepping 
is, ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God, die hij 
ons gegeven heeft in Chris-
tus Jezus, onze Heer” 
(Romeinen 8:38-39) 

Een aantal dagen geleden 
begon het nieuwe jaar. Met 
geknal en vreugde zijn we 
de grens overgestoken van 
2025 naar 2026. Sommigen 

deden dat slapend, anderen buiten op straat, om-
ringd door vuurwerkrook, of juist stil meekijkend 
naar een diervriendelijke lichtshow. Hoe dan ook: 
we zijn allemaal het nieuwe jaar binnengegaan.

De overgang naar een nieuw jaar nodigt uit tot 
bezinning. Voor velen is het begin van januari een 
moment om even stil te staan bij wat achter ons 
ligt en bij wat voor ons ligt. En terwijl we daarover 
nadenken, wordt duidelijk dat Nieuwjaar eigenlijk 
twee kanten heeft.
Aan de ene kant staat het voor een nieuw begin. 
Dat is vaak waar onze aandacht het eerst naartoe 
gaat. We spreken over goede voornemens, over 
nieuwe kansen en over hoop voor de toekomst. We 
verlangen naar verandering, naar groei, naar een 
jaar dat misschien anders – of beter – zal zijn dan 
het vorige.
Maar er is ook een andere kant. Met Nieuwjaar 
gaat het leven gewoon door. De zon komt op zoals 
altijd, de dagen volgen elkaar op en veel blijft het-
zelfde als in het jaar dat achter ons ligt. De kalender 
slaat een bladzijde om, maar wij worden niet plots 
andere mensen. Op 1 januari begint geen nieuw le-
ven; we nemen onszelf mee het nieuwe jaar in, met 
alles wat ons gevormd heeft.
Goede voornemens zijn waardevol, maar ze maken 
ons niet van de ene dag op de andere tot een ander 
mens. Ik blijf wie ik ben, u blijft wie u bent, en het 

levensverhaal gaat verder. In die zin is Nieuwjaar 
een markering in de tijd: betekenisvol, maar ook 
betrekkelijk. Deze dag verschilt in wezen niet zoveel 
van gisteren.

Juist die twee kanten – het nieuwe begin én de 
voortgang – herkennen we in de woorden van de 
Schrift:
“Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van 
eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de 
kinderen en kleinkinderen van wie zich houden aan 
zijn verbond en naar zijn geboden leven.” ( Psalm 
103: 17 – 18 ) 
Aan de ene kant klinkt hierin iets dat vast en onver-
anderlijk is: de HEER is trouw. Gods trouw is geen 
momentopname, geen belofte voor één jaar, maar 
een werkelijkheid die reikt van eeuwigheid tot eeu-
wigheid. Zijn trouw is een anker, een vaste grond 
waarop wij mogen staan, ongeacht de wisselvallig-
heid van ons eigen leven.
Tegelijk klinkt in deze woorden ook een uitnodiging. 
Ze nodigen ons uit om telkens opnieuw te leven uit 
dat verbond, om ons te richten naar Gods geboden. 
Niet als een prestatie die wij moeten leveren, maar 
als een antwoord op de genade die ons al geschon-
ken is. Zo wordt Nieuwjaar niet alleen een nieuw 
begin in menselijke zin, maar ook een geestelijk 
moment van heroriëntatie.

Op de vaste zekerheid dat God trouw is, mogen we 
ook in 2026 bouwen. Bij trouw hoort vertrouwen. 
Wij mogen ons toevertrouwen aan een God die 
niet verandert, die blijft wie Hij is – gisteren, van-
daag en tot in eeuwigheid.
Tegelijk weten we dat het leven vol onzekerheid is. 
Misschien draagt u zorgen met zich mee, of leeft u 
met vragen over gezondheid, werk of relaties. Mis-
schien kijkt u met verlangen uit naar wat komt of 
juist met terughoudendheid en angst. In alles wat 
onzeker is, blijft dit ene staan: God laat niet los wat 
Zijn hand begon.

Wat een zegen is het wanneer we aan het begin 
van dit nieuwe jaar mogen weten dat we niet alleen 
op God mogen vertrouwen, maar ook op de men-
sen die Hij op onze weg heeft geplaatst. Partners, 
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kinderen, kleinkinderen, broeders en zusters in de 
gemeente – mensen die met ons meeleven, trouw 
blijven en ons tot steun zijn in vreugde en verdriet. 
In die onderlinge trouw weerspiegelt zich iets van 
Gods trouw aan ons.

Toch klinkt hier geen goedkoop optimisme. Het ge-
loof in Gods trouw neemt de moeite van het leven 
niet weg. Misschien bent u ziek en leeft u met on-
zekerheid over wat komt. Misschien draagt u verlies 
en vraagt u zich af of het licht ooit weer doorbreekt. 
Of misschien staat u voor keuzes die alles van u vra-
gen, waarbij vertrouwde zekerheden losgelaten 
moeten worden.
Juist midden in die werkelijkheid klinkt het evan-
gelie. In de woorden van Paulus in de brief aan de 
Romeinen horen we dat niets ons kan scheiden van 
de liefde van God in Christus Jezus. Niet het heden 
en niet de toekomst. Geen macht, geen angst, geen 
enkele omstandigheid. Dat is geen belofte dat alles 
goed zal gaan, maar wel dat wij in alles gedragen 
worden.

Veel mensen maken zich zorgen over wat de toe-
komst zal brengen. Hoe zal het gaan met mijn ge-
zin? Met mijn werk? Met deze wereld? Paulus 
spreekt ons moed in: ook de toekomst – hoe on-
zeker ook – ligt binnen de ruimte van Gods liefde. 
Dat betekent niet dat wij geen strijd kennen, maar 
wel dat wij die strijd niet alleen hoeven te voeren. 
God gaat met ons mee, en Hij geeft ons mensen die 
naast ons staan, die meedragen en meeleven.

Ja, we mogen hopen. Hoop is een gave van God. We 
mogen verlangen naar een goed jaar, naar vrede, 
naar gerechtigheid, naar genezing en herstel. Maar 
boven alles mogen we bidden dat 2026 een jaar zal 
zijn waarin we leven uit vertrouwen. Dicht bij God, 
en dicht bij elkaar. Een jaar waarin we ons laten vor-
men door Zijn liefde en die liefde doorgeven aan de 
mensen om ons heen.

Dan – ja, dan – wordt dit nieuwe jaar, in de diepste 
zin van het woord, wat wij elkaar zo vaak toewen-
sen: een gezegend nieuwjaar.

ds. Tihamér Buzogány 

ProGen!
Van samen eten, filmavonden en soep maken 
voor Oe Est, december was een mooie maand 
bij ProGen! 

Begin december vierden we met elkaar 
advent. Aan de hand van 4 zondagen en de 
4 kaarsen dachten we samen na over verge-
ving, hoop, vreugde en liefde en wat deze 
woorden voor ons in ons leven betekenen.

Maandagavond 5 januari kijken we terug op 
2025 en vooruit naar 2026 en proosten we er 
ene op!

Ook zin om eens bij een van onze activiteiten 
aan te sluiten, bel, app of mail naar:
+31 6 49145799
janvanhouwelingen97@gmail.com

Of volg ons op Instagram via @
protestantse_jongeren_gent

Jan van Houwelingen
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Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
In deze periode van het jaar is er veel tijd voor re-
flectie… het leven kent gebrokenheid, het leven kan 
soms heel erg pijn doen. Misschien hebt u wel een 
groot verlies ervaren in 2025. Misschien zit u in een 
periode van ziekte. Misschien bent u geconfron-
teerd met een pijnlijke scheiding. Misschien… ach 
er zijn veel soorten van verdriet, die in deze don-
kere dagen ons leven inkleuren met donkere kleu-
ren…Toch mogen wij hopen en weten dat psalm 90 
zegt: “ Here, U bent ons een toevlucht geweest van 
geslacht op geslacht”.

Terugkijkend… hebben wij begin december het 
overlijden vernomen van mevrouw Ina Pesch- 
Beije, in Ouddorp, Nederland, waar zij al geruime 
tijd woonde om dichter bij haar kinderen te zijn. Ina 
was, samen met haar man Wim, jarenlang trouw 
lid in onze kerk. Meer over haar leven leest u elders 
in een in memoriam in deze kerkbrief. Wij bieden 
de familie ons oprecht medeleven aan en houden 
mooie herinneringen over aan Ina.

Op 8 december overleed ook mevrouw Geertruida 
“Truus” Martens- Bos, in de zeer gezegende leeftijd 
van 101 jaren. Op 19 december namen wij afscheid 
van haar tijdens de dienst in haar” kerk, zoals zij de 
Brabantdam zelf noemde. Ook over deze markan-
te vrouw leest u meer op een andere bladzijde. De 
verhalen over Truus, uitgesproken door verschillen-
de familieleden, waren warm en uniek. Ook aan de 
familie Martens wensen wij troost in mooie herin-
neringen en Gods nabijheid toe.

We waren blij Bea Baetens terug te zien in de kerk, 
na wekenlange afwezigheid. Gelukkig gaat het met 
de rugklachten de goede kant uit en daar zijn we 
dankbaar voor!

Jammer genoeg gaat het niet zo goed met Erika 
Ehrhardt. Een ziekenhuisopname was nodig maar 
nu is Erika weer in het WZC waar zij omringd wordt 
met goede zorgen. We denken veel aan u, Erika en 
bidden u Gods zegen toe!

Wie we ook al een tijdje missen is mevrouw Agnes 
Bundervoet-Hoste. Normaal gezien altijd trouw op 
post, samen met Marcel, lukt dat nu niet zo goed 
meer… de jaren laten zich voelen! We missen je, 

Agnes en leven met jou mee want we weten dat jij 
er ook graag zou bij geweest zijn, tijdens de Kerst-
dagen. Houd moed en laat je maar goed verzorgen!

Voor wie haar nog gekend heeft geven we nog 
mee dat mevrouw Orpha Couvreur- Vanderhae-
gen overleden is op 22 december. De begrafenis-
dienst had op 3 januari plaats vanuit de Rabotkerk 
en Orpha wordt bijgezet in het graf bij haar man in 
Horebeke. Zij blijft nu Veilig in Jezus’ armen, veilig 
aan Jezus’ hart.

Beter nieuws kwam er van William en Julie Van-
derbauwheede - Kazadi- Malundu, die op 12 de-
cember voor het eerst grootouders werden van 
een kleinzoon, Jayden! Hartelijk gefeliciteerd! We 
hopen dat Jayden vrolijk en gezond mag opgroeien, 
tot vreugde van de hele familie!

Op 21 december waren we dan weer getuige van de 
doop van Alix Jacob. Het was een fijne en persoon-
lijke dienst en Alix was erg flink. Jammer genoeg 
werd zij een paar dagen later flink ziek en belandde 
zij in het ziekenhuis. We hopen dat zij ondertussen 
weer thuis is en gezond en wel het nieuwjaar kan 
ingaan! 

En nog een mooi nieuwsje: Annette Edjenguele 
werd op Kerstdag voor het eerst óvergrootmoeder 
van Aaliyah-Sylvia, een schattig achterkleindochter-
tje. We wensen haar veel zegen toe en een lang, 
gezond en gelukkig leven! Félicitations, Annette!

Voor 2026 wens ik u toe dat de dagen mogen ge-
vuld zijn met liefde en een lach. Dat vrede uw deel 
mag zijn, een nieuw begin, een nieuw gevoel bin-
nenin! De toekomst brengt hoop, ook op een goede 
gezondheid!!
We mogen elkaar daar telkens weer in bemoedi-
gen, hetzij in de kerk, hetzij tijdens andere momen-
ten van contact. Geef een seintje als u met iemand 
van ons wil spreken, we komen graag naar u toe! 
Ondertussen kunnen we bidden voor elkaar! 
Gods zegen gewenst!

Martine De Jonge
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Stadspredikant

Ds. Heleen Ransijn

Vooroordelen

Inmiddels loop ik al ruim drie jaar in de Gentse 
straten rond. Maar ook na drie jaar loop ik zo af 
en toe nog steeds tegen mijn eigen vooroorde-
len aan. Ja, ook als je bijna dagelijks omgaat met 
straatbewoners betekent dat niet dat je daarvan 
vrij bent. 

We hadden een bijzondere en geslaagde Kerst-
maaltijd achter de rug in de open huiskamer. Het 
had de nodige voorbereiding gekost, maar die 
was ook heel erg de moeite waard. Op de avond 
vóór Kerstmis zaten we in Oe Est met een volle 
tafel met mensen die het erg naar hun zin had-
den. Eén daarvan was Diana. Ik ken haar al zo'n 
beetje vanaf de eerste keer dat ik bij De Fontein, 
de inloop van de Orde van Malta, kwam. Diana 
is, tja, wel eens verward. Je komt onder straat-
bewoners veel vaker mensen tegen die psychisch 
kwetsbaar zijn, zoals het in nette taal heet. Of 
waar een paar vijzen aan los zitten, zoals het in 
minder nette taal heet. Diana was de hele avond 
heel gezellig geweest, al had ze wel het hoogste 
woord en leverde ze overal commentaar op - wat 
ik ook al drie jaar van haar ken. Aan het eind van 
de maaltijd bleef ze nog even om met de afwas 
te helpen, al was ze het grootste deel van de tijd 
met alles en iedereen aan het klappen - en dat 
ging niet bepaald zachtjes. 

Als medewerkers van Oe Est hadden we al on-
der elkaar afgesproken om na afloop naar de 
Kerstnachtdienst in de Anglicaanse kerk te gaan. 
Dat sloot mooi op elkaar aan. Ook een paar van 
onze gasten wilden graag mee. En toen we ons 
klaarmaakten om naar de Anglicaanse kerk te 
gaan, besloot Diana dat ze ook meeging. Eerlijk 
gezegd hield ik m'n hart vast. Wat als ze nu ook 
onder de kerkdienst overal commentaar op ging 
leveren, zoals ze de hele avond al gedaan had? 
Maar ja, we konden haar moeilijk verbieden 
om mee te gaan en dus ging Diana mee. Toen 
we de kerk binnenkwamen, stond ze eerst met 
open mond te kijken naar het interieur van de 
kerk - de Anglicanen hebben hun onderkomen in 
de oude Begijnhofkerk en die is rijkelijk voorzien 

van beelden, houtsnijwerk en meer van dat soort 
prachtige versieringen. Uiteindelijk bracht ik haar 
met zachte overreding naar de rij waar de rest 
van ons gezelschap zat. En, in tegenstelling tot 
wat ik gevreesd had, zei ze nauwelijks iets en als 
ze al iets zei deed ze dat op zachte en eerbiedige 
toon. En daarna bleef ze gedurende de hele vie-
ring, haar handen gevouwen en haar ogen geslo-
ten. Ik moet heel eerlijk zeggen: ik heb nog nooit 
iemand zó eerbiedig en devoot (dat is een ouder-
wets woord, maar het dekt in dit geval de lading 
volkomen) aan een kerkdienst zien deelnemen. 
Toen de dienst afgelopen was praatten we met 
ons groepje nog even na met de parochiepriester 
en diens vrouw. Diana had nu opeens wel weer 
het hoogste woord, maar vooral over hoe mooi 
ze het gevonden had. We kregen haar bijna de 
kerk niet uit, zó vol was ze er nog van. 

En ik? Ik gaf aan mezelf toe, dat ik haar volko-
men verkeerd ingeschat had. Mijn vooroordelen 
tegenover Diana waren door haarzelf grondig 
ontkracht. Geen luidkeels commentaar tijdens 
de kerkdienst, zoals ik gevreesd had, maar diepe 
eerbeid en devotie. Diana, ik bied je mijn excu-
ses aan. Je mag dan wel vaak het hoogste woord 
hebben, maar ik heb daar in de Anglicaanse kerk 
gezien dat je eigenlijk een prachtige vrouw bent. 
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de 
Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan 
iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

07 december	 Cees van Leeuwen			   ter bemoediging
14 december	 Marga van Kuiken			   welkom in onze gemeente
21 december	 doopouders en grootouders Alix		  met felicitaties
25 december	 Wilma en Tihamér Buzogány		  met dank voor hun inzet en zorg
28 december	 William en Julie Vanderbauwhede	 gefeliciteerd met de geboorte van 	
							       jullie kleinzoon	

Activiteitenkalender
Maandag	 05 januari		  Nieuwjaarsborrel ProGen!
Zondag	 11 januari	 15:00	 Overdracht voorzitterschap (Locatie: Brussel)
Woensdag	 14 januari	 19:00	 Vergadering raden (Locatie: kerk)
Vrijdag		 16 januari	 14:00	 Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
Zondag 	 08 februari	 11:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 11 februari		  Kerkenraad
Woensdag	 25 februari	 19:30	 Avondcontact met Paul Vandenberghe
Woensdag	 11 maart		  Kerkenraad
Zondag	 15 maart	 12:00	 Lunchzondag
Woensdag	 18 maart	 19:30	 Avondcontact met Chris Lefebvre
Dinsdag	 24 maart	 17:00	 Meeting ProGen!
Donderdag	 02 april		  19:00	 Witte Donderdag-dienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 08 april			   Kerkenraad
Zondag	 12 april		  11:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 22 april		  19:30	 Avondcontact met Jean-Paul Van Bendeghem
Woensdag	 13 mei			   Kerkenraad
Donderdag	 14 mei			   ProFest

Allerlei

Integratief kinder- en gezinspsychotherapeut 
Pikler®pedagoog – Docent, supervisor en promotor
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Dienstrooster

Zondag, 4 januari	                                                                                  Mathiasensemble / Receptie
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Rita Martens /  Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)			   Patrick Beuckels
Koffiedienst			   Bestuursorgaan / Bert Deroo
	
Zondag, 11 januari	                                                                                                                                        
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst			   Rita Martens
	
Zondag, 18 januari	                                                                                                                                        
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)			   Christine van Belle
Koffiedienst			   William en Julie Vanderbauwhede
	
Zondag, 25 januari	                                                                                                          Wereldlepradag
Voorganger			   Ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Wereldlepradag
Organist(e)			   Aletta Rambaut
Koffiedienst			   Joris van Belle
	
Zondag, 1 februari	                                                                                                                                        
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)			   Christine van Belle
Koffiedienst			   Micheline Morel
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Bijbelleesrooster

Tekst cover: ingezonden door Jo Cottenier

	 Januari

donderdag	 01 januari		  Psalm 96
vrijdag		  02 januari		  Numeri 22:41–23:12
zaterdag	 03 januari		  Numeri 23:13-26
zondag		  04 januari		  Numeri 23:27–24:13
maandag	 05 januari		  Numeri 24:14-24
dinsdag		 06 januari		  Psalm 106:1-23
woensdag	 07 januari		  Psalm 106:24-48
donderdag	 08 januari		  Romeinen 1:1-17
vrijdag		  09 januari		  Romeinen 1:18-32
zaterdag	 10 januari		  Romeinen 2:1-16
zondag		  11 januari		  Matteüs 3:1-17
maandag	 12 januari		  Matteüs 4:1-11
dinsdag		 13 januari		  Matteüs 4:12-25
woensdag	 14 januari		  Romeinen 2:17-29
donderdag	 15 januari		  Romeinen 3:1-8
vrijdag		  16 januari		  Romeinen 3:9-20
zaterdag	 17 januari		  Romeinen 3:21-31
zondag		  18 januari		  Psalm 66
maandag	 19 januari		  Romeinen 4:1-12
dinsdag		 20 januari		  Romeinen 4:13-25
woensdag	 21 januari		  Spreuken 3:1-20
donderdag	 22 januari		  Spreuken 3:21-35
vrijdag		  23 januari		  Spreuken 4:1-9
zaterdag	 24 januari		  Spreuken 4:10-27
zondag		  25 januari		  Psalm 139
maandag	 26 januari		  Spreuken 5:1-14
dinsdag		 27 januari		  Spreuken 5:15-23
woensdag	 28 januari		  Spreuken 6:1-11
donderdag	 29 januari		  Spreuken 6.12-19
vrijdag		  30 januari		  Spreuken 6:20-35
zaterdag	 31 januari		  Spreuken 7:1-27

	 Februari

zondag		  01 februari		  Matteüs 5:1-12


