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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon	 ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres	 Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:  	 Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.)	 0499/74.81.71 
		  Flamingostraat 23 – 9000 Gent		  tihamer.buzogany@telenet.be	
	
Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Kerkenraadsleden:  Martine De Jonge 	 09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be		
	     	      Francis Van De Walle	 0474/47.18.56 	 fjvdwalle@gmail.com
		       Rita Martens 		  0476/94.69.63 	 rita.martens@telenet.be
		       Micheline Morel	 0474/36 65 59 	 mmorel26@yahoo.com
		       Bea Baetens		  09/369.99.13	 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk:	     Martine De Jonge 	 09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:	     Aletta Rambaut 	 0477/57.84.37   	 aletta.rambaut@telenet.be
		      Aryna Tsytlianok			   arina_tsy@yahoo.com
		      Christine van Belle			   dewaege-vanbelle@skynet.be		
		      Patrick Beuckels			   patrick.beuckels@gmail.com	
	
Kerkadres :				    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :				    Iedere zondag om 10:00 - Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : 	 Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief:	 vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief : 		  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 			   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 				    Francis Van De Walle

Website: 				    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk				            Via Payconiq	
IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
ten name van VPKB Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg  	
IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Bea Baetens

Uit de kerkenraad
Inhoud

03 	 Kerkenraad

	 Terugblik
04	 Teambuilding
05	 Christelijke Onderwijzers Verbond
06	 Lunchzondag

	 Vooruitblik
07	 Lenteschoonmaak
	 Witte Donderdag
08	 Paasontbijt
	 Moslims-Christenen
	 Dag van de Levensbeschouwing
09	 Algemene Vergadering DVO
	 Synodevergadering
10	 Sacrale Wervels			 
	 Reis naar Seelbach

11	 District

12	 Vrouwen in het protestantisme

14	 Stadspredikant

15	 Pastoraat

16	 Meditatie Pasen

17	 Meditatie "Wees Stil"

18	 Activiteitenkalender

19	 Dienstrooster

20 	 Bijbelleesrooster

De neerslag van een deel van de besprekingen tijdens 
de laatste kerkenraadsvergadering vindt u in de ko-
mende bladzijden. Verder geven we aandacht aan het-
geen georganiseerd wordt samen met andere levens-
beschouwingen.

Ondertussen zijn we op weg richting Pasen, het feest 
van hoop, want we weten dat het leven niet ophoudt 
met de dood. Jezus heeft de dood en het kwaad over-
wonnen. Hierdoor hebben we een hoopvolle toekomst. 
Een toekomst achter de horizon van oorlog en verdriet.

Binnenkort vieren we dit, samen, tijdens de feestelijke 
Paasdienst, waarop wij u hopelijk talrijk mogen begroe-
ten. 

Uit de kindermond

De kleinkinderen gaan in Antwerpen naar een 
katholieke school en zoals Antwerpen zelf is deze 
school zeer multicultureel.

Thuis, aan tafel bij een bord spaghetti bolognese, 
stelt de oudste (1ste leerjaar) plotseling "Wij zijn 
christenen!", waarop wij vragen "Ah, hebben jullie 
daarover op school geleerd? En waarom zeg je 
dat?" 
Antwoord: "Omdat wij geloven in Jezus en jij en jij 
ook."
"Zo, zo ... en weet je ook welk feest wij als christenen 
binnenkort vieren?" vragen wij.
"Jazeker: het Suikerfeest", luidt het antwoord.

Oeps, toch iets verkeerd begrepen in de les 
blijkbaar.
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Terugblik
12 maart| Samen lachen, samen werken, samen sterk

Iedereen weet intussen wel dat de Kerkenraad 
maandelijks vergadert. Maar wat minder bekend 
is: af en toe plannen we ook iets extra’s. Geen 
droge vergadering, maar een moment om elkaar 
beter te leren kennen en te bouwen aan vertrou-
wen, vriendschap en teamgeest.
De laatste keer dat we zo’n teambuilding hielden, 
was nog vóór corona, in het charmante Kollekas-
teel in Mariakerke. Hoog tijd dus voor een nieuw 
uitje! Toen Bea ons uitnodigde om de maartver-
gadering in Oostende te houden, hoefden we 
niet lang na te denken.

De rit naar de kust in het Toyota-busje van on-
dergetekende was al een feest op zich. Tegen 
de verwachtingen in – en ondanks de dagelijkse 
files op Vlaamse wegen – kwamen we keurig op 
tijd aan. Sterker nog: we stonden 15 minuten te 
vroeg geparkeerd in een ondergrondse parking, 
waar mijn parkeerkunst zelfs met lichte verba-
zing werd geprezen: “Niet slecht voor een begin-
ner!” 

De vergadering vond plaats in de gezellige woon-
kamer van Herwig en Bea. Na het serieuze werk 
werden we verwend met een aperitief om u te-
gen te zeggen. Voor de lunch trokken we naar 
de Madridstraat, waar we bij Lizette & Lucien 
genoten van een heerlijke soep en rijk belegde 
boterhammen. Deze bijzondere lunchplek is niet 
zomaar een eethuisje. Hier krijgen jongeren en 
volwassenen met een beperking de kans om mee 
te draaien in een echte horecazaak. Niet alleen 

lekker, maar ook hartverwarmend (en als je eens 
in Oostende bent: ga er zeker langs!).

We sloten de dag af met een flinke wandeling aan 
zee. De wind blies stevig, maar de zon scheen in 
onze harten. Dankbaarheid over deze mooie dag 
overheerste.

Omdat Kerkenraad en Bestuursorgaan in onze 
gemeente nauw samenwerken, kon een vervolg 
niet uitblijven. Enkele weken later organiseerde 
ook het Bestuursorgaan een vergadering, ge-
volgd door een gezellig etentje - dit keer in onze 
vertrouwde Eduard Pichalzaal in het PCC, waar ik 
mijn kookkunsten de vrije loop kon laten
We mogen blij en dankbaar zijn met zoveel en-
thousiaste mensen in 
onze raden. Mensen 
die op een respectvolle 
manier samenwerken, 
bergen werk verzetten 
achter de schermen en 
dat alles als vrijwilliger. 
Deze verbindende mo-
menten zijn een mooie 
manier om hen dankje-
wel te zeggen voor hun 
inzet en betrokkenheid 
bij de Brabantdamkerk.
Wat de toekomst 
brengt, weten we niet. 
Maar als het van mij af-
hangt, blijven dit soort 
dagen deel uitmaken van ons kerkelijk leven. En 
wie weet… misschien doen we het volgend jaar 
met beide raden samen? Waarom niet!
Een eenvoudige teambuilding brengt ons als ra-
den dichter bij elkaar en herinnert ons aan iets 
wat we diep van binnen al weten: samen zijn we 
sterk.
Een goede samenwerking tussen de raden is, wat 
mij betreft, een absolute meerwaarde voor elke 
VPKB-gemeente.

Met een dankbaar hart,
ds. Tihamér Buzogány 
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Terugblik

21 maart| Bezoek Christelijke Onderwijzers Verbond 
                    aan Gent-Brabantdam

Nog maar net op het pleintje voor de kerk aangekomen 
als de poort van de kerk wordt geopend en Rita Martens 
vriendelijk wenkt om binnen te komen! We worden zo-
wel door haar als door Tihamér Buzogány, pastor van de 
protestantse Brabantamkerk (centrum Gent), van harte 
verwelkomd en uitgenodigd om een koffie of thee met 
een koekje te nuttigen. Als elkeen plaats had genomen, 
werden we nog eens officieel welkom geheten door 
Rita die meteen de micro doorgaf aan Tihamér. 

Zijn Hongaarse roots was voor de pastor geen belem-
mering om ons in zeer goed verstaanbaar Nederlands 

en op een aangename manier mee te nemen in de wereld van de protestantse kerk! Van bij haar 
ontstaan werden wij ondergedompeld in de verdere ontwikkeling ervan, gekaderd in wat er in de 
wereld rondom gebeurde. Niet alleen de feiten, maar eveneens de visie en de diepgang werden uit 
de doeken gedaan. De Bijbel staat centraal! De essentie van het geschreven Woord is belangrijk! Dat 
is meteen één van de redenen dat de protestantse kerken sober ingericht zijn. 

Vanuit het aandachtige en geboeide publiek werden interessante vragen gesteld. Pastor Tihamér gaf 
steeds een heel duidelijk antwoord, gemotiveerd vanuit de protestantse visie. Hij sprak met over-
tuiging vanuit zijn hart. Het gegeven dat Rita hem een paar keer teken moest doen om af te ronden 
bewijst dat hij nog veel te vertellen had en dat voor ons, zijn toehoorders, het uur vlug was voorbij-
gegaan. 
Interessant, leerrijk en vooral ook uitnodigend tot nadenken… 

Ronny De Smet
Ingezonden door Rita Martens

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 
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Terugblik

23 maart| Raclette in de kerk!

Op zondag 23 maart vond de eerste lunch-
zondag van dit jaar plaats in onze Eduard Pi-
chalzaal - en wat was het een smakelijk en ge-
zellig samenzijn! Op het menu stond dit keer 
iets bijzonders: raclette - een Zwitserse lek-
kernij die voor velen van ons nog onbekend 
was, maar waarvan we nu weten: het is écht 
supergezellig én heerlijk!

Voor we begonnen met eten, kregen we een 
duidelijke én kundige uitleg van Herwig, die 
met veel enthousiasme vertelde over de 
oorsprong van deze bijzondere manier van 
tafelen. Volgens hem komt raclette uit de 
Zwitserse Alpen, waar herders al sinds de 

middeleeuwen bij een kampvuur grote stukken kaas lieten smelten. De gesmolten kaas werd vervolgens 
afgeschaafd - of beter gezegd: geracleerd - op een bordje met aardappelen, brood en wat ingelegde groen-
ten.

De naam raclette is afgeleid van het Franse 
werkwoord racler, wat betekent schrapen. 
Aangezien wij in de zaal geen kampvuur kon-
den stoken (veiligheid voorop!), maakten we 
graag gebruik van moderne gemakken: elek-
trische tafelraclettes met pannetjes. Iedereen 
- van jong tot oud - kon naar eigen smaak kaas 
laten smelten en combineren met gekookte 
aardappeltjes, brood, augurkjes, zilveruitjes 
en nog veel meer lekkers. Het resultaat? Een 
heerlijke maaltijd, boordevol gezelligheid en 
nieuwe smaakervaringen.

Als afsluiter genoten we van romig vanille-ijs 
met warme gesmolten chocolade - een per-
fecte zoete toets aan een fijne namiddag. En 
wat bleek? Er was niet alleen gesmolten kaas, maar ook volop warmte in ontmoeting en samenzijn!

Velen lieten weten: Dit smaakt naar meer! En dat nemen we ter harte. We kijken nu al uit naar de volgen-
de lunchzondag of activiteit waarin we weer samen kunnen eten, lachen en verbinden.
Blijf de kerkbrief volgen want dit soort heerlijke momenten gaan we zeker blijven organiseren!

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

16 april| Lentekriebels…
Voelt u ook al wat kriebelen…? Krijgt u ook al een beetje zin in… de lente-
schoonmaak?
In de kerk willen wij er ook weer invliegen! Daarom plannen wij een lente-
schoonmaak op woensdag 16 april, vanaf 9:00. Dan willen wij het stof en 
spinrag met de grove borstel en vereende krachten aanpakken.
Voel je vrij om mee te komen doen, iedereen is welkom, we ontvangen je 
met open armen. De koffie zal klaar staan! 
Hopelijk tot dan!

Martine De Jonge

17 april| Uitnodiging voor de Witte Donderdagdienst

De Avondmaalsdienst op Witte Donderdag is intussen 
uitgegroeid tot een waardevolle traditie in de Brabant-
damkerk. Anders dan onze gewone samenkomsten op 
zondag, komen we op donderdagavond 17 april om 
19:00 bijeen om stil te staan bij de laatste maaltijd van 
Jezus met zijn leerlingen.

Door de jaren heen hebben we deze bijzondere dienst in 
verschillende vormen beleefd, met veel betrokkenheid 
vanuit de gemeente. Ook dit jaar wordt het weer een 
unieke en ingetogen viering. We volgen het concept van 
Jan Van Houwelingen, voor velen onder ons inmiddels 

een vertrouwd gezicht in onze gemeenschap.
Zoals u weet, zingen we tijdens deze dienst niet, een traditie die we behouden. Toch zal er muzikale 
omlijsting zijn - live of digitaal - om ons in de juiste sfeer te brengen. De avondmaalstafel zal gedekt 
zijn en we nodigen u van harte uit om aan te schuiven aan deze bijzondere tafel.

Kom en luister naar de woorden van de Meester: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 
Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” (Johannes 13:34)
Wees welkom!

Ds. Tihamér Buzogány

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 4 mei 2025
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
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Vooruitblik
20 april| Paasontbijt

Naar goede gewoonte willen wij ook dit jaar op Pasen een Paasontbijt organiseren.
We hopen dat u er ook zal bij zijn. Het ontbijt op 20 april vangt aan om 8:30.
We horen graag wie zal komen, zodat we genoeg bereidwillige kippen vinden die een eitje willen 
afstaan. 

U kunt zich opgeven bij iemand van de kerkenraadsleden.
Na de dienst zullen wij de jaarlijkse kleurrijke groepsfoto nemen van onze gemeente! 
Wees welkom!

Martine De Jonge
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Vooruitblik
29 april|Algemene Vergadering vzw Vlaamse Olijfberg
De eerstvolgende algemene vergadering van de vzw De Vlaamse olijfberg, waartoe de leden zijn 
uitgenodigd, zal doorgaan op dinsdag 29 april 2025 om 19:30 in het Protestants Cultureel Centrum.

Tijdens deze Algemene Vergadering worden verkiezingen gehouden voor 3 bestuursleden.

Joris van Belle

17 mei| Synodevergadering
Traditionele protestantse kerken en kerkver-
banden, zoals onze VPKB, die zich geworteld 
weten in de 16de-eeuwse Reformatie, hebben 
het in deze hoek van Europa al meerdere de-
cennia moeilijk.
Onlangs is daar met enorme snelheid een an-
dere grote uitdaging bij gekomen. Onze democratische regeringsvorm, lang als heilig en onaantast-
baar beschouwd en door ons stiekem gezien als zo ongeveer het beste waartoe wij mensen in staat 
zijn, wordt ernstig bedreigd en dat door allerlei ontwikkelingen.
Waar we er als kerken jarenlang niet of steeds moeilijker in geslaagd zijn om de juiste taal te vinden 
om de ongeëvenaarde waarde en diepgang die het geloof voor ons heeft op een boeiende manier 
over te brengen op nieuwe generaties - waaronder onze eigen kinderen - slaagt een gematigde, een-
heidgezinde politiek er steeds minder in geloofwaardigheid te verwerven bij (een steeds groter deel 
van) de bevolking.
Er staat zoveel op de tocht. Moeilijke tijden, zoveel is duidelijk. Maar ook tijden waarin, althans zo 
ervaar ik het zelf, wij worden teruggevoerd naar de kern van wat geloven is, ver weg van alle vanzelf-
sprekendheid, bij existentiële vragen over onze gezamenlijke roeping.
Op de aanstaande Synodevergadering van 17 mei zullen we ons samen bezinnen.
Te midden van de huidige maatschappij die vaak in de ban blijkt van de idee dat alles onmiddellijk 
succes moet kennen, dat veel onmiddellijk relevant moet zijn, waarin weinig geduld is en waarin vrij-
wel alles - voor sommigen zelfs hun bestaansrecht! - verdiend lijkt te moeten worden, zijn wij er als 
een diverse kerk met het verhaal dat we leven van de gave.

Hoe kunnen we wat de Reformatoren in navolging van de apostel Paulus als genade omschreven, 
voor onszelf meer centraal stellen en - Gods kerk is nooit een doel op zich - als de adem van het leven 
naar de kruispunten van onze samenleving laten waaien? In veel van onze kerkgemeenten wordt in 
de aanloop naar de Synodezitting hierover veel van gedachten gewisseld.

Allen die dit lezen wil ik, mogelijk ten overvloede, vragen om de Synodedag van 17 mei en het proces 
daarheen te dragen in gebed.
Uw gebed vraag ik eveneens voor beide kandidaten voor het voorzitterschap van de Synodale Raad 
2026-2029 die momenteel een bijzondere periode van veeleisende maanden beleven.

Ds. Steven H. Fuite
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Vooruitblik
Sacrale Wervels met kunstenares Marie Cloquet
Dit jaar verwelkomen we de Gentse kunstenares Marie Cloquet. Er is een atelierbezoek gepland op 
zondag 25 mei om 14:00. Iedereen welkom.
Adres: Maaltebruggestraat 250c – 9000 Gent. Ter info: tram 1 stopt om de hoek.
Graag aanmelden bij Rita Martens.

Tijdens de Gentse Feesten kan je in de Brabantdamkerk elke dag een bezoek brengen in de namiddag 
en van 17 tot 18:00 is er een optreden, een concert of voordrachten voor jong en oud.

In de kerkbrief van mei geven we de kalender met de programmatie vrij.
Het wordt vast en zeker een mooie editie.

Rita Martens
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District

Nieuws uit het district

oost- en west-
vlaanderen

Sinds de vorige berichtgeving in de Kerkbrief van maart is er weinig veranderd binnen ons district 
Oost- en West-Vlaanderen. Gelukkig zijn er in deze periode geen predi-
kanten vertrokken, maar jammer genoeg zijn er ook geen nieuwe colle-
ga’s bijgekomen. De situatie blijft dus voorlopig status quo.

Toch staat er binnenkort een belangrijke gebeurtenis op de agenda: op 
zaterdag 5 april vindt de volgende districtsvergadering plaats in Aalst. 
Opvallend dit keer is dat de vergadering niet zoals gebruikelijk in de 
voormiddag plaatsvindt, maar in de namiddag. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de afgevaardigden 
de kans om persoonlijk kennis te maken en in gesprek te gaan met de twee kandidaten voor het 
voorzitterschap van de synodale raad:
• ds. Isabelle Detavernier
• ds. Emmanuel Coulon

Beiden zullen hun visie op de toekomst van onze kerk en het bestuur van de VPKB toelichten. Deze 
ontmoeting is waardevol, zeker omdat niet iedereen hen al (goed) kent in Vlaanderen. De uiteinde-
lijke stemming voor de nieuwe voorzitter van de Synodale Raad vindt plaats tijdens de Synodeverga-
dering op 17 mei 2025.

In aanloop naar deze Synodevergadering staat er nog een voorbereidende digitale vergadering ge-
pland op maandag 28 april om 20:00. 

Tot slot geef ik ook graag al mee dat op zaterdag 14 juni 2025 in Brugge een aantal nieuwe leden voor 
het Districtsbestuur gekozen zullen worden. Meer info hierover volgt later.

Blijf dus zeker betrokken - er beweegt wel degelijk iets in het district!
Ds. Tihamér Buzogány

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen

1 april: Marleen Van Hoornyck
3 april: Ds. Tihamér Buzogány
3 april: Dávid Buzogány
6 april: Sarah Bett ens
17 april: Christi aan Buysse
22 april: Mireille De Kuyper
25 april: Louise Van den Hende

2 mei: Elias De Waele
3 mei: Ds. Helena Ransijn
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Vrouwen in de protestantse kerk

Isala van Diest (1842-1916): eerste vrouwelijke arts 
In de glorietijd van wat de drie K’s wordt ge-
noemd (kerk, keuken, kinderen) werden vrouwen 
zoveel mogelijk uit de publieke sfeer geweerd. 
Schilderen als amateur was voor vrouwen prima, 
maar liever niet op het publieke forum. Manne-
lijke beroepen bleven voor vrouwen gesloten. Zo 
werd een beloftevolle vrouw als Isala van Diest 
in de zestiger jaren van de 19e eeuw belet om 
geneeskunde te studeren. In de VS was Elisabeth 
Blackwell in 1849 al wel als eerste vrouwelijke 
dokter afgestudeerd. Andere landen volgden om 
vrouwelijke chirurgijnen op te leiden, maar ons 
land bleef terughoudend.

Anne Catherine Albertine Isala van Diest werd 
geboren op 7 mei 1842 in de universiteitsstad 
Leuven als 4e dochter van stadschirurgijn en 
verloskundige Pierre Joseph en vroedvrouw 
Elisabeth Genie. Alle dochters kregen in deze 
ruimdenkende en vooruitstrevende familie van 
Franssprekende burgerij dezelfde opvoeding 
als de zoon. De vakantieperiodes werden met 
moeder regelmatig doorgebracht bij progressie-
ve vrienden in Engeland. Toen onverwachts de 
enige zoon stierf, wilde Isala kost wat kost haar 
vader opvolgen. 

In 1873 was ze dan ook vastbesloten om na haar 
middelbare opleiding te Bern in Zwitserland (in 
België was hoger middelbaar onderwijs nog niet 
toegankelijk voor meisjes), geneeskunde te stu-
deren. Haar verzoek tot inschrijving aan de Leu-
vense faculteit geneeskunde werd geweigerd 
door de rector, ondanks haar kennis van Latijn 
en Grieks en de steun van verschillende pro-
fessoren. De rector, vertegenwoordiger van de 
bisschoppen, vond dat een opleiding tot vroed-
vrouw of verpleegster voor een meisje geschik-
ter was. Uit respect voor haar vader mocht Isala 
wel als toehoorder de cursus fysiologie en ver-
loskunde volgen, zodat ze vroedvrouw zou kun-
nen worden. Beledigd weigerde ze dit voorstel. 
Meisjes werd de toegang tot de universiteit van 
Leuven ontzegd tot 1920! 

Op 7 mei 1875 was Isala op de begraafplaats 
Campo Sante te Sint Amandsberg aanwezig voor 
de begrafenis van Rosalie Loveling, die ze appre-
cieerde om haar gelijklopende standpunten over 
de noodzaak tot onderwijs voor meisjes, zoals 
Loveling dat beschreef in haar laatste novelle in 
1871: Het Meesterschap. 

Isala vertrok terug naar Bern, 
waar universitair onderwijs 
voor meisjes sinds 1872 was 
toegelaten en dat daardoor 
een toevluchtsoord voor vrou-
wen uit alle landen werd. Ze 
volgde er de medische oplei-
ding en behaalde in 1879 (op 
37-jarige leeftijd) met grote 
onderscheiding haar diploma 
van dokter in de genees- en 
verloskunde. Ze schreef een 
proefschrift over een genees-
krachtige plant uit de Andes 
en voltooide een doctoraat 
over de hygiëne in de Zwitser-
se gevangenissen. De keuze van haar onderwerp 
was een voorwendsel om haar standpunt uiteen 
te zetten over criminaliteit en medemenselijk-
heid en om hervormingen in het penitentiair 
systeem voor te stellen. Sociale betrokkenheid 
en inzet voor de zwakkeren in de maatschappij 
kenmerkten haar al volop. 

Tijdens haar opleiding werd in ons land het voor-
stel om vrouwen tot het beroep van arts toe 
te laten nogmaals voorgelegd aan de regering, 
maar tevergeefs (pas in 1890 werd het beroep 
opengesteld voor vrouwen). Isala koos ervoor 
om haar carrière te starten in Engeland waar ze 
het beroep zonder problemen mocht uitvoeren. 
Ze werkte er in het Londense New Hospital for 
women, een medisch consultatiebureau, dat la-
ter omgevormd werd tot ziekenhuis. 
Ondanks haar geldig diploma kostte het Isala nog 
heel wat moeite (zelf omschreef ze het als een 
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Josiane Tytens

Vrouwen in de protestantse kerk
psychologische martelgang) om haar Zwitsers di-
ploma hier te laten regulariseren. De toegang tot 
de geneeskunde werd haar ontzegd op basis van 
de redenering: ‘De zachte, offervaardige en ge-
voelige natuur van de vrouw maakt van hen uit-
stekende ziekenzusters. Tot zakelijk redeneren en 
nuchter ingrijpen zijn ze echter minder in staat’.  
De medische instanties eisten dat ze bijkomende 
stages zou volbrengen en de cursussen verlos-
kunde en chirurgie zou volgen. Ze deed dat aan 
de ULB (Université Libre de Bruxelles) met een 
stage in de Hospice de la Maternité, eveneens in 
Brussel.  

Vanuit haar grote interesse voor sociale vraag-
stukken ondersteunde ze in 1881 de oprichting 
aan de Vleurgatse steenweg te Elsene van Le 
Refuge, een protestants toevluchtshuis voor 
voormalige sekswerkers zonder financiële mid-
delen. Vanaf de start werd ze secretaris van het 
protestantse werk van de Refuge en in 1885, in 
opvolging van barones Mimi Rogala de Bieber-
stein, directrice ad-interim. Van Diest stond in 
voor de medische verzorging van de opgevangen 
vrouwen, reageerde fel tegen de internationale 
vrouwenhandel en kreeg daarbij de steun van 
vele politieke figuren. Le Refuge droeg in niet ge-
ringe mate bij tot de sociale uitstraling van het 
protestantisme in de hoofdstad.

In 1884, verwierf ze, 5 jaar na het beëindigen van 
haar studies geneeskunde, het recht om haar 
beroep in haar vaderland uit te oefenen. Het 
Staatsblad van 27 november 1884 preciseert dat 
Isala Van Diest est autorisée à exercer en Belgi-
que les trois branches de l’art de guérir. Isala was 
in België niet alleen de eerste vrouw met een art-
sendiploma, zij was er ook de eerste vrouw met 
een universitair diploma! 

In datzelfde jaar startte ze in Brussel een eigen 
praktijk, die voornamelijk door Engelsen, Ame-
rikanen en enkele Belgen, meestal protestantse 
vrouwen en kinderen, werd bezocht. Samen met 
publicist en voordrachthouder Albert du Chas-
tain, diens vrouw en de protestant Jules Pagny, 
kwam zij op voor vrouwenrechten. Een belangrij-
ke gebeurtenis, die mede door bemiddeling van 

protestanten tot stand kwam, was de aansluiting 
van dit groepje enkelingen, in 1892, bij de Ligue 
Belge du Droit des Femmes, waar Marie Popelin 
(eerste vrouwelijke advokaat - op haar 37e), Hen-
ri La Fontaine (politicus en Nobelprijswinnaar 
voor de vrede 1913) en zijn zus Léonie reeds op 
de ledenlijst stonden.  

In 1902 werd Isala verplicht haar artsenpraktijk 
op te geven wegens sterk verminderd gezichts-
vermogen. Ze gaf daarop ook al haar bestuurs-
mandaten op en verhuisde naar Knokke, samen 
met barones Mimi Rogala de Bierberstein, voor-
malig voorzitter van Le Refuge. In haar laatste 
levensjaren was Van Diest bijna blind. Ze leidde 
een zeer teruggetrokken bestaan. In 1914 eerde 
de stad Antwerpen haar met het erevoorzitter-
schap van de tentoonstelling De Hedendaagse 
Vrouw van 1813 tot 1913, die eerst in Amster-
dam plaats vond en daarna in Antwerpen. Isala 
Van Diest overleed in Knokke op 6 februari 1916.
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag 
van de vrouwendag in België, wer-
den in 2002 muntstukken van twee 
Euro geslagen om Isala Van Diest 
(en Marie Popelin) te eren. Het 
was de eerste keer dat een vrouw 
die geen lid was van de koninklijke 
familie op een muntstuk werd afge-
beeld.

Het doorbreken van de vastgeroeste rollenpatro-
nen aan de universiteit maakte van Isala een pio-
nier onder de vrouwelijke studenten. Momenteel 
zijn 60% van de eerstejaarsstudenten genees-
kunde vrouwen! Bij de specialisaties kiezen 85 
% van de vrouwen voor kindergeneeskunde en 
gynaecologie. Isala van Diest wordt geprezen om 
haar sociaal engagement voor maatschappelijk 
kwetsbare groepen. 

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi-
le:Isala_Van_Diest_(1842-1916).jpg
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Stadspredikant

Ds. Heleen Ransijn

Er zit meer achter

Eigenlijk ken ik hem al ruim een jaar, maar een 
echt gesprek hadden we nog niet eerder ge-
voerd. Nu valt dat ook niet altijd mee, want Tim-
my heeft nogal eens een slok teveel op. Meestal 
wordt hij dan niet agressief, maar wel erg duf en 
slaperig. Vooral later op de dag. Maar goed, nu 
trof ik hem ’s ochtends. Hij was niet al te slaperig, 
en ik vermoed dat hij nog niet gedronken had, 
maar het was nog steeds moeilijk om hem te ver-
staan. Dat doet drank dus met een mens, dacht 
ik nog.

Ondanks dat Timmy moeilijk te verstaan was, 
had ik wél ’t gevoel dat hij op z’n gemak was en 
dat hij ook graag wilde praten. Eerst over koe-
tjes en kalfjes en de dagelijkse zorgen van een 
straatbewoner, zoals het buurtverbod dat hij pas 
geleden had gekregen in een deel van de stad. 
Vooral vanwege wildplassen, begreep ik. Maar 
ja, wat moet je als straatbewoner als de open-
bare toiletten schaars zijn en je daar bovendien 
vaak wordt weggejaagd? Gaandeweg begon Tim-
my ook wat te vertellen over zijn leven van de af-
gelopen jaren. Daarbij vertelde hij iets waardoor 
ik mijn oren ging spitsen: dat hij al twee keer een 
hersenbloeding had gehad. 
Ik voelde me beschaamd. Een hersenbloeding, 
dat betekent meestal dat je spraakvermogen een 
klap krijgt. Dat je moeilijker te verstaan wordt 
en soms enorm naar woorden moet zoeken. En 
ik maar denken van dat doet drank dus met een 
mens. 

Nu zal het drankgebruik van Timmy niet bepaald 
een goede invloed hebben op zijn vermogen om 

verstaanbaar te spreken, toegegeven. Maar toch. 
Ik werd weer eens met mijn neus op mijn eigen 
vooroordelen gedrukt. 

Straatpastoraat is een voortdurende leerschool. 
Een leerschool in de levenshouding van Jezus van 
Nazareth, die ons tweeduizend jaar geleden al 
voorhield: “veroordeel niet!”. En die ook gezegd 
heeft: “ieder die in woede tegen zijn broeder of 
zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoor-
den voor het gerecht. Wie tegen hen Nietsnut! 
zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het 
Sanhedrin. Wie Dwaas! zegt, zal voor het vuur 
van de Gehenna komen te staan.” Dat zijn heel 
stevige woorden, maar volgens mij zeggen ze fei-
telijk dit: wie je ook voor je hebt, zet haar of hem 
niet weg als nietsnut, dwaas of nog erger. Durf 
met de ogen van liefde te kijken en wees je ervan 
bewust dat ook deze mens een kind van God is. 
En, voeg ik er vanuit de ervaring met Timmy en 
zoveel anderen aan toe: wees je er altijd van be-
wust dat er meer aan de hand kan zijn dan wat 
iemand op het eerste gezicht laat zien. 

Ik ben Timmy dankbaar voor zijn vertrouwen, 
waardoor hij mij durfde vertellen over zijn her-
senbloeding. En ik ben hem nóg dankbaarder 
omdat hij mij heeft laten zien, dat er altijd meer 
achter een eerste indruk zit. Zoals ik al zei: straat-
pastoraat is een voortdurende leerschool. 
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Prachtig zonnige dagen hebben we al achter de 
rug, de lente is nu echt begonnen. De paaslelies 
zijn volop in bloei, het is fijn om buiten te komen. 
Ik hoop dat dit voor velen onder u lukt!

Momenteel hebben verschillende kerkgangers 
iets aan de hand met de ogen.  Annette Edgen-
guele en Anton Renting werden al geopereerd 
en nu staat Lidy De Brouwer ook voor een oog-
operatie. We wensen je goede moed toe, Lidy, 
een vlot herstel én een goed resultaat! 

Els Maassen werd opgenomen in het AZ Jan 
Palfijn met hartklachten. Na observatie en be-
handeling kon zij het ziekenhuis terug verlaten. 
Zij wordt nog verder opgevolgd en doet het nu 
wat rustiger aan. Dat zal niet gemakkelijk voor 
jou zijn, Els… Beterschap, geduld en vertrouwen 
toegewenst!

Pippa Puttemans werd 
met hoge koorts opge-
nomen in het zieken-
huis. Zij had een zware 
infectie waarvoor zij 
veel onderzoeken en 
12 dagen antibiotica 
via een infuusje moest 
krijgen. De vreugde was 
groot toen zij terug naar 
huis mocht en de 4 zus-
jes herenigd waren! Wat 
zal tweelingzus Romée 
haar ook gemist heb-
ben! We zijn dankbaar 
voor de genezing!

Erika Ehrhardt deed een 
lelijke val, gelukkig zon-

der breuken maar wel wat schaafwonden. We 
wensen jou sterkte toe, Erika!

Martine Aranyos-Machiel heeft een moeilijke 
tijd achter de rug, waarbij de energie nu gelukkig 
stilaan terugkeert. Zij was blij met de bloemen 

van zondag 23 maart… zeker nu echtgenoot Géza 
een tijd in het buitenland verblijft. Fijn dat hij 
weldra terug naar huis komt.

Nu denk ik nog, zonder namen te noemen, aan 
een aantal mensen, waar de gezondheid hen 
parten begint te spelen. De bezorgdheid en on-
macht zijn soms groot. Ik wens u en uw naasten 
kracht en volharding toe en goede zorgen van de 
artsen en voor elkaar.

Veel zaken in het leven kunnen op je drukken 
als een zware last. Je draagt ze als een juk op 
je schouders mee. Het dragen van lasten is ver-
moeiend en kost veel energie. Dit kan je onrustig 
en zelfs angstig maken. Is er een weg die verlich-
ting biedt? Is er iemand bij wie je terecht kunt 
met al je lasten? Iemand die je kunt vertrouwen? 
Aan allen die vermoeid zijn en gebukt gaan onder 
hun lasten, stuurt Jezus een uitnodiging. Hierin 
nodigt hij uit om tot Hem te komen. Hij heeft je 
namelijk iets te bieden: rust.  In Mattheus 11 le-
zen we: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust ge-
ven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht 
en mijn last is licht”.

Ik wens u dit vertrouwen toe en hoop dat u allen 
de vreugde van Pasen mag beleven in de komen-
de tijd. Gods zegen gewenst.

Martine De Jonge
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Bestemming: Pasen 

Ds. Tihamér Buzogány 

Meditatie

De veertigdagentijd is nog in volle gang en we 
zetten elke zondag onze imaginaire natuurwan-
deling voort langs Bijbelse tuinen. 
Na het groen van de tuin van Eden, zijn we met 
de profeet Jesaja aangekomen op een onver-
wachte plek: de woestijn.

Geen plaats van overvloed of comfort, maar van 
droogte, stilte en leegte. En juist dáár begint hij 
te spreken over bloei. Over water dat door dor 
land stroomt. Over verlamden die springen als 
herten. Over vreugde waar eerst alleen wanhoop 
was. Jesaja schetst niet alleen een visioen voor 
Israël, maar ook een beeld van wat God telkens 
opnieuw doet: Hij brengt leven waar wij alleen 
leegte zien. Waar wij denken dat het voorbij is, 
begint Hij iets nieuws.

_______________________________________

“Zeg tegen allen die de moed verloren hebben: 
Wees sterk, vrees niet, uw God komt.”

(Jesaja 35:4)
_______________________________________

Hoe actueel klinkt dat? Onze samenleving kent 
vele vormen van vermoeidheid: mentale uit-
putting, klimaatstress, oorlogsdreiging, sociale 
verdeeldheid. Steeds meer mensen hebben de 
moed verloren. En toch klinkt Gods stem door de 
stilte: Vrees niet.

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer. Een pe-
riode waarin we ons - symbolisch - terugtrekken 
in de woestijn. Een plek van stilte, beproeving en 
confrontatie met onszelf.

Wie van ons kent ze niet - die droge periodes 
in het leven? Momenten waarin het geloof dor 
aanvoelt. Waarin relaties verwaterd zijn, dromen 
vervlogen lijken, of we simpelweg moe zijn van 
het proberen.
Onze woestijn ziet er voor ieder anders uit, maar 
de ervaring is universeel: leegte, dorst, wachten.
Ik las ooit over de Atacama, de droogste woes-
tijn op aarde. Maar wanneer regen valt, veran-
dert dat dorre landschap in een zee van kleur en 
leven. In een mum van tijd komen bloemen tot 
bloei. Wat eerst doods leek, blijkt vol verborgen 
zaden te liggen - wachtend op het juiste moment.

Een beetje water doet wonderen.
Zo is het ook in ons eigen leven. In ons geloof. 
In deze wereld. Er liggen zaadjes verborgen - van 
hoop, van herstel, van liefde. Ze hebben alleen 
iets nodig om te kunnen ontkiemen: aandacht, 
vertrouwen, geduld.

In een wereld vol gebrokenheid belooft God ons 
geen gemakkelijke weg. Maar Hij belooft wél dat 
er een weg ís. Een pad door de woestijn. Een pad 
waarop gebroken mensen worden geheeld, op-
getild, opnieuw leren leven.

De resterende dagen van de veertigdagentijd no-
digen ons uit om die weg niet te vermijden. Om 
niet te vluchten voor onze woestijn, maar er - net 
als Jezus - bewust in te stappen. Niet om er te 
blijven, maar om er dóórheen te gaan. Richting 
het leven. Richting Pasen.
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Meditatie
“Wees stil…” ( Psalm 46, 11/a ) 

Wilma en ik wandelen veel. 
Heel veel. Tijdens vakanties 
zijn het vaak juist die wandel-
momenten die ons het meest 
bijblijven. We genieten, of we 
nu in een bruisende stad zijn, 
in een schilderachtig dorpje of 
midden in de natuur. Wandelen 
geeft ons rust, kracht en ver-
bondenheid. Het helpt ons om 
verder te gaan: met elkaar én 
met Hem.
Soms wandelen we kilometers 
lang zonder een woord te wis-
selen. Wilma kon en kan tegen 
de stilte. Ik daarentegen… was 
iemand die stilte moeilijk ver-
droeg. Want in stilte hoor ik 
mijn gedachten. En die gedach-

ten zijn, zeker het voorbije jaar, niet altijd vriende-
lijk of geruststellend geweest. De laatste tijd merk 
ik dat ik, op momenten waarop ik anders de ruis 
zou opzoeken - radio, gesprekken, drukte - stil durf 
te blijven. Minder afleiding. Minder vluchten. Ik be-
gin de stille ruimte binnen te stappen. De ruimte 
waar niets klinkt en toch alles begint.

Hoeveel vormen kent stilte eigenlijk? De zwijgende. 
De verbijsterde. De gekwetste. De trotse. De te-
ruggetrokkene. De verdiepende. De zoekende. De 
opgeluchte. De schuldbewuste. De vastgelopene. 
De heilige. De suizende. De eerbiedige. De verwon-
derde. De stilte waarin God ademt. De stilte van de 
ziel. De stilte vlak vóór iets heilig breekt. En de stilte 
erna - als alles opnieuw mag beginnen.
In de voorbije maanden heb ik mogen leren: stilte 
is geen leegte en geen zwijgen. Het is een taal. Een 
diepe, andere taal. Zoals de pauze in muziek: niet 
de afwezigheid van klank, maar ruimte die laat re-
soneren wat er klonk. Stilte is de toestand vóór de 
woorden of erna. Zoals wanneer de muziek stopt, 
maar we haar nog steeds horen. Dat is iets anders 
dan wat op de notenbalk staat. En dat iets anders 
begreep ik vroeger niet. Maar nu begin ik haar te 
verstaan.

Wat denkt u: zwijgt God? Of is Hij eenvoudigweg 
stil aanwezig in de stilte? En hoe zit het met de 

woorden die nooit zijn opgeschreven? U weet vast 
wat ik bedoel… die drie puntjes achter een zin. De 
stilte tussen wat was, en wat nog moet komen.
Bent u bang voor stilte? Stilte is niet het moment 
waarop er niets te zeggen valt - maar het moment 
waarop spreken niet meer hoeft. Dat besef groeide 
bij mij door een soms pijnlijk leerproces, waarin ik 
ook mensen heb gekwetst. Onbedoeld, maar toch. 
Sorry! Raar, hoe ik vroeger instinctief elk stil mo-
ment wilde opvullen. U ook?

Alsof stilte iets is om te vermijden of snel over te 
steken. Maar stilte is geen gevaarlijke afgrond. Het 
is een diepte vol betekenis. Het is geen leegte - het 
is ruimte. Ruimte die de taal verrijkt. Ruimte waarin 
waarheid kan groeien. Waarin liefde zich kan laten 
vinden. En vreemd genoeg: hoe langer ik in de stil-
te blijf, hoe minder ik verlang naar wat ik dacht te 
missen. Alsof de stilte me langzaam vormt. Ze sust 
me niet in slaap. Ze verdooft me niet. Ze maakt me 
stil. Echt stil. Het gemis schreeuwt niet meer. Het 
wordt zacht. En dan… is het geen gemis meer, maar 
ruimte. Ruimte waarin ik niet meer hoef te praten, 
maar eenvoudigweg aanwezig mag zijn. 

Wat ik vroeger met woorden probeerde te grijpen, 
is nu stil binnengekomen. Misschien vond het mij. 
Misschien liep ik het tegemoet. Ik weet het niet. Ik 
weet alleen: het is hier. In mij. En in ons. 
Misschien was ik nooit bang voor de stilte, maar 
voor het moment waarop ik de ruis niet meer zou 
missen.

En dan, in deze veertigdagentijd, denk ik aan Je-
zus. Aan dat moment waarop Hij tegenover Pilatus 
stond - beschuldigd, bespot, bedreigd - en zweeg. 
Niet omdat Hij niets te zeggen had, maar omdat 
Hij iets diepers liet spreken. De stilte. Zijn stilte was 
krachtig. Geen verdediging. Geen verzet. Alleen 
diepe, profetische rust. Zijn zwijgen was spreken - 
op een manier die de wereld toen niet begreep. En 
misschien nog steeds niet begrijpt.

En zo wordt ook mijn eigen stilte iets anders. Geen 
leegte. Geen afwezigheid. Maar een plek van over-
gave. Een plek waar ik Hem ontmoet. En de liefde 
terugvind.  In stilte.

Ds. Tihamér Buzogány
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de 
Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situa-
tie aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd 
voor...

09 maart	 Tihamér en Wilma Buzogány	 met felicitaties voor hun huwelijksverjaardag
16 maart	 Nico van Belle			   ter gelegenheid van zijn pensionering
23 maart	 Martine Machiels		  ter bemoediging
30 maart	 Els Maassen			   ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zondag 	 06 april		  11:00	 Gemeentevergadering (Locatie: kerk)
Woensdag	 16 april		  09:00	 Lenteschoonmaak kerk
Donderdag	 17 april		  19:00	 Avondmaalsdienst Witte Donderdag (Locatie: kerk)
Zondag	 20 april		  08:30	 Paasontbijt (Locatie: kerk)
Woensdag	 23 april		  13:30	 Relatie-opbouw moslims-christenen (St. Baafshuis)
Zondag 	 27 april		  12:00	 Dag van de Levensbeschouwing (Wintercircus)
Dinsdag	 29 april		  19:30	 Algemene Vergadering vzw De Vlaamse Olijfberg
Zondag	 04 mei		  14:00	 Pelgrimage van hoop (Locatie: Gent)
					     Sluitingsdatum Kerkbrief
Zondag 	 11 mei		  10:00	 kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal
Zaterdag	 17 mei		  09:00	 Synodevergadering
Zondag	 25 mei		  14:00	 Bezoek atelier Marie Cloquet (Sacrale Wervels)
		  29 mei - 1 juni		  Reis naar Seelbach
Zondag	 01 juni		  15:00	 Nationale inzegeningsdienst (Locatie: Brussel-Kruidtuin)
Zondag	 13 juli		  10:00	 kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal 
Zaterdag	 22 november 	 09:00	 Synodevergadering

Allerlei

Integratief kinder- en gezinspsychotherapeut 
Pikler®pedagoog – Docent, supervisor en promotor
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Dienstrooster

Zondag, 6 april	                                                                      Gemeentevergadering
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Bea Baetens 
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)			   Patrick Beuckels
Koffiedienst			   Rita Martens

	
Zondag, 13 april	                                                                                                              
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			   Aletta Rambaut
Koffiedienst			   William en Julie Vanderbauwhede

	
Donderdag, 17 april	                                                       19:00  Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány + Jan van Houwelingen
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Bea Baetens

	
Zondag, 20 april	                                                          8:30 Paasontbijt / Paasdienst / Mathias-ensemble
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	
Koffiedienst			   Bert Deroo en spontane vrijwilligers

	
Zondag, 27 april	                                                                                                                                                     
Voorganger			   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst	 Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / FPTR
Organist(e)	
Koffiedienst			   Herwig en Bea Smetryns
	

Zondag, 4 mei	                                                                                                                                                     
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Rita Martens / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)	
Koffiedienst			   Jo en Mireille Cottenier
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	 April

zondag		  06 april		  Jesaja 58,6-14
maandag	 07 april		  Jesaja 59,1-8
dinsdag		 08 april		  Jesaja 59,9-15a
woensdag	 09 april		  Jesaja 59,15b-21
donderdag	 10 april		  Psalm 36
vrijdag		  11 april		  Deuteronomium 16,1-8
zaterdag	 12 april		  Deuteronomium 16,9-17
zondag		  13 april		  Lucas 19,29-40
maandag	 14 april		  Psalm 67
dinsdag		 15 april		  Psalm 41
woensdag	 16 april		  Lucas 22,1-13
donderdag	 17 april		  Lucas 22,14-65
vrijdag		  18 april		  Lucas 22,66–23,56
zaterdag	 19 april		  Psalm 82
zondag		  20 april		  Johannes 1,1-17
maandag	 21 april		  Psalm 105,1-22
dinsdag		 22 april		  Psalm 105,23-45
woensdag	 23 april		  Lucas 24,1-12
donderdag	 24 april		  Psalm 102,1-18
vrijdag		  25 april		  Psalm 102,19-29
Zaterdag	 26 april		  Lucas 24,13-27
Zondag		  27 april		  Lucas 24,28-35
Maandag	 28 april		  Psalm 150
Dinsdag		 29 april		  Deuteronomium 16,18–17,7
Woensdag	 30 april		  Deuteronomium 17,8-20

	 Mei

donderdag	 01 mei		  Deuteronomium 18,1-8
vrijdag		  02 mei		  Deuteronomium 18,9-22
zaterdag	 03 mei		  Johannes 10,1-10
zondag		  04 mei		  Johannes 10,11-21


