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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be 
  Dhr. Francis Van De Walle  0474/47.18.56  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Aryna Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  Tel. 09/ 225.08.98

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief: vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief :   mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:    kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:     Francis Van De Walle

Website:     Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk   IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
     ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg    IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
     ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Door middel van de Kerstbrief 2023 kon een afge-
rond bedrag van 1.635 € opgehaald worden voor de 
vzw De Helpende Hand. 
Wat een prachtig bedrag! Het is geweldig dat we als 
kerkgemeenschap op deze manier kunnen helpen 
en steun bieden aan de kansarmen. Dank aan alle 
donateurs.

Zoals elke twee maanden, kwam ds. Heleen Ransijn 
ook deze keer naar de kerkenraadsvergadering om 
verslag uit te brengen over haar werk. 
Ze zou eerst in de Rabotkelder een inloophuis voor 
mensen aan de rafelrand organiseren en in tweede 
instantie op het gelijkvloers van het Protestants Cul-
tureel Centrum, maar haar klankbordgroep geeft er 
de voorkeur aan om andersom te werken. De reden 
hiervoor is dat het straathoekwerk in de Abeelstraat 
(een zijstraat van de Keizer Karelstraat) binnenkort 
verdwijnt en ’t Zuid en de Korenmarkt hotspots zijn 
voor deze mensen. Meer hierover verneemt u ver-
derop. 

Deze 40-dagentijd die begonnen is, heeft als thema 
Met vallen en opstaan met Petrus op weg naar Pa-
sen. We hoorden in de preken van onze predikant 
al dat Petrus sterk als een rots was, maar tegelijker-
tijd zwak en feilbaar. Net als Petrus zijn wij geen ge-
loofshelden, maar geroepen om te trachten, beter 
te leven in navolging van Jezus. 

Hartelijk welkom in onze kerkdiensten.
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Uit het bestuursorgaan

Over de zondagse collectes tijdens en na de 
kerkdienst
Op de laatste vergadering van de kerkenraad werd beslist om in te stemmen 
met het verzoek van het bestuur van onze kerkgemeente VPKB Gent-Centrum 
aan de Brabantdam om voortaan (namelijk vanaf maart 2024) de beide col-
lectes van de eerste zondag van elke maand volledig te bestemmen voor het 
kerkenwerk.

De reden voor deze vraag van het bestuur is, dat Stad Gent heeft beslist 
om voortaan geen bijdrage meer te leveren aan de hogere hiërarchie van de kerkgemeente VPKB 
Gent-Centrum aan de Brabantdam. Met hogere hiërarchie wordt voor de protestantse VPKB kerk-
gemeenten bedoeld: de jaarlijkse bijdrage aan het centrale kerkbestuur van de VPKB, Brogniezstraat 
44, 1070 Brussel. 

Dit is trouwens het algemene beleid van Stad Gent om geen jaarlijkse bijdrage te leveren aan de 
hogere hiërarchie voor alle erkende erediensten en onze kerkgemeente was daarop tot nog toe blijk-
baar een uitzondering. In de praktijk betekent dit dat onze kerkgemeente voortaan een extra-inspan-
ning gaat moeten leveren om zelf volledig in te staan voor deze jaarlijkse vergoeding aan het centrale 
VPKB kerkbestuur, toch een jaarlijks bedrag van meerdere duizenden euro.

Vanuit het bestuur van onze kerkgemeente klinkt trouwens de vraag aan het Districtsbestuur en de 
Synodale Raad (vertegenwoordigend orgaan van onder meer het centrale VPKB kerkbestuur) om de 
activiteiten van het centraal kerkbestuur te beperken tot haar kerntaken, zodat dit jaarlijkse bedrag 
van deze cibels voor elke VPKB kerkgemeente kan verlaagd worden. Want steeds meer kerkgemeen-
ten hebben het moeilijk om dit jaarlijks bedrag voor de cibels op te brengen.

Francis Van De Walle

Voetnoot: vanwaar komt het woord cibels ?

Binnen de VPKB wordt de jaarlijkse bijdrage van elke lokale VPKB kerkgemeente aan de centrale 
kas, de cibels genoemd. 
Dit woord cibels is een heel vreemd woord, want je vindt het niet terug in het ‘Dikke Van Dale’-
woordenboek of het Prisma Vreemde Woordenboek. 

Waarom gebruiken we het dan? 
Heel simpel. De Nederlandstaligen in de VPKB hebben het woord van de Franstaligen overgeno-
men, die spreken van "les Cibles" (= de doelen). Het betekent dus, dat de gemeenten zich tot doel 
stellen om een bepaald bedrag te betalen aan de hogere hiërarchie.
In plaats van deze lelijke verbastering, spreek je dus beter van gemeentebijdragen. 
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Terugblik

Februari|Schoolbezoeken

Bedankt Rolf Dokter!

In de maand februari werden de schoolbezoeken voortgezet. Met plezier heette ik de leerlingen van 
verschillende scholen, zowel lagere, middelbare als studenten van de HO Gent, en hun begeleiders 
welkom in de afgelopen weken. 

Voor één van de leerkrachten die de afgelopen jaren herhaaldelijk met zijn leerlingen onze kerk heeft 
bezocht, was dinsdag 20 februari zijn laatste bezoek. Dhr. Rolf Dokter gaat na dit schooljaar met pen-
sioen. Graag wil ik hem bedanken voor de jarenlange samenwerking en hem Gods zegen toewensen 
voor een welverdiend pensioen.

ds. Tihamér Buzogány
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Terugblik 

24 februari |Synodevergadering       

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 

De synodevergadering van 24.02.2024 begon met een in-
spirerende toespraak van ds. Steven H. Fuite, die zin gaf 
om in actie te komen en de daad bij het woord te voegen.

Daarna volgde een voorstelling door dhr. Luc Detavernier 
over het werk van de Franstalige faculteit (FUTP). De FUTP kent een jaarlijkse groei van 20 % - en 
verwacht dat zij binnenkort 10 studenten kan voorstellen, die predikant bij de VPKB willen worden.

Vervolgens bracht ds. Byiringiro verslag uit over de goede samenwerking met Rwanda en een reis 
naar dat land. Afgevaardigden van de VPKB zijn naar Rwanda gereisd ter gelegenheid van het 100- 
jarig partnerschap VPKB-EPR.

Hierna stemde de synodevergadering over die punten, waarover afgelopen november, wegens tijds-
gebrek, niet gestemd konden worden. Deze voorstellen willen - onder andere - een nieuwe dynamiek 
in de Kerk in gang brengen en sluiten in die zin ook aan bij het thema van de synodevergadering van 
mei: het redynamiseren en revitaliseren van onze lokale kerkgemeenten. 
Onder andere werd een aantal voorstellen aangenomen om te komen tot een grotere betrokkenheid 
van predikanten bij bovenplaatselijke activiteiten van de VPKB en om te komen tot een verbetering 
van de rechtspositie van predikanten. 
Een aantal districten kon al meteen hun eerste indruk geven over het thema van de synode van mei 
tijdens het vrije en open debat aan het eind van de dag.
De sfeer zat goed dankzij de luisterbereidheid en het respect tussen alle deelnemers. Deze synode-
vergadering toonde ons dat de VPKB resoluut toekomstgericht is. 

Namens de adviescommissie,
ds. Ransijn, ds. Moulinasse, ds. Tonnon en dhr. Verhoeven (vertaler).
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Vooruitblik 

vanaf 3 maart | Deelnemen aan een gereformeerd avondgebed 
Oecumene in Gent

• Wanneer?  Op de vier zondagen voorafgaand Pasen, om 19u.
• Wat?   We kijken vooruit naar het feest van de opstanding van Jezus. We vieren dat door  
  samen te bidden, te zingen en een Bijbeltekst te lezen.
  Ook bent u om de andere week welkom voor een goed en gezellig gesprek op 
  vrijdag in de voormiddag. Van 10u. tot 12u. staat de koffie klaar in de kerk.
• Waar?  In de Kerk aan de Leie, Gordunakaai 28 te Gent
  De Kerk aan de Leie is een Gereformeerde kerk in Vlaanderen. Ze werd ruim 40  
  jaar geleden opgericht. De gemeente bestaat uit een hechte groep gelovigen, die  
  samen Gods liefde met woord en daad willen uitdragen in Gent. Daarin zoeken 
  we waar mogelijk naar eenheid met andere christenen.
• Contact:  Johan en Marijke Harmanny-de Jong, Gordunakaai 28, 9000 Gent
  info@kerkaandeleie.be - tel.: 09 227 26 88  - www.kerkaandeleie.be

04 en 05 maart |Denkend geloven: Geloof-waardige taal
Geloven is moeilijk onder woorden te brengen. Moeten we dan maar meteen stoppen met het te 
proberen? God (of geloof) laat zich niet in woorden vangen? Maar hoe letterlijk moeten we geloof-
staal nemen? Gaat geloof nog wel over iets, heeft het nog een inhoud? Men zegt soms dat geloofstaal 
symbolisch werkt, maar niet alle symbolen werken even goed. Wat doen we met Bijbelvertalingen? 
Welke taal gebruiken we in liturgie? En hoe spreken we over geloof tegenover kinderen en jongeren?
In deze reeks denken we na over geloof-waardige taal, met lezingen vanuit filosofie, bijbelweten-
schappen, moderne media en kinderliteratuur. Je kan je inschrijven voor de volledige reeks of één of 
meerdere afzonderlijke lezingen volgen.

De geloofwaardigheid van religieuze teksten
Arjan Knop
 
De Bijbel is een intrigerend boek. Met enkel woorden kan het werelden in beweging zetten en ande-
ren doen instorten. Eeuwenoude teksten wisten zoveel gezag te vergaren dat vele miljoenen mensen 
in de loop van duizenden jaren zich erdoor hebben laten leiden. In deze lezing onderzoeken we de 
kracht van religieuze teksten, de uitdagingen waar vertalers voor staan en bovenal de vraag naar 
waar we precies waarheid kunnen vinden in de Bijbel. Het zal blijken dat het antwoord hierop sterk 
samenhangt met de kwestie van goddelijke openbaring van de religieuze teksten.
Maandag 4 maart 2024 in Gent | dinsdag 5 maart 2024 in Kortrijk en online
Na zijn studies theologie in Groningen trok Arjan Knop naar KU Leuven, waarna hij elf jaar predikant 
was in de protestantse kerk in Kortrijk. Vandaag is hij is universitair docent aan de protestantse theo-
logische faculteit in Brussel, waar hij de Bijbelse vakken en talen doceert.

Meer informatie over inschrijving en betaling:
Postuniversitair Centrum - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk
+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be puc.kuleuven.be
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Vooruitblik

11 maart |Doctoraatsverdediging Carolin Baes
Op maandag 11 maart om 14:00 zal Carolin Baes haar openbare doctoraatsverdediging 
voeren in Auditorium Vandenhove, Paviljoen Vandenhove, Campus Boekentoren, Rozier 
1 te Gent. 

Zij zal er haar doctoraat verdedigen, getiteld Trouble in paradise: Vrouwelijkheid als blinde 
vlek in de spiegel tussen moeder en dochter. 

Wie wenst te komen naar deze verdediging, wordt verzocht te bevestigen bij Carolin op 
carolin.baes@ugent.be

David Schrans

Afbeelding: Pixabay gratis

Het lijden dat mensen treft kent vele vormen. Mensen kunnen niet alleen lijden aan ziekte, maar er 
is ook zoiets als ondragelijk psychisch lijden. Dit gaat vaak over de ervaring van zinloosheid en het 
verlies van zin en perspectief.
Juist dat psychische lijden wordt in het boek Job op aangrijpende wijze ter sprake gebracht. Het boek 
Job spreekt in metaforen, in verstillende poëtische beeldtaal die uit het leven gegrepen is en juist 
daardoor zo dichtbij komt.
De taal van het boek Job stemt tot nadenken, met name ook over maatschap- pelijke discussies rond 
ondragelijk psychisch lijden en voltooid leven.
In deze reeks neemt ds. Jannica de Prenter u mee en verkennen we drie vormen van lijden in Job 
3-31.
Kennis van het Hebreeuws is niet nodig om mee te kunnen volgen. Wat je wel nodig hebt is de be-
reidheid om te luisteren naar de lijdende mens en naar de ervaringen van andere deelnemers. Want 
het gesprek met elkaar vormt een integraal onderdeel van deze reeks.

6, 13 en 20 maart|Interactieve avonden over psychisch 
lijden in het bijbelboek Job      

06 maart Lijden aan het leven / opgesloten zijn in het lichaam 
13 maart Lijden als het verlies van hoop / zinloosheid
20 maart Lijden als de afwezigheid van erkenning

Waar ? Grootseminarie Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge 19u30 - 21u00
Prijs? € 5.00 per avond
 € 10.00 voor de volledige reeks

Inschrijven via info@biblia.be of 050/44 49 52 (tijdens kantooruren) bij voorkeur overschrijven op 
BE87 4751 1358 5194 met vermelding van Job (avond 1, 2 of 3 of volledige reeks) ter plaatse kan ook 
cash betaald worden. De opbrengst gaat naar palliatieve zorgeenheid ‘De Vlinder’ in Brugge.

Deze oecumenische activiteit is een samenwerking tusssen Biblia en ds. Jannica de Prenter. Zij is do-
minee bij de Verenigde Protestantse Kerk in Brugge. Ze studeerde theologie aan de KU Leuven en aan 
de protestantse faculteit voor theologie en religiestudies in Brussel.
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Vooruitblik
Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen

Open college 13/03  – Het Hemelse Gastmaal
De FPTR werkt sinds enkele jaren aan een gezamenlijk onderzoeks-
project met de Universiteit van Paderborn (Faculteit Protestantse 
Theologie en Cultuurwetenschappen). Het onderwerp dat we van 
verschillende invalshoeken bestuderen is Religious Diversity. De 
veelheid aan religieuze belevingen en uitingen vormt in de geglobaliseerde wereld een uniek venster 
om de eigen traditie te beschouwen.
Prof. dr. Claudia Bergmann, hoogleraar Bijbelse theologie te Paderborn, zal samen met Prof. Jan Van 
Reeth, hoogleraar oriëntalistiek en islam aan de FPTR, een open college verzorgen. Ze zullen het 
beide hebben over het hemelse gastmaal dat ze vanuit de rabbijnse literatuur en de koran voor het 
voetlicht brengen.
Warm aanbevolen voor wie geïnteresseerd is in de interreligieuze dialoog en fundamentele theologi-
sche thema’s.  De voertaal is Engels.

EUCRES LEZING 20/03 door Peter Derie    
Het Europees Centrum voor Religiestudies organiseert op 20 maart een lezing van Peter Derie, ara-
bist en docent talen aan de UGent.
Hij publiceerde in 2016 het boek Wat de koran echt zegt (en niet zegt).

Webinar 26/03
Dit jaar organiseert Dr. Elizabeta Kitanovic, gastdocent Human Rights, een reeks van zeven webinars 
rond duurzaamheid. De ecologische problematiek is tegelijk een zaak van zingeving en spiritualiteit. 
Kerk en theologie dienen zich daarvan rekenschap te geven. De reeks biedt een internationaal ge-
oriënteerd perspectief op deze problematiek. Het volgen van deze webinars kan van thuis uit of ter 
plaatse. De voertaal is Engels.
Dinsdag 26 maart tussen 18u en 19u30 – How do we reach environmentaljustice for all?

Voor alle verdere inlichtingen en meldingen, gelieve te mailen naar: fptr@fptr.be
Website: www.fptr.be

15 maart om 20:00|Luitconcert met Bart Roose
Bart Roose is een topmuzikant uit Brugge. Hij studeerde aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium in Gent en het Koninklijk Vlaams Muziekconservato-
rium van Antwerpen muziektheorie, gitaar, muziekpedagogie, kamermuziek 
en oude muziek. Als muziekpedagoog is hij actief in de Academie te Aalter 
en Gentbrugge. Hij speelt regelmatig soloprogramma's op luit en barokgi-
taar. Hij trad op in verschillende festivals over heel Europa. In 2007 bracht 
hij zijn eerste solo-cd uit met muziek van Hans Newsidler, componist van 
klassieke luitmuziek uit de 16e eeuw (1536). In 2009 verscheen ook muziek 
voor de pelgrims op weg naar Compostella en in 2013 de cd Gruuthuse op 
tekst van het bekende manuscript.
Waar? 't Keerske Keersstraat 1, 8000 Brugge
Tickets? 10 euro bij dhr. Wim ten Kate: w.tenkate@skynet.be of storten op rekeningnummer: 
 BE10 0000 1658 7404 t.n.v. Vrienden van de Protestantse Kerk Brugge
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Vooruitblik

20 maart |Avondcontact met Johanna Coeman

22 maart om 19:30 |Film Where are you Adam? 

Waar? Kerk aan de Leie
 Gordunakaai 28-30
 9000  Gent

Tickets? 10 euro - Reservering en informatie via
 info@kerkaandeleie.be
 Voorverkoop bij Het Goede Boek
 (Gordunakaai 28)
 De opbrengst komt ten goede aan de film-
 makers en hun familie die moesten 
 vluchten uit Oekraïne
 (Grieks gesproken, Nederlands ondertiteld)

De fistel van Louis XIV 

Wat heeft een fistel van de Zonnekoning in godsnaam te maken 
met de geschiedenis van de geneeskunde? Welke band bestaat er 
tussen de haviksneus van de carnavalsmaskers in Venetië? Is Hip-
pocrates wel de grote geneeskundige die aan de wieg stond van de 
medische ontwikkeling? 
Allemaal vragen waarop de spreker een antwoord tracht te geven. 
De geneeskunde heeft wortels in de prehistorische tijden, maar de 

ontwikkeling naar de wetenschap die we nu kennen, is maar gestart met de Renaissance. En dan nog, 
te veel weerstanden, gewoontes, bijgeloof en andere obstakels zorgden ervoor dat pas naar het ein-
de van de 18de eeuw het onderzoek de vooruitgang boekte die tot de huidige stand van zaken leidde. 
Spreekster zal vooral het accent van haar voordracht op de 16de en 17de eeuw liggen. 

Johanna Coeman studeerde geschiedenis aan UGent ( specialisatie Nieuwe Tijd) onderwijsmanage-
ment aan de UAntwerpen en is na 22 jaar lesgeven aan de slag gegaan in de onderwijsinspectie. 
Sedert enkele jaren is ze op rust.
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Vooruitblik

24 maart | Gemeentevergadering
Bij deze nodigen het bestuursorgaan en de kerkenraad van de Brabantdamgemeente u uit tot de ko-
mende gemeentevergadering, die zal plaatsvinden op zondag 24 maart a.s. rond 11:00, onmiddellijk 
na de kerkdienst.

Op de agenda van deze gemeentevergadering staan:
.    bespreking van het gemeenteverslag 2023-2024
.    verkiezing van een kerkenraadleden.
     Rita Martens en Francis Van De Walle zijn bereid een nieuw mandaat van 4 jaar op te nemen.
     Aletta Rambaut heeft besloten dit niet aan te gaan. Door haar drukke agenda op 
     professioneel vlak en andere werkzaamheden is het beter om een sabbatsjaar te nemen. 

De gemeentevergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden. Belangstellenden en jon-
geren kunnen op hun vraag tot de gemeentevergadering worden toegelaten en er gehoord worden. 

De overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement samengeroepen gemeentevergadering 
neemt geldige besluiten met over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer tenminste 
1/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is.

Wanneer dit quorum niet bereikt is, zal binnen 10 dagen schriftelijk een nieuwe vergadering worden 
uitgeschreven. Deze vergadering vergt geen voorafgaande aankondiging en neemt geldige besluiten 
ongeacht het aantal aanwezigen of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

De kerkenraad heeft een lijst samengesteld van de stemgerechtigde leden. Deze lijst is vier zondagen 
voor de verkiezing in het kerkgebouw op verzoek ter inzage van alle leden van de gemeente.

Namens de kerkenraad,
Bea Baetens

24 maart | Lunchzondag 

Na de gemeentevergadering organiseren we een lunchzondag in de 
benedenzaal van het Protestants Cultureel Centrum.

U kunt zich inschrijven voor deze lunchzondag door op voorhand 
10 euro te betalen aan Rita Martens. 
Iedereen is welkom. 

Foto: Pixabay gratis
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Vooruitblik

Diaconaal project Schoenen voor schoolkinderen

Een paar schoolschoenen kopen is investeren in het leven van een kind.
Een paar schoolschoenen is goedkoop. Afhankelijk van de schoenmaat kosten 
ze in Zuid-Afrika tussen 7 en 14 euro. Goedkoop voor ons, maar duur en zelfs 
onbetaalbaar voor de allerarmsten.

Een paar schoenen voor een schoolkind geeft het kind meer zelfvertrouwen en 
moedigt hem/haar aan om zich beter te concentreren op zijn/haar schoolwerk. 
Goed passende schoenen bieden de nodige steun aan de groeiende voeten van 
deze kinderen. Het voorkomt problemen zoals blaren, eelt en zelfs ernstiger 

aandoeningen zoals ontsteking aan de onderkant van de voet. Voor veel kinderen is het een pijnlijke 
ervaring om zich aan te kleden voor school en zich te realiseren dat hun schoenen versleten zijn.

Op de diakonale zondag willen we in alle kerken van de VPKB collecteren voor de aankoop van schoe-
nen voor kinderen in de sloppenwijken rond Ennerdale, vlakbij Johannesburg, Zuid-Afrika. We hopen 
zoveel mogelijk kinderen een nieuw paar schoenen te kunnen geven zodat ze zonder pijn en vol trots 
naar school kunnen stappen.
Schoenen voor een kind. Een eenvoudig diaconaal doel, een klein bedrag voor u en mij, maar voor 
een jongen of meisje elke dag een bron van dankbaarheid.

Uw gift uit het hart kunt u geven in de collecte op zondag 24 maart 2024. 
U kunt daarnaast ook een bedrag overschrijven op de rekening van de VPKB: 
Uniprobel VZW BE29 0680 7158 0064 onder vermelding van: “Shoes South Africa”

24 maart |Diakonale zondag

27 maart |Algemene Vergadering De Vlaamse Olijfberg
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw De Vlaamse Olijfberg zal samentreden op woensdag 
27 maart 2024 om 19:30. We spreken af in de benedenzaal van het Protestants Cultureel Centrum.

De leden van de vzw kunnen alvast de datum noteren, maar ontvangen uiteraard nog een persoon-
lijke uitnodiging in de bus. 

28 maart om 19:00|Witte Donderdag
Ook dit jaar hopen wij als gemeente stil te staan bij de gebeurtenissen van 
Witte Donderdag. Mede namens de kerkenraad nodig ik u hierbij uit om 
deel te nemen aan een bijzondere avonddienst op 28 maart om 19:00 in 
de kerk.
Tijdens de Witte Donderdag dienst zullen we niet alleen het Laatste Avond-
maal van Jezus met zijn discipelen herdenken, maar zullen we ook het 
avondmaal vieren. Deze dienst biedt ons de gelegenheid om samen te ko-
men en ons voor te bereiden op de dagen van Goede Vrijdag en Pasen. 
Wees welkom!

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

31 maart |Pasen
Met Pasen nodigen wij u graag uit om vóór de kerkdienst deel te ne-
men aan het Paasontbijt dat begint om 8:30. Philippe en Jasper Adams 
zorgen opnieuw voor feestelijk gedekte tafels en een lekker ontbijt met 
alles erop en eraan. Dank u wel, Philippe en Jasper. Wel rekenen ze op 
uw hulp. Wilt u helpen, leg dan graag contact met hen. 
Voor dit ontbijt, dat plaatsvindt in de kerk zelf, vragen een vrije bijdra-
ge. 

Daarna ruimen we samen op en kan de kerkdienst, geleid door onze 
predikant, van start gaan. 

Hopelijk schijnt de zon een beetje, want na de dienst gaan we allen samen even naar buiten voor de 
jaarlijkse foto. Trek bij voorkeur kleurrijke kledij aan zodat het een opgewekte foto wordt :)

Bea Baetens

Foto: Pixabay gratis

Sacrale Wervels met Ben Benaouisse
In de vorige kerkbrief heb ik wat neergepend over de kunstenaar zelf.

Deze keer geeft hij wat uitleg over het thema: X STATIONS
X als symbool van het onbekende.
De letter X wordt gebruikt om iets aan te duiden dat mysterieus of onbekend is en bedoeld is om 
ontdekt of opgelost te worden.
Het x’je dook ergens in de achttiende eeuw op als verzegeling van brieven.
De letter zou het kruis van Jezus symboliseren en omdat gelovigen dat kruis soms kussen zou dat x’je 
ook de betekenis van een zoen hebben gekregen.
Het gebruik van de letter X dateert uit de oudheid. De Romeinen namen de X op in het Latijnse alfa-
bet en het werd later een symbool voor het christendom. Tegenwoordig is het symbool van X, nog 
steeds raadselachtig en paradoxaal, van betekenis op tal van terreinen van wetenschap en astrologie 
tot seks en spiritualiteit.
Fundamenteel vertegenwoordigt X echter het onbekende.

Bij de opening op 29 juni om 19:00 zal Frederik Van Simaey een speech houden en speelt Déjan Ver-
cauteren enkele muziekstukjes op de piano.
Tijdens de Gentse feesten hebben wij een mooi programma uitgewerkt met verschillende genres 
voor jong en oud. Meer nieuws in de volgende kerkbrief. Wil je graag eens van permanentie zijn laat 
het dan de kerkenraad weten.

Help!!!!!
Wie kan oude mannenhemden missen? Tijdens de Gentse Feesten is er een workshop voor kinderen 
en willen we met de hemden hun eigen kledij beschermen.
Dank bij voorbaat.

Rita Martens
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Voor de kids

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
3 april: Nellie Brandts
5 maart: Odet Van den Hende
5 maart: Moris Van den Hende
6 maart: Mark Bettens
11 maart: Adriaan Van Bree
11 maart: Emilie Van den Boer
11 maart: Ingrid De Meyer
14 maart: Peter Van Damme
15 maart: Erika Görzel
19 maart: Maarten Jonckheere
20 maart: Anne-France Lutke Schipholt
23 maart : Simonne Vereecken
27 maart : Zef Van de Walle
31 maart: David Van den Hende

Rijmen en denken jullie mee?
De mensen wonen in een huis
Zo hoort het ook, daar zijn ze… (thuis)                                   
De vissen wonen in de zee

En in de theepot woont de … (thee)
De vogels wonen in de boom
En bij je tante woont je… (oom)
De kippen wonen in een hok
En in de kamer woont de... (klok)              
De kikkers wonen in de plas 
De madeliefjes in het… (gras)
De auto’s wonen heel royaal
In de garage… (allemaal)
Je tandjes wonen in je mond
De regenwormen in de… (grond)
De apenootjes in de dop
En in het wiegje woont de … (pop)
De sterren wonen bij de maan
De waterdruppels in de … (kraan)         
En alle tenen met fatsoen
Die wonen keurig in een… (schoen)!

(Overgenomen uit Kleuterkwartiertje 1 juli 1978, BRT)
Martine De Jonge

1 april: Marleen Van Hoornyck
3 april: David Buzogány
3 april: Tihamér Buzogány
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Allerlei

Spaart u mee postzegels voor Ik help een kind?
Het sparen van postzegels ten voordele van de dienst Ik help 
een kind van Protestantse Solidariteit is in onze gemeente wat 
in ongebruik geraakt. 
Enerzijds worden er minder brieven geschreven en anderzijds 
ga ik niet meer naar Brussel om ze mee te nemen. Maar, niet 
getreurd, we hebben een ander kanaal gevonden. Wim de 
Jong kan de postzegels te gelde maken en het bedrag storten 
op rekening van Ik help een kind. 

Dus, breng graag jullie postzegels (met stempel zoals op het 
voorbeeld of ook niet-afgestempelde postzegels) mee naar de 
kerk en deponeer ze in de doos, vooraan op de leestafel. Wim de Jong heeft toegezegd, deze postze-
gels de gepaste weg te laten volgen. 

Bea Baetens

Boek Hoe vergeef je?
Vergeven, dat is de titel van het laatste boek dat Tim Keller schreef voor zijn 
overlijden in mei vorig jaar. Het onderwerp lag hem na aan het hart, hij wilde 
er al heel lang over schrijven. Want het is één van de moeilijkste opdrachten 
voor een mens: vergeven op een betekenisvolle manier. 
Keller laat zien waarom het zo belangrijk is én hoe je kunt vergeven. Hij legt 
in detail uit welke stappen je moet zetten om door te kunnen met je leven, 
zonder gerechtigheid of je menselijkheid te kort te doen.

Tim Keller. Vergeven. Waarom zou je? En hoe doe je het?
Uitgeverij Van Wijnen, € 22,50
(Bron: Petrus)

Vredeswens!
Vrede met mijn rechterhand geschreven.
Vrede aan het uiteengerafelde hart.
Vrede zo helder als het daglicht.
Vrede in letters op papier.
Vrede als de stad, het dorp in de ochtend.
Vrede als koren wiegend op de wind.
Vrede aan alles op onze aarde.
Vrede aan alles wat ik nog zal schrijven.
Vrede aan iedereen die het zingt met mij.
Vrede, je bent een kristal,
die schitterende vonken slaat,
die de mensheid laat herleven.

Lidy De Brouwer
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Vrouwen in de protestantse kerk
Ietske Jansen : eerste predikante in de Nederlandse 
Hervormde Kerk of toch niet ?

Pas 50 jaar nadat de Doopsgezinde Broederschap de eerste vrouw in het ambt had beroepen (Ann 
Zernike) besloot de Nederlandse Hervormde Kerk vrouwen toe te laten tot het ambt. Bij aanvang ging 
het om een noodoplossing, er was immers een besluit dat de synode een vrouw mocht beroepen in 
noodgevallen én als er geen man beschikbaar was. En deze situatie deed zich voor…

Ietske Jansen werd op 19 januari 1922 geboren in Amsterdam in een gezin met hervormde, libera-
le (vaderskant) en niet-kerkelijke achtergrond (moederskant). Naast Ietske was er nog een dochter: 
Doortje. Toen Ietske nog maar 3 jaar was, stierven haar ouders met 6 weken tussentijd en werden de 
zusjes opgevoed door hun grootvader en enkele ongehuwde tantes van vaderskant. De ene tante was 
lerares Frans en gaf ook cursussen literatuur aan huis, twee andere tantes runden een diakonie-wees-
huis en een bejaardentehuis. Ietske en Doortje groeiden dus op te midden van zelfstandige vrouwen. 

In Amsterdam bezocht Ietske de christelijke lagere school en aansluitend het gemeentelijk lyceum 
voor meisjes. Tijdens haar puberteit stond ze erg kritisch tegenover het geloof. Doortje 
had meer het gevoel dat ze moest getuigen van haar geloof en daarom wilde ze theolo-
gie studeren. Ietske: ‘hoe kan je nou zoiets stompzinnig, stoffigs oninteressants als theo-
logie gaan studeren’? In de vereniging Meisjes Zomer Clubs werd er geluisterd naar haar 
kritische, maar niet veroordelende opmerkingen. Daardoor groeide ook Ietske steeds 
meer richting geloof en werd lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. In eerste instantie 
wilde ze geoloog worden. 

Ze startte deze studie in Utrecht en werd er lid van een christelijke studenten-verening. 
‘Het ging kriebelen' om theologie te gaan studeren ‘maar ik wilde niet. Ik heb me nog 
jaren verzet, maar tenslotte toegegeven. Ja, noem het roeping.’ Na anderhalf jaar be-
sloot ze toch voor theologie te kiezen. Met haar HBS-diploma moest zij eerst een staats-
examen doen voor de vakken Grieks en Latijn. In de oorlogsperiode dook ze onder (ze 
raakte té betrokken bij het verzet en de hulp aan Joden) en in deze tijd bereidde ze zich 
voor op het staatsexamen. Dat laatste deed ze eind 1945 en ze begon haar studie theo-
logie in Utrecht in januari 1946.

Er waren toen 7 vrouwelijke studenten voor de Godgeleerdheid tegenover ongeveer 300 mannelij-
ke. Niet alle professoren waren opgetogen over vrouwelijke studenten! Vaak startten de docenten 
hun colleges met de openingswoorden ‘morgen heren!’. Ietske legde niet de focus op het ambt van 
predikant maar nam toch deel aan het betreffende seminarie (de na de oorlog door de synode inge-
voerde theologische opleiding tot predikant). Na haar studies kreeg zij de vraag om als leidster voor 
het meisjeswerk bij de Algemene Maatschappij voor Jongeren (AMVJ) in Amsterdam te werken. Daar 
zette zij gespreksgroepen op en was er gastvrouw op congressen. Deze taak oefende zij ook een jaar 
uit in Zweden (voor dezelfde organisatie).

Ze startte promotieonderzoek (doctoraat) in de theologie en werd medestaflid van het Vormingscen-
trum De Haaf, dat na de Tweede wereldoorlog opgezet was door de Nederlandse Hervormde Kerk om 
gemeenteleden en allerlei beroepsgroepen beter toe te rusten voor hun werk in de maatschappij. 
Het educatieve werk met groepen en de intense contacten tijdens het lesgeven deden haar groeien 
naar de taak van predikant. 
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Vrouwen in de protestantse kerk

Josiane Tytens

Ietske werd aangenomen in een tijdelijke functie als hulppredikant in de vrijzinnige protestantse 
gemeente Retranchement in Zeeuws-Vlaanderen. In deze functie moest ze de hulp inroepen van een 
mannelijke collega voor de bediening van de sacramenten. Daarna stond ze een revaliderende predi-
kant bij in Krommenie. Deze predikant verzocht haar het predikantschap van De Zeevang (een gebied 
met 7 dorpen tussen Hoorn, Purmerend en Edam in Noord-Holland) op zich te nemen. De gemeente 
was toen al 3 jaar vacant. Deze noodsituatie werd bij de synode aanhangig gemaakt en op basis van 
het besluit werd Ietske Jansen in 1959 in de gemeente De Zeevang benoemd tot predikant. Zij zag 
zichzelf niet als eerste vrouw in het ambt, net omdat er nog beperkende maatregelen waren (die pas 
in 1967 werden opgeheven). Er was veel belangstelling van de pers en Het Parool schreef ‘Een sym-
pathieke jonge vrouw in een toga die haar niet misstond’.

Ietske deed veel pastoraal werk, gaf catechese op school en in de kerk en zette een bibliotheek op. 
Voor elke rouwdienst bezocht ze de familie om een passend portret van de overledene te kunnen 
schetsen tijdens de dienst (400 rouwdiensten in de 13 jaar dat ze gemeentepredikant was). Ze leert 
er ook haar partner kennen, de emerituspredikant en weduwnaar Hans Theesing. Na de dood van 
zijn vrouw (die onkerkelijk was) begon hij weer te kerken, maar hij had altijd kritiek op Ietskes preken. 
Ze spraken af om samen vooraf de preek door te nemen. De innige band werd steeds sterker en ze 
gingen samenwonen, wat voor de ruimdenkende gemeenteleden geen probleem vormde.

In 1981 sterft Hans Theesing op 91-jarige leeftijd. Ietske zette haar doctoraatsstudie in Amsterdam 
verder. Zij koos als thema De Gemeente, maar promoveerde nooit! In 1986 legde ze haar ambt neer. 
In 1999 verhuisde ze naar Driebergen en werd er lid van de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Zij 
begeleidde er een leeskring en maakte deel uit van een studiegroep. In een interview in 2003 gaf zij 
als de zin van haar leven aan ‘die momenten dat ik gevolg heb gegeven aan wat als inspiratie van bo-
ven duidelijk was geworden. Dat was: het theologie gaan studeren, het gaan samenwonen met mijn 
partner en het aangaan van een diep en langdurig pastoraal contact’. 

Ietske Jansen koos niet bewust voor het predikantschap. Het 
leek haar eerder overkomen te zijn. Ze heeft het geloof als een 
roeping ervaren en werd steeds opnieuw voor nieuwe functies 
gevraagd. In een interview in het Nederlands Dagblad, dat als 
titel kreeg Nooit op de barricades, verklaarde ze. ‘Al mijn werk-
zaamheden zijn steeds op mijn weg gekomen. Ik heb er nooit 
voor gestreden. Het kwam op mij toe en ik ervoer dat als van 
bovenaf geregeld’. Ze voelde zich niet ingeperkt door mannelijke 
collega’s, hoewel sommigen zich negatief uitlieten over vrouwen 
op de kansel. Zij vond vanuit haar ervaring ‘dat vrouwen het best 
pastoraat aan vrouwen kunnen doen en mannen het best aan mannen; zij verstaan elkaar het beste’. 
Ze heeft zelf niet geijverd voor de toelating van vrouwen tot het ambt. Volgens haar is dit geen Bijbels 
verbod of gebod, het is in wezen een kwestie van culturele tradities. 

Foto’s uit persoonlijk boek Honderd jaar vrouwen op de kansel
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Tussen winter en lente, de natuur is een beetje 
van slag en weet het zelf niet zo goed, me dunkt. 
Of blijft het nu voor altijd herfst?
Tussen winter en lente dus, valt er toch wel een 
en ander te vertellen over de mensen in en rond-
om onze gemeente…

Laat ik eerst beginnen met een aantal verhuis-
berichtjes:
 Arnold en Sara De Jonge-Blommaert 
zijn sinds een paar weken, dan toch nog enigszins 
onverwacht, verhuisd naar WZC De Vijvers, Wals-
traat 1 in Gentbrugge (kamer 56). Het is nog wat 
wennen en nog niet alles is mee verhuisd, maar 
daar nemen Arnold en de familie graag de tijd 
voor. We wensen jullie nog mooie jaren tesamen 
toe, daar in Wallstreet, met goede zorg en fijne 
mensen rondom jullie.

 Ook Simonne Vereecken is verhuisd. Zij 
was blij met de vele hulp die ze van haar dochters 
kreeg, na de al bij al toch wat snelle verhuis. En 
ook voor Simonne is het nog wat wennen in het 
nieuwe appartement, waar ze al bezoek kreeg 
van Janny en Francis. Haar nieuw adres is Tichel-
rei 7, app. 239 in Gent. Ook voor jou het allerbes-
te toegewenst, Simonne!

 Irma Matthijs-van Belle komt, na lan-
ge jaren in Glons en Sint Truiden te hebben ge-
woond, terug naar Gent. Zij zal voorlopig in kort 
verblijf wonen in WZC Ter Hovingen, Kliniekstraat 
29, Gentbrugge. Een aantal onder u heeft Irma 
goed gekend, vele jaren geleden, in de gemeente 
of bij Korfbalclub Eendracht! We hopen dat Irma 
zich snel weer thuis mag voelen in Gent, nu dich-
ter bij dochter Lena en kleindochter Inge.

 Tenslotte staat Micheline Morel even-
eens voor een nakende verhuis aangezien het 
appartement waar zij nu woont, verkocht wordt. 
We wensen je veel geluk bij het zoeken naar een 
nieuw stekje, Micheline!

Een paar fijne berichten kunnen hier niet ontbre-
ken.
 Iemand uit ons midden werd succesvol 
geopereerd aan de ogen. Deze persoon wil niet 
met naam en toenaam in deze rubriek vernoemd 
worden: aan u om goed op te letten wie nu heel 
helder kan rond kijken. 
En nee, het is niet Annette Edjenguele, want die 
hebben wij wel al vernoemd en terug mogen be-
groeten in de kerk!

 Op maandag 11 maart om 14:00 zal Ca-
rolin Schrans-Baes haar openbare doctoraats-
verdediging voeren in Auditorium Vandenhove, 
Paviljoen Vandenhove, Campus Boekentoren, 
Rozier 1 te Gent. Zij zal er haar doctoraat verde-
digen, getiteld: Trouble in paradise: Vrouwelijk-
heid als blinde vlek in de spiegel tussen Moeder 
en dochter. Wij willen haar veel geluk toewensen 
met de verdediging en nu al feliciteren!

 Er zijn goede berichten over Cees van 
Leeuwen en Anna Van der Vennet: een hartelijke 
groet van hieruit!

Maar… met dit kwakkelweer doen griep, ver-
koudheden en wie-weet, een vleugje Covid  weer 
de ronde… We wensen allen die getroffen zijn en 
die lopen te snotteren en te hoesten een voor-
spoedig herstel toe en hopen op goed weer zo-
dat u gauw weer naar buiten kan!

 Agnes Bundervoet-Hoste voelde zich 
niet al te goed en moest even naar het zieken-
huis voor observatie. Gelukkig gaat het nu weer 
beter en is zij nu terug thuis, bij Marcel. Van har-
te Gods zegen toegewenst, Agnes!

 Mark Bettens wordt al een tijdje ge-
plaagd door hevige rugpijn. De kinesitherapie 
lijkt nu toch voor beterschap te zorgen, waarvoor 
we dankbaar zijn. We wensen je van harte een 
goed herstel toe, Mark!



19 | 

Pastoraat

 Bij Pascal en Ingrid Dhont blijft de toe-
stand zorgelijk: Pascal sukkelt nog steeds met rug 
en schouder, Ingrid heeft veel pijn en ongemak 
van haar been. We bidden dat de dokters jullie 
kunnen helpen en dat jullie zich mogen gesterkt 
weten door Gods nabijheid. We missen jullie in 
de gemeente!

We denken opnieuw aan allen die zorgen hebben 
om hun partner, ouders of kinderen. We denken 
aan hen die het lastig hebben op het werk of op 
school. We denken aan allen die zich eenzaam 
voelen. We denken aan mensen die het niet zo 
goed hebben als wij misschien wel. We denken 
aan iedereen die niet hier vernoemd werd met 
gezondheidsproblemen…: we wensen u veel 
sterkte toe en bidden u kracht toe en hoop, een 
beetje lente, volharding en Gods genade!

Mensen voor mensen gezocht!

Sta jij open voor je medemens? Ongeacht in welke omstandigheden ze beland zijn?  Dan zoeken 
we jou!

Het Gentse straatpastoraat wil op korte termijn beginnen met een inloop op de zaterdagmidda-
gen. Voor iedereen die dit nodig heeft, maar vooral voor mensen die op straat moeten leven. We 
zoeken mensen die een kopje koffie willen drinken met onze gasten en een praatje willen maken. 
Of een spelletje willen doen, een wandeling maken, de scepter zwaaien in de keuken waar de 
koffie en thee gezet wordt... De mogelijkheden zijn divers, en we staan open voor jouw ideeën!

Het allerbelangrijkste vinden we dat je hart hebt voor mensen en wil zorgen dat iedereen zich 
geliefd en gezien voelt. Als je daar aan wilt bijdragen, komen we graag met je in contact!

Het Gentse straatpastoraat is een initiatief van de Rabotkerk en de Brabantdamkerk, beide beho-
rend tot de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). De inloop is nog in opbouw, maar gaat 
dit voorjaar van start in het Protestants Cultureel Centrum in de Keizer Karelstraat, vlakbij het 
Zuidstation. 

Initiatiefnemer is stadspredikant/straatpastor Heleen Ransijn, bij wie je ook meer informatie 
kunt krijgen. Dit kan telefonisch via 0471-423.983 of per mail aan ds.heleen@edpnet.be
Haar weblog is te vinden op https://stadspredikant.gent/

Het straatpastoraat werkt samen met onder andere het KRAS-netwerk (Kring Rond Armoede in de 
Stad) en het Gentse straathoekwerk.

We kijken echter ook uit 
naar mooie dingen: naar 
nieuw leven en straks 
mogen we samen Pasen 
vieren, het grote feest van 
onze Heer!

Stil maar, wacht maar… 
alles wordt nieuw!

Martine De Jonge
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Crimineel – en dus verloren?
Het is misschien een open deur, maar ik trap ‘m toch maar in: ons taalgebruik doet 
ertoe. Hoe we over mensen spreken bepaalt in belangrijke mate hoe we naar die 
mensen kijken. Als ik vertel dat ik in de gevangenis werk, is de reactie soms: “o, dan 
heb je dus met criminelen te maken?” En ga dan maar eens uitleggen dat het meestal 
genuanceerder ligt dan dat. De meeste mannen die ik in de gevangenis tegenkom, 

zijn niet slechter dan de mensen door wie ze als criminelen weggezet worden. Ze hebben wel stom-
miteiten uitgehaald, vaak. En vanwege hun achtergrond komen ze daar eerder voor in de gevangenis 
terecht dan de meeste brave burgers. 

Het wordt nóg wranger als je merkt dat mensen zichzelf op een bepaalde manier gaan benoemen 
en zo zichzelf juist verder in de shit duwen. Zo kwam ik laatst Leonard tegen, die pas geleden vrijge-
komen was uit de gevangenis. Zelf had ik in de gevangenis niet met hem te maken gehad, maar mijn 
katholieke collega had hem daar een paar keer gesproken. Zij had mij gevraagd om contact met hem 
te houden, omdat hij waarschijnlijk wel zou opduiken in de straatscene. En dat bleek te kloppen. Le-
onard kent eigenlijk alleen het straatmilieu. Hij benoemt zichzelf als crimineel en gaat er ergens van 
uit dat dit nooit zal veranderen: vroeg of laat komt hij toch wel weer in de gevangenis terecht. Terwijl 
hij toch altijd vol goede bedoelingen zit als hij daar weer uit komt. In een paar gesprekken hoorde ik - 
in stukken en brokken - zijn levensverhaal. Van jongs af aan in internaten, omdat het thuis niet veilig 
was met een vader die aan de drank was en een moeder die daar niet tegenop kon. Op een goed mo-
ment vroeg ik hem of hij ooit eigenlijk wel een normaal leven had gehad - of, een leven dat doorgaans 
als normaal beschouwd wordt. Hij moest er even over nadenken tot hij zei: “nee, eigenlijk niet”. 

Jongens zoals Leonard zijn er teveel. Ik kom ze op straat tegen, in de inloop en dus ook in de gevange-
nis. Wat ik daar eigenlijk het meest trieste van vind, is dat ze zichzelf als verloren zijn gaan beschou-
wen. Ergens wel begrijpelijk: als je steeds weer met de beste bedoelingen opnieuw wil beginnen, 
maar steeds weer met je kop tegen de muur loopt… Omdat anderen je met wantrouwen bekijken, 
want je bent een crimineel. Tot je ook jezelf zo gaat zien. En zie er dan maar eens uit te komen. 

De verhalen die ik ken van mensen zoals Leonard hebben ervoor gezorgd 
dat ik het woord verloren anders ben gaan verstaan - taal doet er immers 
toe. In de christelijke traditie is het een beladen woord. Het wordt nog-
al eens uitgelegd als het lot dat die mensen te wachten staat, die Jezus 
niet als hun Verlosser aanvaarden. Heel eerlijk gezegd: met die betekenis 
van verloren heb ik nooit veel gehad. Wél zie ik hoe mensen verloren 
gaan doordat ze verzuipen in de doolhof van onze moderne samenleving, 
doordat ze van jongs af aan in een vicieuze cirkel zitten, doordat ze met 
de nek worden aangekeken. Wat ik als pastor in ieder geval kan doen, is 
naast ze blijven staan. Omdat ik er zeker en vast in geloof, dat geen van deze kinderen van God gebo-
ren is om verloren te gaan. 

Ds. Heleen Ransijn
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Meditatie
Met vallen en opstaan

Al meer dan twee weken 
geleden zijn we de veer-
tigdagentijd ingegaan, een 
periode van bezinning en 
gebed waarin we als ge-
meente samen op weg zijn 
naar Pasen, het feest van 
de opstanding.

Gedurende deze periode 
volgen we het project van 

Bijbel Basics voor de kindernevendiensten. In dit 
veertigdagenproject, getiteld Met vallen en op-
staan - Met Petrus op weg naar Pasen, staat Pe-
trus centraal. Deze soms te enthousiaste apostel 
wil niets liever dan Jezus volgen, maar struikelt 
wanneer de tijd van de dood van zijn Meester 
nadert.

Niet alleen de discipelen van Jezus, maar ook 
wij zullen in deze veertigdagentijd horen: "Jullie 
zullen allemaal ten val komen" (Marcus 14, 27), 
niet alleen Judas, maar jullie allemaal. Hoe rea-
geren wij als volgelingen van Christus hierop? De 
discipelen van Jezus willen het niet geloven. Ze 
hebben voor Jezus gekozen, om zijn volgelingen 
te zijn en dat zullen ze blijven zolang ze leven. Pe-
trus en de anderen hebben een duidelijke  keuze 
gemaakt om Jezus te volgen, met heel hun hart. 
"Al zou ik met U moeten sterven, ik zal U nooit 
verloochenen," (Marcus 14, 31) zegt Petrus, maar 
na verloop van tijd wordt hij geconfronteerd met 
de harde realiteit. Het kraaien van de haan ont-
waakt hem uit zijn illusie.

Hoe zit het met onze beloften? Ook wij beloven 
dingen aan elkaar: dat we elkaar zullen helpen, 
trouw zullen blijven, elkaar nooit in de steek zul-
len laten, er altijd voor elkaar zullen zijn, enzo-
voort. Maar vandaag horen we ook: "Jullie zullen 
allemaal ten val komen." En Jezus zegt dat niet 
als een verwijt, maar als een feit. Hij kent en 
doorziet al zijn leerlingen, niet alleen Judas.

Het is geen fantastische boodschap die Jezus 
kort na het laatste avondmaal verkondigt, maar 
ontkennen helpt niet. Dat zien we bij Petrus. Hij 
roept het luidst van allemaal: 'Ik zal u nooit ver-
loochenen' - en juist hij doet het wel, nog diezelf-
de nacht. Het is beter om realistisch te zijn, onze 
zwakke punten te kennen en er niet voor weg te 
lopen. We zijn allemaal mensen die zwakke kan-
ten hebben, fouten maken. Maar, en dat is de 
goede boodschap van deze veertigdagentijd van 
2024, Jezus omarmt mensen, met al hun tekort-
komingen. Hij kwam voor hen, stierf en stond 
op. Tijdens het avondmaal deelt hij zichzelf met 
mensen die vallen en opstaan en belooft hij aan 
hen: "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik 
kom bij jullie terug." ( Johannes 14, 18 )

Samen met jullie bid ik in deze veertigdagentijd 
dat wij hetzelfde geloof mogen ontvangen als 
Petrus, om Jezus te belijden als de Zoon van de 
levende God, die ons kent met al onze zwakhe-
den en ons altijd nabij is, klaar om ons op te tillen 
wanneer we vallen.

Ds. Tihamér Buzogány

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 31 maart 2024

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

04 februari mevrouw De Vloed t.g.v. haar verjaardag
11 februari Aswany Devarajan met felicitaties voor haar einddiploma verpleging
18 februari Simonne Vereecken ter bemoediging na haar verhuis
25 februari Agnes en Marcel Bundervoet ter bemoediging

Activiteitenkalender
  4 en 5 maart  Denkend geloven: De geloofwaardigheid van religieuze
     teksten met Arjan Knop
  6, 13 en 20 maart Psychisch lijden in Bijbelboek Job met Jannica de   
     Prenter (Locatie: Grootseminarie Brugge)
Maandag 11 maart 14:00 Doctoraatsverdediging Carolin Baes (Locatie: Campus  
     Boekentoren)
Woensdag 13 maart  FPTR - college Het Hemelse Gastmaal
Vrijdag  15 maart  Luitconcert (Locatie: 't Keerske, Brugge)
Woensdag 20 maart 19:30 Avondcontact met Johanna Coeman (Locatie: kerk) 
     FPTR - Eucres lezing
Vrijdag  22 maart 19:30 Film Where are you Adam? (Locatie: Gordunakaai 28-30)
Zondag 24 maart 11:00 Gemeentevergadering (Locatie: kerk)
    12:15 Lunchzondag (Locatie: Pichalzaal)
Dinsdag 26 maart  FPTR - Webinar
Woensdag 27 maart 19:30 AV De Vlaamse Olijfberg vzw (Locatie: Pichalzaal)
Zondag 14 april  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zondag 09 juni  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zaterdag  29 juni  19:00 Opening Sacrale Wervels in aanwezigheid    
     van kunstenaar Ben Benaouisse

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 3 maart                                                                                                                                                         
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier
 
Zondag, 10 maart                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens
 
Zondag, 17 maart                                                                                                                                       
Voorganger   Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Christine van Belle
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 24 maart                                                                  Gemeentevergadering + lunchzondag
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst 
 
Donderdag, 28 maart                                                       19:00  Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Micheline Morel / Bea Baetens
Organist 
 
Zondag, 31 maart                                           Aanvang zomeruur / 8:30 Paasontbijt / Paasdienst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Extern diakonaal project: Schoenen Zuid-Afrika
Organist(e)   Christine van Belle
Koffiedienst 
 
Zondag, 7 april                                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle
Collectes   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)   Christine van Belle
Koffiedienst 
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Bijbelleesrooster

Maart
 
3 zondag  Jeremia 26:1-9 
4 maandag Jeremia 26:10-19 
5 dinsdag  Psalm 102:1-15 
6 woensdag Psalm 102:16-29 
7 donderdag 2 Petrus 2:1-10a 
8 vrijdag  2 Petrus 2:10b-22 
9 zaterdag Psalm 122 
10 zondag  Jeremia 29:1-14 
11 maandag Jeremia 29:15-32 
12 dinsdag  Johannes 6:1-15 
13 woensdag Johannes 6:16-29 Biddag
14 donderdag Johannes 6:30-40 
15 vrijdag  Johannes 6:41-59 
16 zaterdag Johannes 6:60-71 
17 zondag  Jeremia 31:27-40 
18 maandag Jeremia 32:1-15 
19 dinsdag  Jeremia 32:16-25 
20 woensdag Jeremia 32:26-35 
21 donderdag Jeremia 32:36-44 
22 vrijdag  Psalm 118:1-16 
23 zaterdag Psalm 118:17-29 
24 zondag  Marcus 11:1-11  Palmzondag
25 maandag Psalm 2   Maria Boodschap (Lucas 1:26-38)
26 dinsdag  Psalm 40 
27 woensdag Marcus 14:1-11 
28 donderdag Marcus 14:12-31 Witte Donderdag
29 vrijdag  Marcus 14:32–15:47 Goede Vrijdag
30 zaterdag Jeremia 33:1-11  Stille Zaterdag
31 zondag  Marcus 16:1-8  Eerste paasdag
 
 
April

1 maandag Marcus 16:9-20  Tweede paasdag
2 dinsdag  Jeremia 33:12-18 
3 woensdag Jeremia 33:19-26 
4 donderdag Deuteronomium 1:1-18 
5 vrijdag  Deuteronomium 1:19-33 
6 zaterdag Deuteronomium 1:34-2:1 
7 zondag  Deuteronomium 2:2-15 


