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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be 
  Dhr. Francis Van De Walle  0474/47.18.56  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Aryna Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  Tel. 09/ 225.08.98

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief: vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief :   mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:    kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:     Francis Van De Walle

Website:     Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk   IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
     ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg    IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
     ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Op 24 maart houden we lunchzondag, waarvoor u 
tegen betaling kunt inschrijven bij Rita Martens. Na 
de kerkdienst en vóór deze lunch organiseren we 
een korte gemeentevergadering. Aan de orde zijn 
het gemeenteverslag en de verkiezing van kerken-
raadsleden. Verderop vindt u een uitgebreide uit-
nodiging.

Onze predikant had in november 2022 het voorzit-
terschap ad interim overgenomen van Aletta Ram-
baut. Op de laatste kerkenraadsvergadering heeft 
hij zich bereid verklaard het voorzitterschap op zich 
te nemen. De kerkenraad is dankbaar dat hij deze 
functie op zich neemt.

U hebt waarschijnlijk al gemerkt dat we niet elke 
zondag een organist hebben. We doen een poging 
om het orgelteam uit te breiden. Daarnaast zijn Mi-
cheline Morel en Martine De Jonge bereid om met 
de blokfluit liederen in te oefenen, zodat zij ons ge-
zang bij gelegenheid kunnen begeleiden. Een heel 
fijn initiatief!

Tijdens de laatste kerkenraad hebben wij onze be-
zorgdheid besproken over de toch wel grote werk--
last: voor een aantal kerkenraadsleden is het een 
frustratie dat men niet de tijd vond om de kalender-
tjes binnen de gestelde termijn (december/januari) 
af te geven, tijdens een bezoekje bij de seniorge-
meenteleden. Het is/was een zeer drukke periode 
en we vragen daarom om uw begrip. Maar dat is 
het niet alleen. Het groepje dat zich voor de vele 
projecten van onze kerk inzet is klein en voelt zich 
soms overbevraagd. Daarom hebben wij er in een 
eerste ronde over nagedacht hoe wij enerzijds men-
sen kunnen motiveren om mee te helpen en welke 
activiteiten wij anderzijds zouden kunnen vermin-
deren. Wat we willen vermijden is dat kerkenraads-
leden de moed zouden verliezen en in een burn-out 
geraken. 

Maar misschien kunt u meedenken hoe wij als ker-
kenraad mensen kunnen motiveren om structureel 
of sporadisch mee te helpen? Participeren is be-
langrijk, in verbondenheid als broeders en zusters 
meehelpen in de gemeente, ten dienste van onze 
Heer. 
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Terugblik
21 januari |Oecumenische dienst St. Pieterskerk Gent

Op zondagavond 21 januari verzamelde in de 
Gentse Onze Lieve Vrouw St.-Pieterskerk een rui-
me groep christenen van verschillende denomi-
naties voor het avondgebed. Zes kerken werden 
vertegenwoordigd door de voorgangers van deze 
oecumenische gebedsdienst, allen lid van het In-
terkerkelijk Beraad in Gent (IKB). Een vertrouwd 
gezicht dat ontbrak was dat van bisschop Lode, 
bij wie de oecumene na aan het hart ligt. Hem 
groeten vele aanwezigen.
Maar de oecumenische verbanden overstegen 
zelfs de verzamelde groep, zowel via de gezan-
gen van de oecumenische broedergemeenschap 
van Taizé in Frankrijk als via de internationaal 
voorbereide viering, dit jaar door christenen uit 
Burkina Faso.  

De thematiek was gekoppeld aan de parabel van 
de Barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37). Pre-
dikant van dienst, ds. Tihamér Buzogany, liet de 
vraag over wie onze naaste is, of beter: van wie 
wij de naaste zijn, op geen enkel moment gemak-
kelijk bezinken in platitudes. Zoals we dat van 
een protestantse dominee hadden kunnen ver-
wachten, had hij naast de oecumenische Nieuwe 
Bijbelvertaling 21 ook de Herziene Statenverta-

© Maîtrise

ling geraadpleegd. Het 
wat vlakke medelijden 
dat de Samaritaan 
in de NBV 21 krijgt 
met de uitgeschudde 
man aan de kant van 
de weg (10,33), is er 
sterker vertaald met 
hij was met innerlijke 
ontferming bewogen. 
Het is precies wat in 
de evangelies vaak 
over Jezus zelf wordt 
verteld.     

Vele aanwezigen ge-
tuigden tijdens de 
receptie nadien over 

de ingetogen, biddende sfeer tijdens de viering. 
Daar hebben koor en ensemble Arte Musicale 
onder leiding van Steve De Veirman geen geringe 
bijdrage in gehad. Als overweging bij het evange-
lie en de preek zongen ze When He is Silent van 
de Noorse componist Kim André Arnesen. Ook 
die doorleefde uitvoering haalde een belangrijke 
aspect van de (naasten-)liefde uit de Schriftlezin-
gen naar voor: ze is wars van sentiment. I believe 
in Love, even when I can feel it not. 

Een sterk moment in de viering is de zegen aan 
het einde waarbij de voorgangers samen de han-
den uitstrekken over de aanwezigen: De Levende 
zegene en behoede u... Want hoe verdeeld we nu 
ook nog zijn: alle christenen, zo luidde een van 
de gebeden, zijn geroepen om samen getuigenis 
af te leggen van Gods menslievendheid in deze 
wereld door te verwijzen naar het ene en aller-
grootste teken daarvan, Jezus Christus zelf.

Dieter Van Belle
(Kerknet)
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Terugblik
21 januari| Oecumenische dienst St. Pieterskerk Gent  
                      Start Affichecampagne voor het Klimaat

Ik sta hier voor u 
als vertegenwoor-
diger van Ecokerk 
van het Bisdom 
Gent. Vanavond 
willen we graag 
uw aandacht vra-
gen voor het kli-
maat. Dat doen 
verschillende or-

ganisaties samen, met name Broederlijk 
Delen, de Sint-Michielsbeweging, het Gents mi-
lieufront en Extinction Rebellion. Ecokerk coördi-
neert deze affichecampagne.

Wat is de bedoeling: we voelen de impact van de 
klimaatverandering, zowel bij ons als wereldwijd. 
Het is hoog tijd om de gevestigde orde in vraag 
te stellen. Wij willen een beleid met échte oplos-
singen. Een beleid dat getuigt van een lange ter-
mijnvisie. Wij willen een eind stellen aan het in 
standhouden van systemen en verdienmodellen 
die ons uitbuiten en enkel ten voordele zijn van 
een financiële elite.

Het ophangen van deze poster achter je raam is 
een eerste stap naar collectief verzet en nodigt 
voorbijgangers uit tot nadenken. Deze actie is ge-
richt op Gent, voornamelijk de binnenstad, maar 
ook iets buiten te stad.

Er zijn twee slogans te lezen op de af-
fiche: 
- Er is geen planeet B
- Kan het beleid even snel veranderen
   als het klimaat?

Ondertussen werden in de afgelopen 
week al heel wat scholen voorzien van 
affiches. En we hopen op nog meer. 
Steun ons door deze poster op te han-
gen. Praat erover met je buren, vrien-
den en kennissen. Sluit je aan bij een 

vereniging en werk samen aan een positieve 
toekomst; een toekomst waar eerlijke commu-
nicatie, dialoog en liefdevol met elkaar omgaan 
centraal staan. Laten we elkaars verschillen res-
pecteren. Laten we vastberaden zijn om geza-
menlijke oplossingen te vinden die onze planeet, 
onszelf en de toekomstige generaties bescher-
men. Word een deel van de oplossing. Samen 
kunnen we het tij keren!

Concreet: na de dienst kan u aan de tafel ach-
teraan in de kerk affiches meenemen om zelf op 
te hangen achter een raam bij u thuis of om aan 
buren te geven. De affiches zijn er in twee forma-
ten, een A3 voor wie veel plaats heeft of een A4 
voor mensen met kleine ramen. Er zijn ook post-
kaartjes met dezelfde slogans. Aan de voorzijde 
van de affiches en de kaartjes is een QR code die 
u kunt scannen met u smartphone. Dan komt u 
op een pagina met meer uitleg over deze cam-
pagne en kunt u bovendien doorklikken naar de 
deelnemende organisaties. 

Het zou mooi zijn als in elke straat een paar affi-
ches te zien zijn. Alvast heel veel dank voor uw 
interesse en we gaan ervoor!, en laat de affiches 
zeker maar een aantal maanden hangen! 

Aletta Rambaut

© Maîtrise
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Terugblik 

Januari|Jong volk in onze kerk         

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 

Met de komst van het nieuwe jaar betraden talloze kinderen de 
kerk. In de afgelopen maand moest ik regelmatig de kerkdeu-
ren openen voor scholieren die onze kerk kwamen verkennen. 
Aangezien de leeftijd van de leerlingen die onze kerk bezoeken, 
varieert, rijst altijd de vraag in mij op: hoe zal ik hen ontvangen 
en wat wordt mijn eerste woord?

Voor de leerlingen van de derde graad (11 en 12 jaar oud) pro-
beer ik samen met de begeleiders een sfeer te creëren waarin de 
religieuze aspecten een essentieel element zijn. Een omgeving 
waarin de kinderen de gelegenheid krijgen om actief deel te ne-
men. Gezamenlijk proberen we te ontdekken hoe het liefdevolle 
evangelie van God vorm krijgt in onze kerk.

In mijn boodschap aan de leerlingen van het middelbaar onderwijs ligt de nadruk niet zozeer op 
ervaren, maar op horen en leren. Ik vind het van belang dat ze begrijpen wat voor ons protestanten 
van waarde is, hoe wij God eren en dat ze van ons leren dat de kern van ons geloof in één zin samen 
te vatten is: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met 
heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf" (Lucas 10, 27).

Ook deze maand, in februari, zullen er veel leerlingen onze kerk bezoeken en met liefde zal ik telkens 
de deur openen wanneer ze komen.

Ds. Tihamér Buzogány

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 25 februari 2024

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Vooruitblik 
21 februari| Avondcontact
                             met Jonas Roelens

In 1578 werd Gent opgeschrikt door een groot schan-
daal. De bedelmonniken in de stad zouden seks met 
elkaar gehad hebben en zich dus bezondigd hebben 
aan sodomie! Dit was een van de grootse taboes in de 
16de-eeuwse samenleving en de monniken werden 
dan ook streng gestraft. In een groots opgezet proces werden de beschuldigden op de Vrijdagmarkt 
tot de vuurdood veroordeeld. Dat het conflict zo hoog opliep, heeft te maken met het feit dat Gent 
op dat moment een calvinistische republiek vormde. Beschuldigingen van sodomie vormden een 
sleutelelement om verschillende religieuze strekkingen tegen elkaar uit te spelen. Ook heel wat ge-
wone Gentenaars reageerden in kronieken en dagboeken op de tumultueuze gebeurtenissen. In deze 
lezing duiken we in dit beruchte proces en bekijken we de impact van seksualiteit op de Reformatie.

Dr. Jonas Roelens doceert gendergeschiedenis aan de UGent. Zijn onderzoek werd bekroond met de 
PhD Cup en Erik Duvergerpijs. Hij is co-auteur van Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homo-
seksualiteit in België.  

23 februari| Bijbelstudie
De tijd waarin we leven, kunnen we zonder overdrijving als een tijd van crisis be-
schouwen. Een periode vol dreiging en geweld, waarop verschillende gebieden van 
het leven, zoals economie, politiek en milieu, momenteel met significante proble-
men kampen. De normale gang van het leven is verstoord en we stellen ons de vraag 
wat de toekomst nog in petto heeft en waarop we ons nog moeten voorbereiden.

Tijdens de Bijbelstudie van 23 februari zoeken we een antwoord op de vraag of er 
nog hoop is op verbetering? Als leidraad zal ik een aantal hoofdstukken van het boek 
Jeremia gebruiken, dit in vervulling van de wens van een gemeentelid dat graag een 
onderwerp uit het Oude Testament wilde behandelen tijdens onze Bijbelstudies. Ter 
voorbereiding van de bijeenkomst vraag ik geïnteresseerden om de hoofdstukken 1, 
3, 16 en 36 van het boek Jeremia te lezen. 

De Bijbelstudie van 23 februari zal plaatsvinden ten huize van Rita Martens om 
14:00 in Zwijnaarde, Heerweg Noord 132/B. Voor degenen die 's middags niet kunnen deelnemen, 
wordt er - bij voldoende interesse - dezelfde avond een avondbijbelstudie over hetzelfde thema aan-
geboden om 20:00 uur, in de Pichalzaal of bij iemand thuis. Om de organisatie soepel te laten verlo-
pen, verzoek ik jullie vriendelijk om jullie aanwezigheid te bevestigen via e-mail of telefoon:
• E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be
• GSM: 0499 74 81 71

Ik kijk uit naar een vruchtbare en inspirerende Bijbelstudie. Samen zullen we Gods woord verkennen 
en ons geloof verdiepen.

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik
26 en 27 februari|
04 en 05 maart    | Denkend geloven: Geloof-waardige taal

Als een ongelovige uitlegt waarin hij niet gelooft, denkt een gelovige vaak: Maar daar geloof ik óók 
niet in! Als die gelovige dan probeert uit te leggen waarin hij wél gelooft, dan wordt dat blijkbaar 
moeilijker. Of dan zie je dat andere gelovigen dat helemaal anders invullen, op het risico af dat ze 
elkaar afwijzen of verketteren.
Als we geloven zo moeilijk onder woorden kunnen brengen, moeten we dan maar meteen stoppen 
met het te proberen? God (of geloof) laat zich niet in woorden vangen? Maar hoe letterlijk moeten 
we geloofstaal nemen? Gaat geloof nog wel over iets, heeft het nog een inhoud? Men zegt soms dat 
geloofstaal symbolisch werkt, maar niet alle symbolen werken even goed. Wat doen we met Bijbel-
vertalingen? Welke taal gebruiken we in liturgie? En hoe spreken we over geloof tegenover kinderen 
en jongeren?
In deze reeks denken we na over geloof-waardige taal, met lezingen vanuit filosofie, bijbelweten-
schappen, moderne media en kinderliteratuur. Je kan je inschrijven voor de volledige reeks, of één of 
meerdere afzonderlijke lezingen volgen.

Het onzegbare ver-tolken
prof. dr. Jacques Haers
 
Religieuze ervaringen en geloof vereisen een eigen taalspel, dat ook andere taalspelen kan inspire-
ren. Tegenover het transcendente levensmysterie dat in religies gearticuleerd wordt, schiet taal altijd 
tekort. En toch opent het gelovige spreken een uitnodiging om een belangrijke dimensie van het 
mensenleven te verkennen en te verbeelden.
Maandag 26 februari 2024 in de Gebr. De Smetstraat 1 te Gent | dinsdag 27 februari 2024 in Kortrijk 
en online
Jacques Haers is professor emeritus aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven 
en verbonden aan de Leuvense Universitaire Parochie.

De geloofwaardigheid van religieuze teksten
Arjan Knop
 
De Bijbel is een intrigerend boek. Met enkel woorden kan het werelden in beweging zetten en ande-
ren doen instorten. Eeuwenoude teksten wisten zoveel gezag te vergaren dat vele miljoenen mensen 
in de loop van duizenden jaren zich erdoor hebben laten leiden. In deze lezing onderzoeken we de 
kracht van religieuze teksten, de uitdagingen waar vertalers voor staan en bovenal de vraag naar 
waar we precies waarheid kunnen vinden in de Bijbel. Het zal blijken dat het antwoord hierop sterk 
samenhangt met de kwestie van goddelijke openbaring van de religieuze teksten.
Maandag 4 maart 2024 in Gent | dinsdag 5 maart 2024 in Kortrijk en online
Na zijn studies theologie in Groningen trok Arjan Knop naar KU Leuven, waarna hij elf jaar predikant 
was in de protestantse kerk in Kortrijk. Vandaag is hij is universitair docent aan de protestantse theo-
logische faculteit in Brussel, waar hij de Bijbelse vakken en talen doceert.

Meer informatie over inschrijving en betaling:
Postuniversitair Centrum - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk
+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be puc.kuleuven.be
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Vooruitblik



10 | 

Vooruitblik

1 maart | Kaas- en wijnavond Gaspard de Coligny-school
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Vooruitblik
24 maart | Gemeentevergadering
Bij deze nodigen het bestuursorgaan en de kerkenraad van de Brabantdamgemeente u uit tot de ko-
mende gemeentevergadering, die zal plaatsvinden op zondag 24 maart a.s. rond 11:00, onmiddellijk 
na de kerkdienst.

Op de agenda van deze gemeentevergadering staan:
.    bespreking van het gemeenteverslag 2023-2024
.    verkiezing van een kerkenraadleden.
     Rita Martens en Francis Van De Walle zijn bereid een nieuw mandaat van 4 jaar op te nemen.
     Aletta Rambaut heeft besloten dit niet aan te gaan. Door haar drukke agenda op 
     professioneel vlak en andere werkzaamheden is het beter om een sabbatsjaar te nemen. 

De gemeentevergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden. Belangstellenden en jon-
geren kunnen op hun vraag tot de gemeentevergadering worden toegelaten en er gehoord worden. 

De overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement samengeroepen gemeentevergadering 
neemt geldige besluiten met over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer tenminste 
1/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is.

Wanneer dit quorum niet bereikt is, zal binnen 10 dagen schriftelijk een nieuwe vergadering worden 
uitgeschreven. Deze vergadering vergt geen voorafgaande aankondiging en neemt geldige besluiten 
ongeacht het aantal aanwezigen of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

De kerkenraad heeft een lijst samengesteld van de stemgerechtigde leden. Deze lijst is vier zondagen 
voor de verkiezing in het kerkgebouw op verzoek ter inzage van alle leden van de gemeente.

Namens de kerkenraad,
Bea Baetens

24 maart | Lunchzondag 

Na de gemeentevergadering organiseren we een lunchzondag in de 
Pichalzaal van het Protestants Cultureel Centrum.
U kunt zich inschrijven voor deze lunchzondag door op voorhand 10 
euro te betalen aan Rita Martens. 
Iedereen is welkom. 
In de komende Kerkbrief volgt verdere informatie over de lunchzondag.

Foto: Pixabay gratis
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Vooruitblik

29 juni | Opening Sacrale Wervels

Al jarenlang brengen we in de maand juli een tentoonstelling. Er zit 
heel wat variatie in, denken we maar aan beelden, foto’s, glascrea-
ties, bloemen, enzovoort.
De officiële opening is meestal eind juni en trekt heel wat bezoekers 
aan.
Er is permanentie nodig elk weekend in juli en tijdens de Gentse 
Feesten elke dag in de namiddag met om 17:00 een optreden.
En dit allemaal gratis.
We hadden vorig jaar 1.097 bezoekers.

Dit jaar verwelkomen we de Gentse kunstenaar Ben Benaouisse 
(1971). Hij groeide op in Wallonië in een gezin waar de Marokkaanse cultuur en de belgitude elkaar 
goed begrepen. Voor Sacrale Wervels laat Ben Benaouisse zijn oeuvre in dialoog gaan met ons kerk-
gebouw.

Aangezien het werk van Ben Benaouisse zich vaak bevindt op het snijpunt van politiek, religie en cul-
tuur is de tentoonstelling en een kerkgebouw een extra interessant gegeven voor zowel kunstenaar, 
publiek en voor ons als organisator.
De officiële opening gaat door op zaterdag 29 juni om 19:00 in aanwezigheid van de kunstenaar. Er is 
een vleugje muziek en een kleine receptie gepland.

Meer nieuws in de volgende Kerkbrief.
Wil je graag ook eens van permanentie zijn, laat het de kerkenraad weten.

Rita Martens                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
  1  februari: An Djudzman
  2 februari: Bea Baetens
  4 februari: Josine Nathon
  9 februari: Ella Van de Put
  10 februari: Anton Renting
  12 februari: Benjàmin Buzogàny
  12 februari: Tamàs Buzogàny
  13 februari: Karel Piesen
  17 februari: Francis Van De Walle
  22 februari: Alexia Voorham
  26 februari: Micheline Morel

  4 maart: Nellie Brandts
  5 maart: Odet en Moris Van den Hende
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Voor de kids

Het is nog winter en dan hebben de vogels extra-energie nodig!
Geef jij ook zonnebloempitjes, zaadjes, pinda's of een appel zoals op de kleurprent?
Je zult zien hoeveel vogeltjes naar jullie tuin of vensterbank komen!
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mijnschool.be

VACATURE

De Gesubsidieerde Vrije Basisschool Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent 
vzw (Gaspard de Colignyschool), lid van de Scholengemeenschap Scholen met de Bijbel, zoekt een 
toegewijde:

Directeur basisonderwijs (m/v)
voor indiensttreding vanaf 1 september 2024

Jouw verantwoordelijkheden

Als directeur geef je leiding vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Christelijk gedachtegoed, 
waarbij Bijbelse waarden en normen centraal staan. Je bent integer en constructief in je omgang met 
de scholengemeenschap en zet je volledig in voor het vormgeven en verdedigen van het pedagogisch 
project van de school. Je stuurt doelgericht de school aan, zorgt voor een optimale werking in lijn met 
het pedagogisch project, de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. Daarnaast behoort 
het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid tot je taken, evenals het naleven 
van reglementaire voorschriften. Je waarborgt de kwaliteit van het onderwijs en draagt bij aan het 
strategische vermogen van de school. Je werkt samen met andere directeuren binnen de scholenge-
meenschap en draagt actief bij aan de verdere versterking en groei van deze gemeenschap.

Jouw profiel

-  Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs (basisdiploma & pedagogische bekwaamheid).
-  Je hebt minstens 5 jaar ervaring in lesgeven en bent vertrouwd met het onderwijslandschap. 
   Indien je de opleiding professionalisering van schoolleiders nog niet hebt gevolgd, ben je bereid 
   dit in de komende jaren te doen.
-  Je bent een overtuigd christen die Bijbelse waarden en normen wil leren kennen, toepassen en
    doorgeven aan anderen. Je creëert een christelijk leef- en werkklimaat op basis van het Pedagogisch
   Project.
-  Je beschikt over strategische competenties; kunt visie ontwikkelen en communiceren en durft 
   keuzes te maken. Je beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap en stimuleert leerkrachten tot
   persoonlijke verantwoordelijkheid.
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-  Organiseren, plannen en delegeren behoren tot je sterke punten.
-  Je blijft op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar concrete
   doelen voor het team.
-  Je bezit ondernemerschap, je kan goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaal
   vaardig.
-  Je bent bereid tot zelfreflectie en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Samenwerken
   met collegadirecteurs en scholengemeenschapsmedewerkers is voor jou vanzelfsprekend.
-  Je bent bereid bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van de verbouwingsplannen en het
   aantrekken van toekomstige sponsoren.

Jouw sollicitatie omvat

1. Een sollicitatiebrief met je kandidaatstelling
2. Een curriculum vitae met professionele referenties en de juiste diploma’s
3. Een motivering waarin je je persoonlijke geloofsovertuiging verbindt met het werken op een
    School met de Bijbel

Selectieprocedure

-  Stuur je sollicitatie vóór 29 februari 2024 naar Aletta Rambaut (voorzitter schoolbestuur) per e-mail 
   naar voorzitterbestuur@mijnschool.be
-  Een eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrief en CV.
-  Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een uitgebreid interview met opdrachten, 
    waarvan de exacte datum en locatie zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.
-  De Raad van Bestuur (Schoolbestuur) neemt uiterlijk 1 week na het advies van de selectie-
   commissie een beslissing.

Wij bieden een professioneel kader aan met een vast salaris volgens de geldende barema’s voor een 
Directeur Basisonderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap.

mijnschool.be

Voor verdere informatie kun je terecht bij 
Erwin Willems, huidige directeur van de Gaspard de Colignyschool of 
Aletta Rambaut, voorzitter schoolbestuur (vzw)

E-mail: directie@mijnschool.be of voorzitterbestuur@mijnschool.be
Website van de school: www.mijnschool.be
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Vrouwen in de protestantse kerk

Gabrielle Revelard (1882-1976)

Zo lang de toegang tot het ambt van predikant voor hen gesloten bleef, zochten vrouwen naar andere 
manieren om zich in te zetten voor de kerk. De armen- en ziekenzorg was voornamelijk in handen van 
de rooms-katholieken. Het was de droom van predikant ds. Willem Hoek (sinds 1891 in Brussel) om 
een protestants ziekenhuis te starten. Via de pas opgerichte maandelijkse Protestantsche Kerkbode 
ijverde hij vanaf maart 1910 voor een diaconessenhuis. Toen Gabrielle Revelard als eerste vrouw in 
1912 een protestants diaconessenhuis/ziekenhuis in België oprichtte werd de droom werkelijkheid. 
De Vereeniging voor Protestantsch-Christelijke ziekenverpleging was een gemeenschappelijke stich-
ting van de drie protestantse kerkgenootschappen die toen in België actief waren: de Bond van Pro-
testants-Evangelische kerken in België, de Belgische Christelijke Zendingskerk en de Gereformeerde 
Kerken. Het ziekenhuis was heel sterk verbonden met deze protestantse kerken in Brussel, zowel 
financieel als wat betreft de inzet van mensen. Heel wat protestantse vrouwen uit de middenklasse 
grepen hier de kans om hun sociaal engagement in de praktijk om te zetten.  In de maandelijkse Pro-
testantsche Kerkbode werden het aantal behandelde patiënten en de uitgevoerde operaties vermeld.
 
Gabrielle was een Franstalige protestantse, afkomstig uit Gosselies. Ze volgde een opleiding tot zen-
delinge en diacones in Ierland en Straatsburg en aansluitend deed ze een studie verpleegkunde in 
Zwitserland met stages in enkele Brusselse ziekenhuizen. Samen met leerlingen van de verpleegsters-
school van de (protestantse) Edith Cavell zorgden de aspirant-verpleegkundigen bij de armste gezin-
nen in de Brusselse Marollenwijk voor thuisverpleging. Gabrielle koos ervoor in Brussel te wonen 
nabij de Belgische Christelijke Zendingskerk. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hielp ze veel gehospitaliseerde Duitse gevangenen, haar kennis van 
het Duits was hierbij een pluspunt. Ze evangeliseerde waar ze kon en probeerde deze soldaten te be-
keren tot haar geloof.  Ze werd later geprezen omdat zij in 1914 een brandwondencentrum oprichtte. 
Tevens hielp ze het Rode Kruis om hulpverleners op te leiden. 

Bij gebrek aan financiële middelen moest het diaconessenhuis in 1918 de deuren sluiten. Gabrielle 
bleef echter niet bij de pakken zitten, ze stichtte een medisch-pedagogische afdeling voor het YW-
CA-huis (Young Womens Christian Association) in Charleroi; begon een rusthuis voor verpleegkundi-
ge in Waterloo en opende in 1935 in Doornik de Provinciale school voor verpleegsters. Ze bestuurde 
er eveneens het ziekenhuis La Dorcas. 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp zij, als directeur van het Rode Kruis, waar ze kon, regelma-
tig met gevaar voor eigen leven. 

In de archieven van het Rode Kruis is terug te vinden dat zij in 1967 als enige Belgische de Florence- 
Nightingale-medaille ontving, uit de handen van prins Albert, als dank voor haar 40 jaar inzet ten bate 
van haar medemensen en haar uitzonderlijke prestaties in moeilijke tijden!
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Vrouwen in de protestantse kerk

In 1933 publiceerde Gabrielle Revelard het boek: ‘Le secret de l'infirmi-
ère: comprendre, aimer, servir’ (Het geheim van de verpleegster: begrij-
pen, liefhebben, dienen), wat voor haar de basis vormde om een goed 
verpleegkundige te zijn.

Gabrielle Revelard, Le secret de l’infirmière. 
Comprendre, aimer, servir, 1933
[Universiteitsbibliotheek KULeuven]

Josiane Tytens
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Zo, de eerste wintermaand hebben we alweer achter de rug… de dagen beginnen al te lengen, ook 
al valt dat nog niet erg op. Toch maar uitkijken of u nog geen sneeuwklokjes vindt tussen het gras of 
onder een struik!

 Na een feestelijke en gezellig nieuwjaarsreceptie hebben we het jaar goed ingezet met ons 
allen. Hopelijk verdwijnt de vermoeidheid weer, bij jong en oud. We hopen dat de studenten mooie 
resultaten behaalden, nu de examens achter de rug zijn! De lesvrije week zal ook deugd doen!

 Heel goed nieuws: Aswany Devarajan is geslaagd voor haar opleiding en kan nu aan de slag 
als gediplomeerd verpleegkundige. Hartelijk gefeliciteerd!

 Sierra Schaefer ondervindt nog wat last bij het pianospelen met haar rechterhand, na het 
ongelukje in december. Toch is zij al aan het oefenen voor haar eindwerk in juni. Nog een beetje ge-
duld toegewenst en goede genezing, zodat je er weer volop tegenaan kan, Sierra!

 Mieke Felix verklapte ons, met stralende ogen, dat zij in de zomer Oma wordt! Wij hopen dat 
alles goed mag verlopen bij zoon en schoondochter en kijken mee uit naar de blijde gebeurtenis!

 Het was erg leuk om op de eerste schooldag na de Kerstvakantie de kleine Robin Schrans 
te zien zitten tussen de kleutertjes op de Gaspard de Colignyschool! Nu David en Carolin verhuisd 
zijn naar Destelbergen is de keuze voor onze school gemakkelijker. Een fijne schooltijd aan Robin ge-
wenst!
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Pastoraat

 In het Zwarte Woud is het aftellen en uitkijken naar een lente-baby voor Jasmien en 
Matthias Hermann….We wensen hen alle goeds en voorspoed toe.

 Simonne  Vereecken vindt het niet zo’n fijn idee om binnenkort te moeten verhuizen: het 
gebouw waar zij nu woont wordt verbouwd en dus… Er valt heel wat in te pakken en dat is niet zo ge-
makkelijk voor haar. Veel sterkte gewenst, Simonne en een goede nieuwe verblijfplaats toegewenst!

 Annette Edjenguele liet dankbaar en opgelucht weten dat de operatie aan haar ene oog 
succesvol verlopen is. Over enige tijd wordt ook het andere oog behandeld. We zijn blij en dankbaar 
voor jou, Annette en wensen je nog een beetje courage toe, tot het allemaal achter de rug is, God zij 
dank!

 We hebben veel mensen ontmoet tijdens het rondbrengen van de kalendertjes. Het heeft 
allemaal wat langer geduurd dan we gedacht hadden, maar ik denk dat iedereen nu zo ongeveer een 
bezoekje kreeg. Het was fijn om wat bij te praten met hen die, door ouderdom of ziekte, al even niet 
meer kunnen aanwezig zijn in de kerk. We vergeten jullie niet! We denken zeker aan allen die zorgen 
hebben om familie: partners, ouders of kinderen met wie het misschien niet zo goed gaat. We bidden 
voor u allen. Een groet van hieruit aan alle dames en heren die in woonzorgcentra verblijven, moedig 
vertrouwend. Hun geloof geeft hen vaak de kracht om de dagen door te komen. Mogen zij zich om-
ringd weten door liefdevolle hulpverleners.
Aan allen die dit nodig hebben of wensen: de dominee en de kerkenraadsleden staan altijd open voor 
een gesprek! Aarzel niet om contact te leggen als u graag een bezoekje krijgt! De gegevens vindt u 
vooraan in de kerkbrief.

Zoekend naar een passende en bemoedigende tekst, blader ik altijd eens door het liedboek… van-
daag sla ik het open en ik kom toevallig uit bij lied 982:

    “In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom, 
 in de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond.
 In de koude van de winter groeit de lente ondergronds,
 nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om.
     Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie,
 ieder duister wacht een morgen, in dat licht is alles nieuw.
 Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet,
 nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.
    In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid,
 in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid,
 in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd,
 nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.”

En zo komen we weer bij de eerste zin van dit artikeltje: uitkijkend naar sneeuwklokjes… mogen we 
steeds Gods nabijheid verwachten in deze wintertijd! Dat is een beloftevolle gedachte.
Ik wens u veel zegen toe.

Martine De Jonge
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Stadspredikant

Ik heb het al eens eerder opge-
merkt: er gebeurt veel in Gent. 
Op maatschappelijk gebied en 
ook op kerkelijk gebied. Het 
meest interessant vind ik dan 
vaak de plaatsen waar dit sa-
menkomt. Eén van die plaatsen 

is de Dominicusgemeenschap aan de Blaisant-
vest. Afgelopen vrijdag was ik daar te gast omdat 
die wel eens meer over mijn werk wilden horen. 
Want een stadspredikant, of een straatpastor, 
dat is ook op veel kerkelijke plekken een onbe-
kend iets. Zelfs bij een gemeenschap met zoveel 
maatschappelijk betrokken mensen als de Domi-
nicusgemeenschap. 

Ik hield een praatje van een kwartier over mijn 
werk en daarna ontstond een levendige uitwisse-
ling waarin die maatschappelijke betrokkenheid 
goed naar voren kwam. Eén van de thema’s die 
ter sprake kwam in het gesprek, was het eeuwige 
dilemma van aan de ene kant concrete betrok-
kenheid op concrete mensen in de knel en aan 
de andere kant het gegeven dát er zoveel men-
sen in de knel zitten. En dat dit alleen maar erger 
lijkt te worden. 

Het is iets dat in mijn werk voortdurend terug-
komt. Ik luister naar mensen die ik op straat en 
bij de inloop tegenkom. Ik probeer recht te doen 
aan de waardigheid van die mensen. Maar intus-
sen worden de oorzaken waarom zij precies geen 
waardigheid hebben steeds erger. De opkomst 
van extreemrechts en jarenlang rechtse neoli-
berale politiek in België en Nederland (ik noem 
alleen maar de landen waar ik gewoond heb en 
nog steeds woon) breekt alles af wat mensen aan 
de onderkant nodig hebben voor menswaardig 
leven. Steeds minder goede woningen, afbraak 
van het openbaar vervoer, vluchtelingen die let-
terlijk in de kou worden gelaten. Werken aan de 
rafelrand lijkt daarom nog het meest op dweilen 
met de kraan steeds verder open. 

Hoe ga je daarmee om? Want dat dilemma is re-
eel en dat we in een fout systeem leven is reëel. 

Voor mezelf heb ik besloten: ik mag me nooit 
neerleggen bij het gegeven dat mensen aan de 
onderkant het steeds moeilijker gemaakt wordt, 
naast alle andere dingen die niet deugen in onze 
samenleving. Maar ik mag me er ook niet laten 
verlammen door mijn onvermogen om er iets 
aan te veranderen. En dat verlammen, dat ligt 
altijd wel ergens op de loer. 

Maar er is geen oplossing voor het dilemma. Al 
wat ik kan doen is de spanning uithouden. Me 
er niet bij neerleggen, niet wegkijken van de re-
aliteit van dat foute systeem, maar me ook niet 
laten verlammen door mijn onvermogen om iets 
aan dat foute systeem te veranderen. Die span-
ning uithouden. 

En dan is er ook het gegeven dat ik straatpastor 
ben, uitgezonden door de kerk - maar in de eerste 
plaats zelf een gelovige die probeert om Jezus na 
te volgen. Als Jezus ervoor koos om in zijn tijd om 
te gaan met de rafelrand van zijn samenleving en 
hen hoop gaf en tegen wie het maar wilde horen 
zei dat ze kostbaar waren in Gods ogen - dan kan 
ik alleen maar volgen. En proberen om een echt 
verschil te maken, in de hoop dat ooit - God al-
leen weet wanneer - de machtigen van hun tro-
nen zullen worden gesmeten en gerechtigheid 
zal worden gedaan aan mensen die nu als onbe-
duidend en zonder waarde worden beschouwd. 
Die hoop is misschien nog wel het belangrijkste 
wapen om de spanning uit te houden….

Ds. Heleen Ransijn

De spanning uithouden
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Meditatie
Spreek, Heer, uw dienaar luistert 
(1 Samuel 3, 10/b)

In de eerste maand 
van 2024 stond het 
eerste boek van Sa-
muël centraal in het 
Bijbellesrooster dat 
onze kerkgemeen-
schap hanteert, met 
een opmerkelijke 
maar passende uit-
zondering op 21 ja-
nuari toen de roeping 
van Simon, Andreas, 
Jakobus en Johannes 
in de schijnwerpers 
werd gezet (Marcus 1)

Het begin van het 
boek van Samuël behandelt tijden waarin zelden 
woorden van de Heer klonken, er geen visioenen 
waren en mensen op een oneerbiedige manier 
met God omgingen, wat leidde tot het stilvallen 
van de relatie tussen God en Zijn volk. Geloof en 
God speelden bijna geen rol meer in het leven 
van de mensen uit die tijd. Het was een periode 
van egoïsme, waarin mensen langs elkaar heen 
leefden en waarin "ieder deed wat goed was in 
zijn eigen ogen" (Richteren 21:25/b).

Alleen Eli probeerde nog te redden wat er te red-
den viel in Silo, maar het werd steeds moeilijker 
toen hij zag dat zelfs zijn eigen zonen "zich niets 
van de Heer aantrokken en misbruik maakten 
van de rechten die aan het priesterambt verbon-
den zijn" (1 Samuël 2, 12b – 13a).
In die tijden, in het heiligdom te Silo, groeide een 
klein jongetje op genaamd Samuël (God luistert). 
Zijn moeder, Hanna, had hem als kind naar Silo 
gebracht om daar van de oude priester Eli te 
leren hoe hij God kon en moest dienen. In "het 
heiligdom van de Heer, bij de ark van God" (1 
Samuel 3, 3), waar de godslamp nog niet uitge-
doofd was, leerde de jonge Samuël de stem van 
God verstaan en werd hij klaargestoomd om JA 
te kunnen zeggen wanneer God hem nodig had. 
"Spreek, uw dienaar luistert." (1 Samuël 3, 10/b) 

Dit antwoord, dat Samuël eeuwen geleden aan 
God gaf, zou een passend antwoord kunnen zijn 
in onze tijd waarin we zo graag zelf het woord 
voeren.

Jezus ziet ook in dat het alleen niet zal lukken. 
De roeping van Simon, Andreas, Jakobus en Jo-
hannes is het allereerste wat Jezus doet, nog 
voordat hij enig wonder heeft verricht, voordat 
hij een van zijn gelijkenissen heeft verteld of zijn 
boodschap in een toespraak heeft kunnen toe-
lichten. Jezus roept mensen om zich heen, om-
dat God mensen nodig heeft die de liefdevolle 
boodschap van de Zoon des Mensen handen en 
voeten geven.

Volgens de Bijbel zijn de mannen en vrouwen die 
zich achter Jezus scharen geen supergelovigen; 
integendeel, ze lopen Jezus soms in de weg, be-
grijpen hun meester niet, stellen verkeerde vra-
gen, lopen weg als het erop aankomt, verraden 
en verloochenen Hem. Geen geloofshelden dus, 
maar gewone mensen zoals u en ik. De discipe-
len van Jezus zijn gewone mensen, mannen en 
vrouwen van het volk, met dezelfde angsten, on-
zekerheden, twijfels en onbegrip als wij allemaal.
Ook in 2024 blijft Jezus gewone mensen roepen 
om bij Hem te horen. Hij zoekt geen supergelovi-
gen, maar mensen zoals wij. Jezus roept ons op 
met Hem op weg te gaan en als ons antwoord is: 
"Spreek, Heer, uw dienaar luistert" dan zijn we op 
weg naar een nieuwe start. We nemen afstand 
van egoïsme, eigenzinnigheid, onrechtvaardig-
heid en kiezen voor leven in vrede, waar ruimte 
is voor geloof, hoop en liefde.

Ook onze kerkgemeenschap heeft mensen no-
dig. Bent u misschien degene die een helpende 
hand wil bieden in de Brabantdamkerk? Laat het 
gerust weten aan ondergetekende.

Ds. Tihamér Buzogány



22 | 

Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

07 januari Francine Ongenae (als dank voor het optreden van het Mathias-ensemble)
14 januari Serge Engelbosch ter bemoediging
21 januari Arnold en Sara De Jonge ter bemoediging
28 januari An Djudzman ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zondag 11 februari 10:00 Kerkdienst met Avondmaal 
Woensdag 21 februari 19:30 Avondcontact met Jonas Rolens (Locatie: kerk)
Vrijdag  23 februari 14:00 Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
    20:00 Bijbelstudie (Locatie: Pichalzaal of bij iemand thuis)
  26 en 27 februari Denkend geloven: Het onzegbare vertolken met prof. 
     dr. Jacques Haers
Vrijdag  1 maart  18:00 Kaas- en wijnavond (Locatie: Gaspard)
    19:00 Wereldgebedsdag (Locatie: O.L. Vrouwkerk Mariakerke)
  4 en 5 maart  Denkend geloven: De geloofwaardigheid van religieuze
     teksten met Arjan Knop
Zondag 24 maart 11:00 Gemeentevergadering (Locatie: kerk)
    12:15 Lunchzondag (Locatie: Pichalzaal)
Zondag 14 april  10:00 Kerkdienst met Avondmaal
Zondag 09 juni  10:00 Kerkdienst met Avondmaal
Zaterdag  29 juni  19:00 Opening Sacrale Wervels in aanwezigheid    
     van kunstenaar Ben Benaouisse

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 4 februari                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e) 
Koffiedienst   Herwig Smetryns en Bea Baetens

 
Zondag, 11 februari                                                                                                       Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Ik help een kind (Prot. Solidariteit)
Organist(e)   Christine van Belle
Koffiedienst   Rita Martens
 

Zondag, 18 februari                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Christine van Belle
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede

 
Zondag, 25 februari                                                                                                                                         
Voorganger   ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel

 
Zondag, 3 maart                                                                                                                                                         
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e) 
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier
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Bijbelleesrooster

 Februari

04 zondag  Marcus 1:29-38 
05 maandag Psalm 31 
06 dinsdag  Leviticus 13:1-11 
07 woensdag Leviticus 13:12-23 
08 donderdag Leviticus 13:24-37 
09 vrijdag  Leviticus 13:38-46 
10 zaterdag Psalm 32 
11 zondag  Marcus 1:39-45 
12 maandag Marcus 2:1-12 
13 dinsdag  Marcus 2:13-22 
14 woensdag  Jeremia 14:1-10  Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd
15 donderdag Jeremia 14:11-16 
16 vrijdag  Jeremia 14:17-22 
17 zaterdag Psalm 130 
18 zondag  Jeremia 1:4-12 
19 maandag Jeremia 1:13-19 
20 dinsdag  Psalm 116 
21 woensdag Jeremia 17:1-18 
22 donderdag Jeremia 17:19-27 
23 vrijdag  Psalm 27  
24 zaterdag 2 Petrus 1:1-11 
25 zondag  2 Petrus 1:12-21 
26 maandag Jeremia 18:1-12 
27 dinsdag  Jeremia 18:13-23 
28 woensdag Psalm 51  
29 donderdag Jeremia 19:1-9 

 Maart

01 vrijdag  Jeremia 19:10-15 
02 zaterdag Psalm 19 
03 zondag  Jeremia 26:1-9 


