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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon	 ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres	 Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:  	 Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.)	 0499/74.81.71 
		  Flamingostraat 23 – 9000 Gent		  tihamer.buzogany@telenet.be	
	

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen:	 Mevr. Aletta Rambaut 		  0477/57.84.37  	 aletta.rambaut@telenet.be
		  Mevr. Martine De Jonge 		  09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be	
		  Dhr. Francis Van De Walle		  0474/47.18.56 	 fjvdwalle@gmail.com
		
Diakenen:	 Mevr. Rita Martens 		  0476/94.69.63 	 rita.martens@telenet.be
		  Mevr. Micheline Morel	  	 09/224.21.26 	 mmorel26@yahoo.com
		  Mevr. Bea Baetens		  09/369.99.13	 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk:	 Mevr. Martine De Jonge 		  09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:	 a) Mevr. Aletta Rambaut 		  0477/57.84.37   	 aletta.rambaut@telenet.be
		  b) Mevr. Aryna Tsytlianok				    arina_tsy@yahoo.com
		

Kerkadres :				    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :				    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : 	 Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  Tel. 09/ 225.08.98

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief:	 vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief : 		  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 			   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 				    Francis Van De Walle

Website: 				    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk			   IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
					     ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg  		  IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
					     ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Eerst en vooral zenden wij jullie allen onze beste 
wensen voor het nieuwe jaar. Garanties zijn er uiter-
aard niet, maar toch wensen wij jullie een zo gezond 
en gelukkig mogelijk jaar toe.

Zoals bij haar aanstelling afgesproken, ontvangt de 
kerkenraad ds. Heleen Ransijn om de twee maan-
den voor een deel van zijn vergadering. 
Aan de orde waren deze keer het Jaaroverzicht 
na één jaar stadspredikant en een Inloophuis voor 
straatpastoraat. Ook het bestuur van de vzw DVO 
heeft dit laatste project besproken en is princi-
pieel akkoord - mits duidelijke afspraken - om de 
Pichalzaal als inloophuis ter beschikking te stellen 
op zondagnamiddag. De Pichalzaal moet wel multi-
functioneel blijven, hetgeen betekent dat er aan de 
huidige inrichting niet veel kan veranderd worden. 
Dit project zal echter niet onmiddellijk van start 
kunnen gaan. Eerst wil ds. Ransijn eenzelfde project 
opstarten in de kelder van de Rabotkerk.

In navolging van het besluit van de Synodevergade-
ring om jaarlijks een gemeenteverslag op te stellen 
in plaats van tweejaarlijks zal er op 24 maart a.s. on-
middellijk na de dienst een gemeentevergadering 
georganiseerd worden om dit verslag te bespreken 
én om kerkenraadsverkiezingen te houden. Drie 
personen komen immers aan het einde van een 
mandaat. Na de gemeentevergadering lunchen we 
dan samen in de Pichalzaal van het PCC. 

De Avondmaalsdiensten tot de zomer werden vast-
gelegd en deze zullen vallen op 11 februari, 14 april 
en 9 juni.

Tot slot nog een hartelijke uitnodiging tot onze jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie, deze keer op 7 januari, 
waarop iedereen welkom is.
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Terugblik
2 december |Overlijden ds. Georges Vanpoecke

16 december|Adventsrecital met Cédric Boyer

Wij betreuren het overlijden van ds. Georges Vanpoecke, die op zaterdag 2 december op 91-jarige 
leeftijd in alle rust is heengegaan.

Ds. Vanpoecke was leerkracht protestantse godsdienst van juni 1961 tot juni 1978, diende de kerkge-
meente te Oostende (Belgische Christelijke Zendingskerk) van september 1968 tot september 1978, 
de kerkgemeente te Dendermonde (Verenigde Protestantse Kerk in België) van oktober 1978 tot juli 
1988 en werd vervolgens aangesteld als nationaal aalmoezenier in de strafinrichtingen.

Rouwadres: Familie Vanpoecke, p/a Uitvaartzorg Jochums, Dorpsweg 16 – 2390 Malle

Op zaterdag 16 december mochten wij genieten van een pianorecital, gebracht 
door Cédric Boyer. Bij de prachtig versierde kerstboom en Avondmaalstafel, rond-
om de piano, kon het publiek met open mond en oren luisteren naar virtuose, 
schitterende muziek, van o.a. Liszt, Corelli, Bach, Scarlatti e.a. Een bisnummer 
mocht niet ontbreken en daarvoor mocht Sierra Schaefer bijschuiven aan de pi-
ano voor een quatre-main. Bij een glaasje Glühwein werd nog gezellig nagepraat 
en waren allen akkoord: het was fantastisch.
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Terugblik
19 december|Seniorenkerstfeest

Op dinsdag 19 januari was het de beurt aan de 
senioren om hun traditionele kerstfeest te vie-
ren in zaal Pichal van het PCC. Ook een aantal 
gemeenteleden die in woonzorgcentra verblijven 
had de gelegenheid om aanwezig te zijn, dankzij 
een paar vrijwillige chauffeurs. Het was heel mooi 
te merken dat, hoewel het geheugen soms een 
steekje laat vallen, de kerstliederen uit het hoofd 
en uit volle borst werden mee gezongen. 
Arnold De Jonge was bereid om plaats te nemen 
achter de piano en ook Micheline en Martine be-
geleidden een lied. Els Maassen bracht als soliste 
twee adventsliederen en de dominee zorgde voor een mooi 
Kerstverhaal Een stille aanbidder. Natuurlijk zorgden lieve me-
dewerkers voor lekkere broodjes en zoetigheden. Rond 17u 
gingen allen opgewekt en tevreden weer naar huis.
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Terugblik 
25 december|Kerstdienst
Tijdens de mooie adventsperiode, sprak de predikant over de hoop, verwachting en uitkijken naar 
de komst van de Heer. Hij liet niet na ook de hedendaagse bezorgdheden in de wereld te benoemen: 
de oorlogen, het klimaat, de ongelijkheid, de erbarmelijke toestanden van vluchtelingen. Op 24 de-
cember was het spannend: zal er wat volk aanwezig zijn, zo vlak voor Kerst? Zullen niet veel mensen 
wachten tot Kerstdag? Maar: het was heel goed, zowel op 4de Advent als op Kerst konden wij veel 
mensen verwelkomen. 
Kerst werd een feestelijke dienst met aan het begin poppenkast voor de jongsten, getiteld: De Vre-
dekoning. Door een ongelukje met een mandoline (niet het muziekinstrument!), kon Sierra Schaefer 
helaas geen piano spelen. Gelukkig zijn we gezegend met Aryna Tsytlianok die er haar hand (of twee 
handen) niet voor omdraait om in te vallen. Dank Aryna! Hier is ook een woord van dank voor Rita 
Martens die zorgde voor lekkere chocolademelk.
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Vooruitblik 
7 januari| Nieuwjaarsreceptie

Kerkbrief enkel 
digitaal ?
De kerkenraad biedt u de moge-
lijkheid om de Kerkbrief enkel 
digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan 
de zwart-witte papieren versie, 
maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een bespa-
ring (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de 
digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.
kruyne@gmail.com 

Het bestuursorgaan van de Brabantdamgemeente biedt u ter 
gelegenheid van het nieuwe jaar graag een bescheiden receptie 
aan. 
Na de eerste kerkdienst van 2024, die dit jaar opgeluisterd wordt 
door het Mathias-ensemble, heffen we traditiegetrouw het glas 
met een (niet)-alcoholisch drankje en een hapje om elkaar geluk 
en een goede gezondheid toe te wensen.

Iedereen is van harte welkom welkom!
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Vooruitblik

21-28 januari|Bidweek voor de Eenheid 
                           van de Christenen 

Net zoals in de voorbije jaren zal ook dit jaar de Bid-
week voor de Eenheid van de Christenen in januari 
plaatsvinden. Het materiaal voor de Bidweek van 2024 
is voorbereid door een oecumenisch team uit Burkina 
Faso, onder leiding van de plaatselijke Gemeenschap 
van de Chemin Neuf . Het gekozen thema is: "Heb de 
Heer, uw God, lief... en uw naaste als uzelf" (Lc 10,27).

Tijdens de week van gebed voor eenheid zijn jullie al-
lemaal uitgenodigd voor twee evenementen:

•	 Op zaterdag 13 januari vanaf 18 uur zijn er vespers in de orthodoxe kerk van Gent 
	 (Sophie van Akenstraat 56, 9000 Gent).
•	 Op zondag 21 januari om 17.00 uur is er een Oecumenische dienst in de Onze-Lieve-Vrouw 	
	 Sint-Pieterskerk op het Sint-Pietersplein in Gent, met medewerking van het koor Arte 
	 Musicale onder leiding van Steve De Veirman. 
	 Na de dienst wordt er een receptie aangeboden door de IKB voor ontmoeting en gesprek.

Wees welkom!
Ds. Tihamér Buzogány

Oecumene in Gent
Proeven van de zondagse zaligheid in de RK parochie

•  Wanneer?	 Op zondagen 14 januari, 11 februari, 21 april, 26 mei en 16 juni 2024
•  Wat? 		 We ontmoeten Jezus Christus in zijn Woord en in zijn Brood. En we ontmoeten 
		  mensen die zich door Hem geraakt en aangesproken weten.
		  09:45 - laagdrempelige catechese voor volwassenen en kinderen (afzonderlijk)
		  11:00 - eucharistieviering, met mogelijkheid om aan te sluiten bij het koor
		  Na de viering: ontmoetingsmoment met aperitief en maaltijd.
•  Waar? 	 In het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, Gent) voor catechese en ontmoeting, 
		  en Sint-Baafskathedraal (Sint-Baafsplein, Gent) voor de viering.

Inschrijven is niet nodig, behalve als je deelneemt aan het middagmaal, dan schrijf je voor woensdag 
in via de website.
De Johannes de Doperparochie omvat de vroegere centrumparochies van Gent-stad. Vieringen gaan 
door in 8 nog actieve kerken binnen deze parochie.
De Sint-Baafskathedraal is, naast bisschopskerk, ook de of- ficiële parochiekerk van de parochie. 
Naast de kathedraal, langs de Biezekapel- en Kapittelstraat, staat het Sint-Baafs- huis.
Contact: parochie.gentcentrum@bisdomgent.be Biezekapelstraat 4, 9000 Gent, 09 269 14 82
Pastoor-deken Jürgen François, 0476 460 098 www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-centrum
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Vooruitblik

Een klimaataffiche achter je raam 
Een initiatief van Ecokerk Gent

In oktober keken we samen naar de film The Let-
ter, waarin de problematiek van klimaatverande-
ring en de gevolgen voor de mens centraal staat.

Het klimaat verandert snel en dat voelen we hier 
maar zeker ook in andere delen van de wereld. Op 
initiatief van parochianen van Sint Jan de Doper 
worden eerstdaags 4.000 affiches en postkaarten 
gedrukt. In de week van de eenheid van de chris-
tenen worden voor het eerst de affiches (A4 en 
A3-formaat) verdeeld. Er zijn 2 versies: Er is geen 
planeet B én Kan het beleid even snel veranderen 
als het klimaat?
Ecokerk coördineert deze samenwerking met 
Broederlijk delen, de Sint-Michielsbeweging, het 
Gents Milieufront en Extinction Rebellion.
We willen u allen oproepen om een raamaffiche 
op een zichtbare plaats op te hangen. Zo geeft u 
uiting aan uw bezorgdheid voor het klimaat en 
steekt u een hart onder de riem van klimaatacti-
visten die steeds meer slachtoffer worden van re-
pressie door de overheid. 

U bent van harte uitgenodigd op de oecumenische 
dienst in de Sint-Pieterskerk (Sint-Pietersplein 
Gent) op zondag 21 januari om 17u. Na afloop van 
de viering kunt u affiches meenemen.

Wenst u affiches aan te vragen, wil u ook actief deelnemen aan de verspreiding van de affiches of 
wenst u uw logo toe te voegen als ondersteunende organisatie, stuur dan een berichtje naar:
aletta.rambaut@bisdomgent.be 

Aletta Rambaut, 
verantwoordelijke Ecokerk Bisdom Gent
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Vooruitblik

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 28 januari 2024

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

19 januari | Bijbelstudie

Na het succes van de Bijbelstudie in november 2023 
zullen we op 19 januari 2024 opnieuw samenkomen bij 
Rita Martens thuis om 14:00. Deze keer richten we ons 
op het meest bekende gebed in het christendom: het 
Onze Vader. Net als altijd zijn nieuwe deelnemers van 
harte welkom. Het adres van Rita is Heerweg Noord 
132/B.

Om ook tegemoet te komen aan degenen die 's mid-
dags niet kunnen deelnemen, plannen we vanaf janua-
ri 2024 ook een avondbijbelstudie om 20:00 in het PCC 
of bij iemand thuis, op dezelfde dag als de middagbij-
eenkomst.

Om de organisatie soepel te laten verlopen, vraag ik 
vriendelijk om jullie aanwezigheid te bevestigen via 
e-mail of telefoon:
•	 E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be
•	 GSM: 0499 74 81 71

Ik kijk uit naar vruchtbare en inspirerende Bijbelstudies, waarbij we samen Gods woord verkennen 
en ons geloof verdiepen.

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik
28 januari | Wereldlepradag
		       1874 - 2024 = 150 jaar Leprazending

Elke laatste zondag van de maand januari herdenken we Wereld Le-
pradag, en dat zolang totdat lepra eindelijk overwonnen zal zijn. Dit 
jaar herdenken we bovendien 150 jaar Leprazending, want Leprazen-
ding werd opgericht in 1874 ! 
Terwijl we deze mijlpaal herdenken, sluiten we ons aan bij het lied van 
Psalm 150 en prijzen we God met harp en lier voor zijn onovertroffen 
grootheid en goedheid. Want God heeft Leprazending in die 150 jaar 
geleid doorheen oorlogen, pandemieën en economische crisissen.

Deze 150ste verjaardag is een springplank voor ons in ons streven 
om nu eens echt een einde te maken aan lepra. Want dankzij de on-
vermoeibare geschenken van tijd, geld en gebeden van onze sympa-

thisanten beschikken we over de middelen die nodig zijn om een wereld zonder lepra mogelijk te ma-
ken. We hebben immers nieuwe diagnostische tests, innovatieve preventiemiddelen en lepravaccins 
die in ontwikkeling zijn. We beschikken over betere manieren om chronische etterende wonden te 
behandelen en te genezen, we beschikken over reconstructieve chirurgen van wereldklasse en we-
tenschappers die veelbelovende nieuwe behandelingsopties onderzoeken voor type 2 leprareacties 
- het meest pijnlijke gevolg van een lepra-infectie. We hebben een nieuwe generatie leiders onder 
organisaties van en voor leprapatiënten die zijn uitgerust en gemachtigd om op te komen voor de 
rechten van leprapatiënten, en om een einde aan de discriminatie tegenover leprapatiënten.
De strijd om een einde te maken aan lepra heeft er nooit hoopvoller uitgezien en dat is grotendeels 
te danken aan de vele sympathisanten zoals u. Wij menen dat we, mits de juiste investeringen, de 
generatie kunnen zijn die een einde kan maken aan de verspreiding van lepra, een ziekte die deze 
wereld al meer dan 4000 jaar teistert.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Met behulp van de hierboven genoemde middelen willen we ernaar 
streven dat er tegen 2035 geen overdracht van lepra door besmetting meer zal zijn. 
In de decennia na 2035 willen we ons blijven toewijden aan de zorg voor elke leprapatiënt die dan 
nog zal leven met een levenslange handicap en die dan nog gediscrimineerd zal worden wegens de 
diagnose lepra.

Dit alles is mogelijk met uw hulp. Bedankt voor de rol die u al hebt gespeeld en nog steeds speelt bij 
ons gezamenlijk streven om een einde te maken aan lepra. 
Ga met ons mee om samen Gods oproep te volgen en samen het laatste deel van deze race te lopen 
om lepra wereldwijd te overwinnen, zodat lepra alleen nog geschiedenis zal zijn.

Francis Van De Walle

Heel veel dank voor uw milde giften op de zichtrekening van de vzw Leprazending-Belgie.
Fiscaal attest enkel voor giften van individuele donateurs. Indien u als individuele donateur een 
fiscaal attest wenst voor uw persoonlijke giften voor een jaarlijks totaal van ten minste 40 euro, 
dan dient u uw giften te doen via de rekening van de vzw Protestantse Solidariteit
IBAN BE 12 3631 0140 9092 met de mededeling: "Voor Leprazending".
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Vooruitblik

Vanaf 30 januari 2024 | Job leren kennen in een 
				            protestants bijbelleerhuis
• Wanneer?	 Elke laatste dinsdag van de maand, vanaf 30 januari 2024, van 20u. tot 22u.
• Wat? 		  Het zal je maar gebeuren dat alles wat je lief is je ontvalt, je afgenomen wordt. 	
		  Wat doet dat met een mens? Wat met alle goed bedoelde woorden van troost? 	
		  En wat te doen in een bedreigde wereld waarin elk perspectief op radicale veran-
		  dering ten goede ons uit handen wordt geslagen?
		  In deze reeks bijeenkomsten gaan we te rade bij Job die er als geen ander over 
		  mee kan praten en die schreeuwt om recht ten overstaan van God en mensen. 
		  Begeleiding: ds. Marc Loos en ds. Eefje van der Linden
• Waar? 	 Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
• Inschrijven 	 is kosteloos en gebeurt via het contact onder.
		  De Protestantse Rabotkerk is een veelkleurige en geëngageerde kerkgemeenschap. 	
		  Opgeroepen door de Bijbelse boodschap zetten wij ons in voor oecumene, de 
		  stad en de buurt, met name ook voor hen aan de rafelrand.
• Contact:	 ds. Eefje van der Linden, eef.van.der.linden@telenet.be, gsm 0485 74 34 11 
		  www.facebook.com/rabotkerk

Nieuwjaarswens districtsbestuur 

Steeds weer een nieuw begin

Misschien heeft het voorbije jaar heel wat stress en zorgen met 
zich meegebracht. Misschien leek het voor sommigen een jaar vol 
mislukkingen. In de kerk. In het leven van iedere dag.
Maar juist in deze kersttijd, met de komst van het Licht in het 
vooruitzicht, mogen wij een nieuw beginnen verwachten. 
Verlichting op een nieuw pad door de chaos, levend verkwikkend 
water.

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
denk niet terug aan het verleden.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis. 
                                                         (Jesaja 43: 18 – 19)

Vanwege het districtsbestuur OWVL wensen wij U Gods zegen toe 
in het nieuwe jaar 2024,

Luc D’Hoe
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Nieuws uit de Gaspard

mijnschool.be

De decembermaand is op de Gaspard steeds 
een drukke maand, want voordat de kerstva-
kantie start zijn er vele kerstfeesten! 

Kerstfeesten
Op dinsdag 19 december was er eerst het 
Kleuterkerst met Kom je straks bij me spelen? 
Het is steeds aandoenlijk om ook de kleinsten 
actief mee te zien doen in het toneel op het 
grote podium. Ze zijn dan verkleed als herder, 
schaap, Maria en Jozef. 
Op donderdag in diezelfde week stonden de 
leerlingen van de lagere school dan paraat 
voor de kerstmusical. Want dit jaar was de 
musical terug van weggeweest. Naast de 17 
leerlingen uit L6 gingen alle kinderen uit de andere klassen ook aan de slag. Juf Frauke (L6) was als 
eindverantwoordelijke druk in de weer om het kerstverhaal Het Verhaal door haar leerlingen te laten 
brengen met woord en zang. Ook de andere klassen deden actief mee, elk met een passend lied. 
Het was mooi om te zien hoe jonge en oudere kinderen samen de kerstmusical vormgaven, onder 
de deskundige geluid/licht-meester Christophe. De foto’s geven een voorsmaakje van hoe het echt 
was. Achteraf kon nagepraat worden op de kersthappening met lekkere chocolademelk, Glühwein en 
poffertjes. Op naar volgend jaar want we kijken al uit naar een volgende editie van dit vernieuwde 
initiatief. 

Vernieuwbouwplannen
In een vorige kerkbrief schreef ik al over de nieuwe vernieuwbouwplannen die onze architecten 
vormgeven. We kregen de plannen begin oktober onder ogen en als bestuur zijn we laaiend en-
thousiast. De plannen zelf kunnen we omwille van de procedure voor de goedkeuring nog niet laten 
zien. Maar naast een nieuwe look zal de functionaliteit van het gebouw veel verbeteren. Zowel de 
brandweer als de dienst stedenbouw staan positief tegenover de plannen. De leerkrachten konden 
de plannen bekijken en hun bezorgdheden uiten. Ook wij als bestuur hadden een aantal suggesties. 
Daar gaan de architecten nu mee aan de slag en verwerken de plannen. Ik hoop u binnen een paar 
maanden meer details te kunnen geven. U zult versteld staan van zoveel creativiteit en dat alles voor 
het beter functioneren van de school voor onze kinderen en leerkrachten.

Veranderingen
2024 wordt een jaar vol veranderingen. Begin januari starten we met de aanwervingsprocedure voor 
een nieuwe directeur. Binnen IPCO, de koepel van de Protestants-christelijke scholen, zijn een aantal 
directeurs aan hun laatste half jaar begonnen. Ook meester Erwin zal eind juni op pensioen gaan. En 
wij gaan dus op zoek naar een nieuwe geschikte directeur die per 1 september de school zal leiden. 
We zijn dankbaar voor de vele jaren van goede en intense samenwerking met Erwin en vertrouwen 
erop dat we samen met onze Vader een nieuwe directeur zullen vinden.

Meer info over de school kan u lezen op onze vernieuwde website: www.mijnschool.be

Aletta Rambaut, voorzitter schoolbestuur
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Vrouwen in de protestantse kerk
Gezina van der Molen (1892 - 1978): 
geëngageerde maar omstreden calvinistische verzetsvrouw 

In het agrarisch 
dorpje Haflo 
(Noord-Groningen) 
werd Gezina als enig 
meisje geboren in 
het gezin van ouder-
ling (Gereformeerde 
Kerken in Neder-
land) Jan van der 
Molen. De praktijk 
van de Bijbel was er 
een richtsnoer voor 
het leven en niet 

vrijblijvend, het christendom een manier van le-
ven. Al op jonge leeftijd was Gezina betrokken bij 
huishouden, kerk en politiek. De familie kon het 
zich veroorloven haar kansen te bieden die niet 
voor ieder meisje waren weggelegd. 

Toen haar vader in 1909 verkozen werd tot lid 
van de Tweede Kamer voor de ARP (Antirevoluti-
onaire Partij van Abraham Cuyper) verhuisde het 
gezin naar Rotterdam. Gezina studeerde er aan 
de christelijke kweekschool. Op de leeftijd van 19 
jaar legde ze belijdenis af. Als dochter van een 
(ondertussen) wethouder was Gezina een goede 
partij, maar ze wimpelde elke aanbidder af om-
dat ze vreesde dat het huwelijk een streep door 
haar beroepscarrière zou trekken. Voor vrouwen 
in haar kringen waren onderwijs of verpleging 
de enige acceptabele vormen van betaald werk. 
Ze gaf les en deed vrijwilligerswerk, maar vond 
door de vele beperkingen het leven erger dan 
een kooi.

Godsdienst én maatschappij beschouwden de 
vrouw en de man als complementair én verschil-
lend van aard.  Gezina vocht haar hele leven voor 
3 streefdoelen: gelijke rechten van de seksen 
voor de wet, volledige openstelling van betaalde 
beroepsarbeid voor de vrouw en invoering van 
het vrouwenkiesrecht. De relatie met haar tradi-
tioneel ingestelde vader bekoelde hierdoor. 

Gedurende de eerste wereldoorlog zette ze zich 
in voor de ontheemde vluchtelingen, eerst de 
Belgische, daarna de Joodse. Ze nam deel aan 
het vrouwenvredescongres in Den Haag, waar 
duidelijk gesteld werd dat vrouwen tijdens de 
oorlogsperiode wel degelijk werden ingescha-
keld in het economisch leven en bij de verzorging 
van de gewonden. Dat sterkte haar in haar wens, 
als dochter, om van het ouderlijke gezag los te 
komen en ze besloot in 1916 verpleegster te 
worden in Amsterdam. Ze koos voor het stedelij-
ke Wilhelminagasthuis waar ze intern was. 

Als protestantse jongere wilde ze eigentijdse 
culturele vraagstukken bespreekbaar maken. 
Ze werd in huis geplaatst bij hoogleraar aan de 
rechtenfaculteit van de VU (Vrije Universiteit) in 
Amsterdam, Anne Anema. Hij verstond de kunst 
om jongeren zowel op het spirituele als op het in-
tellectuele vlak te stimuleren.  Anema reikte haar 
een manier van geloven aan die bij haar paste. 
Dat geloof kreeg gestalte volgens drie principes: 
het moest verstandelijk aanvaardbaar zijn, het 
moest het gevoel bevredigen en er moest prak-
tisch mee gewerkt kunnen worden. Gezina er-
vaarde hem haar hele leven lang als haar mentor. 

Ze werd lid van de pas opgerichte protestantse 
NCVB (Nederlandse Christen-Vrouwenbond), en 
nam daarin een bestuursfunctie waar. Intellectu-
ele vorming van de protestantse vrouw, het doel 
van de NCVB, kon niet los gezien worden van 
de aandacht hiervoor in de pers. Gezina schreef 
vlot en werd opgemerkt door de krant De Am-
sterdammer (christelijk volksdagblad). Ze werd 
gevraagd een artikelenreeks te schrijven naar 
aanleiding van het vijfjaarlijks congres van de 
Internationale Vrouwenraad in Oslo. Door haar 
werk als journaliste kon ze in haar eigen levens-
onderhoud voorzien. 

In 1924, 32 jaar oud, startte ze (onder impuls van 
mentor Anema) de studie rechten aan de VU, 
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Vrouwen in de protestantse kerk
ze koos Volkenrecht als specialisatie. De nadruk 
waarmee ze zich manifesteerde, haar gebrek aan 
onderdanigheid, de wijze waarop ze haar onge-
huwde staat benadrukte, wekten irritatie op, 
maar ze wilde zich niet laten afserveren. Ze werd 
er de eerste vrouw die de doctorsgraad behaal-
de. 

Tijdens de tweede wereldoorlog meldde ze zich 
bij een vrouwenhulpkorps van de overheid. Gezi-
na riep op  tot geestelijke weerstand tegen de vij-
and. Ze vond dat aan de gehoorzaamheid jegens 
de bezetter duidelijke grenzen moesten gesteld 
worden. Zo weigerde ze de niet-jood verklaring, 
die ze in strijd vond met het christelijk geloof, te 
ondertekenen.

Zij kreeg de kans om aan het illegale blad Vrij 
Nederland mee te werken, waarin zij vooral 
over het volkenrecht schreef. Ze verstrekte steun 
aan de Joden en werd, zodra de deportaties van 
Joodse Nederlanders naar Westerbork begon-
nen, volwaardig lid van het verzet (tante Lien). Ze 
haalde vooral kinderen op die ze naar betrouw-
bare gezinnen (zowel Roomse als gereformeer-
de) bracht. Af en toe moest ze ondergedoken le-
ven en vaak van adres wijzigen, waardoor ze ook 
aangewezen was op hulp van anderen.

De periode na de bevrijding was voor haar een 
bron van bezorgdheid. Het aantal Joodse onder-
gedoken kinderen schatte zij op dat moment op 
4000, waarvan 25 % geplaatst bij gereformeerde 
gezinnen. De Rijkscommissie voor Oorlogspleeg-
kinderen (OPK) werd opgericht en zij werd voor-
zitter. De verantwoordelijkheid voor de kinderen 
werd niet bij hun familie of de Joodse gemeen-
schap gelegd, maar bij de OPK (terwijl in Frank-
rijk en België een Joodse raad verantwoordelijk 
was voor de oorlogswezen). Gezina beklemtoon-
de: dit is geen Joodse aangelegenheid, heel Ne-
derland heeft in de oorlog reddingswerk voor de 
kinderen gedaan en in dezelfde geest moeten we 
dit netelige probleem oplossen. De bestuursraad 
van de OPK was samengesteld uit 24 personen, 
waarvan 10 Joods waren.

Haar werd erg kwalijk genomen dat zij - als voor-
zitter van het OPK - bij het verzet was geweest. 

Ook haar behoudende calvinistische inslag en 
haar gebrek aan professionele kennis van pe-
dagogie en psychologie werden haar verweten.  
Deze discussies hielden jaren aan tot een bemid-
delaar werd aangesteld. Uiteindelijk gaf Gezina 
toe om een reis naar Palestina te maken en de 
toekomstperspectieven die het land voor Joodse 
kinderen kon bieden te onderzoeken. Hoewel ze 
hierover zeer enthousiast was, bleef ze stug en 
onwrikbaar in de samenwerking.

De VU bood een uitweg met een docentschap 
over de geschiedenis en de leer van het volken-
recht én haar benoeming tot eerste vrouwelijke 
hoogleraar! Het docentschap gaf haar de uitda-
ging die ze altijd had gezocht. In 1946 en 1952 
maakte ze deel uit van de Nederlandse delegatie 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties in New York, waar politieke rechten voor 
vrouwen op de agenda stonden (één van haar 
streefdoelen). 

Ouderdom (ze werd 86) betekende voor haar 
een lastige opgave, ze kon moeilijk verdragen dat 
haar lichamelijke en geestelijke krachten vermin-
derden. Haar bezittingen liet ze na aan de Stich-
ting Eerlijk Delen die projecten ondersteunde in 
ontwikkelingslanden. In 1946 ontving zij uit han-
den van koningin Wilhelmina het Officierskruis in 
de Orde van Oranje-Nassau. Vele jaren gold Gezi-
na van der Molen als een verzetsheldin. In 1991 
werden bij de publicatie van het boek het Joodse 
kind (Elma Verheij) het OPK én haar voorzitter-
schap bekritiseerd, vanwege het opeisen van de 
verantwoordelijkheid voor de Joodse weeskin-
deren. Desondanks kreeg Van der Molen in 1998 
postuum de Yad Vashem-onderscheiding.

Josiane Tytens

______________
Foto genomen uit het boek Strijdbaar & omstre-
den - Gert van Klinken
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Boekbespreking
Een verhaal van hoop, tegen beter weten in
Jacques MOURAD: Een gegijzelde monnik, 
De vredesstrijd van een gevangene van de IS jihadisten

Uitgeverij Halewijn – Boek van de maand december 2023
Uit het Frans vertaald door Barbara Mertens
ISBN 978-90-8528-707-0

Opmerkelijk: op zaterdagavond 2 december 2023 was de Syrisch-ka-
tholieke priester en monnik Jacques Mourad als bijzondere gast uit-
genodigd in Gent, voor zijn boekvoorstelling in één van de talloze 
auditoria van U Gent.		
Barbara Mertens heeft zijn boek uit 2018 van het Frans in het Ne-
derlands te vertalen. Deze Nederlandse vertaling is vers van de pers 
en zij was erin geslaagd om Jacques Mourad voor deze boekpresen-
tatie  naar Gent te lokken.

Ik vind het een boek met een indrukwekkend sterk verhaal en een 
heel belangrijke goede boodschap. Jacques Mourad werd geboren 
in een klein christelijk getto in de Syrische stad Aleppo, een stads-
naam die velen onder ons inmiddels heel bekend in de oren klinkt.
Jacques Mourad ging als Syrische christen theologie studeren, on-
der meer bij de Italiaanse Jezuïet en vredesactivist Paolo dal’Ogglio. 
Jacques Mourad was onder de indruk van de open ingesteldheid 
van deze Paolo dal’Ogglio ten aanzien van de vele vreedzaam ingestelde moslims die, in tegenstelling 
tot de fanatieke jihadisten, niets anders willen dan in vrede, wederzijds respect en in harmonie leven 
met andersgelovigen, zoals bv. Joden en christenen. 

De boodschap van Jacques Mourad is om als christenen nooit geweld met geweld te beantwoor-
den, maar steeds te streven naar vrede. Gemakkelijk gezegd, maar aartsmoeilijk om in de praktijk te 
brengen. Dat is waar. En hoe moeilijk het wel is om dit in praktijk te brengen heeft Jacques Mourad 
aan den lijve ondervonden. En toch ! Na verschrikkelijke beproevingen is hij is daar toch in geslaagd. 
Hij is er zelfs mentaal sterker dan ooit tevoren uit gekomen, en nog meer overtuigd van zijn adagio: 
alleen vrede kan de wereld redden. Onlangs heeft hij, ter gelegenheid van de VN-Klimaattop COP 28 
in Dubai, zijn adagio zelfs nog scherper gesteld: Klimaat redden ? Stop eerst met oorlog voeren !

In zijn boek getuigt Jacques Mourad heel openhartig van de verschrikkelijke angsten, twijfels en emo-
tionele verwarring die hij heeft meegemaakt toen hij na een plotse ontvoering door twee IS jihadis-
ten op 21 mei 2015, zo’n 5 maand IS gevangenschap heeft doorgemaakt in Syrië, met alles erop en 
eraan. Zo schrijft hij dat tijdens die maandenlange gevangenschap onder meer het veelvuldig bidden 
van het Jezus-gebed, het Onze Vader, hem veel geholpen heeft. Uiteindelijk kon hij op 10 oktober 
2015 ontsnappen met de hulp van een jonge moslimvriend.

Dat hij nu nog leeft en op vrijdag 3 maart 2023 in Homs werd gewijd als aartsbisschop van de Sy-
risch-katholieke kerk, mag zonder meer een wonder genoemd worden. Na het jarenlange schrikbe-
wind van IS in Syrië is Homs vandaag de Syrische stad met het grootste getto christenen in het land, 
een plek waar christenen zich vandaag betrekkelijk veilig voelen.
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Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!

9 januari: Camille Van den Boer
18 januari: Marleen Vandevijvere
20 januari: Mila Huijer
21 januari: Ina Pesch- Beije
25 januari: Sara Blommaert
25 januari: Henry Van den Hende
26 jnauari: Cees Van Leeuwen
30 januari: Quinten Furquim d’ Almeida

1 februari: An Djudzman
2 februari : Bea Baetens
4 februari: Josine Nathon

Boekbespreking

De meeste christenen in Syrië zijn overigens 
niet Syrisch-katholiek maar Grieks-ortho-
dox of Syrisch-orthodox. 

Als aartsbisschop is Jacques Mourad niet 
meer de laatste zoals een kloosteroverste, 
maar de eerste. Maar wacht even: de eerste 
in welk opzicht ? In de beleving van Jacques 
Mourad is dat op de manier zoals Jezus zijn 
discipelen, zijn volgelingen onderrichtte: de 
eerste is degene die de anderen dient. Of 
zoals Barbara Mertens het zo treffend ver-
taalde: de eerste zijn heeft niets te maken 
met de positie die men inneemt, maar wel 
met hoezeer men beschikbaar is om ande-
ren te dienen.

Francis Van De Walle

Van links naar rechts: Barbara Mertens, Jacques Mourad, 
moderator, Piet Raes (Bisdom Brugge), Khalid Benhaddou

Afbeelding: Pixabay gratis 
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

31 december… Terugkijken en denken aan wat 
allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar. Elk van 
ons zal bepaalde data nooit meer vergeten, zo-
wel gelukkige momenten als groot verdriet… Het 
was zeker een jaar met wel en wee, hoe kan het 
ook anders… 

En dan komen de welgemeende wensen op 1 ja-
nuari waarvan we hopen dat ze voor een ieder 
mogen uitkomen: een goede gezondheid voor-
op! Bij sommigen weet je: hopelijk niet teveel 
bijkomende klachten of ongemakken, hopelijk 
geen verlies van mensen of dingen, hopelijk geen 

materiële tegenslagen. We mogen hier ook voor 
bidden!

Zo moeten wij  toch beginnen met verdrietig 
nieuws: de heer Jos Billen, waarover we in de-
cember schreven dat hij ernstig ziek was opge-
nomen in het UZ, is enkele dagen later onver-
wacht overleden op 28 november overleden. De 
afscheidsplechtigheid had plaats op 5 december 
in het crematorium in Lochristi en dominee Bu-
zogány werkte hieraan mee. Wij bieden ons op-
recht medeleven aan, aan Boudewijn, Jos zijn 
huisgenoot.

Een paar dagen later was het schrikken toen wij 
hoorden dat Daniël Van Steenkiste in spoed op-
genomen werd in het AZ Sint Lukas met hevige 
pijn in de rug en het been. Een geknelde zenuw 
was de oorzaak. Met stevige pijnstillers kon Dani-
ël gelukkig ’s avonds terug naar huis, een hele ge-
ruststelling voor Christiaan. We zijn blij dat beide 
heren regelmatig aanwezig konden zijn tijdens 
de afgelopen advents- en Kerstweken!

Met Anna Van der Vennet gaat het op en af, de 
ene dag beter dan de andere… Regelmatige on-
derzoeken bij de artsen en aanpassingen van de 
behandeling moeten soelaas brengen, maar het 
is zeker niet gemakkelijk voor Anna. Wij bidden 
je kracht en volharding toe, Anna en de Zegen 
van de Heer.
We bidden ook voor Annette Edjenguele die heel 
erg sukkelt met de ogen, waar niet meteen een 
remedie voor schijnt te zijn. Annette heeft veel 
hoop en vertrouwen in God en probeert te aan-
vaarden wat misschien niet kan verholpen wor-
den. We wensen je veel sterkte toe, Annette!

Op 15 december vernamen wij het overlijden 
van André Otto Blommaert op 91-jarige leeftijd. 
Hij verbleef sinds enige tijd in het WZC De Refuge 
en is daar stilletjes ingeslapen, in het bijzijn van 
zijn kinderen. De uitvaartdienst vond plaats op 
23 december in Horebeke en ds. Buzogány leidde 
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de dienst. We wensen de familie veel sterkte toe 
in deze tijd van afscheid nemen.

Bij het rondbrengen van de kalendertjes hebben 
wij fijne ontmoetingen en kunnen we wat langer 
bijpraten met onze senioren. Daar horen we ook 
wel over hun wel en wee, niet alles kan of mag 
benoemd worden… We denken aan jullie en ne-
men jullie op in onze gebeden!

Pascal D’hont is nu in pensioen! Proficiat Pascal 
en nu geldt: niets moet, niksen mag! Jammer ge-
noeg hebben hij en Ingrid nog steeds wat fysieke 
hindernissen… Hopelijk kunnen deze nu snel ver-
holpen worden zodat we jullie gauw weer in ons 
midden mogen begroeten!

Nog enkele positieve noten: 
Het was heel fijn om Cees Van Leeuwen na lange 
tijd terug te mogen begroeten op Kerstdag! We 
zijn dankbaar dat je er kon bij zijn!

Evi Jacques werd te-
rug oma, al voor de 4 
de keer. Het jongen-
tje heet Moos, weegt 
3,9kg en is gezond! 
Hartelijke gefeliciteerd 
aan Evi, de jonge ou-
ders en de hele familie!

Ik sluit af met een 
Nieuwjaarswens die ik 
mocht ontvangen: “Ik 
bid dat onze lieve Heer 
ieder van jullie en de 
uwen rijkelijk mag zegenen en dat elk van u een 
zegen mag blijven voor velen, ook in 2024!” Daar 
kijken we hoopvol naar uit! 

Martine De Jonge

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst
Beurtrol
Het is goed dat we elkaar voldoende afwisselen voor de koffie-
dienst (koffie/thee zetten vóór de dienst en de kopjes afruimen en 
de afwasmachine aanzetten na de dienst). 
Sommigen van jullie hebben liever een vaste zondag per maand, 
anderen laten het liever van hun agenda afhangen. We merken 
echter dat het groepje mensen, dat zich hiervoor inzet, tamelijk 
klein is. Daarom een hartelijke oproep om de groep te komen 
versterken! 
Neem hiervoor graag contact met Rita Martens (gegevens staan 
vooraan in de Kerkbrief).

Opgelet
Mogen we jullie vragen, er goed op te letten om enkel kopjes, schoteltjes en dergelijke in de vaat-
wasser te plaatsen. De vaatwasser was defect en de oorzaak was uiteindelijk een tandenstoker 
in de pomp. Bovendien zaten in de filter papiertjes van suiker, theezakjes, tandenstokers, verpak-
king van theezakjes. Die horen thuis in de vuilbak. 
Verder een oproep om in de wasbak van de keuken geen dingen af te wassen die heel vuil zijn 
want op deze manier blokkeer je de afvoer. 
Hartelijk dank bij voorbaat om hiermee rekening te houden.

Bea Baetens
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Verschil maken
Vorige maand schreef ik nog 
hoe machteloos je je soms kunt 
voelen in het werk dat ik doe. 
De reactie die ik van een aantal 
collega kreeg: onderschat niet 
wat voor verschil je maakt, zelfs 
al heb je het idee dat je niks 
hebt kunnen betekenen. Maar 

een paar dagen nadat ik dat schreef, kwam ik er 
twee keer op één dag achter dat ze gelijk hadden. 

Neem nu Carla. Haar vriend zit in de gevangenis, 
waar ik hem al een paar keer gesproken heb. Ik 
ben een beetje het lijntje tussen die twee op dit 
moment. Nu had ik Carla al een paar keer niet 
getroffen in de inloop, maar van haar vriend 
hoorde ik dat ze vaak op een bepaalde plek in de 
stad te vinden is. Dus ging ik op zoek en ik vond 
haar inderdaad. Erg lang heb ik haar niet gespro-
ken, maar wel zijn groeten overgebracht, haar 
verzekerd dat hij haar miste en dat ik haar op de 
hoogte zou houden. Vervolgens trof ik haar twee 
weken niet; niet in de inloop en ook niet op haar 
vaste plekje. Tenslotte kwam ik haar weer tegen 
in de inloop. Ze had gedronken en dan is ze niet 
altijd even goed aanspreekbaar. Maar nu vloog ze 
mij letterlijk om 
de nek. Omdat 
ik de moeite had 
genomen, twee 
weken eerder, om 
haar op te zoeken 
en de groeten van 
haar vriend over 
te brengen. 

En dan Alex, die 
ik via het dak-
l o z e n v o e t b a l 
van de Gantoise 
Plantrekkers ken. 
Ruim een maand 
eerder had ik hem 
voor het laatst ge-
zien bij de voet-

baltraining. Twee dagen na die training kwam 
ik hem ’s morgens vroeg tegen vlakbij de Rabot-
kerk, waar op dat moment Open Huis-ontbijt 
was. Ik nodigde hem uit om mee te komen ont-
bijten. Dat sloeg hij af, en het was mij wel duide-
lijk waarom: hij was net bezig om een flinke fles 
wodka wat leger te maken. De weken daarna zag 
ik hem niet op de voetbaltraining, tot de middag 
van de dag dat ik ook Carla getroffen had. Hij be-
dankte me omdat ik hem toen - ruim een maand 
eerder! - voor het ontbijt had uitgenodigd. 

Mijn dag kon niet meer kapot na deze twee kost-
bare ontmoetingen. In dit werk is het vaak heel 
moeilijk te peilen wat je nu eigenlijk voor men-
sen kunt betekenen. Maar kennelijk maakt mijn 
aanwezigheid in de stad toch meer verschil dan 
ik zelf op het eerste gezicht gedacht had…

Ds. Heleen Ransijn
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Bij het nieuwe Jaar                  
We staan aan een begin.
We hebben ons verlangen naar en de terugkeer van het licht gevierd.
Voor sommigen van ons onder moeilijke omstandigheden.
We hebben een jaar afgesloten waarin veel is gebeurd.
We richten ons op het nieuwe dat als vanzelf gekomen is.

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud. De kerstboom is de deur uit, de versiering opgeborgen 
in de doos op zolder, wachtend op het volgende kerstfeest. De lucht van de oliebollen is vervlogen.

In de overgang van het oude naar het nieuwe jaar hebben we onze goede voornemens uitgesproken.
Hoe zit het inmiddels met de goede bedoelingen en voornemens die wij ons zelf gesteld hebben?
Aan dat nieuwe jaar hebben wij iets toegevoegd dat we anders willen of moeten gaan doen. Het is 
niet voor niets dat we dat doen, het hoort bij de wil om vooruit te zien en door te willen gaan. We 
moeten iets los laten wat vaak oud en vertrouwd is en ons open stellen voor iets wat we niet goed 
kennen. Dat vraagt om durf en vertrouwen, want wat is het moeilijk om iets te doen waarvan we de 
gevolgen niet goed van kunnen overzien.
Met onze voornemens streven we ernaar om zorgvuldig met ons zelf en de mensen om ons heen om 
te gaan.
We nemen niet voor niets het goede voor. We hebben er een bedoeling mee.
Wat zou het mooi zijn als we iedere dag van het jaar bereid zijn om de volgende dag als een nieuw 
begin te verwelkomen. Als een mogelijkheid om dingen te veranderen, te verbeteren, ze als waarde-
vol te kunnen ervaren, en gelijktijdig die dingen los te laten die onszelf en anderen niet goed doen. 
Iedere nieuwe dag brengt leven en de mogelijkheid om vaak in alle eenvoud het leven als een gift te 
ervaren. De mogelijkheid om het goede voor ogen te houden.
De mogelijkheid om eraf en toe eens te zijn voor die ander. Hans Bouma verwoordde het zo in het 
volgende gedicht.

                                                                 

Af en toe
komen ze op mijn weg.
mensen
die mij omringen
met hun warmte,
woorden spreken 
die gloeien,
woorden van vuur,
mensen
die mij hoop geven,
mij weer bezielen,
af en toe, o God,
komen ze op mijn weg,
mensen
hartveroverend
mens voor mij zijn,
lichtende gestalte van U.

(bron: internet)
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

10 december	 Bert Deroo ter verwelkoming
17 december	 Marijke Schaefer als dank voor haar inzet voor de gemeente en het initiatief voor
		  het Adventsrecital
24 december	 Liliane Blommaert ter bemoediging
25 december	 Annette Edjenduele ter bemoediging
31 december	 Evie Jacques met felicitaties voor haar 4de kleinkind

Activiteitenkalender
Zondag	 07 januari	 11:00		  Nieuwjaarreceptie Gent-Brabantdam
				    11:00		  Nieuwjaarsreceptie Horebeke
Zaterdag	 13 januari 	 18:00		  Vesperdienst Orthodoxe kerk
Vanaf zondag	 14 januari	 vanaf 9:45	 R.K. kerkdienst, gevolgd door middagmaal 	
						      (Locatie: Johannes de Doperkerk)
Vrijdag		 19 januari	 14:00		  Bijbelstudie bij Rita Martens
				    20:00		  Locatie nader te bepalen
		  21 tot 28 januari			  Bidweek voor de eenheid onder christenen	
Zondag	 21 januari	 17:00		  Oecumenische dienst St. Pieterskerk		
Zondag	 28 januari			   Wereldlepradag
Vanaf dinsdag	 30 januari	 20:00		  Job leren kennen (Locatie: Rabotkerk)
Zondag	 11 februari	 10:00		  Kerkdienst met Avondmaal 
Zondag	 24 maart	 11:00		  Gemeentevergadering
				    12:00		  Lunch
Zondag	 14 april		  10:00		  Kerkdienst met Avondmaal
Zondag	 09 juni		  10:00		  Kerkdienst met Avondmaal

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 7 januari	                                                                                                   Nieuwjaarsreceptie
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge /  Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	
Koffiedienst			   Rita Martens
	
Zondag, 14 januari	                                                                                                                                       
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			   Christine van Belle
Koffiedienst			   William en Julie Vanderbauwhede
	
Zondag, 21 januari									                     
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	
Koffiedienst			   Jo en Mireille Cottenier
	
Zondag, 28 januari	                                                                                                                                       
Voorganger			   Eleonora Hof
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel 
Collectes			   Kerkenwerk / Wereldlepradag
Organist(e)	
Koffiedienst			   Micheline Morel
	
Zondag, 4 februari	                                                                                                                                      
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	
Koffiedienst			   Bea Baetens
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Bijbelleesrooster

Coverfoto: Dominique Gaelens

	 Januari

7	 zondag		  Marcus 1:1-13	 De zondag van de doop van de Heer
8	 maandag	 Jesaja 61:1-11	
9	 dinsdag		 Jesaja 62:1-12	
10	 woensdag	 Romeinen 12:1-8	
11	 donderdag	 Romeinen 12:9-21	
12	 vrijdag		  Romeinen 13:1-10	
13	 zaterdag	 1 Samuel 1:1-8	
14	 zondag		  1 Samuel 1:9-18	
15	 maandag	 1 Samuel 1:19-28	
16	 dinsdag		 1 Samuel 2:1-11	
17	 woensdag	 1 Samuel 2:12-26	
18	 donderdag	 1 Samuel 2:27-36	
19	 vrijdag		  1 Samuel 3:1-10	
20	 zaterdag	 1 Samuel 3:11–4:1a	
21	 zondag		  Marcus 1:14-20	
22	 maandag	 1 Samuel 4:1b-11	
23	 dinsdag		 1 Samuel 4:12-22	
24	 woensdag	 1 Samuel 5:1-12	
25	 donderdag	 1 Samuel 6:1-12	
26	 vrijdag		  1 Samuel 6:13–7:1	
27	 zaterdag	 1 Samuel 7:2-17	
28	 zondag		  Psalm 111	
29	 maandag	 Maleachi 3:13-18	
30	 dinsdag		 Maleachi 3:19-24	
31	 woensdag	 Psalm 18:1-25	

	 Februari

1	 donderdag	 Psalm 18:26-51	
2	 vrijdag		  Leviticus 12:1-8	 Maria Lichtmis, 
			   de opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40)
3	 zaterdag	 Marcus 1:21-28	
4	 zondag		  Marcus 1:29-38	


