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Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)
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Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be 
  Dhr. Francis Van De Walle  0474/47.18.56  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Aryna Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  Tel. 09/ 225.08.98

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief: vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief :   mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:    kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:     Francis Van De Walle

Website:     Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk   IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
     ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg    IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
     ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Er was een mooie opkomst voor de oogstdienst, de 
daaropvolgende lunch en de filmnamiddag. Harte-
lijk dank voor de niet-bederfbare etenswaren die u 
meegebracht hebt en die ondertussen een goede 
bestemming gevonden hebben.
Dank ook aan Etty Deelstra en Marijke Schaefer 
voor de versiering in de kerk en aan de keukenprin-
sessen Micheline Morel en Martine De Jonge voor 
de lekkere lunch. Het was veel werk, maar het loon-
de de moeite.

Hebt u nog geen exemplaar van het boek Rudi 
Lueken, een late ontmoeting in zijn brieven (1930-
1942), dat einde oktober gepresenteerd werd, dan 
kunt u dit nog altijd aankopen. Er zal een aantal 
exemplaren te koop liggen op de leestafel. 

Met dank aan Louise Hanappe en Marijke Schae-
fer, die de kalendertjes ingepakt hebben, zullen 
deze kalendertjes tegen het einde van het jaar of 
het begin van volgend jaar met een bezoekje van de 
kerkenraadsleden opnieuw hun weg vinden naar de 
75-plussers van onze kerk. 

Maar eerst gaan we nu bewust de Adventsperiode 
meemaken, samen wachtend en op weg naar Kerst. 
Van harte welkom.

Kerstafbeelding: Pixabay gratis
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Terugblik
12 november|Collecteren voor de stadspredikant

Op zondag 12 november werd er gecollecteerd voor het project Stadspre-
dikant. Maar wat doet die stadspredikant met dat geld? 

Wel, niet om zelf brood op de plank te krijgen - daar is al langs een ander 
kanaal in voorzien. Maar als stadspredikant en straatpastor maak ik regel-
matig kosten die eigenlijk onder geen enkel officieel kopje vallen. 
Ik spreek bijvoorbeeld regelmatig mensen op straat, die geen dak boven 
hun hoofd hebben. Sterker nog, dat maakt een belangrijk deel van mijn 
werk uit. Zo’n gesprek is echter veel prettiger als je er even rustig bij kunt 

gaan zitten met een tas koffie of thee - vooral met het koude en natte weer van de afgelopen weken. 
Of als je samen naar het sociaal restaurant kunt gaan om met elkaar te praten terwijl je samen eet. 
Dat vind ik iedere keer heel bijzondere gebeurtenissen. 
En dan zijn er nog andere van dat soort kosten, zoals die keer dat ik één van de jongens van het dak-
lozen-voetbalteam kon helpen aan de 20 euro die hij nodig had om een maand in de kortdurende 
opvang terecht te kunnen. Allemaal kosten die zich voordoen, maar in geen enkele begroting staan. 

Ik ben daarom erg blij, dat er zo af en toe voor het project Stadspredikant gecollecteerd wordt. Niet 
omwille van mijzelf, maar omwille van de mensen die ik op straat tegenkom omdat zij op straat moe-
ten leven. 

ds. Heleen Ransijn, stadspredikant

15 november|Te Deum

V.l.n.r.
Priester Ivan Danchevskyi (Oekraïense kerk), Kannunik Ludo Collin (rector St. Baafskathedraal) en 
ds. Tihamér Buzogány
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Terugblik

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 

18 november|Slotcommunique Synodevergadering 

De situatie van de kerken is vandaag de dag moeilijk: in veel lokale gemeenschappen is er weinig 
volk in de zondagsdienst, in die mate dat sommige kerken hun deuren sluiten, terwijl andere moeite 
hebben om een predikant te vinden.
In zijn inleidende toespraak nodigde de voorzitter van de synode de leden van de kerk uit om angst 
te vervangen door vertrouwen: voor ons christenen is God de Schepper van wonderen, in staat om 
water in wijn te veranderen. Maar het is aan ons, zijn dienaren, om hem water te brengen. Het is een 
oproep tot moed en creativiteit om onze kerkelijke instellingen te hervormen om onze samenleving 
beter te dienen.
De beoogde veranderingen hebben tot lange discussies geleid. De synodevergadering onderzocht 
voorstellen die gericht zijn op het verder versterken van de samenwerking binnen het predikanten-
corps, met de oprichting van clusters die meerdere gemeenten samenbrengen, het einde van de 
uitzonderlijke vrijstellingen voor predikanten voor supra-lokaal werk en salarisgelijkheid voor predi-
kanten.
De voorstellen met betrekking tot het creëren van een model voor een taakomschrijving die pastores 
en hun parochies bindt, werden uitvoerig besproken door de vergadering. Het bestuur herhaalde dat 
dit een model is dat gemeenten kunnen aanpassen.

Wegens het tijdsgebrek, heeft de vergadering het debat over verschillende punten naar een later 
tijdstip uitgesteld.

De Vergadering vroeg de Synodale Raad ook om instrumenten ter ondersteuning van de gemeenten, 
de kerngemeenschap van de VPKB. In antwoord hierop werd voorgesteld om de Buitengewone Sy-
nodevergadering in mei 2024 te wijden aan het nieuw leven inblazen van lokale gemeenschappen. 

Namens de adviescommissie,
ds. Ransijn, ds. Moulinasse en dhr. DeMailly
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Terugblik 

21 november|Periodieke schoonmaak

Op dinsdag 21 november sloegen we opnieuw 
de handen in elkaar voor de periodieke schoon-
maak van de kerk. Zo'n propere kerk geeft echt 

een goed gevoel. Martine De Jonge zorgde voor boterkoeken voor de pauze en zo werd het zeker een 
gezellige voormiddag.

24 november|Bijbel aan huis
Drie-eenheid (Deuteronomium 6: 4-5)

Uitgangspunt: het verschil tussen Wat geloof je? en Wat is je relatie met God? 
Het eerste heeft een meer rationeel karakter. De Drie-eenheid is echter niet echt rationeel. Het is 
een mysterieus aspect van het geloof en is niet gemakkelijk rationeel te begrijpen. Het doel was niet 
om de Drie-eenheid tijdens de Bijbelstudie te rationaliseren, maar we probeerden deze rationeel te 
benaderen. De Drie-eenheid is een mysterie dat buiten de volledige menselijke bevattingskracht lijkt 
te vallen. Voor gelovigen is het vaak een kwestie van acceptatie op basis van geloof. 
Het werd een zeer interessante Bijbel-aan-Huis.
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Terugblik 
25 november | Orde van Sint-Jan van Jeruzalem in onze kerk 

Een in Christus
Als kerkgemeenschap hebben we altijd een open houding gehad ten opzichte van de 
oecumene en in november mocht ik verschillende keren ervaren hoe waardevol het is 
wanneer we als gelovigen samen komen. 
Begin november naam ik deel in Blankenberge aan het Liturgisch Congres over li-
chaam, schepping en liturgie, waar katholieken, orthodoxen en protestanten sa-

menkwamen om van elkaar te leren. Het was boeiend om te ontdekken hoe de liturgie een beroep 
doet op onze vijf zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen en proeven) en ons uitnodigt om actief deel 
te nemen.
Op 25 november verwelkomden we als kerkgemeenschap de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem voor 
een Adventsbezinning in onze kerk. Als predikant hoopte ik op een mooie bijeenkomst, maar de 
avond verliep zelfs fantastisch, ver boven mijn verwachtingen. We zongen samen, luisterden naar 
elkaars verhalen en deelden gedachten over hoe katholieken advent beleven en wat deze vier weken 
voor Kerst betekenen voor ons protestanten.
De inleiding op Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 door dhr. Nicolas De Troyer, de organist van 
de Sint-Baafs kathedraal, en zijn orgelspel waren adembenemend. Belangrijk was ook dat we samen 
hebben gebeden, onze Heer vragend in de stilte van onze kerk:

Help mij waakzaam blijven, God,
op elk uur van de dag en elk uur van de nacht.
Laat mij de deur van mijn leven
wagenwijd voor U open stellen,
als ik U mag ontmoeten in het gekwetste hart
van een broer of een zus.
Schud mij wakker
als het oppervlakkige in onze samenleving
mij in slaap heeft gesust.
Open dan mijn ogen en geef mij de durf
mijn leven te delen met armen en kleinen.
Misschien dat U met Kerstmis dan ook in mijn hart
mens wilt worden. Amen

De avond werd 
besloten met een 
gezamenlijke maal-
tijd en het deed 
ons verlangen naar 
nog meer van der-
gelijke bijeenkom-
sten in onze kerk.

Ds. Tihamér Buzogány
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Terugblik

26 november|Voleindingszondag of eeuwigheidszondag

Gebed om troost

Heer, mijn hart
is ziek van verdriet

die mij lief was,
is dood,

er is een leegte
waar geen taal voor is,

mijn woorden
strompelen naar U toe,

mijn gedachten struikelen.
God, vang mij op,

ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is, 

laat mij ook weten
wat troost is.

Het is zo donker,
toon uw gezicht,
laat mij het licht

van uw ogen zien.

Jaap Zijlstra
(voorgedragen door Rita Martens)

Personen die wij herdachten

-  Huguette Spatz overleed op 21 december 2022
-  Pierre Liagre overleed op 12 januari 2023
-  Kees Thijn, oom van Aletta, broer van Jantine Thijn, overleed in januari 2023
-  Julien Smetryns, vader van Herwig, overleed op 31 januari 2023
-  Marcelle Le Neindre, voormalige schoonmoeder van Micheline, overleed op 12 maart 2023
-  Wilfred Blommaert, broer van Sara, overleed op 29 april 2023
-  Astrid Van der Haeghen, kleindochter van Erika Ehrhardt, zus van An, zorgdochter van Herwig 
   en Bea Smetryns-Baetens, overleed op 7 juli 2023
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Vooruitblik
8 december | Sfeermarkt Sint-Andries

Ingezonden door Sebastiaan Sercu

8 december|Adventsconcert Horebeke
Op vrijdag 8 december om 20:00 stipt or-
ganiseert de Geuzenhoek vzw in de kerk 
een exclusief adventsconcert met het 
Duitse Ensemble Nobiles uit Leipzig. Dit 
vocaal kwintet heeft internationale faam. 
Door een gelukkig toeval krijgen we de 
kans om een concert met dit koor te orga-
niseren. En dat doen we met veel plezier 
en goesting. We gaan ons best doen om er een heel mooi evenement van te maken. 
Om daarin te kunnen slagen, durven we een beroep te doen op de steun van mensen van wie we 
geloven dat ze kunst, cultuur en onze Geuzenhoek genegen zijn. Mocht u ons een financieel duwtje 
in de rug willen geven, dan zou dat prachtig zijn! Elke steun is welkom. Als u graag meedoet, dan kunt 
u uw steun overschrijven op de rekening van vzw Geuzenhoek BE75 0014 0572 9151 met de vermel-
ding Steun aan adventsconcert Ensemble Nobiles.
Uiteraard hopen we u op het concert te mogen welkom heten. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Namens het adventsconcertteam,
Cornelis Blommaert (0476 26 89 37) 
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Vooruitblik

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 31 december 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

8 december | Schrijfactie voor Amnesty International

Wereldwijd worden mensen nog steeds onterecht gevangengezet of bedreigd. Omdat ze opkomen 
voor hun rechten en die van anderen. Met de schrijfmarathon willen we onze stem laten horen tegen 
dit onrecht.
Elk jaar in december rond de Internationale Dag voor de Mensenrechten schrijven mensen overal 
ter wereld brieven voor mensen die hulp nodig hebben. Brieven voor tien personen die geen geweld 
gebruikt hebben. We schrijven aan regeringsleiders en machthebbers om te vragen om een vrijlating, 
bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En kaartjes aan de tien personen zelf, om 
hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom van brieven en kaartjes uit de hele 
wereld zorgen we samen voor verandering.
 
Op vrijdag 8 december wordt in ’t Keerske van 10 tot 18 uur geschreven aan de hand van voorbeeld-
brieven in de taal van de betrokkenen. Wie thuis wil schrijven krijgt de voorbeeldbrieven op verzoek, 
of neemt een schrijfmap mee uit ‘t Keerske en bezorgt zijn schrijfsel ten laatste op kerstdag terug. 
Doe ook mee, jouw brief kan levens veranderen!
 
Wil je thuis schrijven?
Neem dan best contact op met dhr. Albert Eversen:
Tel: 0495 22 88 37.
E-mail: albert.eversen@hotmail.com

Verenigde Protestantse Kerk ‘t Keerske
Keersstraat 1, 8000 Brugge
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Vooruitblik
13 december | Studiedag Ecologie & Spiritualiteit 
             FPTR Brussel

De zoektocht naar een betere wereld is een universeel verlangen, 
maar de ecologische crisis confronteert ons met de harde realiteit van 
een chaotische en minder maakbare wereld dan gehoopt. Hoe vinden 
we houvast? En hoe vinden we de nodige inspiratie om deze crisis als 
een kans tegemoet te treden? Daarover organiseert FPTR Brussel op 
woensdag 13 december een studiedag. 

In een wereld die draait om groei, welvaart en vooruitgang, raken ve-
len verstrikt in de ratrace van hard werken en consumeren. Werkstress 
en burn-outs tekenen de keerzijde van ons streven naar succes. Tege-
lijkertijd confronteren de grenzen van onze planeet ons met de ecologische crisis. Een cruciale vraag 
die we onszelf moeten stellen: welke wereld hebben we door de jaren heen gecreëerd? 

Theologische wortels 
In onze focus op economische doelen hebben we - wellicht onbedoeld - een harde en koude wereld 
geschapen, waarbij we het grotere plaatje uit het oog zijn verloren. De hoop dat vooruitgang uitein-
delijk tot een betere wereld zou leiden, blijkt een illusie. De werkelijkheid is chaotischer en minder 
beheersbaar dan we misschien zouden willen geloven. Hoe kunnen we omgaan met zo'n veranderde 
werkelijkheid? Hoe vinden we voldoende veerkracht? Als we het tij willen keren, mogen we vragen 
over zingeving en spiritualiteit niet negeren. Ze vormen de kern van de uitdagingen waarmee we van-
daag de dag worden geconfronteerd. Sterker nog, de huidige crisis heeft diepe theologische wortels, 
zoals het rapport The Historical Roots of Our Ecological Crisis van Lynn White (1967) duidelijk maakt. 
In dat geval is het essentieel om terug te gaan naar de oude bronnen, ze te zuiveren en de wereld te 
helpen genezen. 

Van crisis naar kans 
Vandaag staan we op een tweesprong. De uitdaging is om onze focus te verschuiven van crisis naar 
kans. De woorden van Jesaja in hoofdstuk 43 herinneren ons aan het vermogen van de mensheid om 
nieuwe dingen te creëren, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden. Hoe bewegen we ons 
van crisis naar kans? Dat is de centrale vraag die aan bod zal komen tijdens een speciale studiedag 
van FPTR, de protestantse faculteit in Brussel. Tijdens deze studiedag zullen we stilstaan bij zes stap-
pen op weg naar veerkracht. Verwacht geen snelle oplossingen of magische formules, maar wel een 
bruikbaar raamwerk om onze relatie met de natuur te heroverwegen en de veerkracht te ontwikke-
len die nodig is om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. 
Sprekers zijn onder meer theoloog Kelly Keasberry en kunsthistorica Aletta Rambaut. Keasberry be-
haalde onlangs haar derde masterdiploma aan de FPTR met de scriptie Geworteld in verbinding. Een 
ecologische theologie voor de toekomst. Rambaut werd op 1 juli 2023 benoemd tot medewerker van 
het vicariaat diaconie en caritas voor Ecokerk. 

Wilt u dit niet missen? 
Geef u op vóór 10 december. U bent van harte uitgenodigd op onze studiedag op woensdag 13 de-
cember 2023 van 14.00-17.00 uur. De dag wordt gehouden aan de Bollandistenstraat 40 in Brussel, 
en kan tevens online worden gevolgd. Aanmelden kan tot 10 december via fptr@fptr.be
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Vooruitblik

16 december om 19:30 | Adventsrecital Brabantdamkerk
Dank zij de bevoorrechte contacten van Marijke en Hans Schaefer zal Cédric Boyer, 
de muziekleraar die in Parijs aan Sierra Schaefer (u allen bekend) pianoles geeft, 
op zaterdag 16 december een pianorecital geven. 

Afkomstig uit Toulouse, treedt pianist Cédric Boyer regelmatig op in Frankrijk, de 
Verenigde Staten, Polen, Noorwegen, Italië, België…
Samen met Virginie Gros vormt hij een pianoduo (vierhandig) en is hij net terug 
van een reeks concerten in de Verenigde Staten (New York en Boston).
Als pianoleraar gaf hij les aan de conservatoria van Parijs en momenteel aan het 
conservatorium van Saint-Germain-en-Laye. Hij heeft ook masterclasses gegeven 
aan de internationale academie Musica réservata in Brugge en de Nuits pianisti-
ques in Aix-en-Provence.

Programma

Arcangelo Corelli
Pastorale van het Concerto grosso in g klein La Nuit de Noël, opus 6 n 8 (arrangement E. Pauer)

Franz Liszt
Kinderhymne bij het ontwaken (Harmonies poétiques et religieuses)

Johann David Heinichen
Concerto in a klein, Seibe 212
• Allegro
• Largo
• Allegro

Johann Sebastian Bach
Choral Nun Komm’ der Heiden Heiland (arrangement F. Busoni) 

Domenico Scarlatti
Sonate in c groot, K 132
Sonate in c klein, K 56

Joseph Haydn
Sonate in Es groot, Hob:49
• Allegro
• Adagio e cantabile 
• Finale

Frédéric Chopin
Ballade n 3 in As groot, opus 47

Inkom: vrije bijdrage Kerstafbeelding: Pixabay gratis
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19 december om 15:00 | Seniorenkerstfeest
Jullie zijn allen welkom op het kerstfeest om te zingen, te bidden en te genieten van het gezellig sa-
menzijn met een drankje en een hapje.
Een kerstverhaal wordt ons gebracht door ds. Tihamér Buzogány.

U komt toch ook?
Heb je vervoer nodig laat het me weten (tel: 0476/94.69.63)

Locatie  Zaal Pichal Keizer Karelstraat 187, Gent.
Deuren   open om 14:30
Aanvang  15:00

Rita Martens

Ik wens je toe dat je een beetje mag lijken op de figuren van de stal:
- op Maria, groot door haar geloof;
- op Jozef, groot door zijn bescheidenheid;
- op de herders, groot door hun zorg;
- op de ezel, groot door zijn koppige trouw;
- op de os, groot door zijn trekkracht;

maar vooral
- op het kind, groot door zijn kwetsbaarheid.
                                                                                                        (K.D. Smet)

Vooruitblik

Kerstafbeelding: Pixabay gratis
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Hoe kwam het verhaal van Edith Cavell in de vorige Kerkbrief tot stand?  Edith Ca-
vell is overbekend als verpleegster in de eerste WO en als spionne die door de Duit-
sers geëxecuteerd werd. Over haar geloofsovertuiging is heel wat minder bekend. 
In één van de artikels die ik ter voorbereiding las, wordt Edith als protestantse om-
schreven. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid en was de aanleiding tot een interes-
sant contact met de schrijfster van een historische roman over Edith Cavell.  

Het boek in kwestie, met de Nederlandse titel Een beker koud water wordt alom 
geprezen, is heel verhelderend en leest als een trein. De vraag rees in hoeverre het 
verhaal historisch betrouwbaar is en in hoeverre fictie (een roman). Daarom wilde 
ik dolgraag met de Canadese schrijfster Christine Farenhorst in gesprekgaan. Ik nam 
contact met de uitgeverij met de vraag om haar e-mailadres. Dit werd echter niet 
zomaar vrijgegeven (is meestal zo). Toen ik de reden van mijn verzoek doorstuurde, 
werd het me enkele dagen later toch bezorgd. Ik herhaalde de reden van mijn con-
tactname en de schrijfster reageerde heel enthousiast en vroeg mij voor welke kerk 
ik deze stukjes schreef. Ik voegde de link van de VPKB-Brabantdamkerk toe en twee 
dagen later ontving ik een mail in het… Nederlands !

Christine Farenhorst is een dochter van dominee Praamsma (Christelijke Gereformeerde Kerk) die in 
1958 vanuit Groningen een beroep aannam naar de emigrantengemeente Toronto (Ontario, Canada). 
Zij was toen bijna 10 jaar en het jongste kind van zes. Twee jaar na zijn aankomst in Canada kreeg de 
dominee een zwaar verkeersongeval waardoor hij één jaar lang in het ziekenhuis lag en een lange tijd 
vanop een stoel voor de kansel zijn diensten hield. Hij preekte drie keer per zondag, waarvan één keer 
in het Hollands.

Dr. Praamsma was kerkhistoricus, hij schreef verschillende boeken 
waarbij naast zijn catechismus (Lerende hen onderhouden), de 
vierdelige De Kerk van alle Tijden het meest gekende is. Een Ne-
derlandse vriend die ik onlangs ontmoette was toevallig deze reeks 
aan het lezen en was heel enthousiast.

Christine  verloor vorig jaar haar man en deelde haar gevoelens: 
‘Wij hebben een erg gelukkig trouwen gehad.  Bijna 53 jaar. God 
is goed voor ons geweest. En is dat nog. Want ik ben wel eenzaam 
maar niet alleen.’ Na zijn dood schreef zij elke avond op hoe ze 
zich voelde, hoe het geweest was, hoe het nu is en hoe het zal 
zijn. Daaruit  is een boek ontstaan dat binnenkort uitgegeven wordt 
(Upheld - a Sanctified Remembrance). Eerder schreef zij o.a. het 
boek Vleugels als een duif over het leven van Jeanne d’Albret. Daar-
naast nog verschillende Engelstalige boeken. 

Zij is nu lid van de Reformed Presbyterian Church in Kitchener, waar haar schoonzoon Scott Wilkinson 
dominee is. In één van haar mails schreef ze me: ‘Gisteren was het Zondag en dan is meestal de hele 
dag vol met kerkgang, bezoek, enz.’. 

De publicatie van mijn stukje over Edith Cavell, evenals dit artikel gebeurt met haar toestemming, 
waarvoor heel veel dank.

Josiane Tytens

Vrouwen in de protestantse kerk
Edith Cavell - een merkwaardig achtergrondverhaal

(foto: https://www.omero.nl/auteurs/p/r/praamsma/

Eigen foto
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Voor de kids

Lieve kinderen,

Op maandag 25 december willen wij samen 
Kerst vieren in de kerk: we verwachten jullie om 
10:00, samen met je ouders en grootouders om 
een hele fijne dienst te hebben. 

Zorg dat je erbij bent!! Wilma en ik zorgen voor 
een leuke bezigheid, iets lekkers en… ??? 
Verrassing!!!Laat je iets weten als het kan?

Martine De Jonge

Boven het kerststalletje staan 24 sterretjes, waarvan je elke dag eentje kan inkleuren. De grootste 
ster is de laatste die gaat branden, op Kerst! 
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Graag uw aandacht voor

In 1957 werd de vzw De Belgische Gideons in het leven geroepen om de Belgische bevol-
king gratis van Bijbels, Nieuw Testamenten… in verschillende talen te voorzien. Het doel is 
inderdaad altijd geweest om in hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, schepen, opvangte-
huizen, homes en als laatste ook B&B’s - plaatsen waar mensen korte of langere tijd ver-
blijven - de mogelijkheid te bieden om bemoediging te vinden in het Woord van God.

Vooral de laatste jaren was er een grote terugloop van donateurs en aanvragen tot het plaat-
sen van Bijbels. Vele jaren heeft de vzw gevraagd om medewerkers en bestuursleden, ook in het 
Franstalige gedeelte van ons land, maar ondanks de vele contacten kwam er geen positieve reactie. 

Na lang beraad heeft de vzw moeten besluiten om het bestaan van de vzw te beëindigen. Het 
werk voor België zal worden overgenomen door de zustervereniging in Nederland Bijbelvereniging.

Bestellen kan via de website www.bijbelvereniging.nl
Voor vragen kunt u terecht: info@bijbelvereniging.nl of +31 85 10 41 714

Verwacht de komst des Heren (Lied 439, 1, 4

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Kerstafbeelding: Pixabay gratis
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Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
4 december:  Ann Willems
8 december:  Aaron Buzogány 
8 december:  Myriam Hoste 
9 december:  Erika Ehrhardt 
14 december:  Johan Temmerman 
21 december:  Alice Valentin 
23 december:  Andrea Bruynooghe- Bral 
26 december:  Lucie Cornel 
27 december:  Regina Lehman 
28 december:  Friederieke Lueken
28 december:  Ben De Jonge 
30 december:  Melanie Voorham

Graag uw aandacht voor

Havenevangelisatie
Kerstpakketten 
Zoals jullie weten komt Kerst er weer aan. De kerstperio-
de is voor mij dè mogelijkheid om aan de zeevarenden in 
woord en daad te laten zien dat God ook naar hen omziet. 
Ik wil aan de zeemannen die ik bezoek een kerstpakket ge-
ven. Wat zit er in zo’n pakket? 
Een muts, een paar sokken, een geduldspelletje, een 
schrijfboekje met pen, een reep chocolade, een rol men-
tos fruit, een fles douchegel, een zelfgemaakte kerstkaart 
en een kerstboodschap. 
Een kerstpakket kost ca. € 6,-. Ik kan alleen pakketten uit-
delen met jullie hulp! Willen jullie mij (weer) ondersteu-
nen door een gift over te maken? 
Namens de zeelui, alvast hartelijk bedankt! 

Giften
Veel dank voor jullie gebeden en alle praktische hulp. Het doet goed om te weten dat zovelen mee-
leven met dit werk! U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RA-
BO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander Eberson als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s Christian Friend 
Society (SCFS).

Hartelijke groeten en Gods zegen, 
Alexander Eberson

Kerstafbeelding: Pixabay gratis
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

We hebben tijdens Voleindingszondag de men-
sen herdacht die ons in het afgelopen jaar ont-
vallen zijn. In een warme dienst mochten we ho-
ren over troost en hoop, het hechte samenzijn 
deed deugd. 
Nu mogen we uitkijken naar Advent: opnieuw 
veel gelegenheid om elkaar te bemoedigen in 
een donkere tijd met - in de verte - zicht op het 
licht van Kerst.

Rita Martens was gelukkig en fier op haar doch-
ter Erica Van den Hende, die op 3 november 
trouwde met Marijn Van de Walle. De plechtig-
heid ging door in Aalter en Rita genoot van deze 
mooie dag. Gefeliciteerd aan het jonge stel en de 
hele familie!

Het was erg fijn om, na twee maanden, Janny 
Geluk weer in ons midden te hebben. Zij is zo 
goed mogelijk hersteld van haar heupoperatie. 
Zij houdt haar kruk wel bij de hand maar dat lijkt 
meer op een geheugensteuntje opdat zij en wij 

niet zouden vergeten dat zij geopereerd werd. 
Het is fantastisch Janny, dat je er weer bijna he-
lemaal bovenop bent en wat zijn we daar heel 
dankbaar voor.

Anna Van der Vennet mocht na een lange tijd in 
het ziekenhuis en in de revalidatie-afdeling van 
WZC Lemberge ook weer naar huis. Anna blijft 
heel voorzichtig en wordt verder goed opgevolgd 
door de artsen, maar wat is het goed weer in de 
eigen omgeving te zijn: oost west… thuis best! 
We denken veel aan jou, Anna, en hopen dat je 
verder aansterkt, omgeven door je familie.

Simonne Vereecken werd tweemaal geopereerd 
en is ook nog aan het werken aan haar herstel. 
Van harte beterschap, Simonne!

Goed nieuws was er voor Aswany Devarajan: zij 
kon op 11 november haar intrek nemen in het 
appartement op de vierde verdieping boven het 
PCC. Dankzij enkele behulpzame gemeenteleden 

(foto: Louise Hanappe)
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Pastoraat
verliep dit vlot en zo kon Aswany het plantje, dat 
zij kreeg op zondag, een mooi plaatsje geven. Dat 
er wat meubels bleven staan, maakte het ook 
meteen praktisch en gezellig! We wensen je veel 
geluk in je nieuwe woonst, Aswany, en hopen dat 
je er een voorspoedige tijd tegemoet gaat!

Het was schrikken toen we vernamen dat Maar-
ten Jonckheere een paar dagen opgenomen 
werd in een ziekenhuis nabij Parijs, met hart-
klachten. Na de nodige onderzoeken en adviezen 
konden Maarten en Marie-Claire terug naar huis 
en we waren blij hem ondertussen terug in de 
kerk te mogen begroeten. We wensen je het bes-
te toe, Maarten, en volg de goede raad van de 
artsen maar goed op! 

Leuk nieuws was er over Jasper Adams: hij werd 
op 13 november laureaat van De Gulden Draak, 
een wedstrijd waar men zoekt naar de zaak met 
de mooiste Nederlandstalige naam. Ja, dan kan  
Adams Paradijs wel tellen. Proficiat, Jasper!

Zorgen zijn er om de moeder van Aryna Tsytli-
anok, die zwaar ziek was, waardoor Aryna een 
tijdje in Minsk was. We bidden dat het nu weer 
beter mag gaan Aryna, en wensen jou en je fami-
lie veel kracht toe.

Jos Billen is ernstig ziek opgenomen in het UZ 
en de toestand is momenteel heel zorgelijk. We 
hopen dat de artsen een goede behandeling kun-
nen vinden. Veel sterkte, Jos en Bo!

De behandeling van Christian Buysse moet nog 
wat bijgesteld worden maar we zijn blij dat je te-
rug naar de kerk kan komen. We hopen dat het 
steeds beter mag gaan zodat je samen met Da-
niel een rustige winter mag doorkomen.

Voor Karel en Wim Piesen is het leven momen-
teel niet zo gemakkelijk. We wensen jullie goede 
moed toe. Jullie blijven in onze gedachten.

Ook voor Sara en Arnold De Jonge is het geen 
zorgeloze tijd. Sara zou wel meer willen kunnen, 
maar het lichaam sputtert tegen. De zorg is dan 
af en toe zwaar voor Arnold. We hopen dat hij 

wat broodnodige rust krijgt, nu Sara voor korte 
tijd is opgenomen. Sterkte aan allebei!

We willen nog denken aan allen die hier niet ge-
noemd werden. Zij die met zorgen leven omwille 
van kinderen of ouders, om hen die alleen zijn, 
om hen die verdrietig zijn, om hen die in angst 
leven… we bidden jullie Gods ontferming toe.

We gaan binnenkort op stap met het traditionele 
kalendertje en hopen dan weer fijne ontmoetin-
gen te hebben met velen van u.

Ondertussen kijken we verlangend uit naar Kerst-
mis, met de vreugde om de geboorte van Gods 
Zoon, eeuwen geleden, die het Licht der wereld 
werd. Hoe zullen wij Hem ontvangen? Kunnen 
wij Hem waardig welkom heten? Met psalmen 
en lofzangen? Hij komt met liefde en wil zo graag 
bij ons zijn! Hij stilt onze pijn, komt ons genezen 
en troosten… Hopen en uitzien naar het licht, ho-
pen, weten dat het kwade zwicht, hopen, Chris-
tus komt, het ware licht! (lied 465).

Ik wens u een vredige adventstijd toe en nu al 
een gezegend Kerstfeest!

Martine De Jonge
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Stadspredikant

Machteloos
Het is nu toch echt herfst ge-
worden. Natte, grijze dagen 
waarop het bepaald geen 
pretje is om je op straat te 
bevinden. Op één van die 
natte, grijze dagen loop ik 
weer eens door de stad, zo-
als ik wel vaker doe - mijn 

werk is nou niet bepaald het soort waarvan je 
zegt het houdt je van de straat. Eerder het tegen-
overgestelde. Maar vandaag zijn de mensen die 
ik vaak op bepaalde plaatsen tref kennelijk alle-
maal ondergedoken. De bankjes bij de Sint-Ni-
klaaskerk zijn leeg, de overkapping bij de winkels 
op de Korenmarkt ook, zelfs in het parkje vóór 
het Sint-Pietersstation is niemand. Ik hoop maar 
dat ze allemaal ergens een droog plekje hebben 
kunnen vinden. Dat ga ik ook maar eens doen, 
een droog plekje zoeken. Gelukkig kan ik dat 
doen door gewoon naar huis te gaan. 

Dan, op weg naar huis, kom ik hem tegen. Oudere 
man, bierblikje bij de hand. Hij zit op een bankje 
op het pleintje bij het begin van de Prinsenhof. Ik 
kan me niet herinneren dat ik hem wel eens eer-
der ontmoet heb, maar ik kan wel duidelijk zien 
dat het een straatbewoner is. Hij zit daar in de 
regen op dat bankje, gelukkig voor hem met een 
deugdelijk regenpak aan zo te zien. Ik groet hem 
en hij roept me toe of ik geen kamer voor ‘m over 
heb. Daar kan ik hem niet mee helpen - hoezeer 
het me ook spijt. Ik kan wel even bij hem komen 
zitten en een praatje maken, wat ik dan ook doe. 
Hij beklaagt zich er over, dat hij er niet meer in 
komt bij de nachtopvang. Of hij daar geschorst 
is, vraag ik hem. Hij antwoordt nogal ontwijkend, 
waar ik uit opmaak dat dit inderdaad het geval 
is. Hij heeft de afgelopen nacht geslapen in het 
openbare toilet, vertelt de man. Dat was wel 
droog, maar nou niet echt een fijne plaats. 

“Heb jij geen kamer voor me?” vraagt hij nog een 
keer. “Nee, het spijt me. Waar ik woon, zijn alle 

kamers al bezet.” Ik kan het naar waarheid zo 
antwoorden, want alle bewoonbare kamers in de 
pastorie zijn ook bezet sinds een week of twee. 
“Ook geen zolderkamertje?” vraagt hij. “Nee, dat 
ook niet”, moet ik hem opnieuw teleurstellen. Hij 
geeft kennelijk de hoop op dat dit gesprek iets 
concreets voor hem gaat opleveren en staart 
voor zich uit. Na een tijdje sta ik op en wens hem 
veel sterkte. 

Terwijl ik verder stap - op weg naar de pastorie 
en alle bewoonde kamers - voel ik een steek door 
mijn hart gaan. In concrete zin had ik hem niets 
te bieden. Ik kon alleen even met hem praten. Ik 
kon hem alleen, heel even, als mens benaderen. 
Misschien dat hij daar toch iets aan gehad heeft. 
Dat hoop ik dan maar. 

Ik heb de mooiste baan van de wereld. Maar 
soms kun je je in dit werk heel erg gefrustreerd 
en machteloos voelen. 

ds. Heleen Ransijn, 
stadspredikant

Meer ervaringen en overdenkingen van de 
stadspredikant kunt u vinden op: 
https://stadspredikant.gent/
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Meditatie
Rust en vrede 

Jesaja, 11,  1 - 5 

Het is Advent en we leven nu al enkele dagen 
daadwerkelijk in wat we de donkere dagen vóór 
Kerst noemen. Te midden van deze duisternis 
verrast profeet Jesaja ons met een aantal natuur-
beelden.

Het eerste beeld over de stronk is niet vreemd. 
Wie een wandeling in de natuur maakt, komt 
regelmatig een boomstronk tegen. De boom is 
allang omgehakt, de stam is misschien al brand-
hout geworden, alleen de stomp staat er nog die 
aan wandelaars vertelt: ooit heeft hier een boom 
gestaan. Maar nu is er geen blad, geen groen, 
geen leven meer, alleen een kale, verrotte bruine 
stronk die na verloop van tijd ook zal verdwijnen. 
Geen vrolijk beeld... einde verhaal denkt de wan-
delaar, maar de profeet zegt iets anders. 

Hij vertelt dat er in de wortels nog leven is; de 
wortels geven niet op, ze zijn onzichtbaar maar 
leven nog. "Uit de stronk van Isaï schiet een telg 
op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei” 
(Jes 11, 1) verkondigt Jesaja. Hij koestert de hoop 
bij zijn tijdgenoten dat de uitzichtloze situatie zal 
veranderen en er een doorbraak komt. Een nieu-
we koning zal opstaan uit het vervallen konings-
huis van David en deze belofte brengt hoop voor 
hen die lijden onder oorlog en plundering.
 
De profeet voorziet dat deze nieuwe koning alles 
zal rechtzetten wat niet goed is. In een tijd van 
onrecht en onderdrukking in Israël met vijanden 

aan de grenzen, schildert Jesaja een visioen van 
een nieuwe scheut, een koning die hoop brengt. 
Een ideale wereld wordt geschetst: een wereld 
waar vrede en harmonie heersen, vrij van oorlog, 
problemen, armoede, ziekte en verdriet.

In tijden van oorlog waar miljoenen mensen op 
de vlucht slaan en hun thuis achterlaten in de 
hoop ooit terug te keren, komt de behoefte aan 
vrede sterk naar voren. Juist in deze adventstijd 
hebben we behoefte aan vrede en we putten 
kracht uit het geloof dat Hij onze toevlucht is.

Onze hunkering gaat verder dan de stilte van wa-
pens. We verlangen naar de Vredevorst, Jezus 
Christus, die een vrede brengt die de wereld niet 
kan schenken. Terwijl de wereld haar toevlucht 
zoekt in gewapende vredeshandhavers en wa-
pens, reikt Jezus zijn vrede aan - een vrede die 
troost biedt, wonden heelt en hoop schenkt.

Te midden van de donkere dagen van deze tijd 
verlangen we als gemeenschap ook naar rust en 
vrede. Terwijl we toeleven naar verhalen over de 
geboorte van het kerstkind, laten we ons leiden 
door het licht dat schijnt in onze duisternis. Dit 
licht wekt een verlangen in ons op, een verlan-
gen dat ons aanspoort om ons in te zetten voor 
vrede en licht in de wereld om ons heen.

Ds. Tihamér Buzogány
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

05 november de doopouders van Christian Sommer met felicitaties
12 november Aswany Devarajan t.g.v. haar nieuwe woonst
19 november Christian Buysse ter bemoediging
26 november Jos Billen ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zondag 03 december  10:00  Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Vrijdag  08 december 10-00-18:00 Schrijfactie Amnesty International (Brugge)
    14:00-19:00 Sfeermarkt (St. Andries)
    20:00  Adventsconcert (Horebeke)
Woensdag 13 december 14:00-17:00 Studiedag FPTR Ecologie en spiritualiteit (Brussel)
    19:00   Kerkenraad bij Martine De Jonge
Zaterdag 16 december 19:30  Adventspianorecital (kerk)
Dinsdag 19 december 15:00  Seniorenkerstfeest

Allerlei

Kerstafbeelding: Pixabay gratis
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Dienstenrooster
Zondag, 3 december                                       1ste Advent / Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle  / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Julie en William Vanderbauwhede
 
Zondag, 10 december                                                                                                                  2de Advent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Mireille en Jo Cottenier
 
Zondag, 17 december                                                                                                                  3de Advent
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 24 december                                                                                                                  4de Advent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Wilma Meijerink
 
Maandag 25 december                                                                                                                             Kerst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Kerkenwerk / vzw Voedselondersteuning Gent (KRAS)
Collectes   Francis Van De Walle / Micheline Morel
Organist(e) 
Koffiedienst   Martine De Jonge / Rita Martens
 
Zondag, 31 december                                                                                                                            Oudejaar 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Herwig Smetryns / Bea Baetens
 
Zondag, 7 januari                                                                                                   Nieuwjaarsreceptie
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge /  Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Rita Martens
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Bijbelleesrooster

 December

zo 3 Jesaja 64:3-11  Wij zijn het werk van uw handen
ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon
di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen
wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon
do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij
vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen
za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar
zo 10 Psalm 35:1-10  U bevrijdt de zwakken
ma 11 Psalm 35:11-28  Van uw roem wil ik zingen
di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding
wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven
do 14 Psalm 123  Wees ons genadig
vr 15 Jesaja 65:1-7  Met uitgestoken handen
za 16 Jesaja 65:8-16  Alle ellende vergeten
zo 17 Jesaja 65:17-25  Een jubelende stad
ma 18 Psalm 80  Kom en red ons
di 19 2 Samuël 5:1-5  David gezalfd
wo 20 2 Samuël 5:6-16  De Davidsburcht
do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak
vr 22 2 Samuël 6:1-11  Bang voor de HEER
za 23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER
zo 24 2 Samuël 7:1-16  Een huis voor God
ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis
di 26 Psalm 96  Zing voor de HEER
wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen
do 28 Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem
vr 29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig
za 30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus!
zo 31 Psalm 45  Een liefdeslied

 Januari

ma 1 Psalm 99  Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag
di 2 Maleachi 3:1-5 
wo 3 Maleachi 3:6-12  
do 4 Psalm 72 
vr 5 Jesaja 60:1-9 
za 6 Jesaja 60:10-22  Driekoningen oftewel Epifanie
zo 7 Marcus 1:1-13  De zondag van de doop van de Heer

Coverfoto: Bea Baetens

Kerstafbeelding: Pixabay gratis


