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We kijken terug op een heel afwisselende beves-
tigingsdienst van ds. Heleen Ransijn, afwisselend
aangezien er vanuit verschillende hoeken (soms
ludieke) inbreng was. Samen met haar zijn we blij
dat alles goed verlopen is. Een woord van dank is
op zijn plaats voor de vrijwilligers die zich voor
het welslagen van deze dienst en receptie daarna
ingezet hebben.

Als u uw agenda er even bijneemt, dan kunt u al-
vast noteren dat het seniorenkerstfeest op dins-
dag 19 december plaatsvindt. Hopelijk zijn de
senioren die voor het ogenblik in het ziekenhuis
en/of revalidatiecentrum zijn opgenomen tegen
die datum fit genoeg om van de partij te zijn.
Ook voor personen die in een woonzorgcentrum
verblijven en zich moeilijk kunnen verplaatsen, is
vervoer mogelijk.

Daarvoor is er een Adventsconcert gepland in
Horebeke op 8 december en een Adventspiano-
recital in de Brabantdamkerk op 16 december.
Meer nieuws hierover in de volgende Kerkbrief.

Ondertussen staan de deuren open voor onze
zondagse diensten waar we de laatste maan-
den opnieuw enkele nieuwe gezichten mochten
verwelkomen. Hopelijk voelt u zich goed in onze
inclusieve gemeente. Wij zijn alleszins bijzonder
verheugd over uw kerkbezoek.

Bea Baetens
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8 oktober|Bevestigingsdienst ds. Heleen Ransijn

Op zondagmiddag 8 oktober mocht ik in een volle Sint-Niklaaskerk bevestigd worden als stadspre-
dikant voor Gent. Nog steeds kijk ik met veel vreugde terug op deze prachtige viering! Maar die was
niet mogelijk geweest zonder de inzet van veel mensen, waaronder ook velen van de Brabantdam-
kerk. Daarom aan iedereen die op de één of andere manier heeft meegewerkt: duizendmaal dank!

ds. Heleen Ransijn




Terugblik

Kerkbrief enkel digitaal ?

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten).

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief?
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com

51
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15 oktober|De Kansendans

Deze zeer realistische theatervoorstelling over armoedebestrijding werd gebracht door Stefanie
Moens naar het gelijknamige boek van Caro Bridts en Lieven De Pril.




Vooruitblik

Atalanta wordt achtergelaten in de diepe wouden, waar een beer haar opvoedt tot
de schoonste en de snelste onder allen. Ze sluit zich aan bij Artemis - de godin van de
jacht - en zweert bij haar principes.

Bijna niemand kent de mythe over Atalanta, die al haar mannelijke concurrenten over-
steeg.

In dit toneel speelt de dochter van onze William Vanderbauwhede mee!

Peer Wittenbols (tekst); Jonas Bossuyt (regie); Mike Claeys, Sabine Mangeleer, Michiel
Neirynck, Sofie Vanderbauwhede (spel): Sien Lagae (Live muziek)
Theater Krakeel vzw, Teaterstraat 33 - 9050 Gentbrugge (krakeel.be//ticketsgent.be)

Als kerkenraad kozen wij zondag 12 november uit om de jaarlijkse oogstdienst te vieren. Wij willen
God danken voor alle goede gaven die wij mogen ontvangen. Ondertussen denken wij ook aan hen
die het minder goed hebben, mensen in kansarmoede, ook door de klimaatperikelen (zie informatie
over de film The Letter, die in de namiddag te zien zal zijn).

Daarom willen wij een oude traditie terug invoeren: u bent allen van harte uitgenodigd om niet
bederfbare waren mee te brengen die dan zichtbaar onderdeel zijn, op de Avondmaalstafel, van de
goede gaven die wij willen delen met anderen. Uw gaven zullen naar één van de Gentse initiatieven
met een sociale kruidenier gebracht worden. Dus kijk eens in uw voorraadkast en misschien hebt u
wel iets teveel? Dank alvast!
Aansluitend op de dankdienst voor de oogst is er dan ook een lunchzondag! Dan mogen we gezamen-
lijk genieten van kip met couscous, gemaakt door enkele would-be keukenprinsessen. U kunt zich
opgeven bij Rita Martens. De kostprijs is € 10.
Namens de kerkenraad,
Martine De Jonge
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Vooruitblik

12 november|Film The Letter

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, stelt God ons voor om als goede rentmeesters voor Zijn
aarde, onze thuis, te zorgen. Is dit niet brandend actueel? Is dit geen heet onderwerp? Brand en heet
zijn woorden die vanzelfsprekend op de laatste maanden van toepassing zijn, niet enkel bij ons met
hete zomers, maar zeker in andere delen van de wereld met bosbranden en stormen.

Roept God ons niet juist op om zorgen te dragen voor de zwaksten onder ons. Dit betekent niet alleen
letten en zorgen voor onze medemens, onze zwakke en tere medemens, maar ook voor de ander
aan de andere kant van de wereld, ver hier vandaan. Op plaatsen waar ze het vaak veel minder goed
hebben dan wij.

Velen zijn er zich niet van bewust, maar de aarde heeft onze aandacht nu meer dan ooit nodig. En ie-
der van ons, groot en klein, kan daar zijn of haar steentje toe bijdragen. Thuis, op het werk, op school
zouden we hiervoor aandacht moeten hebben of ontwikkelen en erover nadenken hoe we met kleine
aanpassingen de zwaksten onder ons kunnen behoeden voor een ramp. Dat kunnen we niet enkel
met het verzamelen van b.v. papier, plastiek enz. maar ook hoe we zelf in het dagelijks leven staan.

Willen we ons met zijn allen daar rekenschap van geven, dan kunnen we misschien samen eens
kijken naar de film The Letter. Op zondag 12 november zullen we op een lunchzondag samen naar
deze film kijken. In deze film worden vier soorten mensen van verschillende continenten (Senegal,
de Amazone, India en Hawai), met een andere achtergrond, geloofsovertuiging en van verschillende
leeftijden bij de paus uitgenodigd. Ik moet eerlijk zijn, de inhoud van de film komt hard aan, komt
binnen, en ik was/ben er niet goed van. Maar het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van bepaal-
de zaken die op en met onze wereld aan het gebeuren zijn. We zien erin dat de mensheid de kracht
heeft om de ecologische crisis te stoppen. Maar we kunnen dit niet alleen. We kunnen dit enkel als
we respect hebben voor elkaar en voor onze wereld, samen met de Allerhoogste. Laten we dit samen
doen vooral voor de allerzwaksten op onze aarde. En breng dus gerust familie of vrienden mee op de
lunchzondag. Na een eenvoudige lunch bekijken we samen de film en kunnen we dan samen hierover
nog even napraten, met iets lekkers! Van harte welkom en hopelijk tot dan!

Aletta Rambaut, verantwoordelijk sinds 1 juli Il. voor Ecokerk Bisdom Gent

mz =024 15 november om 19:30| Avondcontact

Belangrijke vrouwen tijdens de Reformatie
Josiane Tytens

BiE inEFINENDN

Niet alleen de vrouwen van reformatoren speelden een belangrijke rol, ook de vrouwen die de
woordvoerders van de nieuwe leer onderdak boden en met hen correspondeerden over de meest
uiteenlopende onderwerpen waren van cruciaal belang. Al deze bekende en minder bekende vrou-
wen hebben mee voor de verspreiding van de Reformatie gezorgd.

Josiane Tytens wil graag de stem van de vrouw, die lang stil is geweest, laten horen. Daarom schreef
ze stukjes over De vrouw in de Bijbel, Vrouwen tijdens de Reformatie, Jules Verne en de vrouw, Mar-
kante protestantse vrouwen in Belgié en Nederland en hoopt dit nog lang te kunnen doen.



Vooruitblik

21 november | Oproep uitgestelde periodieke schoonmaak

Zoals de vrijwilligers die zich hadden opgegeven voor de geplande schoon-
maak in oktober wel weten, is die niet doorgegaan, wegens het werk aan de
houten lambrizering, dat nog niet klaar was.
Nu hopen we dat dit wel het geval zal zijn binnenkort en daarom is dit een
nieuwe oproep voor medewerkers: ben je een béétje handig met stofdoek,
stofzuiger, dweil en emmer, borstel en blik? Of heb je zin om van een leuk team
deel uit te maken? Dan ben je heel hartelijk welkom op dinsdag 21 november
om 9:00 in de kerk! Dit onder de gekende slogan: vele handen maken licht : y
werk! * Afbeelding: Pixabay gratis
Belofte maakt schuld: er zal koffie en thee zijn én een lekker tien-uurtje! Als u er
kunt bij zijn, mag u zich opgeven bij Martine of iemand anders van de kerkenraad!

Martine De Jonge

24 november om 14:00 | Bijbelstudie

Beste geinteresseerden,
Ik verheug me om aan te kondigen dat onze Bijbelstudie deze maand zal plaatsvinden bij Rita Mar-
tens thuis, gelegen in Zwijnaarde op Heerweg Noord 132/B. Deze bijeenkomst staat gepland voor
vrijdag 24 november om 14:00 uur.
Om de organisatie soepel te laten verlopen, wil ik jullie vriendelijk verzoeken om jullie aanwezig-
heid te bevestigen via e-mail of telefoon:

e-mail: ttihamer.buzogany@telenet.be

GSM: 0499 74 81 71
Ik kijk uit naar een vruchtbare en inspirerende Bijbelstudie. Samen zullen we Gods woord verkennen
en ons geloof verdiepen.

Ds. Tihamér Buzogdny

25 november | Orde van Sint-Jan van Jeruzalem in onze kerk

In oktober heeft de kerkenraad via het Bisdom Gent een verzoek ontvangen van de

ﬁi% Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, hospitaalridders.
2 £ Deze internationale oecumenische vereniging bestaat uit betrokken christenen die
: v vanuit hun geloof willen leven, getuigen van hun geloof en zich willen inzetten voor

hun medemens. Hun missie wordt samengevat in hun motto: "PRO FIDE, PRO UTILI-

TATE HOMINUM."

De Orde organiseert jaarlijks een adventsbezinning en heeft dit jaar besloten om dit evenement sa-
men met het Bisdom Gent te organiseren op 25 november rond 16:30. Ze hebben ons gevraagd of
we onze kerk ter beschikking willen stellen voor dit evenement en zowel het bestuursorgaan als de
kerkenraad van onze kerkelijke gemeente hebben zonder aarzeling Ja gezegd.

De organisatoren verwachten ongeveer vijftig aanwezigen bij de geplande adventsbezinning en om-
dat ik persoonlijk dit initiatief fantastisch vind, heb ik aan de organisatoren toegezegd om inhoudelijk
bij te dragen en een toelichting te geven over wat advent voor ons protestanten betekent.

Ds. Tihamér Buzogdny



Vooruitblik

26 november | Voleindingszondag of eeuwigheidszondag

In veel lutherse, protestantse en gereformeerde kerken gedenkt men op voleindigingszondag (de
laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint) tijdens de
kerkdienst de overledenen en in het bijzonder de gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar
overleden zijn. Zo ook in onze Brabantdamgemeente om 10:00.

Voleindingszondag wijst op de begrenzing en voltooiing van het leven. Mensen en heel de schepping
zijn tijdelijk, maar, zo wordt beleden, het leven, de ziel, eindigt niet bij de dood, maar keert terug tot
God, de Eeuwige. We vieren op deze zondag dat Christus Koning is, die regeert over de grens van de
dood.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 26 november 2023

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

Op vrijdag 8 december om 20:00 stipt or-
ganiseert de Geuzenhoek vzw in de kerk
een exclusief adventsconcert met het
Duitse Ensemble Nobiles uit Leipzig. Dit
vocaal kwintet heeft internationale faam.
Door een gelukkig toeval krijgen we de
kans om een concert met dit koor te orga-
niseren. En dat doen we met veel plezier
en goesting. We gaan ons best doen om er een heel mooi evenement van te maken.
Om daarin te kunnen slagen, durven we een beroep te doen op de steun van mensen van wie we
geloven dat ze kunst, cultuur en onze Geuzenhoek genegen zijn. Mocht u ons een financieel duwtje
in de rug willen geven, dan zou dat prachtig zijn! Elke steun is welkom. Als u graag meedoet, dan kunt
u uw steun overschrijven op de rekening van vzw Geuzenhoek BE75 0014 0572 9151 met de vermel-
ding Steun aan adventsconcert Ensemble Nobiles.
Uiteraard hopen we u op het concert te mogen welkom heten.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Namens het adventsconcertteam,
Cornelis Blommaert
0476 26 89 37



Vooruitblik
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Dank zij de bevoorrechte contacten van Marijke en Hans Schaefer zal Cédric Boyer, i o g @
de muziekleraar die in Parijs aan Sierra Schaefer (u allen bekend) pianoles geeft, op .~ _;_;{%:»- AT S~
zaterdag 16 december een pianorecital geven. iy '
Meer informatie over het programma ontvangt u in de komende Kerkbrief.
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19 december om 15:00 | Seniorenkerstfeest

Jullie zijn allen welkom op het kerstfeest om te zingen, te bidden en te genieten van het gezellig sa-
menzijn met een drankje en een hapje.
Een kerstverhaal wordt ons gebracht door ds Tihamér Buzogany.

U komt toch ook?
Heb je vervoer nodig laat het me weten (tel: 0476/94.69.63)

Locatie: Zaal Pichal Keizer Karelstraat 187, Gent.
Deuren open om 14:30
Aanvang om 15:00
Rita Martens

Ik wens je toe dat je een beetje mag lijken op de figuren van de stal:
- op Maria, groot door haar geloof;

- op Jozef, groot door zijn bescheidenheid;

- op de herders, groot door hun zorg;

- op de ezel, groot door zijn koppige trouw;

- op de os, groot door zijn trekkracht;

maar vooral
- op het kind, groot door zijn kwetsbaarheid.

(K.D. Smet)

Afbeelding: Pixabay gratis
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Vrouwen in de protestantse kerk

Markante protestantse vrouwen in Belgié en Nederland
Edith Cavell (1865 — 1915)

Als oudste dochter van de Anglicaanse dominee Frederick Cavell werd Edith geboren op 04.12.1865
te Norfolk. In het gezin volgden nog Florence, Lillian en Jack. Ze krijgen allen thuisonderwijs door de
vader, met focus op godsdienstig leven, de 10 geboden, mededogen en hulpverlening. Op jonge leef-
tijd zet Edith zich in om een zondagschool op te zetten in de gemeente en schildert ze prentkaarten
die op de kerkbijeenkomsten te koop zijn ten voordele van het zondagsschoolfonds. Van 1881 tot
1884 gaat Edith op kostschool, waar ze de beste van de klas was en uitblonk in Franse spreekvaar-
digheid.

Via een tante bekwam Edith een kleine erfenis, waarmee ze een reis boekte naar het vasteland. Bij
een bezoek aan een ziekenhuis in Beieren waar patiénten kosteloos werden behandeld, besluit zij het
restant van haar erfenis aan het ziekenhuis te schenken.

In 1890 stelt de vroegere kostschooldirectrice haar een betrekking voor
als gouvernante bij de Brusselse familie Frangois. Ze had wel wat beden-
kingen omdat de familie Rooms was, maar zag het ook als aanwijzing
van God dat Hij voor haar een plekje in Belgié voorzag en ze aanvaardde
de functie. In 1895 keerde ze terug naar Norfolk om haar zieke vader te
verzorgen. Dit wekte haar interesse voor de studie verpleegkunde met
Florence Nightinhale als grote voorbeeld. Edith volgt de maanden op-
leiding tot assistent-verpleegster en daarna tot verpleegkundige bij het
Royal London Hospital. Het is voor haar een hele drukke periode gevuld
met lessen en werken, toch neemt ze regelmatig de tijd om samen met
een patiént te bidden. Na haar afstuderen blijft ze in hetzelfde zieken-
huis werken.

In 1897 brak een tyfusepidemie uit in Maidstone, Kent. Edith verleent
er samen met vijf andere verpleegsters hulp. Slechts 132 van de 1700
mensen die er de ziekte oplopen, sterven. Edith krijgt de Maidstone Me-
dal voor haar werk.

Op verzoek van dr. Antoine Depage vertrok Edith Cavell in 1907 opnieuw naar Brussel, waar ze hoofd
wordt van de pas opgerichte verpleegstersschool Ecole Belge d'Infirmiéres Diplémées. Voor die tijd
wordt de verzorging van ziekenhuispatiénten toevertrouwd aan leden van rooms-katholieke congre-
gaties die, ondanks hun toewijding, geen enkele theoretische vorming hadden. Marie Depage, de
vrouw van Antoine, staat Edith Cavell bij in haar werk. Edith schrijft naar huis: "Het oude idee dat het
voor vrouwen een schande is te werken, geldt nog steeds in Belgié en vrouwen van goede afkomst en
met een goede opleiding denken nog steeds dat ze gezichtsverlies oplopen door hun eigen inkomen te
verdienen." Toen de Belgische koningin Elisabeth haar arm brak en voor verzorging een verpleegster
uit deze school vroeg, werden aanzien en status nog groter.

Bij het uitbreken van de oorlog was Edith op bezoek bij haar moeder, ondertussen weduwe, in Nor-
folk. De bevolking sloeg massaal op de vlucht en verliet dorpen en steden, enkelen bleven. Edith
Cavell keerde zelfs terug naar Brussel waar de school ondertussen door het Rode Kruis ingenomen
was als ziekenhuis. Cavell droeg haar verpleegsters op alle gewonden te verzorgen, ongeacht hun
nationaliteit.

Vanaf september 1914 verzorgden ze ook Engelse soldaten en organiseerde Edith ontsnappingsrou-
tes voor hen evenals voor Belgische en Franse soldaten, naar het neutrale Nederland (mede onder



Vrouwen in de protestantse kerk

invloed van Marie Depage). Overal in de stad waren nochtans posters opgehangen met de melding
dat wie vluchtelingen opnam of hielp, zwaar gestraft zou worden. Marie Depage vertrok begin 1915
met de oceaanstomer de Lusitania naar Amerika om er fondsen te werven voor oorlogshulp. Samen
met 1190 anderen kwam ze om toen het schip getorpedeerd werd door een Duitse onderzeeér.

In Brussel werd Philippe Baucq, hoofd van het verzet in Brussel, opgepakt met in zijn bezit een na-
menlijst waarop ook Cavells naam voorkwam. Een dag later, op 5 augustus 1915, werd Edith door
Polizeistelle B Briissel aangehouden en beschuldigd van huisvesten en verbergen van militairen. Ze
bekende dat ze behulpzaam was geweest bij het doorsluizen van 60 Engelse militairen (dit woog het
zwaarste door in het vonnis), het wegbrengen van 100 Franse en Belgische mannen (die in aanmer-
king kwamen voor militaire dienstplicht) en hiervan verschillenden had gehuisvest. Voor haar execu-
tie, op 12 oktober 1915, mocht dominee Gahan een uur bij haar vertoeven. Haar laatste woorden
waren: "Nu ik hier sta, in het zicht van de Heer en de eeuwigheid, besef ik dat vaderlandsliefde niet
genoeg is. Ik moet ook geen haat of bitterheid voor wie dan ook voelen." Edith werd op de Nationale
Tir doodgeschoten, het kerkhof ligt nu op het domein van de VRT in Schaarbeek.

Haar dood veroorzaakte internationale verontwaardiging. In mei 1919 werd haar stoffelijk overschot
opgegraven en een plechtigheid georganiseerd waarop koning Albert | van Belgié aanwezig was. Haar
lichaam werd eerst gerepatrieerd naar Westminster Abbey, waarbij de Engelse koning George V aan-
wezig was en uiteindelijk begraven in de kathedraal van Norwich.
Ze kreeg postuun veel eerbetoon:
¢ in 1915 kreeg te Ukkel een nieuwe verpleegstersschool annex ziekenhuis haar naam en werd
voor haar een beeldengroep in de tuin gebouwd.
e Zowel in Belgié als in Frankrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika kregen straten, pleinen en
ziekenhuizen haar naam.
¢ Aan de Kortrijksesteenweg 128 in Gent, op de plaats waar vroeger het café De Stad Oudenaarde
stond en waar ze regelmatig afspraak had met de geheime dienst, hangt een gedenkplaat.
¢ In de Belgische senaat werd in 2015 haar 100ste sterfdag herdacht en werd door prinses Astrid
van Belgié en prinses Anne van Groot-Brittannié een borstbeeld onthuld in het Montjoiepark
in Ukkel.

Ook in het buitenland was er eerbetoon aan haar persoon :

¢ de treinwagon die het stoffelijk overschot van Dover naar Londen overbracht is als monument
bewaard en blijft in het treinstation van Bodiam te bezichtigen.

¢ In Londen kreeg ze een standbeeld op St. Martin’s Place en een monument bij Trafalgar Square.

¢ Op de planeet Venus werd de Cavell Corona naar haar genoemd.

¢ De Anglicaanse kerk herdenkt haar elk jaar op 12 oktober.

¢ Het stenen herdenkingsmonument in Parijs liet Hitler bij zijn bezoek aan de stad in 1940
vernietigen.

Hoe dit artikel tot stand kwam is verrassend en voer voor een volgende Kerkbrief.
Josiane Tytens

Foto : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edith_Cavell#/media/File:Edith_Cavell.jpg



Overlijden

De Synodale Raad vernam het trieste nieuws
dat prof. dr. Hugh Robert Boudin op 97-jarige
" leeftijd is overleden, in Brussel op 24 juli jl.

. De gedachtenisdienst vond plaats op 12 sep-
tember in de Museumkerk te Brussel.

Hugh Boudin was een internationaal specialist
in de geschiedenis van het Belgisch protestan-
tisme, waaraan hij tussen 1983 en 2015 hon-
derden artikels en een dozijn boeken wijdde
als auteur of wetenschappelijk redacteur. In
1986 gaf hij de aanzet tot het PRODOC-pro-
ject voor een Documentatiecentrum voor het
Belgisch Protestantisme, waarvan de collecties
onder de naam Boudin-Willems aan het VPKB-archief werden toevertrouwd.

Verder meldt hij het overlijden van de heer Ernst Vercruysse.

Hij ging van ons heen op zaterdag 9 september jl. en bereikte de leeftijd van 86 jaar. Ernst was een
muziekminnend en gedreven man met een enorme inzet.

Zijn vrijwilligerswerk in de kerk nam uitzonderlijke proporties aan, zowel op lokaal als nationaal vlak.
In 1978 bij het ontstaan van de VPKB zat hij al in de financiéle commissie en hij zou naast andere
bovenplaatselijke engagementen vele vele jaren onze nationale penningmeester zijn. Hij vervulde in
die hoedanigheid meerdere mandaten als lid van de Synodale Raad en dit tot 2013.

Een aantal jaren geleden kreeg zijn gezondheid een grote knak en sinds februari van dit jaar verbleef
hij in een zorginstelling.

Wij bidden de families de nabijheid toe van de God van het leven, de Heer over alle dood.

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
06/11: Pascal Dhont

08/11: William Vanderbauwheede
09/11: Rita Martens

11/11: André Schaefer

12/11: Hannah Van den Hende
13/11: Herwig Smetryns

19/11: Camille Hanappe

19/11: Christelle Kuipers

21/11: Daniél Van Steenkiste
21/11: Peter Hanappe

24/11: Arnold De Jonge

27/11: Els Maassen




Districten

Predikantencorps Nederlandstalig

De Synodale Raad meldt ons onderstaand nieuws wat betreft het Nederlandstalige
predikantencorps.

Jarenlang was VPKB predikant ds. Marc Schippers werkzaam in de Antwerpse haven, aldaar als aal-
moezenier tewerkgesteld door de Sailors’ Society, een zeemansmissie met haar hoofdkwartier in
Southampton. Om diverse redenen moet de Sailors’ Society haar activiteiten drastisch inkrimpen,
waardoor er per 31 maart een einde dreigde te komen aan de bediening van Marc. Er volgde echter
een naadloze overgang, per 1 april trad hij in dienst van de Deutsche Seemannsmission.

Op zondagmiddag 4 juni vond in de Protestantse Kerk Brussel (Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel)
de intrededienst plaats van ds. Judith van Vooren.

In juli mocht ds. Simon van der Linden zijn intrede doen als dominee van VPKB-gemeente te Dender-
monde. De bevestigingsdienst vond plaats op 27 augustus.

Ds. Harry Sinnaghel nam afscheid van zijn gemeente in Denderleeuw. We wensen hem een mooie
pensioentijd toe.

Op woensdag 30 augustus benoemde de Synodale Raad ds. Arjan Knop tot Verantwoordelijke Vor-
ming Nederlandstalig. We zijn erg blij dat deze belangrijke functie ter ondersteuning van de Neder-
landstalige kerkplekken en het Nederlandstalige deel van het predikantencorps weer ingevuld is.
Nieuw in de opzet is dat er voor deze functie ook omkadering is voorzien door de FPTR.

Op zondag 17 september 2023 en in een eredienst die om 15:00 uur in het kerkgebouw van de VP-
KB-gemeente te Leuven aanving, nam ds. Ernst Veen afscheid als dienstdoend predikant en gaat met
emeritaat.

Ds. Chris Bultinck aanvaardde het beroep van de VPKB-gemeente te leper. De bevestigingsdienst
vond plaats op zondag 1 oktober.

Ds. Gert-Jan Kroon, predikant te Menen, aanvaardde het beroep van de VPKB-gemeente Antwer-

pen-Oost. De intrededienst zal plaatsvinden op zondag 3 december 2023 om 15:00 in het kerkge-
bouw in de Antwerpse Bexstraat.



Pastoraat
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Ik vertel niets nieuw: de herfst is ingetreden, met
de wintertijd en met soms sombere dagen, meer
regen, koude wind, prachtig gekleurde bomen en
veel dwarrelende blaadjes...

Weet u nog van vorige kerkbrief: “Met elk blad dat
valt, valt meer licht op de aarde, komt meer uitzicht
vrij”...? Laat ons hopen dat we dit zo mogen erva-
ren.

Ik mag met fijn nieuws beginnen!

Stijn en An Puttemans-Van der Haeghen moch-
ten op 8 oktober 2 lieve dochtertjes verwelkomen:
Pippa en Romée, tweelingzusjes voor Ellie en Odet-
te! We wensen dit gezin, maar ook Bea en Herwig
Smetryns als grootouders en overgrootmoeder
Erika Ehrhardt van harte te feliciteren met dit
nieuw leven, groot geluk na moeilijke tijden. We
hopen dat de meisjes gezond mogen opgroeien tot
vreugde van de hele familie.

Ea-

Bij Francis en An Van de Walle is de familie uitge-
breid met een kleindochter. Zoon Frederick en
schoondochter Sally werden op 25 oktober, in Zwe-
den, voor de derde maal ouders van een dochter-
tje, Julie. Ook aan deze familie van harte proficiat
en veel zegen gewenst over dit jonge leven! Hope-
lijk krijgen jullie gauw de gelegenheid om het kindje
te ontmoeten, Francis en An!

In het Zwarte Woud kijken Jasmien en Matthias
Hermann-van Belle uit naar hun eerste kindje dat
in maart verwacht wordt. Het moet niet verwonde-
ren dat de hele familie hier ook meeleeft.

Heel ander nieuws positief krijgen we over Janny
Geluk: zij onderging een geslaagde heupopera-
tie waarvan zij nu nog herstelt en dit lijkt goed te
evolueren. Nog even revalideren in WZC Lember-
ge en dan hopelijk binnenkort weer naar je eigen
flat, Janny! We weten dat je ernaar uitkijkt om weer
mee te doen met de dansgroep. Een goed herstel
verder gewenst en Gods voortdurende nabijheid!

In Lemberge verblijft Anna Van der Vennet nog
steeds na haar ingreep. Het is een beetje met ups
en downs, de genezing, zo moest Anna enkele da-
gen terug naar het UZ. Houd goede moed, Anna en
laat je maar goed verzorgen in je verdere herstel!
We bidden voor jou.

Karel Piesen is lid van het trio gemeenteleden in
Lemberge. Het is lastig voor Karel, hij zou zo veel
liever thuis zijn, maar dat is momenteel niet mo-
gelijk. Omwille van zijn toestand werd Karel over-
gebracht naar het ziekenhuis, we wachten momen-
teel samen met de familie af hoe het verder moet
gaan. We wensen Karel en zijn zonen veel sterkte
en goede moed toe.

Christiaan Buysse kreeg na lang wachten, een be-
handeling om de symptomen van zijn ziekte te ver-
minderen. Dit lijkt goed geslaagd te zijn, Daniél was
opgetogen om Christiaan veel beter aan te treffen.



Nu nog wat bijsturen en dan kan Christiaan hopelijk
binnenkort weer naar huis. We hopen op een bete-
re tijd voor jullie samen met minder ongemakken.

Cees van Leeuwen moet het voorzichtig aan doen,
de ene dag is de andere niet. Toen hij onwel werd
moest hij plots naar het ziekenhuis maar hij kon ge-
lukkig na een paar dagen terug naar huis. We ken-
nen jouw groot vertrouwen, Cees en denken veel
aan jullie!

Etty Deelstra kwam thuis met een ongewenst ca-
deautje van op reis: een dubbele longontsteking.
Gelukkig hoefde Etty net niet naar het ziekenhuis
en is zij nu goed aan het herstellen thuis met de
juiste behandeling en de goede zorgen van Tine en
Fien. Beterschap gewenst, Etty!

We missen Pascal en Ingrid Dhont die nog steeds te
maken hebben met ziekte en ongemak. Vooral het
been van Ingrid baart zorgen. Hopelijk is genezing
nu toch in zicht!

Een hele verandering is er gekomen voor Marleen
Vandevijvere: zij is verhuisd van haar flat in de
Keizer Karelstraat, boven het PCC, naar het WZC 't
Heiveld in Sint Amandsberg. Hoewel dit zeker een
grote aanpassing zal zijn Marleen, hopen wij dat je
vlug went aan de nieuwe omgeving en aangename
contacten zal hebben met het zorgpersoneel en de
medebewoners! We wensen jou een mooie tijd toe
met goede zorg en veel vriendschap en wij verge-
ten je niet!

Ook anderen namen afscheid van hun woonst, het
afsluiten van een mooi tijdperk werd dit genoemd.
Toch zal het wel wat pijn doen. Mogen de mooie
herinneringen blijven!

Annette Edjenguele sukkelt met de ogen. Zij is blij
en dankbaar, nu zij weet dat zij in december zal
behandeld worden. Het is erg vervelend dat men
voor sommige aandoeningen veel geduld moet
hebben om zelfs maar op een wachtlijst te komen.
We wensen jou, Annette, maar ook een lotgenote
in de kerk die hier liever niet genoemd wordt, het
nodige geduld toe en snel een goede behandeling!
Wij bidden voor jullie.

Gelukkig krijgen we goede en positieve berichten
van Evie Jacques. We zijn blij dit te horen, Evie!

Pastoraat

Tijdens de bevestigingsdienst van Heleen Ransijn
op 8 oktober, als stadspredikante voor Gent, was
het verheugend te merken hoeveel mensen dit wil-
den meemaken. Het moet een fijne dag geweest
zijn voor jou, Heleen, met warme contacten! We
wensen je verder alle succes toe in deze mooie, uit-
dagende job!

Nicolas, een Iraanse vluchteling waar Daniél en
Francis regelmatig contact mee hebben, heeft een
belangrijke mijlpaal bereikt: na 7 lange jaren kreeg
hij eindelijk het statuut van erkend vluchteling. Hij
kan nu alle documenten in orde maken om gedo-
micilieerd te worden in Gent, een huis en job te
zoeken en vooruit te kunnen. We hopen dat Nicolas
zich gezegend mag weten met deze nieuwe start en
wensen hem alle goeds toe voor de toekomst.

Tot slot wil ik hier ook even Bert Deroo vernoemen
die wij regelmatig mogen begroeten op zondag!
We heten je van harte welkom in onze gemeente
en hopen dat je je hier thuis mag voelen Bert!

Dit was een stukje met veel wél en ook wat wee.
Met woorden over welkom en afscheid. Met ziek-
te en genezing, hoop, herstel en zegeningen in wat
we meemaken. Niet alles is gezegd of geschreven,
maar ook wie niet met naam genoemd werd, blijft
in onze gedachten! De bewoners in zorginstellin-
gen, de mantelzorgers, ouders, grootouders, kinde-
ren, kleinkinderen, buren, vrienden... Hier kunnen
en mogen we voor elkaar zorgen. Daarbij kunnen
we ons élke zondag laven aan Gods Woord en on-
derdompelen in de warmte van onze gemeente als
steun en troost en blijdschap in ons leven.

“Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon,
beschermt als schild, zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht
Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor Zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U
vertrouwt!” ( PS 84)

Martine De Jonge
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Stadspredikant
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Op zondag 8 oktober werd
ik in een volle Sint-Niklaas-
kerk bevestigd als stadspre-
dikant voor Gent. Eén van
de lezingen was het visioen
van de profeten Micha en
Jesaja: "Dan zullen zij hun
zwaarden omsmeden tot
ploegijzers, en hun speren tot snoeimessen." Een
ploegijzer, dat was in die tijd een noodzakelijk ge-
reedschap om het land te bewerken, zodat het
voedsel kon voortbrengen. Dus het gaat om het
omsmeden van wapens om te doden tot gereed-
schappen om leven mogelijk te maken. En dat
is natuurlijk een prachtig beeld. Maar ik kan me
heel goed voorstellen dat je dan zegt van: nou, ik
moet het nog zien gebeuren. En dat is begrijpe-
lijk. Want als we om ons heen kijken, zien we dat
niet gebeuren.

Betekent dat nou dat zo'n visioen helemaal waar-
deloos is? Want het gebeurt niet, het is nooit ge-
beurd, het zal nooit gebeuren. Een visioen van
vrede en recht, van vrijheid en menselijkheid?
Het is zo ver weg, het lijkt zo onmogelijk. En téch.
Dat is die eeuwige stem vanuit de Bijbel, en mis-
schien ook wel van de Heilige Geest: en téch. Die
stem die steeds weer spreekt tegen onze harde
werkelijkheid in, die spreekt van vertrouwen, van
hoop, van liefde, van een God die trouw is en die
altijd bij ons is. Die stem die spreekt over Jezus,
een mens in wie God zelf mens werd en alles
deelde wat menselijk is. Ook het kwaad, ook de
dood. Die God, die zelf mens wilde worden en
heel ons leven en onze dood wil delen: dat is de
God over wie gesproken wordt in die dromen en
visioenen in de Bijbel.

En ik ben zo gek om te denken, dat geloven in
die God en dat geloven in zo'n visioen toch ver-
schil uitmaakt. Dat je dan anders in het leven
staat. Anders in het leven dan als je denkt: "de
wereld is een kwaaie plaats en dat zal nooit ver-
anderen". Wie een visioen voor ogen heeft van
mensen die in vrede leven, die geen strijd meer
met elkaar voeren op welke manier dan ook, van

Dromen en visioenen

mensen die eindelijk tot hun recht komen - die
zal er misschien ook wel naar willen gaan leven.
Die zal z6 willen leven dat er in haar of zijn le-
ven recht gedaan wordt, dat er goed met elkaar
samengeleefd wordt.

Dat is ook mijn visioen, mijn droom zo je wilt,
voor deze stad, voor Gent. Dat deze stad een
plaats mag worden waar iedereen welgekomen
is. Waar iedereen een goed dak vindt boven haar
of zijn hoofd. Waar voor iedereen een waardig
leven mogelijk is. Waar je ook vandaan komt.
Wat ook je voorgeschiedenis is. Vanuit dat visi-
oen wil ik mijn werk doen, wil ik de stad en haar
mensen dienen.

Laten we het wagen, om te geloven in zo'n on-
realistisch visioen. Van zwaarden die worden
omgesmeed tot ploegijzers, van mensen die ein-
delijk rust en vrede vinden onder wijnrank en
vijgenboom. Vandaag ben ik bevestigd in mijn
opdracht om deze stad en haar mensen te die-
nen. Ik wil dat doen in de voetstappen van Jezus
en van de profeten. Ik wil dat ook doen met een
visioen voor ogen. Het visioen van zwaarden om-
gesmeed tot ploegijzers. Het visioen van mensen
in de knel, die eindelijk tot hun recht komen. Het
visioen, ook nog, van de stad van God, waar ie-
dereen welkom is en waar het leven goed is voor
iedereen.

ds. Heleen Ransijn



In de loop der jaren heb ik geleerd dat niets in
het leven absoluut zeker is en dat vrede in onze
wereld tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend is.
We leven in een tijd van grote spanning, waar
gruweldaden van onze medemensen helaas vaak
het nieuws beheersen. Het lijden van onschuldi-
ge mensen, slachtoffers van de politieke ambities
van enkelen, raakt ons diep.

Op dit moment heerst er oorlog, niet alleen in
Oekraine, maar ook in de Gazastrook, waar dui-
zenden levens verloren zijn gegaan en waar ca-
tastrofale gevolgen dreigen van een grondoffen-
sief. Eerlijk gezegd begrijp ik het niet. Als je met
individuen spreekt, willen ze allemaal vrede en
liefde. Het lijkt alsof alles in orde is, maar de re-
aliteit vertelt ons een ander verhaal, zowel van-
daag als in het verleden.

Als we het boek van Jeremia openslaan, zien we
dat de situatie niet zo anders was dan die van
nu. Ook toen waren er mensen die dachten dat
alles in orde was en dat ze gewoon verder kon-
den gaan met hun leven. Maar niets was minder
waar. De spanning van die tijd was vergelijkbaar
met de onze en vrede leek onbereikbaar.

Het kleine koninkrijk Juda bevond zich tussen
twee vuren, omringd door sterke machten die
het wilden annexeren vanwege zijn strategische
ligging. Een chaotische politieke situatie, verge-
lijkbaar met wat we in 2023 zien. En toch waren
er mensen die dachten dat de grote machten uit-
eindelijk een oplossing zouden vinden. Maar die
oplossing kwam er niet. Ook vandaag lijken de

Meditatie

grote machten niet in staat of bereid te zijn om
oplossingen te vinden.

De profeet Jeremia zag de donkere wolken in de
verte en waarschuwde het volk van Israél. Zijn
boodschap was helder: “beter je leven, dan mo-
gen jullie in dit land blijven wonen." (Jeremia 7,
3). Voor mij betekent dit dat om vrede en stabi-
liteit te bereiken, we ons leven moeten beteren
en beseffen dat we allemaal medemensen zijn.
We moeten anderen behandelen zoals we zelf
behandeld willen worden en onze naasten lief-
hebben zoals onszelf. Er is genoeg ruimte in de
wereld voor iedereen.

De verhalen van Jeremia botsen. Aan de ene kant
horen we over vrede en de overtuiging dat alles
uiteindelijk goed zal komen. Aan de andere kant
horen we de profetische boodschap dat alles kan
instorten en sterker nog, dat alles zal instorten.
In onze tijd horen we ook veel verschillende ver-
halen van verschillende kanten en we vragen ons
af wie gelijk heeft en welk verhaal klopt.

Ik weet niet welk verhaal de waarheid bevat,
maar ik weet dat onze Heer niet onverschillig is.
Hij heeft een mening over ons gedrag, ons leven
en onze samenleving. Hij accepteert niet zomaar
iedereen en alles onvoorwaardelijk. Ik denk dat
het hoog tijd is om in de spiegel te kijken en na te
denken over hoe we ons gedragen en te streven
naar een wereld waar vrede en rechtvaardigheid
heersen, beseffend dat we deel uitmaken van
een groter geheel en verantwoordelijk zijn voor
de keuzes die we maken.

Ds. Tihamér Buzogdny
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Graag uw aandacht

Duitslandreis uitgesteld

Samen met stadsgids Albert De Lange werkten ds. Tihamér Buzogany en ds. Jannica de Prenter
i een mooi programma uit voor een Duitslandreis in het spoor van het protestantisme.

Door de tekorten aan busschauffeurs bij autocarbedrijven en de stijgende prijzen voor brandstof,
i zouden de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan de eerder berekende richtprijs van € 500. '

Daarom hebben de kerkenraden van VPKB-Brugge en Gent-Brabantdam samen besloten om
i de reis uit te stellen. In het voorjaar 2024 zullen ds. Jannica de Prenter en ds. Tihamér Buzogany
i opnieuw bekijken of de reis in 2025 wel aangeboden kan worden.

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst

Beurtrol

Het is goed dat we elkaar voldoende afwisselen voor de koffiedienst
(koffie/thee zetten véor de dienst en de kopjes afruimen en de
afwasmachine aanzetten na de dienst).

Sommigen van jullie hebben liever een vaste zondag per maand,
anderen laten het liever van hun agenda afhangen. We merken :
echter dat het groepje mensen, dat zich hiervoor inzet, tamelijk klein
is. Daarom een hartelijke oproep om de groep te komen versterken!
Neem hiervoor graag contact met Rita Martens (gegevens staan

ﬂﬁ vooraan in de Kerkbrief).

i Opgelet :
Mogen we jullie vragen, er goed op te letten om enkel kopjes, schoteltjes en dergelijke in de vaat-
{ wasser te plaatsen. Papiertjes van suiker, theezakjes, tandenstokers, verpakking van theezakjes
enz. horen thuis in de vuilbak.

i Verder een oproep om in de wasbak van de keuken geen dingen af te wassen die heel vuil zijn

want op deze manier blokkeer je de afvoer.

Hartelijk dank bij voorbaat om hiermee rekening te houden.

Bea Baetens
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Allerlei

Activiteitenkalender

3 tot 17 november Theatervoorstelling Atalanta (Gentbrugge)
Woensdag 08 november  19:30 Kerkenraad bij Aletta Rambaut

Zondag 12 november  10:00 Oogstdienst + Lunch- en filmzondag (The Letter)
Woensdag 15 november  19:30 Avondcontact

Dinsdag 21 november  09:00 Schoonmaak kerk

Vrijdag 24 november  14:00 Bijbelstudie bij Rita Martens

Zaterdag 25 november  16:30 Orde van St. Jan van Jeruzalem (kerk)
Zondag 26 november  10:00 Voleindingszondag

Zondag 03 december  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Vrijdag 08 december  20:00 Adventsconcert (Horebeke)

Woensdag 13 december  19:30 Kerkenraad

Zaterdag 16 december  19:30 Adventspianorecital (kerk)

Dinsdag 19 december  15:00 Seniorenkerstfeest

Zeg het met bloemen...

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

08 oktober ds. Heleen Ransijn met felicitaties t.g.v. haar bevestigingsdienst
15 oktober Ingrid en Pascal Dhont ter bemoediging

22 oktober Marleen Vandevyvere n.a.v. haar verhuis naar een WZC

29 oktober John De Backer, die een kroonjaar viert

j)Centrum Zon-Maan

lUEI']l I'Iqu]lE Q;;;ﬂ;gf:'gﬂhﬂ-bﬂ ey roriy o B el e

128 Deschuntenser

GRATIS SCHATTING, CEEX RESULTAAT = CEEN KOSTEN
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS ¥ ERBRLGGIL - PARLEYLIET
PFOELETRAAT 138 MERELBEKE #2084 of 84783001018

WHWWIMMOYERBREUGGHERE  DNFO® IMMOYERBREUGGUEBE  BlVier ; 300576

22 |



Zondag, 5 november

Dienstenrooster

Doopdienst

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 12 november

Ds. Tihamér Buzogany

Rita Martens / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
Aryna Tsytlianok

Bea Baetens

Oogstdienst / Lunchzondag, gevolgd door film The Letter

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 19 november

Ds. Tihamér Buzogany
Martine De Jonge / Rita Martens
Kerkenwerk / Stadspredikant

Rita Martens

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 26 november

Ds. Heleen Ransijn
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen

Joris van Belle

Voleindingszondag

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Zondag, 3 december

Ds. Tihamér Buzogany
Martine De Jonge / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie

Micheline Morel

1ste Advent Samen wachten / Heilig Avondmaal

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Organist(e)

Koffiedienst

Ds. Tihamér Buzogany
Francis Van De Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Kerkbrief

Julie en William Vanderbauwhede
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ma 6
di7

wo 8
do9

vr 10
zall
z012
ma 13
di14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
z0 19
ma 20
di21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
20 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30

vrl
za2
z03

Bijbelleesrooster

November

Matteus 23:1-15
Matteus 23:16-28
Matteus 23:29-39
Psalm 11
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19
Mattels 24:1-14
Mattels 24:15-28
Matteus 24:29-35
Mattels 24:36-44
Mattels 24:45-51
Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Psalm 12

Matteus 25:1-13
Mattelis 25:14-30
Matteus 25:31-46
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11
Openbaring 16:12-21
Jesaja 63:1-6

December

Jesaja 63:7-14
Jesaja 63:15-64:2
Jesaja 64:3-11

De toegang tot het koninkrijk
Wee de schriftgeleerden
Onschuldig bloed

De oprechte zal God zien

De hoogste tijd

Het tweede wee

De zevende bazuin

Het begin van de weeén
Grote verdrukking

Het teken van de Mensenzoon
Wees waakzaam
Betrouwbare dienaren

Juich, hemel!

De woedende draak
Standvastigheid en trouw
Het getal van het beest

In verbondenheid met de Heer
Rijp voor de oogst
Bescherming tegen verraders
Wachten op de bruidegom
Welkom bij het feestmaal
Jullie deden het voor Mij

U alleen bent heilig

De offerschalen

Het is voorbij!

De wraak van de HEER

Gods ontferming en grote liefde
Scheur de hemel open
Wij zijn het werk van uw handen

Coverfoto: Astrid Van der Haeghen




