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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon	 ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres	 Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:  	 Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.)	 0499/74.81.71 
		  Flamingostraat 23 – 9000 Gent		  tihamer.buzogany@telenet.be	
	

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen:	 Mevr. Aletta Rambaut 		  0477/57.84.37  	 aletta.rambaut@telenet.be
		  Mevr. Martine De Jonge 		  09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be	
		  Dhr. Francis Van de Walle		  09/281.05.18 	 fjvdwalle@gmail.com
		
Diakenen:	 Mevr. Rita Martens 		  0476/94.69.63 	 rita.martens@telenet.be
		  Mevr. Micheline Morel	  	 09/224.21.26 	 mmorel26@yahoo.com
		  Mevr. Bea Baetens		  09/369.99.13	 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk:	 Mevr. Martine De Jonge 		  09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:	 a) Mevr. Aletta Rambaut 		  0477/57.84.37   	 aletta.rambaut@telenet.be
		  b) Mevr. Aryna Tsytlianok				    arina_tsy@yahoo.com
		

Kerkadres :				    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :				    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : 	 Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  Tel. 09/ 225.08.98

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief:	 vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief : 		  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 			   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 				    Francis Van De Walle

Website: 				    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk			   IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
					     ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg  		  IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
					     ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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De scheppingsperiode 2023 loopt tot 4 okto-
ber, maar verdient eigenlijk onze blijvende be-
langstelling. Vandaar ook de extra-aandacht in 
dit nummer met de coverfoto die we onlangs 
aan zee namen en Deel II van het artikel van de 
Werkgroep Kerk in de Samenleving Genees de 
aarde en alles wat ademt en leeft. 

Wat betreft de Kerkbrief lopen vooral de ver-
zendkosten naar het buitenland hoog op. 
Daarnaast zijn er de drukkosten. Willen jullie 
– om kosten te besparen – in het vervolg de 
Kerkbrief enkel digitaal in kleur ontvangen in 
plaats van de papieren versie – voor zover dit 
voor jullie mogelijk is uiteraard – laat het ons 
graag weten (zie ook kadertje verderop). 

Je kunt merken dat het startseizoen nu volop 
op gang komt. 
In oktober staan er heel wat activiteiten op 
stapel: de bevestigingsdienst van ds. Heleen 
Ransijn, de cursus crisiscommunicatie, de gro-
te schoonmaak van de kerk, het toneelstuk 
Kansendans, Avondcontact, Bijbel-aan-huis en 
de boekpresentatie Rudi. 

Van harte welkom!
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Terugblik

17 september|Startzondag Ga mee!
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Terugblik
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Terugblik 
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Terugblik 

Kerkinterieur

Op 25 september jl. is een gespecialiseerde firma uit Eeklo alle 15 beschadigde houten wandpanelen 
komen weghalen. Het kerkinterieur ziet er nu even anders uit. 
Hopelijk hangen de nieuwe panelen er voor midden oktober.

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief alleen digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 
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Vooruitblik

1 september t/m 4 oktober | Scheppingsperiode 2023

Genees de aarde en alles wat ademt en leeft  (Deel II)
“Het menselijk bestaan is gebaseerd op drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de 
relatie met God, met de naaste en met de aarde.” (LS 66)  
De herontdekking van die derde relatie in onze joods-christelijke traditie is tekenend voor onze tijd. 
Onze relatie met de aarde was sinds de moderniteit grotendeels verdwenen, uit ons kerkelijk leven 
én uit onze samenleving. In feite waren we al 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde moes-
ten onderwerpen en de natuur naar onze hand zetten.  
Die ontheiliging en instrumentalisering van de natuur vond plaats in een periode waarin ongeremde 
groei de maatstaf werd voor de economie en de mens de maatstaf van alle dingen. Vandaag beseffen 
we dat we fout zaten. Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de 
ecosystemen met haar rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht. 
Tegelijk groeit het besef dat we niet boven of buiten de natuur staan, maar er deel van uitmaken.  
Alles is met elkaar verbonden. De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voort-
bestaan, geldt ook voor ons, mensen. We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de 
aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de ‘ecologische bekering’ . 

Gezonde ecosystemen en een rijke biodiversiteit zijn voorwaarden voor het menselijk (over)leven. 
Bossen en graslanden zijn belangrijk voor de kringloop van het water en de regulering van het kli-
maat. En er is ook de productie van zuurstof, de waterzuivering, de bestuiving van gewassen door 
insecten, de teelt van medicijnen, vezels en voedsel.  Voor de klimaatbestendige duurzame voedsel-
productie van morgen kunnen we ons als mensheid geen verlies aan biodiversiteit veroorloven. Om 
ons te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering hebben we nood aan alle 7000 voedsel-
producerende bomen en planten die we als mensheid kennen én aan de kennis van de boeren en 
de inheemse volkeren over deze gewassen en hun gebruik.  We hebben beide in het verleden echter 
grondig verwaarloosd. 95% van ons voedsel komt van slechts dertig gewassen. En slechts tien ervan 
bezorgen ons driekwart van onze eiwit- en energie-inname. In combinatie met de klimaatverandering 
maakt dit ons wereldvoedselsysteem zeer kwetsbaar, zeker waar lokale voedselgewassen onder druk 
staan en moeten wijken voor exportgewassen voor menselijke voeding en veevoeder. Gelukkig zien 
we stilaan een herwaardering van de oude bio diverse rijkdom en zijn de landbouwmethoden die sa-
menwerken met de natuur in plaats van die te bestrijden, aan een opmars bezig, zowel in de landen 
van het Zuiden als bij ons. 
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Vooruitblik
Net zoals voor de klimaatcrisis, zijn de internationale kerkelijke netwerken stevig geëngageerd, zo-
wel op het terrein als in het formuleren van beleidsvoorstellen. De acties zijn erop gericht, de eco-
systemen en de biodiversiteit te beschermen en daarbij ook de rechten van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen te respecteren.  Daarbij is er steeds veel aandacht voor de rechten van inheemse 
volkeren, die traditioneel de bewoners en beheerders zijn van de gebieden met de grootste biodiver-
siteit, maar die tot op vandaag slachtoffer zijn van onteigening, verdrijving en vernietiging van hun 
woon- en leefgebieden. In de aanloop naar COP15 werden die inspanningen nog opgedreven en dat 
leidde tot enkele belangrijke initiatieven van de internationale kerkelijke netwerken. Wereldleiders 
worden opgeroepen om een halt toe te roepen aan de verdere ineenstorting van de biodiversiteit, ons 
door God gegeven 'netwerk van het leven'.                                                                                          

VPKB/Werkgroep Kerk in de Samenleving (Met dank aan Ecokerk: www.ecokerk.be) 
Contact via de secretaris Rob van Drimmelen: 
e-mail: robvandrimmelen4 @gmail.com 

8 oktober | Bevestiging ds. Heleen Ransijn

De VPKB-gemeenten Gent-Centrum (Brabantdam) en Gent-Noord (Rabot), het Protestants Sociaal 
Centrum Antwerpen en de Klankbordgroep stadspredikant Gent

nodigen u van harte uit voor de eredienst waarin

ds. Heleen Ransijn

zal worden bevestigd als stadspredikant in de stad Gent.

Deze viering gaat door op zondag 8 oktober om 15:00 in de Sint-Niklaaskerk, hoek Cataloniëstraat/
Korenmarkt te Gent. Na de viering zal er volop gelegenheid zijn om de stadspredikant en elkaar te 
ontmoeten.

Graag uw aanwezigheid melden aan petra.schipper@psc-antwerpen.be



10 | 

11 oktober|Cursus crisiscommunicatie

Vooruitblik

13 oktober | Oproep periodieke schoonmaak
Na de enthousiaste grote schoonmaak in de lente, willen wij in oktober graag opnieuw met een 
ploegje de kerk en de lokalen zoals consistorie, traphal en voormalig jeugdlokaal onder handen ne-
men.
In september zullen er werken gebeuren in de kerk. Daarom stellen wij voor om op vrijdag 13 oktober 
er een geluksdag van te maken door samen goedgemutst en welgezind de helpende handen in elkaar 
te slaan. We hopen weer op een mooie opkomst vanaf 9:00. Koffie en lekkers zullen klaar staan en 
tegen de middag ronden wij zeker af.

Noteert u dit ook al in uw agenda? U kunt zich nu al opgeven bij iemand van de kerkenraad. 

Martine De Jonge

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 29 oktober 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

Sinds 2020, als gevolg van een denkoefening over crisiscommunicatie, is het duidelijk geworden dat 
VPKB-leden weinig weten over de reeds voorhanden zijnde structuren voor het omgaan met mis-
bruik in onze Kerk. 
De serie Godvergeten (nog te bekijken op VRT Max) maakt dit thema opnieuw helemaal actueel.

Daarom werkten de Werkgroep Misbruik (Seksueel misbruik én Huiselijk geweld) en de Communi-
catieverantwoordelijke samen om een informatiefolder over het onderwerp te maken, met de be-
doeling die in elke gemeente te verspreiden. Concreet zullen de gemeenten 5 folders ontvangen. 
Jean-Guillaume DeMailly zal ze op een districtsvergadering toelichten.

In dezelfde geest wordt op 11 oktober om 13:30 in de Brogniezstraat een cursus crisiscommunicatie 
georganiseerd. Elk district wordt verzocht om ten minste één vertegenwoordiger af te vaardigen. 

Of je nu komt als districtslid of uit eigen interesse, schjrijf je graag in op volgend adres:
comm@protestant.link
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Vooruitblik
15 oktober | Theatervoorstelling

Waar ? 		 Brabantdamkerk
Wanneer? 	 zondag 15 oktober om 15:00
Wat?		  Theatervoorstelling naar het gelijknamige boek van Caro Bridts en Lieven de Pril in 	
		  een regie van Thomas De Wit met nabespreking bij een aangeboden drankje
Prijs? 		  10 euro
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Vooruitblik

20 oktober|Bijbel aan huis

18 oktober|A female touch 
		        Vrouwen en de vroeg-Vlaamse hervormingsbeweging (1520-1540)
		        Dick Wursten

Avondcontact
Oktober betekent ook de start van een nieuw seizoen van Avondcontact. 
Sinds vele jaren proberen we boeiende sprekers te vinden om over gevari-
eerde onderwerpen te komen praten. 
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Jan Van Essen en Hendrik Vos, twee 
Antwerpse martelaren, op de brandstapel stierven. Dit seizoen ligt de fo-

cus dan ook op de 16de eeuw. Verschillende aspecten van het leven toen komen aan bod, met een 
blik op de moderniteit. De eerste spreker is Dick Wursten die het zal hebben over de vrouwen en 
vroeg-Vlaamse hervormingsbeweging (1520-1540). Er komt zeker ook een zeer bekend schilderij in 
beeld! Benieuwd om hierover meer te horen, dan bent u zeker van harte welkom op woensdag 18 
oktober om 19:30 in de Brabantdamkerk.
Het hele programma van Avondcontact is nu al ter beschikking en dat zowel gedrukt als digitaal. 
Flyers liggen in de kerk en kunt u naar hartenlust verspreiden.

Aletta Rambaut

Vrouwen spelen opvallend vaak een rol in het begin van de Hervormingsbeweging in de Lage Landen. 
In Antwerpen komen ze zelfs in opstand om een Luthers-gezinde prior uit de gevangenis te bevrijden 
en even later sterft in Brussel een jonge monnik op de brandstapel, o.a. omdat hij heeft beweerd dat 
ook vrouwen de absolutie mogen verlenen. In deze lezing wordt geprobeerd het spoor bloot te leggen 
- historisch en theologisch - van een Vlaams-Nederlandse vorm van protestantisme, die qua visie op 
de rol van de vrouw binnen de hervormde kerk eigen accenten heeft gezet. Tevens wordt ingegaan 
op de vraag waarom deze emancipatiebeweging het niet heeft gehaald in de hoofdstroom van het 
protestantisme. Enkel in ondergrondse onafhankelijke conventikels nemen vrouwen nog sporadisch 
het woord (bijv. Antonia van Roesmale in Leuven). 

Dick Wursten is doctor in de theologie en specialist in de zestiende-eeuwse kerkgeschiedenis. Hij richt 
zich vooral op sociaal-culturele aspecten van de vroege Reformatie, die in de dominante geschied-
schrijving zijn ondergesneeuwd.

De Bijbelstudie van deze maand zal op 20 oktober plaatsvinden bij Rita Martens thuis in Zwijnaarde 
(Heerweg Noord 132/B). Deze keer willen we rekening houden met degenen die 's avonds liever 
thuisblijven en daarom beginnen we de bijeenkomst om 14:00. Het thema van de eerste Bijbelstudie 
van het nieuwe kerkelijke jaar is Triniteit. Graag wil ik samen met jullie onderzoeken hoe de Bijbel 
spreekt over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Ook nieuwe geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!

27 oktober|Boekvoorstelling

Voorstelling van ons boek ‘Rudi Lueken - een late ontmoeting in 
zijn brieven, 
                                                        1930-1942
     vertaald en gedocumenteerd door zijn dochter en kleinzoon
     Friederike Lueken en Kobbe Peirs

Op 27 oktober om 20:00 zullen wij in de Brabantdamkerk probe-
ren jullie mee te nemen met de gedachten en belevenissen van 
Rudi, geschreven in dagboekoptekeningen tijdens zijn tocht door 
de VS in 1930 na een jaar theologische studies aan de universiteit 
in Princeton, en brieven aan onze moeder en grootmoeder in de 
dertiger jaren en tijdens de beginjaren van de oorlog 1939 tot zijn 
dood in 1942.   
Als pastor in een kleine gemeente van de protestantse kerk (BK) 
in Hessen beleeft hij de onrustige jaren dertig. In 1939 begint zijn 
militaire dienst eerst in Tsjechië, nadien aan het westfront en op 
het einde in Rusland. 
Ook tijdens moeilijke omstandigheden in de oorlog zijn de brieven 
geschreven in een vloeiende taal, zonder enige correcties en nog 
altijd goed leesbaar.   
Er is zelfs een brief over een ontmoeting met zijn broer op de 
avond van 25.5.1940, zittend in de raam van zijn kamer, boven 
een Gentse markt. 

Rudi was verliefd geworden op Vlaanderen en de Vlaamse mens en zou zeker heel blij geweest zijn, 
mocht hij het nog hebben mogen beleven dat een dochter hier haar thuis heeft gevonden. 

De avond wordt ingeleid door Prof. Dr.Hendrik Vos en omkaderd met twee solostukken voor fluit, 
voorgedragen door Patrick Beukels.  

1 oktober : Laurent De Hainaut
4 oktober: Frank Van De Walle
4 oktober : Mieke Felix
5 oktober: Michiel Van Bree
6 oktober: Mauro De Waele
8 oktober: Danielle Van Damme
16 oktober: Jasmien van Belle
19 oktober: Paul Bruynooghe
20 oktober: Merel Parlevliet
22 oktober: Daniël Van Belle
29 oktober: Nico van Belle
30 oktober: John De Backer 
31 oktober: Annette Egjenguele

6 november : Pascal D’hont
8 november: William Vanderbauwheede
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Vooruitblik
3 - 17 november|Theatervoorstelling Atalanta

Atalanta wordt achtergelaten in de diepe wouden, waar een beer haar opvoedt tot 
de schoonste en de snelste onder allen. Ze sluit zich aan bij Artemis - de godin van de 
jacht - en zweert bij haar principes.
Bijna niemand kent de mythe over Atalanta, die al haar mannelijke concurrenten over-
steeg.
 
In dit toneel speelt de dochter van onze William Vanderbauwhede mee!

Peer Wittenbols (tekst); Jonas Bossuyt (regie); Mike Claeys, Sabine Mangeleer, Michiel 
Neirynck, Sofie Vanderbauwhede (spel): Sien Lagae (Live muziek) 

Theater Krakeel vzw, Teaterstraat 33 - 9050 Gentbrugge (krakeel.be//ticketsgent.be)

12 november|Lunchzondag + Film The Letter
Ik val maar direct met de deur in huis: in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, stelt God ons voor 
om als goede rentmeesters voor Zijn aarde, onze thuis, te zorgen. Is dit niet brandend actueel? Is dit 
geen heet onderwerp? Brand en heet zijn woorden die vanzelfsprekend op de laatste maanden van 
toepassing zijn, niet enkel bij ons met hete zomers, maar zeker in andere delen van de wereld met 
bosbranden en stormen.

Roept God ons niet juist op om zorgen te dragen voor de zwaksten onder ons. Dit betekent niet alleen 
letten en zorgen voor onze medemens, onze zwakke en tere medemens, maar ook voor de ander 
aan de andere kant van de wereld, ver hier vandaan. Op plaatsen waar ze het vaak veel minder goed 
hebben dan wij. 

Velen zijn er zich niet van bewust, maar de aarde heeft onze aandacht nu meer dan ooit nodig. En ie-
der van ons, groot en klein, kan daar zijn of haar steentje toe bijdragen. Thuis, op het werk, op school 
zouden we hiervoor aandacht moeten hebben of ontwikkelen en erover nadenken hoe we met kleine 
aanpassingen de zwaksten onder ons kunnen behoeden voor een ramp. Dat kunnen we niet enkel 
met het verzamelen van b.v. papier, plastiek enz. maar ook hoe we zelf in het dagelijks leven staan.

Willen we ons met zijn allen daar rekenschap van geven, dan kunnen we misschien samen eens 
kijken naar de film The Letter. Op zondag 12 november zullen we op een lunchzondag samen naar 
deze film kijken. In deze film worden vier soorten mensen van verschillende continenten (Senegal, 
de Amazone, India en Hawaï), met een andere achtergrond, geloofsovertuiging en van verschillende 
leeftijden bij de paus uitgenodigd. Ik moet eerlijk zijn, de inhoud van de film komt hard aan, komt 
binnen, en ik was/ben er niet goed van. Maar het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van bepaal-
de zaken die op en met onze wereld aan het gebeuren zijn. We zien erin dat de mensheid de kracht 
heeft om de ecologische crisis te stoppen. Maar we kunnen dit niet alleen. We kunnen dit enkel als 
we respect hebben voor elkaar en voor onze wereld, samen met de Allerhoogste. Laten we dit samen 
doen vooral voor de allerzwaksten op onze aarde. En breng dus gerust familie of vrienden mee op de 
lunchzondag. Na een eenvoudige lunch bekijken we samen de film en kunnen we dan samen hierover 
nog even napraten, met iets lekkers! Van harte welkom en hopelijk tot dan!

Aletta Rambaut, verantwoordelijk sinds 1 juli ll. voor Ecokerk Bisdom Gent
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District
Nieuws van het VPKB district  Oost- en West-Vlaanderen
Op zaterdag 23 september was er een districtsvergadering, deze keer bij VPKB Menen.
Gastheer was Ds. Gert-Jan Kroon. Dit was voor hem meteen zijn laatste vergadering binnen het VPKB 
district Oost- en West- Vlaanderen. Want per 1 december 2023 neemt hij afscheid als predikant van de 
VPKB-kerkgemeenchap te Menen en neemt hij het herderschap aan van de VPKB Antwerpen-Oost 
(Bexstraat 13, 2018 Antwerpen), een VPKB-kerkgemeente die al jarenlang vacant was. Er kwamen dus 
enkele passende afscheidswoorden. Ds. Gert-Jan Kroon was binnen het districtsbestuur OWVL bovendien 
penningmeester. Hij deed daarom een warme oproep voor een opvolger voor hem binnen het districts-
bestuur OWVL.

Op deze districtsvergadering waren er twee gastsprekers uitgenodigd: de heer Koen Kinsbergen, de nieu-
we nationale penningmeester van de VPKB (opvolger van de heer Ferdinand (Ferdi) Dehousse), en de heer 
Jean-Guillaume deMailly, de communicatieverantwoordelijke binnen de VPKB.

De heer Koen Kinsbergen gaf ons een boeiend overzicht en inzicht in de vele budgettaire en financiële 
uitdagingen waar de VPKB voor staat. De twee belangrijkste zijn misschien wel deze.

1)	 De vaststelling dat er - op enkele uitzonderingen na - in heel wat VPKB-kerkgemeenschap-	
	 pen een afname is in het aantal kerkgangers en mensen die betrokken zijn bij het leven in en 
	 rond de kerkgemeenschap. Dat heeft onder meer een ongunstige invloed op de kerkinkomsten. 	
	 Vele kerkgemeenten hebben het steeds moeilijker om hun jaarlijkse bijdrage aan het centraal 	
	 kerkbestuur, de zogenaamde cibels, op te hoesten. Als nationaal penningmeester wil Koen 
	 Kinsbergen hier zeker gehoor aan geven. Daarom heeft hij voorgesteld om de cibels voor 
	 volgend 	jaar 2024 gemiddeld met 19% te verminderen ten opzichte van 2023. Of die vermin-
	 dering met 19% wel voldoende zal zijn voor een aantal gemeenten, zal nog moeten blijken. 	
	 Een toenemend aantal kerkgemeenten wordt immers geconfronteerd met een afname – of zelfs 	
	 stopzetting - van de bijdrage (subsidie) van de burgerlijke gemeente aan hun kerkgemeente.

2)	 Het verontrustend aantal vacante kerkgemeenten. Momenteel zijn binnen het district 		
	 OWVL 6 van de 13 kerkgemeenten vacant: Aalst, Denderleeuw, Horebeke, weldra Menen, 	
	 Roeselare en Ronse. Zondag 1 oktober was er een plechtige bevestigingsdienst van Ds. 		
	 Chris Bultinck in de kerkgemeente De Rots te Ieper. De onderliggende oorzaak van die vele 	
	 vacante kerkgemeenten is dat er een veel te klein aanbod is aan VPKB predikanten die een 	
	 kerkgemeente kunnen leiden. Veel predikanten naderen hun pensioenleeftijd en er is een 	
	 onvoldoende instroom aan nieuwe predikanten. Het ambt van VPKB predikant is dus dui-
	 delijk al jaren een knelpuntberoep ! 
	 Daarom wordt er creatief nagedacht hoe hier verbetering in kan gebracht worden. 
	 Enerzijds door een beter, billijk salaris voor dit ambt, en anderzijds door het versoepelen 	
	 van de voorwaarden om predikant te kunnen worden van een VPKB-kerkgemeente. Daarbij 	
	 wordt b.v. gedacht aan een duaal leerproject: een predikant die wél al een Bachelor-	
	 diploma theologie heeft gehaald, zou kunnen ingezegend en bevestigd worden in een 
	 vacante VPKB kerkgemeente, mits hij/zij parallel hiermee (vandaar duaal) een Master-
	 theologie opleiding zou volgen en behalen aan de FPTR (Faculteit voor Protestantse 
	 Theologie en Religiewetenschappen). 
	 Bovendien gaat de overheid steeds kritischer kijken naar de vacaturegelden die zij voor heel 
	 wat kerkgemeenten al jaren betaalt. Momenteel zijn er binnen de VPKB 35 kerkgemeenten die 	
	 vacant zijn (ca. 1/3), en hij verwacht dat dit binnen drie jaar zelfs zal oplopen tot zo’n 50 % 
	 vacante VPKB kerkgemeenten !

Francis Van De Walle
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Vrouwen in de protestantse kerk
Markante vrouwen die de protestantse kerk in België en 
Nederland mee vorm gaven
Anne Zernike, eerste predikante in Nederland

Anne Zernike werd in 1887 te Amsterdam gebo-
ren als oudste kind van zeven. Haar vader was er 
schooldirecteur en een gezaghebbend pedagoog. 
Onder invloed van de godsdienstonderwijzeres Ja-
coba Mossel (zie Kerkbrief juli/aug), was Anne er op 
jonge leeftijd van overtuigd predikante te worden. 
In 1904 slaagde ze voor het opgelegde staatsexa-
men. Toen de Doopsgezinde Broederschap in 1905, 
als eerste kerkgenootschap in Nederland, het ambt 
openstelde voor vrouwen, schreef Anne zich in aan 
de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam (theolo-
gie) en hoopte toegelaten te worden tot het Doops-
gezind Seminarium. 

Na haar afstuderen in 1911 volgde een zomer vol 
twijfel. Ze schreef: ‘al mijn zelfvertrouwen ontglipte 
me. Ik hield me voor dat ik geen predikant kon wor-
den, want dat mijn geloof niet sterk genoeg was’. 
Zou ze binnen de Broederschap haar standpunten 
rond de historische interpretatie van de Christusfi-
guur, het belang van kunst, de waarde van andere 
religies, een plaats zou kunnen geven? Ze bedank-
te voor verschillende beroepen, maar bij de (her)
beroeping door de gemeente van Boven-Knijpe 
(bij Heerenveen) stemde ze toe. In dit kleine kerkje 
werd geschiedenis geschreven met de inzegening 
van de eerste vrouwelijke predikant in Nederland.

Als Amsterdamse had ze het lastig 
met de Friese dorpsmentaliteit en 
vond weinig aansluiting met de ge-
meenteleden en collega’s. In deze 
periode van vereenzaming ontmoet-
te ze de kunstenaar Jan Mankes. Hij 
schreef aan zijn familie: ‘Het wonder 
is gekomen, zo ineens en zo plotseling 
dat ik het zelf nog niet bevatten kan. 

Ik ben verloofd.  Mijn meisje is de dominee van Bo-
ven-Knijpe’. Ze vonden elkaar in literatuur, poëzie, 
schilderkunst en theologie en trouwden in 1915. 
Anne legde zelf haar ambt in Boven-Knijpe neer 
en ze verhuisden naar Den Haag, waar ze werden 
opgenomen in het plaatselijke kunstenaarsmilieu. 
Jan had TBC en voor zijn gezondheid verhuisden ze 
opnieuw naar de bosrijke rand van Arnhem. Daar 

werkte Anne aan haar proefschrift waarop zij in 
1918 in Amsterdam promoveerde.  Reeds in 1920 
stierf Jan, Anne is dan 33 jaar en besluit zich op-
nieuw beroepbaar te stellen bij de Broederschap, 
maar er kwam geen beroep meer, velen vonden 
haar te vrijzinnig en te modern. 

In 1921 verhuist ze, op vraag van de Nederland-
se Protestanten Bond die als gemeente een ei-
gen voorganger kreeg, naar Rotterdam. Ze kon er 
haar ervaringen en ideeën in de praktijk brengen 
en richtte een kerkkoor en een toneelvereniging 
op, met de gemeenteleden bezocht ze musea en 
voerde gesprekken over religie aan de hand van 
de Rembrandtbijbel en kunstboeken. De gemeente 
groeide van 40 naar 500 leden. In Rotterdam-Zuid 
sloegen verschillende godsdienstige groepen de 
handen in elkaar (NPB, remonstranten, doopsge-
zinden, lutheranen, vrijzinnig hervormden...) en 
vormden de Federatie voor Vrijzinnige Religie Lin-
ker-Maasoever. Anne werd er voorganger van deze 
nieuwe groep. Ze nam actief deel aan het publieke 
debat op het snijvlak van maatschappij, kunst, kerk 
en theologie. In 1956 werden haar herinneringen 
aan een bijzondere loopbaan gepubliceerd onder 
de titel Een vrouw in het wondere ambt. 

Na een ziekbed van enkele jaren, stierf ze in een 
verzorgingstehuis in Amersfoort, 84 jaar oud. Zij 
wordt vooral herinnerd als de eerste predikante 
in Nederland, in dienst van de Doopsgezinde Broe-
derschap (1911-1915), hoewel ze voor het grootste 
deel van haar leven de NPB in Rotterdam diende.

Via deze link is een docudrama te zien over Anne: 
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/952423/
omrop-tip-docudrama-over-anne-zernike-bij-frys-
lan-dok 

Josiane Tytens

Foto : https://commons.wikimedia.org/wiki/
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Weerkundig is de herfst begonnen maar gelukkig 
genieten wij momenteel nog van mooie nazo-
merdagen… Het mooie weer maakt een heel ver-
schil als men naar buiten kijkt… sommigen zijn 
immers niet in staat naar buiten te gaan: we den-
ken aan de ouderen in de woonzorgcentra, zie-
ken in ziekenhuizen, mensen aan huis gebonden.
Gelukkig is dit voor een paar mensen hopelijk 
slechts tijdelijk.

Zo onderging Anna Van der 
Vennet een operatie die goed 
geslaagd is. Zij zal nu een tijdje 
revalideren in Lemberge. Van 
harte beterschap, Anna!

Janny Geluk werd geopereerd 
aan de heup. Wanneer ik dit 
schrijf is ze nog niet volledig 
pijnvrij maar wanneer u dit 
leest vertoeft zij waarschijnlijk 
ook in Lemberge. Goede moed, 

Janny en we hopen dat jij, met jouw conditie 
heel vlug weer op de been zal zijn! 

We denken hier natuurlijk aan Karel Piesen, die 
al een hele tijd goede zorg in Lemberge krijgt. 
Een hartelijke groet van hieruit, Karel!

Christian Buysse is opgenomen voor observatie 
in het ziekenhuis. We wensen je toe dat de medi-
catie weer gauw op punt staat, Christian, en dat 
je weer naar huis kan bij Daniël.

Pascal en Ingrid Dhont liggen beide in de lappen-
mand, waardoor we ze al een tijdje moeten mis-
sen in ons midden. We wensen jullie van harte 
een spoedig herstel toe en het nodige geduld en 
courage!

Stilaan is iedereen terug uit vakantie of van ver-
re reizen. Bij de een en de ander was pech hun 
deel: een kapotte waterpomp aan de auto, een 
kapotte gsm, misschien wat minder goed weer of 
ziekte onderweg… We zullen blij zijn als iedereen 
weer veilig thuis is!

Camille Schaefer die vertrekt dan weer richting 
Duitsland om op Erasmus te gaan in Konstanz 
aan de Bodensee. Je ouders, zus en grootouders 
zullen je wel een beetje missen maar ook trots 
zijn. We wensen je daar veel succes toe!

Het was leuk Janneke en Jean-Marie Bytebier- 
Van Heest te mogen verrassen met een bloeme-
tje ter gelegenheid van hun beider kroonjaar. Ho-
pelijk was de pijnlijke voet maar een akkefietje 
van korte duur en ben je weer helemaal fit, Jan-
neke!

Deze maand hoopt John De Backer een bijzon-
dere verjaardag te mogen vieren, een kroonjaar 
met een 8 vooraan! Hartelijk gefeliciteerd alvast 
en we hopen dat je deze dag in een goede ge-
zondheid mag vieren in het gezelschap van je 
kinderen en kleinkinderen…! We weten dat het 
gemis om Elly hier zeker aanwezig is.

Naast de zorgen om heel wat van onze gemeen-
teleden en vrienden zijn we dankbaar om de 
vriendschap en het medeleven van de mensen 
voor elkaar. Laat ons dit niet verwaarlozen en 
elkaar blijven bemoedigen. U mag ook altijd be-
roep doen op de dominee of de kerkenraad als u 
verdriet of vreugde wil delen!

“Met elk blad dat valt, valt meer licht op de aar-
de, komt meer uitzicht vrij”, zo begint een ge-
dicht van Jaap Zijlstra. Toch beseffen we dat er 
minder zonnige dagen aankomen. Ik hoop dat u 
allen dan ook de warmte en gezelligheid kan vin-
den bij elkaar en bij ons in de gemeente. 

Lied 712 is gepast om te citeren in deze herfst-
tijd…
	 “Het jaar neigt zich tot stille groet,
	 het rijpte een zomer lang tot zin,
	 nu in de herfst houdt het zich in
	 en spreekt uit volheid: God is goed.”
	 Gods zegen gewenst,

Martine De Jonge
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Stadspredikant

Het maakt verschil….
Wat maakt nou het onderscheid tussen bijvoorbeeld mijn 
collega’s van het straathoekwerk en een straatpastor? Na-
tuurlijk: straathoekwerkers worden door de stad uitgezon-
den en ik door de kerk. Maar de afgelopen paar dagen be-
dacht ik me een paar keer dat één van de antwoorden op die 
vraag zou kunnen zijn: bidden. 

Dat klinkt misschien heel raar. Maar mijn ervaring is: het 
maakt verschil. Toen ik laatst bijvoorbeeld met één van de 
vrouwen van Cherut het Glazen Straatje in ging, liepen we 

daar niet direct naar toe. We stapten eerst een paar straatjes om en al gaande hebben we gebeden. 
Voor de vrouwen die we zo dadelijk zouden tegenkomen, dat we een zegen mochten zijn voor wie 
we spraken of met wie we contact legden die middag. En dat maakte verschil. Zo bid ik ook meestal 
vóór dat ik de stad in ga, de straat op ga. Soms doe ik dat thuis, vlak voordat ik vertrek. Soms - vooral 
als ik te voet onderweg ben naar het centrum of naar bijvoorbeeld het Sint-Pietersstation - doe ik het 
onderweg. Dan bid ik ook weer hetzelfde: dat ik een zegen mag betekenen voor ieder op wiens pad 
ik die ochtend of die middag zal komen. Dat de zegen van God op mijn werk mag rusten. En ook hier 
weer: dat maakt verschil. Het is heel moeilijk uit te leggen wat dat verschil dan precies inhoudt - maar 
het maakt verschil. 

Zo ook als ik eens met iemand gesproken heb met wie het niet goed gaat. Dat raakt me en het is soms 
heel moeilijk om dat dan los te laten als ik verder ga. Wat ik dan vaak bid is: “Heer, help mij om haar/
hem nu los te laten. Maar blijft Gij haar/hem toch vooral vasthouden.” Dat is misschien wel één van 
de manieren waarop ik zelf omga met hartzeer, dat hartzeer dat onvermijdelijk is in het werk aan de 
rafelrand. Dan moet ik toch weer denken die Jezus, van wie de evangelieverhalen ons vertellen dat 
hij eenzame plaatsen opzocht om te bidden. In een vorig blog vond ik dat nogal vrome taal, maar zo 
mijmerend over dat gebed begin ik te vermoeden dat het juist heel erg to the point is. Want ook je 
hartzeer neerleggen bij Degene, die alles draagt – dat is gebed. En ook daar weer: het maakt verschil. 

Zo zijn er veel manieren om te bidden, ook of juist voor wie omgaat met mensen aan de rafelrand. 
Afgelopen week vroeg één van de medewerkers van de inloop mij of ik toch alsjeblieft Raf in mijn 
gebed wilde meenemen. Want zij was bang dat hij zichzelf iets zou gaan aandoen. Drie dagen later 
belde ze mij op: ze had weer contact gehad met Raf. Hij was opgenomen, hij was veilig. En ook dan 
bid ik. Een gebed van dankbaarheid. Dat zijn misschien wel de mooiste gebeden. En als er één soort 
gebeden is dat verschil maakt, dan zijn het wel deze gebeden. Als je kunt leven vanuit dankbaarheid, 
is dat een heel ander leven dan een leven vanuit gemis – hoe reëel dat gemis ook vaak is. 

En zo bid ik wat af als straatpastor, op straat, op de fiets of gewoon thuis tussen de bedrijven door. 
Want gebed maakt verschil. Nogmaals, ik zou niet precies kunnen uitleggen hoe. Maar het maakt 
verschil.

Ds. Heleen Ransijn
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Meditatie

“Heer, God van de hemelse machten, vernieuw ons”
 (Psalm 80:20)

Nu en dan toont Facebook, die zich tegenwoor-
dig liever Meta noemt, ongevraagd herinnerin-
gen. Foto's en/of video's die in het verleden zijn 
gemaakt en elders in de cloud goed zijn opgesla-
gen. Zo kreeg ik een paar dagen geleden enkele 
foto's te zien die in Gent en Horebeke waren ge-
nomen tijdens een uitgebreide en gezamenlijke 
viering enkele jaren geleden, ter gelegenheid van 
het begin van de Reformatie, 500 jaar geleden. 
Destijds vierde het protestantisme, niet alleen in 
Gent en Horebeke, dit unieke gebeuren groot-
schalig, dat was ingeluid door Maarten Luther, 
Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. 
De lokale en nationale festiviteiten van destijds 
stemden mij blij en vrolijk, maar de vier afleve-
ringen van de VRT Canvas-reeks Godvergeten 
maken mij vandaag verdrietig.

Na de eerste aflevering probeerde ik mijn han-
den te wassen, net zoals Pilatus deed bij de ver-
oordeling van Jezus Christus, maar naarmate de 
afleveringen vorderden, besefte ik dat het be-
roep doen op mijn protestantse identiteit en het 
feit dat ik dus niet verantwoordelijk ben voor wat 
er binnen de Katholieke Kerk is gebeurd, een laf-
fe uitvlucht is. De vierdelige documentairereeks 
nodigt ook ons protestanten uit om in de spiegel 
te kijken en het credo van de theologen en hu-
manisten uit het begin van de 16e eeuw, ook in 
2023, te handhaven en de essentie van de Refor-
matie niet te vergeten, namelijk dat de Kerk in de 
loop der tijd is afgedwaald van het pad dat in de 
Heilige Schrift is aangewezen, is verdorven door 
menselijke dwalingen en daarom was er behoef-
te aan vernieuwing.

Eind deze maand vieren we de 506 jaar Reforma-
tie en de vraag die me steeds meer bezighoudt, 
is of de Reformatie nog steeds van ons is? Zijn 
we niet afgedwaald van het pad dat in de Heili-
ge Schrift is aangewezen? Zijn we niet in de ver-
leiding van menselijke dwaling? Zijn we niet al-
leen in naam erfgenamen van de Reformatie? Is 
het evangelie dat we vertegenwoordigen net zo 

compromis-
loos als in de 
tijd van onze 
reformato-
rische voor-
ouders? Ver-
kondigen we 
de volledige 
wil van God 
of alleen 
wat voor ons 
goed uitkomt? 

Ons antwoord op deze vragen bepaalt of we 
waardige erfgenamen zijn van de Reformatie of 
dat we verwrongen nakomelingen zijn die mis-
schien de uiterlijke vorm behouden, maar de 
innerlijke essentie al lang vergeten zijn. Als pro-
testant hoop ik dat we niet alleen de schijn van 
godsvrucht hebben, maar ook de kracht ervan, 
en dat het Woord een licht op ons pad is.

Omdat naar mijn mening geloof meer omvat dan 
alleen de Bijbel, bidden en de kerk, wil ik in het 
kader van de Reformatie de oproep herhalen die 
tijdens onze startzondag al klonk en jullie ook nu 
uitnodigen om “samen te getuigen van geloof, 
hoop en liefde, want de kerk bestaat niet voor 
zichzelf, maar om God en de mensen te dienen."

Ds. Tihamér Buzogány
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mijnschool.be
Nieuws uit de Gaspard

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start met 
tonnen uitdagingen en goede voornemens. 
Tijdens de vakantiemaanden waren een 
groep vrijwilligers uit de Verenigde Staten (USA) 
aan de slag gegaan om bepaalde plaatsen op 
onze school een make over te geven. De gang, 
verschillende klaslokalen, het lokaal van de di-
recteur/leraarskamer werden letterlijk opgefrist 
en ogen terug mooi. Maar ook op de speelplaats 
kregen bankjes voor de kinderen zitjes van hout. 
Kinderen/leerkrachten met groene vingers kun-
nen er nu ook aan de slag met het kweken van 
groenten in prachtig aangelegde groenten bak-
ken, mooi afgebakend van de rest van de speel-
plaats. 

Maar een nieuw schooljaar betekent dat meester 
Erwin, onze directeur, zoals elk jaar bezoek krijgt 
van twee heren (uit de Sint-Paulusparochie) die 
vanuit de katholieke kerk in het zesde leerjaar 
komen spreken met de kinderen. Dit jaar schreef 
Ignace een verslag dat in het Parochieblad zou 
verschijnen. Het is zo mooi geschreven dat ik het 
hier graag voor u allen opneem: “Uitgerekend 
op de dag dat in de pers het alarmerend bericht 
verscheen dat de lessen godsdienst en andere 
levensbeschouwelijke vakken in vraag worden 
gesteld, brengen Denijs en ik een bezoek aan de 
Gaspard de Colignyschool (om zielkes te winnen 
voor onze catechese :)), de school met de Bijbel, 
met protestantse basis in de Rijsenbergstraat in 
de buurt van het Sint-Pietersstation. Of liever ge-
zegd: ‘Gaspard, mijn school’ zoals de gloednieu-
we facebookpagina: www.mijnschool.be <http://
www.mijnschool.be> vermeldt. Hoe dan ook, een 
verborgen parel.
Directeur Erwin Willems geeft uitleg over de vijf 
kernwoorden waar de school achter staat: Thuis-
gevoel, Samen, Zorgzaam, Sterke Basis en Chris-
telijke Identiteit. Hij verduidelijkt dat deze vijf 
basisbegrippen een meerwaarde geven aan ie-
dere pedagogische kerntaak van elke  schoolge-
meenschap. “We blijven achter onze basisprinci-
pes staan, ook al moeten we ons aanpassen aan 
modernere tijden”. De ondertitel School met de 
Bijbel betekent voor sommige mensen een drem-

pel waar ze zich vragen bij stellen: “Wordt hier 
geen extreem gedachtengoed verspreid zoals in 
bepaalde radicale of Amerikaanse evangelische 
kerken?”
Neen, dus! Hier gaat het in hoofdzaak om een 
school die kleinschaligheid en familiale betrok-
kenheid uitstraalt. Mensen uit de buurt, die de 
schoolgemeenschap genegen zijn, geven de 
boodschap mee aan hun kinderen, of zeggen het 
door aan hun vrienden. Ook mensen uit verde-
re buurten sturen hun kinderen naar deze school 
omwille van hun kindvriendelijke, rustige bena-
dering. Het moet gezegd dat de leerlingen van 
de zesde klas, onder de zorgzame leiding van hun 
gloednieuwe juf, heel rustig en zeer betrokken 
luisteren naar de uiteenzetting van Denijs. Ook 
moslims of kinderen met vrijzinnige achtergrond 
zijn welkom. Bij de inschrijvingen worden alle 
ouders ingelicht dat deze school een christelijk/
protestantse basis heeft, en dat er iedere dag zo-
wat een half uurtje godsdienstles gegeven wordt. 
Geen klassieke bijbelles, maar duiding over de 
belangrijke levenslessen die we vanuit de Bijbel 
meekrijgen. De aangeleerde liedjes, zoals het 
schoollied ‘Jong, fris en krachtig’ blijven in hun 
geheugen gegrift, alsook de warme kerstfeesten 
of de gezellige fancyfairs. Het invullen van het 
uurrooster van de verschillende levensbeschou-
welijke vakken is voor de stedelijke, provinciale 
en GO-scholen een quasi onoverkomelijk pro-
bleem geworden.
Vandaar het begrip om in die schoolgemeen-
schappen deze vakken af te schaffen. In Gaspard 
de Coligny is dat probleem niet aan de orde. De 
directie en leerkrachten staan volledig achter 
de doelstellingen en het leerprogramma van de 
school. De wilskracht om voor alles een oplossing 
te vinden, blijkt hier onbegrensd. We zitten zeker 
op dezelfde christelijk geïnspireerde golflengte! 
Bedankt voor dit warme onthaal! Ignace”

Het is weer een tijd geleden dat ik iets schreef 
over de plannen voor de uitbreiding en de re-
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Voor de kids
novatie van de Gaspard. Maar op donderdag 5 
oktober ek. krijgen we de nieuwe ontwerpen te 
zien waaraan onze architecten tijdens de zomer-
maanden werkten. Onnodig te melden dat wij 
razend benieuwd zijn. In de kerkbrief van novem-
ber hopen we een tipje van de sluier te kunnen 
oplichten.
De Fancy fair, sinds erg gepland begin oktober, 
zal voor de eerste keer georganiseerd worden sa-
men met het Schoolfeest, in de lente van 2024. 
Op vraag van het leerkrachtenteam wordt het 
feest voor jong en minder jong dus verschoven. 
Daardoor zijn de eerste feestelijkheden op school 
voorzien voor de Adventtijd, met het kleuter-
kerstfeest en het kerstfeest van de lagere school. 
Maar meer hierover in de komende kerkbrieven.
We zijn ook dankbaar voor een voltallig leraren-
korps. Op andere scholen is het vaak anders. 
Twee nieuwe leerkrachten versterkten het team. 
Beiden hebben een carrièreswitch gemaakt. Eén 
juf zei het leger vaarwel, waar ze bij de verkeers-
leiding werkte. De andere juf is als archeologe 
naar het onderwijs gekomen, maar heeft een 

passie voor literatuur. Zij zal de leerlingen van L1 
haar passie voor boeken proberen overbrengen. 
Beide juffen blijken gepassioneerd te zijn voor 
het onderwijs en we heten hen dan ook van har-
te welkom op de Gaspard. Gelukkig zijn we met 
een goed draaiende schoolraad en ouderraad. 
Dank Martine voor je inzet in de schoolraad!
Het belooft een mooi maar druk jaar te worden 
voor eenieder betrokken bij de school. Binnen-
kort versturen we een vernieuwde Klimop, zeker 
voor wat betreft de layout, naar onze sponsoren 
in binnen- en buitenland. We zijn steeds dank-
baar met zoveel steun van bekenden, maar ze-
ker ook van onbekenden. Ook wij willen u allen 
danken voor uw onvoorwaardelijke steun en dat 
sinds zovele jaren. Op zondag 29 oktober zal di-
recteur Erwin Willems in onze kerk de dienst lei-
den. U bent ook dan van harte welkom.
Meer info over de school kan u lezen op onze ver-
nieuwde website: www.mijnschool.be

Aletta Rambaut, voorzitter schoolbestuur

Dag lieve kinderen!

Het nieuwe schooljaar is al weer volop bezig, jul-
lie kunnen al een beetje uitkijken naar de herfst-
vakantie! Tijd om veel buiten te spelen, te wan-
delen in het bos én helpen bladeren harken in 
de tuin!

Er is ook tijd om te komen spelen in de kerk. Dat 
kan elke zondag om 10:00. Haal jullie ouders 
maar uit bed en breng ze mee! Doe je mee?

Groetjes,
Martine De Jonge en Wilma Meijerink

Kleuter/kinderkerk
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

03 september	 Marleen Van Hoornyck met felicitaties voor de geboorte van haar 3de kleinkind
10 september	 Anton en Gwenda Renting ter gelegenheid van hun 12de huwelijksjubileum
17 september	 Anna Van der Vennet ter bemoediging
24 september	 Jean-Marie en Janneke Bytebier met felicitaties voor hun dubbel kroonjaar
01 oktober	 Janny Geluk ter bemoediging

Activiteitenkalender
1 september tot 4 oktober		  Scheppingsperiode
Zondag	 08 oktober	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
				    15:00	 Bevestiging ds. Heleen Ransijn (St. Niklaaskerk)
Woensdag	 11 oktober	 13:30	 Cursus Crisiscommunicatie (Brussel)	
				    19:30	 Kerkenraad
Vrijdag		 13 oktober	 09:00	 Schoonmaakbeurt (kerk)
Zondag	 15 oktober	 15:00	 Theatervoorstelling De Kansendans (kerk)
Woensdag	 18 oktober	 19:30	 Avondcontact
Vrijdag		 20 oktober	 14:00	 Bijbel aan huis (bij Rita Martens)
Vrijdag		 27 oktober	 20:00	 Boekvoorstelling (kerk)
3 tot 17 november			   Theatervoorstelling Atalanta (Gentbrugge)
Woensdag	 08 november	 19:30	 Kerkenraad
Zondag	 12 november	 12:00	 Lunch- en filmzondag (The Letter)
Zondag	 03 december 	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 13 december	 19:30 	 Kerkenraad	
13 tot 17 juni 2024			   Duitslandreis 	  			 

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 8 oktober	                                                                                                       Heilig Avondmaal
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge/ Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	
Koffiedienst			   Joris van Belle
	
Zondag, 15 oktober	                                                                                                                                       
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Aletta Rambaut/  Francis Van De Walle
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	
Koffiedienst			   Micheline Morel
	
Zondag, 22 oktober	                                                                                                                                        
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Rita Martens /Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Sint-Michielsbeweging
Organist(e)	
Koffiedienst			   Rita Martens
	
Zondag, 29 oktober	                                                                                                                                       
Voorganger			   Erwin Willems
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge /Aletta Rambaut
Collectes			   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	
Koffiedienst			   William en Julie Vanderbauwhede
	
Zondag, 5 november	                                                                                                                                        
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Rita Martens / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	
Koffiedienst			   Bea Baetens
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Bijbelleesrooster

Oktober			 
		
zo 8	 Matteüs 21:33-46	 De mishandelde erfgenaam
ma 9	 Psalm 21		  Gods rijke zegen
di 10	 Openbaring 1:1-8	 De tijd is nabij
wo 11	 Openbaring 1:9-20	 Een stem als een bazuin
do 12	 Psalm 16		  Vreugde in uw nabijheid
vr 13	 Openbaring 2:1-7	 Kom tot inkeer
za 14	 Openbaring 2:8-11	 Trouw tot in de dood
		
zo 15	 Openbaring 2:12-17	 Een nieuwe naam
ma 16	 Openbaring 2:18-29	 Houd vast aan wat je hebt
di 17	 Openbaring 3:1-6	 Gekleed in het wit
wo 18	 Openbaring 3:7-13	 Trouw met trouw beantwoord
do 19	 Openbaring 3:14-22	 Wees koud of warm
vr 20	 Psalm 73		  U houdt mij aan de hand
za 21	 Matteüs 22:1-14		 Bruiloftsgasten
		
zo 22	 Matteüs 22:15-22	 Geef aan God wat van God is
ma 23	 Matteüs 22:23-33	 Een God van levenden
di 24	 Matteüs 22:34-46	 Het grootste gebod
wo 25	 Psalm 109:1-20		  Liefde met haat beantwoord
do 26	 Psalm 109:21-31		 Red mij in uw trouw
vr 27	 Openbaring 4:1-11	 Onophoudelijke aanbidding
za 28	 Openbaring 5:1-14	 Lof voor het lam
		
zo 29	 Openbaring 6:1-8	 De zegels verbroken
ma 30	 Openbaring 6:9-17	 De grote dag van toorn
di 31	 Psalm 10		  De HEER is koning voor altijd

November
			 
wo 1	 Openbaring 7:1-17	 De waterbronnen van het leven
do 2	 Openbaring 8:1-13	 Stilte in de hemel
vr 3	 Openbaring 9:1-12	 Het eerste wee
za 4	 Openbaring 9:13-21	 Zelfgemaakte goden
		
zo 5	 Matteüs 23:1-15		 De toegang tot het koninkrijk
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