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Ga mee! 
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Kerkdiensten :				    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : 	 Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  Tel. 09/ 225.08.98

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief:	 vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief : 		  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 			   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 				    Francis Van De Walle

Website: 				    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk			   IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
					     ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg  		  IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
					     ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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Sommigen genoten deze zomer van een staycation, 
anderen reisden naar het buitenland. Graag bieden 
wij u een greep van deze mooie herinneringen aan.

Het verzenden van de Kerkbrief houdt meer in dan 
je denkt: adressenbestand bijhouden; ophalen van 
de gedrukte exemplaren in de fotokopie-winkel; 
etiketten printen en plakken, uitdelen van de exem-
plaren bij de kerkdienst aan de aanwezige lezers; 
overige exemplaren naar het postkantoor brengen 
en de kosten betalen; kastickets voor aankoop blan-
co-etiketten en voor verzending in postkantoor aan 
de penningmeester bezorgen voor recuperatie van 
de kosten. Arnold De Jonge heeft zich jarenlang 
van deze taak gekweten, altijd nauwkeurig en con-
sequent zoals we hem kennen. Gezien zijn leeftijd 
heeft hij te kennen gegeven, dat de tijd gekomen is 
om een punt te zetten achter dit vrijwilligerswerk. 
Namens onze kerkgemeenschap willen kerkenraad 
en bestuursorgaan Arnold De Jonge bij deze nog-
maals van harte danken voor de vele jaren, waarin 
hij de verzending en verdeling van de Kerkbrief op 
zich nam. We troffen de nodige schikkingen zodat 
deze opdracht in andere handen komt. 

We staan op de drempel van een nieuw liturgisch 
jaar. 17 september geven we het startsein met als 
titel Ga mee! Meer over de praktische invulling van 
die dag leest u verderop. 

Door omstandigheden wordt de Avondmaalsdienst, 
gepland voor 1 oktober, verschoven naar 8 oktober.

Wil je graag een taak opnemen ten dienste van 
onze gemeenschap, hoe klein ook – vrijwillige han-
den zijn altijd nodig – spreek dan zeker een kerken-
raadslid of de predikant aan. Maar, voel je sowieso 
welkom in ons midden. Onze deur staat open voor 
iedereen. Graag tot binnenkort!
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Sacrale Wervels - Zomerproject 2023

Terugblik

De opening op 1 juli 2023 van de tentoonstelling Schuld en On-
schuld was een succes.  

Schuld en Onschuld gaat over twijfel en verdieping. Het sculptu-
rale oeuvre getuigt van een groot meesterschap, maar tegelijk is 
het broos en poëtisch.

De kunstenares Sofie Muller werd gecontacteerd door mijn broer 
Hans Martens. Hij was haar curator en Sofie was heel tevreden 
over de samenwerking. Sofie vertelde dat er een verband was 
met haar betovergrootvader en de Protestantse kerk in Gent.
Déjan Vercauteren speelde tijdens de receptie piano.

Elk weekend en tijdens de Gentse Feesten elke dag was de kerk 
open. Er zijn in het totaal 1.097 mensen op bezoek geweest!

Tijdens de Gentse Feesten was er bijna elke dag een ander pro-
gramma: 

- Les Tendres Badinages met Patrick en Arina op traverso, fluit, orgel en piano
- Sacrale Dans met Cecile De Cock
- Jong Talent: Open Mic
- Divan en Jan Borré grasduinden samen door 20 jaar Divans repertoire
- Boetseren met kinderen
- Terug naar Wittenberg: een Kahaani vertelling met Mieke Felix
- Rudy De Sutter en Antoinette Panhuis gaven het slotconcert met improvisatie op piano en poëzie
- Ds. Tihamér Buzogany gaf een uiteenzetting over het protestantisme in Gent.

Na een activiteit en/of een concert was er gelegenheid om nog even bij te praten bij een sapje, fris-
drank of een glaasje wijn.
 
Ik bedank bij deze alle medewerkers voor hun hulp achter de schermen en voor de permanentie.

Dank u wel voor de bloemen en weet dat ik de coördinatie graag heb gedaan.

Rita Martens
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Terugblik

12-13 augustus|Geuzenfeest

Als broeders en zusters bijeen 

Het is inmiddels een vertrouwde traditie geworden: 's zondags waarop het Geuzenfeest in Horebeke 
plaatsvindt, sluiten wij onze kerkdeuren en verenigen we ons als Brabantdammers met de Geuzen 
om samen te kerken en te vieren. Dit jaar was geen uitzondering en op 13 augustus kwamen we weer 
samen voor deze bijzondere gelegenheid.

Het was een eer voor mij om samen met mevrouw Christine Vandenabeele de oecumenische dienst 
te leiden. Het oecumenische samenzijn trok een groot publiek en werd verrijkt door de muzikale bij-
dragen van Nadiya Mehdizadeh, een Iraanse zangeres die prachtige christelijke liederen in het Farsi 
ten gehore bracht. Samen met haar waren gitarist Jan Browaeys en organist Sven Vermassen verant-
woordelijk voor een betoverende muzikale begeleiding.

Ook aan de jongsten werd gedacht. Voor hen was er een speciale plek ingericht in de piramidetent, 
waar onder begeleiding van Wilma een kindernevendienst plaatsvond. Het was hartverwarmend om 
te zien hoe de kinderen betrokken werden bij deze viering.

./...
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Terugblik 
Te midden van deze bijzondere dag herinnerden we ons de woorden uit Psalm 133, vers 1: "Hoe goed 
is het, hoe heerlijk als broeders samen te wonen!" De samenhorigheid en het gevoel van verbonden-
heid werden opnieuw bevestigd en toonden ons hoe waardevol het is om als mensen van verschil-
lende achtergronden samen te komen om te bidden en te feesten.

Ds. Tihamér Buzogány

Met ingang van 1 september 2023 wordt mevrouw Christine Vandenabeele benoemd tot pastoraal coördi-
nator van de parochie Heilige Oscar Romero, die de gemeenschappen van Horebeke, Oudenaarde (Ename, 
Mater, Nederename, Volkegem, Welden) en Zwalm omvat.

Foto's Geuzenfeest: 
ingezonden door Cornelis Blommaert
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Terugblik 
Vakantiefoto's 
leuke of mooie herinneringen die gemeenteleden graag met ons delen

Op de top van de Isoard (Franse Alpen)
Ingezonden door Marijke Schaefer

Vakantie in augustus, Frankrijk, dichtbij Parijs
Ingezonden door Micheline Morel

Vakantie met kinderen en 12 kleinkinderen in Frankrijk, rond Toulouse
Ingezonden door Rita Martens
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Terugblik

Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale 
versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar 
marijke.kruyne@gmail.com 
en u kunt de Kerkbrief met 
verschillende foto’s in kleur 
lezen.

Azoren: Potvis die duikt naar 1.500 m diepte voor ongeveer 45'
Ingezonden door Nico van Belle

Robin, in een zwembad vol spekjes in 
Amsterdam
Ingezonden door David Schrans
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Vooruitblik

1 september t/m 4 oktober | Scheppingsperiode 2023
VPKB Scheppingszondag: 3 september

Genees de aarde en alles wat ademt en leeft  (Deel I)

Integrale ecologie
In de scheppingsperiode van 2023 legt Ecokerk de focus op alles wat ademt en leeft en de VPKB-
Werkgroep Kerk in de Samenleving, sluit daarbij aan. De rijke biodiversiteit van onze wereld die he-
laas sterk bedreigd is door toedoen van de mens. Als we de gezondheid van onze planeet blijven 
ondergraven en het web van het leven vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens. We 
vragen dit jaar extra aandacht voor biodiversiteit, maar vergeten niet dat alles met alles is verbonden. 
Want de natuur is geen aparte sector. Natuurbescherming volstaat niet als we niet het hele groei- en 
consumptiemodel dat de aarde opsoupeert, omgooien. Hoe en wat we consumeren, onze economie 
en levensstijl. Als we verder het web van het leven vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor 
de mens. En opnieuw zijn het de armsten die als eersten het gelag betalen van de stervende ecosys-
temen en de ineenstorting van de soortenrijkdom op aarde. Een integrale ecologie zet ons op het 
pad naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf 
inbegrepen. In je huis, straat, stad, school en kerk kun je aan de slag gaan. Bezinnend en praktisch, in 
de tuin, in je omgeving, in je dagelijkse keuzes en de organisatie van je vereniging.
 
“Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U eren”
Bovenstaande regel is een korte samenvatting van een oud inzicht, dat we in de bijbel en met name 
in de psalmen, terugvinden: alles wat bestaat, is een geschenk van God en samen met alle andere 
levende wezens vormen wij mensen een koor dat de lof zingt van de Schepper. In diezelfde traditie 
dichtte Franciscus van Assisi met zijn Zonnelied het loflied van alle schepselen. Alle wezens die door 
onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeen-
schap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect.” (LS89) Dat de mens intussen verant-
woordelijk is voor het verdwijnen van duizenden soorten planten en dieren, is onvergeeflijk: “Door 
ons kunnen duizenden soorten God niet meer loven en kunnen ze ook niet meer hun boodschap aan 
ons doorgeven. Dat recht hebben we niet." (LS33)
 
Verlies aan biodiversiteit
Het verlies aan biodiversiteit is één van de grote crisisthema’s van onze tijd, samen met de klimaatver-
andering. Het VN-biodiversiteitsrapport van 2019 is al even alarmerend als de klimaatrapporten. Het 
stelt dat we de fundamenten aan het aantasten zijn van onze economieën, ons levensonderhoud, de 
voedselveiligheid, onze gezondheid en levenskwaliteit in de hele wereld. Van de acht miljoen dier- en 
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17 september|Startzondag Ga mee!

Vooruitblik
plantensoorten op aarde, zijn er de komende decennia zowat een miljoen met uitsterven bedreigd. 
Het besluit is duidelijk: "Alleen een fundamentele verandering, wereldwijd en in alle geledingen van 
de maatschappij, kan nog tot een ommekeer leiden."

Nieuw biodiversiteitsakkoord
Het biodiversiteitsrapport moest helpen om een nieuw biodiversiteitsakkoord af te spreken, met een 
strategisch plan tot 2030 en een lange termijnplan tot 2050. Het zou de biodiversiteits-tegenhanger 
worden van de 1,5°C-doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Met een grote druk vanuit de 
samenleving en de kerken leverde de top van 2022 in Montreal uiteindelijk een historisch akkoord 
op: de afspraak om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en om wereldwijd ten minste 
30% van het land, zoet water en de oceaan te beschermen. Daarbij wordt ook de belangrijke rol van 
inheemse volkeren erkend. Intussen werkt ook de EU aan juridisch bindende doelstellingen voor het 
herstel van ecosystemen en de biodiversiteit en stemde het EU-parlement unaniem het wetsvoorstel 
om ecocide op te nemen in de Europese wetgeving. De Belgische biodiversiteitscoalitie neemt deze 
thema’s op in acties naar het Belgisch beleid.

VPKB/Werkgroep Kerk in de Samenleving

De startzondag vindt na de kerkdienst plaats op 17 september in het Protestant Cultureel Centrum. 
Na de dienst drinken we zoals gewoonlijk een kopje koffie/thee in de kerk en tegen 12:00 begeven 
we ons naar het PCC, waar ons een aperitiefje en een hapje staat te wachten.

Op het menu staan eerst soep, gevolgd door de befaamde goulash van onze predikant, geserveerd 
met Turks brood en een slaatje. Voor het dessert doen we beroep op de gemeenteleden. Bereidt u 
graag een dessert voor, meld het dan bij de inschrijving aan Rita Martens. Met haar kunt u trouwens 
ook het vervoer regelen, indien u dit nodig hebt.
Steekt u graag de handen uit de mouwen bij het opruimen of de afwas, geef dan een seintje aan onze 
predikant.

Iedereen van harte welkom !

Plaats: 			   Protestants Cultureel Centrum, Keizer Karelstraat
Tijd:			   vanaf 12:00
Prijs:			   10 euro
Inschrijven en betalen:	 uiterlijk woensdag 13 september a.s. bij Rita Martens (telefoonnummer en
			   e-mailadres vooraan in de Kerkbrief)

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 1 oktober 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Vooruitblik

8 oktober | Bevestiging ds. Heleen Ransijn

De VPKB-gemeenten Gent-Centrum (Brabantdam) en Gent-Noord (Rabot) het Protestants Sociaal 
Centrum Antwerpen en de Klankbordgroep stadspredikant Gent

nodigen u van harte uit voor de eredienst waarin

ds. Heleen Ransijn

zal worden bevestigd als stadspredikant in de stad Gent.

Deze viering gaat door op zondag 8 oktober om 15:00 in de Sint-Niklaaskerk, hoek Cataloniëstraat/
Korenmarkt te Gent. Na de viering zal er volop gelegenheid zijn om de stadspredikant en elkaar te 
ontmoeten.

Graag uw aanwezigheid (ten laatste 30 september 2023) melden aan: 
petra.schipper@psc-antwerpen.be

13 oktober | Oproep periodieke schoonmaakbeurt		
		         Save the date!

Na de enthousiaste grote schoonmaak in de lente, willen wij in oktober graag opnieuw met een 
ploegje de kerk en de lokalen zoals consistorie, traphal en voormalig jeugdlokaal onder handen ne-
men.
In september zullen er werken gebeuren in de kerk. Daarom stellen wij voor om op vrijdag 13 oktober 
er een geluksdag van te maken door samen goedgemutst en welgezind de helpende handen in elkaar 
te slaan. We hopen weer op een mooie opkomst vanaf 9:00. Koffie en lekkers zullen klaar staan en 
tegen de middag ronden wij zeker af.

Noteert u dit ook al in uw agenda? U kunt zich nu al opgeven bij iemand van de kerkenraad. 

Martine De Jonge
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Vooruitblik
15 oktober | Theatervoorstelling
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Vooruitblik

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
1 september: Matthias Lehman
3 september: Serge Engelbosch
6 september: Julie Kazadi Malundu
6 september: Marijke Schaefer- Kruyne
6 september: Thea Van Zuuren- Schaap
7 september: Francine Ongenae
10 september: Caroline François
10 september: Janneke Van Heest
14 september : Gwenda Stevens
17 september : Geertruida- Truus- Martens- Bos
20 september : Ivan De Wilde
23 september : Oona De Waele
25 september: Sebastiaan Sercu
29 september : Roxie Bruyneel
30 september: Ingrid Van Kesteren

1 oktober: Laurent De Hainaut
4 oktober: Frank Van de Walle
4 oktober: Mieke Felix

20 oktober|Bijbel aan huis
In oktober starten we opnieuw met Bijbel aan huis. Omdat verschillende gemeenteleden ’s avonds 
liever thuis blijven, vooral in de herfst en winter, stellen wij voor om te proberen, in de namiddag 
samen te komen namelijk op vrijdag 20 oktober om 14:00 ten huize van Rita Martens in Zwijnaarde, 
Heerweg Noord 132B, bus 003. Er is gratis parking voor haar deur en de tram stopt heel dichtbij.
Meer hierover in de volgende Kerkbrief.

27 oktober|Boekvoorstelling

Op 27 oktober om 20:00 zullen wij  in de Brabantdamkerk, gemeente 
Gent-Centrum, ons boek voorstellen Rudi - een late ontmoeting in zijn 
brieven , 1930 - 1942 , vertaald en gedocumenteerd door zijn dochter en 
kleinzoon, Friederike Lueken en Kobbe Peirs.
Meer hierover in de volgende Kerkbrief.

Friederike Lueken
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Vrouwen in de protestantse kerk
Markante vrouwen die de protestantse kerk in België en 
Nederland mee vorm gaven
Gabrielle Kreglinger (1878-1963) : eerste vrouwelijke kerkenraadslid, eerste 
vrouwelijke synode-afgevaardigde

Duitsland was één van de eerste landen die het 
potentieel van de Antwerpse haven onderkende. 
De ondernemers die naar Antwerpen reisden, 
bleven er meestal wonen en raakten nauw be-
trokken bij de kerk. De protestantse gemeen-
schap in Antwerpen telde aan het eind van de 
18e en begin 19e eeuw dan ook veel Duitstaligen 
(diensten in het Duits en in het Frans). Deze Duit-
se kolonie heeft haar stempel gedrukt op de stad. 
Koopman-ondernemer-bankier Heinrich Albert 
von Bary kreeg zelfs de titel Duitse burgemees-
ter van Antwerpen. Mede door de steun van 
deze gemeenschap kon de protestantse kerk in 
de Lange Winkelstraat behouden blijven en kon 
er een dominee aangesteld worden. Ds. Spörlein 
bleef er 43 jaar in trouwe dienst. 

De vier voornaamste Duitse families die zich tij-
dens de Franse tijd in Antwerpen vestigden, wa-
ren Kreglinger – Grisar – Nottebohm – Lemme. 
De gebroeders Georges en Christian Kreglinger, 
Lutheranen afkomstig uit Karlsruhe, richtten in 
1797 in Antwerpen een handelshuis op (koffie, 
wol, tabak, leer). Ze stamden uit een Europese 
handelsfamilie en kregen veel ondersteuning van 
het thuisfront bij de uitbouw van de vestiging 
in Antwerpen. Hun broer Friedrich (Frédéric) in 
Parijs schreef aanbevelingsbrieven, gaf advies en 
legde de nodige contacten. Dat ze succesvol wa-
ren, is te merken aan de vroegere gildenhuizen 
(o.a. huis Spanghien, gekocht in 1798) op de Gro-
te Markt waar zij hun bedrijf vestigden en waar-
op hun wapenschild is aangebracht.

De Duitse kolonie zorgde zelf voor werk, onder-
wijs, opvangtehuizen, voorzag in apotheken, 
dokters, bakkers, tavernes en sponsorden fanfa-
re, kerkorgel, stadsparken enz. Er was een eigen 
tweetalige (Duits en Frans) school (Allgemeine 
Deutsche Schule) en voor de minder begoeden 
de Diakonieschule (achter de kerk), die verbon-

den was aan de protestantse kerk. De vrouwen 
zorgden voor de socio-culturele activiteiten en 
een bloeiend verenigingsleven en deden ook aan 
liefdadigheid. 

In 1876 werd als opvolger van ds. Spörlein, ds. 
Jean Seitz bevestigd. Deze dominee was voor 
veel gemeenteleden te liberaal en er werden re-
gelmatig gastpredikanten uit Duitsland gevraagd 
voor de behoudende gemeenteleden, die samen 
kwamen in de Scandinavische kerk in de Handels-
straat. Gezien de snelle groei van het aantal ge-
meenteleden wordt in 1879 een nieuwe kerk op-
gericht: Zweite Deutsche Evangelische Gemeinde 
(Christuskirche). Gabrielle Kreglinger, kleindoch-
ter van Christian en gehuwd met senator Le Jeu-
ne (in 1905 kregen ze 1 zoon: Charles-Albert) 
staat vermeld op de acte van oprichting van deze 
nieuwe kerkgemeenschap die bijeenkwam in de 
Noorse Zeemanskerk. In 1890 sloten ze aan bij de 
synode van de Belgische Protestantse Evangeli-
sche kerk (PEKB).  In 1893 kan de eigen kerk in de 
Bexstraat plechtig worden ingehuldigd, waarna 
het ledenaantal sterk stijgt (1809 leden in 1914!).

Maar de kerk scheurt uiteen. Bij de inval van de 
Duitsers blijken de predikant en leden van de 
bestuursraad (Verwaltung) te enthousiast over 
samenwerking met de bezetter. De Duitse kolo-
nie werd geconfronteerd met een bezetting van 
het gastland door het land van oorsprong! Velen 
hadden de dubbele nationaliteit en hun zonen 
vochten bij het Belgische leger. Toen bovendien 
de dominee werd aangesteld als aalmoezenier 
in het Duitse leger, namen enkele leden van de 
bestuursraad en vele gemeenteleden aus politi-
schen Gründen ontslag en begonnen midden in 
de oorlog eigen samenkomsten te houden in het 
aanpalende kerkgebouw van de Zendingskerk, 
Franstalig, om zich te distantiëren. Dit wordt na 
de oorlog geofficialiseerd door het initiatief om 
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Vrouwen in de protestantse kerk
een Franstalige kerk te stichten. Daartoe wordt 
contact gelegd contact met ds. Kennedy Anet 
(secretaris van de Belgische Christelijke Zen-
dingskerk) te Brussel en wordt overeengeko-
men dat er maandelijks een Franstalige dienst 
kan plaatsvinden in de kerk in de Bexstraat. Ook 
hier staat de handtekening van Gabrielle op de 
voorlopige overeenkomst. In 1928 verwerft de 
gemeente een eigen kerkgebouw aan de Maar-
schalk Gérardstraat. 

De eerste kerkenraad van deze nieuwe kerk be-
stond uit: drie ouderlingen en drie diakenen, 
waaronder Gabrielle Le Jeune-Kreglinger. Zij 
was het eerste vrouwelijke kerkenraadslid. Als 
in 1921 de zendingskerk, waarvan de gemeente 
sinds 1920 lid was,  een nationale synode houdt 
te Brussel, vaardigt de gemeente van de Bex-
straat Gabrielle af. In le Chrétien Belge lezen we 
dat haar aanwezigheid op regionaal en landelijk 
niveau positief werd onthaald: "Un fait nouveau 
et que nous saluons avec joie... Nous avons le 
sentiment que l'activité des femmes dans les 
différents rouages de l'Eglise produira des effets 
excellents."  

Van 1926 tot 1934 en van 1946 tot 1948 was Ga-
brielle ook nationaal voorzitter van YMCA (Young 
Men's Christian Association – in België sinds 
1853).

Vrouwen kregen in België pas in 1920 voor de 
eerste keer stemrecht bij de gemeenteraadsver-
kiezingen. Bovendien konden ze zich vanaf dan 
voor alle politieke niveaus verkiesbaar stellen. 
De burgerij vond dit een goede oefening voor de 
dames, omdat het gemeentelijke niveau zoge-
naamd goed aansluit bij het bestieren van een 

huishouden. In Antwerpen stonden niet minder 
dan zeven vrouwen op de lijst van de Liberale 
Partij bij de verkiezingen in 1921. Gabrielle was  
één van deze eerste zeven vrouwen van deze 
partij, die zich tot het nieuwe kiespubliek richtte 
met de volgende programmapunten: de uitbrei-
ding van de kinderzorg; een grotere vertegen-
woordiging van vrouwen in het bestuur van de 
weldadigheidsburelen; het toelaten van vrouwen 
tot ambten in openbare besturen en gelijk loon 
voor gelijk werk. Het werd geen succes, geen en-
kele van deze ijveraarsters voor vrouwenrechten 
werd verkozen.

Nazaten van de Kreglingers zijn nog steeds actief 
in de handel in Antwerpen: 
https://www.kreglinger.com/nl/over-ons/ 

Josiane Tytens

Foto:  het kasteel werd in 1789 door de familie 
della Faille de Waserloos gebouwd en in 1910 
door de familie Kreglinger aangekocht. 
Het kasteel is sinds 1962 eigendom is van de Stad 
Antwerpen.  https://nl.geneanet.org/prentbrief-
kaarten/view/5162987#0 

Met dank aan Dr. Würsten voor zijn uitgebreide 
informatie rond de Duitse kolonie in Antwerpen.
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Het is het einde van de zomer, we kijken uit naar 
een nieuw seizoen in de kerk…. Dat zal starten 
met Scheppingszondag en de Startzondag… Het 
kerkleven lag deze zomer écht niet stil, maar 
officieus lijkt het nu op de start van een nieuw 
schooljaar, met positieve verwachtingen, een 
beetje spanning misschien, fijn terugzien, plan-
nen maken… We hopen dat u dit alles wil en kan 
mee-beleven!

De zomer begon nochtans met heel verdrietig 
nieuws. Astrid Van der Haeghen overleed onver-
wachts ten gevolge van een hersen-aneurysma 
op 7 juli, zij werd net geen 40 jaar. Astrid is de 
pleegdochter van Herwig en Bea Smetryns, klein-
dochter van Erika Ehrhardt en zus van An. 

De dankdienst ging door in onze kerk op 15 juli 
en werd geleid door ds. Heleen Ransijn. Hoe-
wel Astrid niet meer echt betrokken was in het 
kerkelijk leven, lagen haar wortels toch in deze 
gemeente. De zeer grote opkomst van bekenden 
en onbekenden toonden wat voor een bijzon-
der iemand Astrid geweest is in haar leven. Dat 
zij ook bij haar overlijden mensen heeft kunnen 
helpen door orgaandonatie biedt een zekere 
troost aan de diep getroffen familie. De collec-
te die (uitzonderlijk) gehouden werd tijdens de 
afscheidsdienst was bestemd voor vzw De Hel-

pende Hand. Ook zo werd de betrokkenheid van 
Astrid, voor kansarmen en mensen die het niet 
zo goed hebben, benadrukt. De collecte en alle 
giften samen brachten meer dan € 1.400 op, wat 
ik hier mag vermelden namens de familie. Wij 
wensen jullie heel veel sterkte bij het verwerken 
van dit groot verdriet en hopen dat jullie kracht 
mogen halen uit de vele steunbetuigingen. Moge 
ook de Almachtige troost brengen.

We vernemen ondertussen dat de zwangerschap 
van An Van der Haeghen gelukkig momenteel 
voorspoedig verloopt. We bidden jullie daarvoor 
alle goeds toe.

Omdat tamelijk veel mensen vragen om het één 
of het ander niet te vermelden in deze rubriek 
hou ik het summier, met alle respect voor uw 
wensen natuurlijk! Toch denken wij aan jullie, we 
leven mee en vergeten jullie niet in ons gebed. 

Goed nieuws van Marleen Van Hoornyck: zij 
werd voor de derde keer oma. Hartelijk gefelici-
teerd, Marleen, en we hopen dat je kleindoch-
tertje gezond en gelukkig mag opgroeien!

“Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen….
Oren, ogen, neus en mond… Hoofd, schouders, 
knie en teen….!” Dit aftel-liedje van vroeger 
wordt misschien nu ook nog gezongen op jeugd-
kampjes, als ochtendgymnastiek? Maar zoveel 
jaren later zullen velen onder ons wel eens aan 
dit liedje denken als men hier of daar een pijntje 
heeft?

Een pijnlijke heup voor Janny Geluk, waarvoor ze 
binnenkort naar de specialist moet… we hopen 
dat het ongemak goed en spoedig kan verholpen 
worden, Janny!

Een geslaagde oogoperatie gebeurde er bij Ag-
nes Bundervoet- Hoste. Daar zijn we blij om, Ag-
nes, nu jij de wereld rondom jou weer helder kan 
zien!
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Pastoraat

Permanentie Gent-Brabantdam
17 september - 02 oktober 2023

Onze predikant gaat van 17 september (na de Startzondag) tot 2 oktober naar zijn thuisland.

Met ds. Heleen Ransijn is afgesproken dat zij tijdens zijn afwezigheid permanentie zal doen voor 
Gent-Brabantdam. Voor noodpastoraat of begrafenis kun je dus ds. Ransijn contacteren. Haar 
gegevens vind je vooraan in de Kerkbrief.

Lidy De Brouwer onderging een operatie, we 
wensen je ook nu een vlot herstel toe! En groe-
ten je van hieruit, Lidy!

Anna Van der Vennet moet waarschijnlijk een 
ingreep ondergaan, geen evidentie op haar leef-
tijd! We wensen je goede moed toe, Anna, en 
hopen dat het allemaal goed mag komen.

Arnold en Sara De Jonge hielden 2 weken va-
kantie tijdens een Kort Verblijf in WZC De Vijvers, 
waar zij zich een beetje konden laten verwennen 
door vriendelijk en behulpzaam personeel, lek-
ker eten en goede zorgen. Dit gaf wat rust voor 
Arnold, als mantelzorger van Sara. 

Truus Martens- Bos is gelukkig weer thuis, na een 
ziekenhuisopname. Zij is blij dat zij weer de goe-
de zorgen van haar vaste huishoudhulp en haar 
kinderen kan krijgen in haar eigen omgeving.

Er zijn zeker nog zorgen over de één en de an-
der binnen onze gemeente… Meer hulp is nodig 
voor sommigen, thuis of in het ziekenhuis of in 
een woonzorgcentrum… Wij wensen u allen veel 
sterkte en goede moed toe en nabijheid van lieve 
familie en vrienden.

Aan de jeugd wensen wij een goede start toe, 
nu de scholen weer open gaan. We wensen jullie 
fijne mede-leerlingen toe, toffe leerkrachten en 
mooie resultaten.

We mogen vertrouwen hebben dat God bij  ons 
is, naast ons staat, ook als wij denken alleen te 
zijn. Hij is de eeuwige, ongeziene… Maar wát een 
zegen dat wij Hem mogen kennen!

“Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ hebt door Uw 
woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de 
God der eeuwigheid!” ( uit lied 90 a)

Ik wens u allen dat vertrouwen en Zijn zegen toe!

Martine De Jonge
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Stadspredikant

Shit happens
Het mooie van internet en so-
cial media is dat je in contact 
kunt komen met mensen in 
andere landen en zelfs andere 
werelddelen, die je normaal 
gesproken nooit ontmoet zou 
hebben. 

Nu kunnen we natuurlijk twisten over de vraag 
of er op het WereldWijde Web wel echt iets als 
ontmoeting mogelijk is. Toch denk ik dat het wel 
degelijk kan - zij het dat het niet al te vaak voor-
komt. In ieder geval, één van de mensen die ik 
via dit medium leerde kennen, is mijn Luther-
se collega Nadia Bolz-Weber. Zij is wat je een 
onconventionele pastor zou kunnen noemen: 
rauw en recht voor z'n raap. Ook met een on-
conventioneel verleden voor een pastor: Nadia 
kent de ellende van drugs- en alcoholverslaving 
van binnenuit. In haar woonplaats Denver, in de 
Noord-Amerikaanse staat Colorado, stichtte ze 
een kerkgemeenschap met de naam House of All 
Saints and Sinners. Letterlijk is dat: Huis van alle 
heiligen en zondaars, al zit er een woordspeling 
in die verloren gaat in de vertaling. Nadia heeft 
ook een actief weblog onder de titel The Cor-
ners (wat mij dan meteen aan straathoeken doet 
denken) met een grote en internationale groep 
mensen die haar volgt en ook actief op het we-
blog reageert. Te vinden op https://thecorners.
substack.com

Niet alleen onder de stukken die Nadia zelf daar-
op schrijft zijn pareltjes te vinden - hetzelfde 
geldt voor de reacties op haar stukken. Zo rea-
geerde vorige week iemand die ik verder hele-
maal niet ken met: "I have lost my religion a few 
times in life and started all over again with... who 
is Jesus? I simplified my theology to shit happens, 
but grace abounds." Ook hier gaat er het nodi-
ge verloren als je het gaat vertalen, maar ik doe 
toch maar een poging. "Ik ben een paar keer in 
mijn leven van m'n geloof gevallen en weer he-

lemaal opnieuw begonnen met… 'Wie is Jezus?'. 
Ik heb mijn theologie teruggebracht tot er is zat 
ellende, maar ook overvloedige genade." 

Bij dat laatste, shit happens but grace abounds 
(toch maar even in het Engels, want het is niet 
echt goed te vertalen), bleef ik hangen. Want dit 
is vaak het gevoel dat ik bij mijn werk hier in Gent 
heb. Er is inderdaad zat ellende, dakloosheid, ar-
moede. Ik spreek mensen die aan het Sint-Pie-
tersstation slapen (want de capaciteit van de 
nachtopvang is veel te klein) en daar te kampen 
hebben met anderen die teveel gedronken heb-
ben of onder invloed zijn. Dat zijn hartverscheu-
rende shit happens-verhalen. En toch…. kom ik 
ook iedere keer weer mooie momenten tegen, 
lotgenoten die elkaar de hand boven het hoofd 
houden, mensen die juist vanwege hun situatie 
aan het denken zijn geraakt over fundamentele 
vragen. Te midden van alle rauwheid en grauw-
heid van het grote-stadsleven is er genade te 
vinden. Genade die overvloeit. Shit happens but 
grace abounds.

Ds. Heleen Ransijn, straatpastor in Gent
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Meditatie
Ga mee!  
(Lucas 12, 15 – 23) 

Op 17 september vieren we 
onze Startzondag in de Bra-
bantdamkerk, een bijzonder 
evenement met het cen-
trale thema Ga mee. Dit in-
spirerende thema, geleend 
van onze protestantse me-
degelovigen in Nederland, 

brengt ons samen als kinderen van dezelfde Va-
der. Gedurende het komende werkjaar streven 
we ernaar om samen een getuigenis te zijn van 
geloof, hoop en liefde. In een Kerk die volgens 
de woorden van PKN's scriba, dhr. René de Reu-
ver, kleurrijker is dan we vaak beseffen, is het 
van essentieel belang dat we als gelovigen en als 
mensen met goede intenties elkaar opzoeken. 
We moeten rekening houden met elkaars opvat-
tingen en gezamenlijk zorgen dat het evangelie in 
alle talen en culturen weerklinkt (Visienota Kin-
deren van één Vader).

Het jaarthema is op zichzelf een uitnodiging: we 
worden uitgenodigd om samen op pad te gaan. 
Echter, de vraag die zich aandient is: zijn we be-
reid? De tijdgenoten van Jezus waren niet altijd 
geneigd om samen op te trekken of te vieren. In 
het veertiende hoofdstuk van het evangelie vol-
gens Lucas wordt beschreven hoe een genereuze 
uitnodiging voor een groot feest in de wind wordt 
geslagen. Hoewel het feest met enthousiasme en 
zorg was voorbereid, weigerden de genodigden 
simpelweg te komen opdagen.
De organisator is verrast, maar blijft hoopvol en 
besluit de uitnodiging nogmaals via sociale me-
dia te verspreiden, zoals we tegenwoordig zou-
den zeggen. Helaas bleven de verwachte duimp-
jes omhoog-reacties uit. Sommige genodigden 
verzonnen excuses om hun afwezigheid te recht-
vaardigen, terwijl anderen hun afwijzing kenbaar 
maakten met een duimpje omlaag.

In de Bijbelse parabel ontstak de heer des huizes 
in woede en gaf zijn dienaar opdracht: "Ga snel 
de stad in en nodig de armen, kreupelen, blinden 

en verlamden uit vanuit de straten en steegjes." 
(Luc 14, 21/b) Op deze manier werden wille-
keurige mensen uitgenodigd om het feest alsnog 
bij te wonen. Waarom deze afwijzing? Bij nader 
onderzoek van Lucas' verhaal wordt duidelijk aan 
wie Jezus dit verhaal in eerste instantie vertelde: 
de Joodse leiders van die tijd. Deze leiders, die 
vertrouwd waren met de wetten van Mozes, wei-
gerden echter om aandacht te besteden aan de 
onvoorwaardelijke liefde die Jezus naar de we-
reld bracht. Ze geloofden niet in Hem.

Hoewel we de weigering van Jezus' tijdgenoten 
wellicht niet volledig begrijpen, is het relevant 
om de spiegel op onszelf te richten. Accepteren 
we de uitnodigingen die naar ons worden uitge-
stuurd? Zijn we bereid om gezamenlijk te vieren, 
in het besef dat het huis van God vele kamers 
heeft waar mensen van diverse achtergronden, 
overtuigingen, landen en geaardheden welkom 
zijn? Koesteren we de wens om gezamenlijk te 
vieren? Willen we samen een inspanning leveren 
om de wereld te omarmen?

De uitnodiging weerklinkt ook in 2023, maar de 
cruciale vraag blijft: zullen we deze uitnodiging 
aanvaarden? Sommigen zullen misschien zeggen: 
"Ik voel geen connectie met God, dus ik sla over." 
Anderen kunnen aarzelen vanwege mogelijke on-
bekenden in de feestzaal. Er zijn altijd redenen te 
bedenken om niet te komen, maar laten we niet 
vergeten: de feestzaal is ruim en tussen de feest-
vierende mensen zijn er anderen die vergelijkba-
re gedachten koesteren als wij. Belangrijker nog, 
de feestzaal kan een ontmoetingsplaats zijn voor 
mensen met diverse achtergronden en overtui-
gingen. Hier kunnen we elkaar in een geest van 
tolerantie beter leren kennen. Ga mee! 

Ds. Tihamér Buzogány
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Voor de kids

Op vrijdag 21 juli was het the-
ma van de Sacrale Wervels 
specifiek voor de kinderen 
bedoeld: Boetseren met de 
kinderen!

Het was spannend om te we-
ten óf en hoeveel kinderen 
zich zouden melden en we 
waren érg blij dat meer dan 
20 kinderen aan de tafel aan-
schoven om te werken met 
klei en plasticine! 

Ze  werden beloond voor het 
harde werk met een drankje 
en een koekje en de ouders 
mochten de mooie werkjes 
meenemen op een kartonnen 
bordje, zodat de klei thuis nog 
wat kon uitharden. 

Besluit? Het was een leuke middag en dit doen we zeker nog eens over. Er kunnen altijd nog meer 
kinderen bij! 

Martine De Jonge
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Advertentie

Vacature museummedewerker - Horebeke
Protestants Museum De Geuzenhoek te Hore-
beke zoekt een museummedewerker (m/v)

We bieden een functie aan in deeltijd. Het muse-
um is gelegen in de Geuzenhoek en maakt deel 
uit van het bijzondere patrimonium van de plaat-
selijke protestantse kerk. In de afgelopen jaren is 
het museum gerenoveerd en is er een master-
plan opgesteld. In het masterplan is de missie 
van het museum als volgt verwoord: "De Geu-
zenhoek, met het museum als middelpunt, moet 
in 2025 dé plaats in Vlaanderen zijn geworden, 
waar je naartoe gaat, als je het protestantisme 
wilt ontdekken, zowel voor kinderen, tieners, 
volwassenen als senioren. Daarnaast willen we 
meer in beeld komen als interessante toeristische 
bestemming in de regio de Vlaamse Ardennen.’ 

Profiel medewerker museum
We zoeken iemand (m/v) die lid is van een pro-
testantse of evangelische gemeente. Een me-
dewerker met goede communicatieve vaardig-
heden, die graag initiatief neemt en die passie 
heeft voor geschiedenis. 

Kennis/vaardigheden
- theologische, historische of pedagogische 
   opleiding
- degelijke Bijbelkennis 
- kent de geschiedenis van het protestantisme
  (Luther, Calvijn), de Geuzenhoek en het 
  protestantisme in Vlaanderen/België of is 
  bereid zich hierin te verdiepen
- durft initiatief te nemen én wil samenwerken

- vaardig met computers
- ervaring met werking musea is een voordeel

Taken
- de tentoonstelling (vast, wisselend) mee helpen
   samenstellen en moderniseren
- programma’s samenstellen voor scholen en 
  andere groepen bezoekers
- PR: contact leggen met scholen en andere 
  potentieel geïnteresseerde groepen
- meehelpen om activiteiten als lezingen of 
  concerten te organiseren 
- rondleidingen geven, het museum openhouden
  (als onderdeel van het team)
- het archief bijhouden
- contact onderhouden met museumbestuur, 
  de kerk (plaatselijk, district)

En verder
De medewerker zal ermee akkoord moeten 
gaan, dat een deel van de werktijd niet bestaat 
uit vaste uren maar flexibel ingevuld zal worden. 
Maar we vragen niet alleen, we hebben ook wat 
te bieden: de museummedewerker zal mogen 
rekenen op praktische ondersteuning van het 
museumbestuur en een begeleidingscommissie. 
Hoewel we veel belang hechten aan samenwer-
king, krijgt de nieuwe werknemer ook de nodige 
vrijheid om zijn/haar taken wat tijd en inhoud 
betreft, zelf in te delen. 

De bruto wedde bedraagt 2.234,67 euro per 
maand. Hierbij moet worden vermeld dat er 
geen bijkomende onkostenvergoeding is voor-
zien voor reizen en telefoneren. Een deel van de 
wedde (20 %) is bestemd om deze kosten te dek-
ken.  

Contact
Reageren op deze vacature kan tot 31 oktober 
2023. Gelieve uw sollicitatie of eventuele vragen 
te richten tot de voorzitter Henk Blommaert : 
+32 475 59 01 17                                
hendrik.blommaert@gmail.com
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

09 juli		  Vanni, echtgenoot Fiete ter bemoediging
16 juli		  Marleen Vandevyvere, ter bemoediging
23 juli		  Renée Simons: we vergeten je niet!
30 juli		  Fiete en Vanni, ter bemoediging
06 augustus	 Truus Martens, ter bemoediging
13 augustus	 -
20 augustus	 Rita Martens als dank voor haar inzet voor Sacrale Wervels
27 augustus	 Arnold De Jonge met dank voor de jarenlange toewijding bij het verzenden van 	
		  de Kerkbrief

Activiteitenkalender
1 september tot 4 oktober		  Scheppingsperiode
Woensdag	 13 september	 19:30	 Kerkenraad
Zondag	 17 september	 12:00	 Startzondag
Zondag	 01 oktober 	 15:00	 Intrededienst ds. Christian Bultinck (Ieper)
Zondag	 08 oktober	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
				    15:00	 Bevestiging ds. Heleen Ransijn (St. Niklaaskerk)
Woensdag	 11 oktober	 19:30	 Kerkenraad
Vrijdag		 13 oktober	 09:00	 Schoonmaakbeurt kerk
Zondag	 15 oktober	 15:00	 Theatervoorstelling De Kansendans (kerk)
Vrijdag		 20 oktober	 14:00	 Bijbel aan huis (bij Rita Martens)
Vrijdag		 27 oktober	 20:00	 Boekvoorstelling (kerk)
Woensdag	 08 november	 19:30	 Kerkenraad
Zondag	 03 december 	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 13 december	 19:30 	 Kerkenraad	
13 tot 17 juni 2024			   Duitslandreis 	  			 

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 3 september	                                                             Scheppingszondag
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst			   Rita Martens
	
Zondag, 10 september	                                                                                                                                         
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst	  		  Julie en William Vanderbauwhede
	
Zondag, 17 september	                                                                                                                  Startzondag
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	 Rita Martens / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Organist(e)	
Koffiedienst			   Jo en Mireille Cottenier
	
Zondag, 24 september	                                                                                                                                          
Voorganger			   Ds. Josée van de Putte
Kerkenraadsleden van  dienst	 Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	
Koffiedienst			    Micheline Morel
	
Zondag, 1 oktober	                                                                                                                                           
Voorganger	
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)			   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst			   Pascal en Ingrid Dhont-De Meyer 
	
Zondag, 8 oktober	                                                                                                         Heilig Avondmaal
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge/ Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	
Koffiedienst			   Joris van Belle
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Bijbelleesrooster

	 September			 

zo 3	 Matteüs 17:14-23		  Niets is onmogelijk
ma 4	 2 Koningen 18:13-25		  Hizka uitgedaagd
di 5	 2 Koningen 18:26-37		  Het volk uitgedaagd
wo 6	 2 Koningen 19:1-13		  Laat je niet ontmoedigen
do 7	 2 Koningen 19:14-28		  Ik ken je
vr 8	 2 Koningen 19:29-37		  God beschermt en bevrijdt
za 9	 Matteüs 17:24–18:9		  Valstrikken
zo 10	 Matteüs 18:10-20		  De Vader zorgt voor je
ma 11	 Matteüs 18:21-35		  Van harte vergeven
di 12	 Psalm 6				   Twee keer doodsbang
wo 13	 2 Koningen 20:1-11		  Een teken uit de hemel
do 14	 2 Koningen 20:12-21		  Hizkia’s schatkamers
vr 15	 2 Koningen 21:1-18		  Manasses zondige praktijken
za 16	 2 Koningen 21:19-26		  Amon volgt zijn vader
zo 17	 Jona 1:1-16			   Geroepen en gevlucht
ma 18	 Jona 2:1-11			   Jona’s gebed
di 19	 Jona 3:1-10			   Nineve bekeert zich
wo 20	 Jona 4:1-11			   (On)terechte boosheid
do 21	 Psalm 7				   Een rechtvaardige rechter
vr 22	 Matteüs 19:1-15			  Wie het gegeven is, begrijpt
za 23	 Matteüs 19:16-30		  Wie kan er gered worden?
zo 24	 Matteüs 20:1-16			  De laatsten zullen de eersten zijn
ma 25	 Matteüs 20:17-28		  Dien de ander
di 26	 Matteüs 20:29-34		  Open onze ogen
wo 27	 2 Koningen 22:1-13		  De boekrol met de wet
do 28	 2 Koningen 22:14-20		  Onheil over Jeruzalem
vr 29	 2 Koningen 23:1-14		  Josia maakt schoon schip (1)
za 30	 2 Koningen 23:15-30		  Josia maakt schoon schip (2)
 
	 Oktober			 
zo 1	 2 Koningen 23:31-24:7		  Joachaz en Jojakim
ma 2	 2 Koningen 24:8-17		  Jeruzalem in ballingschap gevoerd
di 3	 2 Koningen 24:18-25:7		  Jeruzalem omsingeld
wo 4	 2 Koningen 25:8-17		  Jeruzalem verwoest
do 5	 2 Koningen 25:18-30		  Juda in ballingschap gevoerd
vr 6	 Matteüs 21:18-22		  Als je maar gelooft
za 7	 Matteüs 21:23-32		  Jezus’ gezag
zo 8	 Matteüs 21:33-46		  De mishandelde erfgenaam


