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Een van onze taken als christenen is om eenheid te koeste-
ren, zowel met Hem daarboven als met elkaar hier beneden, 
want in deze eenheid ligt onze toekomst.
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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Aryna Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:    Dhr. Arnold De Jonge

Website:    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw 
    te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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De kerkenraad

Uit de kerkenraad

Francis Van De Walle was drie dagen aanwezig op het Art of Faith-festival in Bornem, terwijl ds. H. 
Ransijn (stadspredikant) en Aletta Rambaut allebei één dag deelnamen. Francis was er met een stand 
van de Leprazending, de Belgische Gideons, Het Goede Boek, Gent-Brabantdam en de Gaspard sa-
men. Aletta was ook betrokken bij de algehele organisatie (vanaf december 2019) en in het bijzonder 
voor de Art zone in de pandgang van de abdij.

Onze predikant nam begin juni deel aan het Bewonersoverleg Zuidbuurt, dat plaatsvond in het Stad-
huis. Het is belangrijk dat wij als Brabantdamgemeente daar aanwezig zijn om te weten wat er leeft 
in de buurt. 
De camera’s aan het pleintje vóór de kerk waarover 2 jaar geleden al sprake was, komen er, maar men 
weet nog niet wanneer... Voor de Stad Gent kost het veel geld en moeite om de veiligheid in onze 
buurt te garanderen. 
Alcoholmisbruik met daaraan gekoppeld overlast van lege blikjes, etensresten enz. voor de kerkdeur 
en winkels, is blijkbaar niet te temperen. 

Op 6 juni was ds. Tihamér Buzogány uitgenodigd voor de slotavond van het Bijbels leerhuis in het 
bisdom Gent, waar hij mocht getuigen over de plaats van het Onze Vader in de protestantse traditie 
en zijn eigen leven.

En op 13 juni woonden Marijke Schaefer en onze predikant de laatste vergadering van het Interkerke-
lijk Beraad (IKB) Gent van dit werkjaar bij. De vergadering vond plaats in de Rabotkerk.

Het startschot voor de tentoonstelling Schuld en Onschuld van Sofie Muller in het kader van Sacrale 
Wervels werd op 1 juli gegeven. Hebt u tijd en zin om samen met iemand anders een namiddag van 
permanentie te zijn, spreek dan graag Rita Martens aan. We hopen veel bezoekers voor de tentoon-
stelling en de activiteiten in de marge hiervan te ontvangen. De afbouw is gepland voor 31 juli vanaf 
9:00 in de kerk. Ook hiervoor zijn vrijwilligers welkom.  

Op 13 augustus zijn onze kerkdeuren gesloten omdat we samen naar het Geuzenfeest in Horebeke 
gaan. Wie mee wil, kan graag een kerkenraadslid aanspreken.

U kunt alvast de datum van de Startzondag noteren. Die valt op zondag 17 september. Meer hierover 
in het septembernummer. 

Ds. Jannica de Prenter en ds. Tihamér Buzogány sloegen de handen ineen om volgend jaar een reis 
naar Duitsland te organiseren. Gemeenteleden uit heel het district Oost- en West-Vlaanderen zijn 
welkom. Meer hierover verderop. Hebt u interesse, contacteer dan graag ds. Buzogány.

Deze maand starten we een reeks van de hand van Josiane Tytens over markante vrouwen die de 
protestantse kerk in België en Nederland mee vorm gaven. Veel leesgenot.

En zo wensen wij u een fijne zomer toe, niet te heet, niet teveel regen. 
Hopelijk tot binnenkort in de kerk!
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25 Dienstenrooster
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Een betekenisvolle doopceremonie in de prachtige tuin 
van Meerbeek
Onder een stralende zon, in de schaduw van de bomen van een 
tuin in Meerbeek (Kortenberg) en in aanwezigheid van ongeveer 
25 mensen, zowel kinderen als volwassenen, mocht ik op zater-
dag 24 juni twee fantastische kinderen dopen: Roxie en Jip, twee 
kleinkinderen van Etty Deelstra. De intieme setting van hun huis 
was de perfecte achtergrond voor de ouders van Jip en Roxie om 
hun dankbaarheid te uiten voor de twee gezonde kinderen die 
aan hen zijn gegeven.
De doopceremonie blijft in mijn gedachten leven als een een-
voudig en mooi dankmoment met de mensen die het dichtst bij 
Roxie en Jip staan. Terwijl ik de kinderen doopte, moest ik den-
ken aan de doop van de Ethiopische man, "een hoge ambtenaar 
van kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het 
beheer van haar schatkist" (Handelingen 8:27). Ook hij werd in 
de openlucht gedoopt en na zijn doop "vervolgde hij zijn weg vol 
vreugde" (Handelingen 8:39b). Ik hoop uit de grond van mijn hart 
dat ook Jip en Roxie hun weg na hun doop met vreugde kunnen 
vervolgen.

Ds. Tihamér Buzogány
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Terugblik

1 juli|Optreden Deens koor

Een 25-tal jongens uit verschillende scholen uit Kopenhagen, die tweemaal per week koorstukken 
repeteren onder leiding van een muziekleraar deden na Parijs en Brussel ook onze kerk in Gent aan.  
Ze werden eerst ontvangen in het PCC met soep, brood en beleg.

Begeleid door drie jonge vrouwen (viool, accordion en cello) brachten ze klassieke stukken, maar ook 
volksliederen uit Denemarken en Zweden. Dit Deense jongenskoor zong bij momenten zo hoog dat 
je ze zowaar met een engelenkoor kon verwarren. Vooral het laatste stuk Abide with me was zeer 
aandoenlijk. 
Zondag 2 juli ging het dan opnieuw richting Kopenhagen met een 15 uur durende busreis!
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Terugblik 

1 juli|Opening van Sacrale Wervels 
    Tentoonstelling Schuld en onschuld van Sofie Muller

Om 17:00 gingen we dan over op de opening van Sacrale Wervels 
met de tentoonstelling Schuld en onschuld van Sofie Muller.

Het werk dat Sofie Muller (°1974) in dialoog met curator Hans 
Martens voor deze tentoonstelling selecteerde, gaat in de Bra-
bantdamkerk een relatie aan met de (mentale) ruimte en de be-
zoeker. 

Hans Martens (broer van onze Rita Martens) leidde de tentoon-
stelling in. Schuld en Onschuld gaat over twijfel en verdieping. 
Het sculpturale oeuvre getuigt van een groot meesterschap, 
maar tegelijk is het broos en poëtisch. Het werk roept meer vra-
gen op dan dat het antwoorden geeft. 
Déjan Vercauteren aan de piano zorgde voor een korte pauze 
voor de tweede spreker, namelijk Sofie Muller zelf. 
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Terugblik 

Ze vertelde o.a. dat net voor de opening van de tentoonstelling zij via haar neef Peter Alexander 
Muller te weten kwam, dat haar bet-overgrootvader Lambertus Müller, kerkoudste was in deze pro-
testantse kerk. Een totale verrassing voor haar dat haar voorouders Luthers waren en dan nog wel in 
Gent en verbonden met deze kerk. Toeval bestaat niet. De cirkel is dus rond

Kunstenares Sofie Muller
Curator Hans Martens
Pianist Déjan Vercauteren
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Vooruitblik

1 tot 30 juli | Sacrale Wervels
Tentoonstelling Schuld en onschuld van Sofie Muller
De tentoonstelling is te bezichtigen
elk weekend van juli, van 14 tot 18:00 - tijdens de Gentse Feesten elke dag, van 14 tot 18:00

Concerten en voordrachten tijdens de Gentse Feesten 2023

di 18 en do 20 juli – 15u Uiteenzetting over het protestantisme in Vlaanderen en Gent
   door ds.Tihamér Buzogàny
za 15 juli – 17u   Les tendres Badinages met Patrick Beuckels en ArinaTsytlianok op 
   traverso, fluit, orgel en piano
ma 17 juli – 17u   Sacrale dans met Cecile De Cock
di 18 juli – 17u   Jong talent: Open Mic (They Call It Indie)
do 20 juli – 17u   Divan en Jan Borré grasduinen samen door 20 jaar Divans repertoire
vr 21 juli – 15u   Boetseren voor de kinderen
vr 21 juli – 17u   Terug naar Wittenberg. De universiteit van Hamlet en Luther.
   Een KAHAANIVertelling met Mieke Felix
zo 23 juli – 17u   Rudy De Sutter en Antoinette Panhuis,
   slotconcert met improvisatie op piano en poëzie

Na de optredens is er mogelijkheid om na te praten bij een drankje.

Alle activiteiten zijn gratis

VPKB Gent Centrum, Brabantdamkerk, Sint-Kristoffelstraat 1, 9000 Gent 
Contact:Tihamér Buzogány, tel. 0499 74 81 71, tihamer.buzogany@telenet.be

Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende 
foto’s in kleur lezen.
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Vooruitblik
18 en 19 juli | Twee bijzondere namiddagconcerten 
           Sint-Michielskerk Gent

Tijdens de Gentse Feesten editie 2023 kunnen we tijdens twee namiddagconcerten het mooie viool-
spel van één van onze gemeenteleden gaan bewonderen in de Sint-Michielskerk te Gent:

• dinsdag 18 juli - 15 uur: namiddagconcert met het ensemble Triple Sax
• woensdag 19 juli - 15 uur: namiddagconcert met het OKRA Promenadeorkest.

Na afloop zal er telkens wel gelegenheid zijn om ons virtuoos gemeentelid even te gaan begroeten.

20 juli | Barokconcert
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Vooruitblik
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Vooruitblik
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Vooruitblik

13 - 17 juni 2024| Duitslandreis 2024

In het voorjaar van 2024 hopen VPKB Brugge en Gent-Brabantdam een gezamenlijke reis naar Duits-
land te organiseren. Samen willen we op tocht trekken naar de regio Baden-Württemberg, een deel-
staat in het zuidwesten van Duitsland grenzend in het westen aan Frankrijk en in het zuiden aan Zwit-
serland. Baden-Württemberg staat bekend om het Zwarte Woud met haar indrukwekkende flora en 
fauna: je vindt er uitgestrekte bossen, glooiende heuvels, bergweiden, rivieren en watervallen, maar 
ook dromerige dorpjes, burchten, kastelen en kloosters. Maar dat niet alleen: Baden-Württemberg 
is ook een bakermat van het protestantisme en daarom meer dan de moeite waard als bestemming 
voor een gemeentereis. We vertrekken op donderdag 13 juni 2024 en komen terug op maandag 17 
juni 2024. Dat betekent dat we drie dagen in Duitsland zullen zijn.

Een culturele reis in het voetspoor van de Reformatie
Tijdens deze gemeentereis treden we in het voetspoor van de Reformatie en duiken we in de rijke 
geschiedenis van het protestantisme. Daarbij mag een bezoek aan Heidelberg natuurlijk niet ontbre-
ken: de plaats waar 450 jaar geleden de Heidelbergse catechismus ontstond en Luther voor het eerst 
preekte nadat hij zijn stellingen tegen de aflaat had gespijkerd op de deur van de slotkerk in Witten-
berg. Wie zijn hart wil ophalen in de vele charmante dorpjes om cultuur op te snuiven, te winkelen 
of neer te strijken op een gezellig terrasje, zal ook op z’n wenken bediend worden. We zorgen ervoor 
dat er in het programma ook genoeg tijd is voor vrije tijd en ontspanning.

Begeleiding 
Tijdens onze reis zal dhr. Albert De Lange ons begeleiden. Albert De Lange komt oor-
spronkelijk uit Ommen (NL). Hij studeerde theologie in Kampen en is nu historicus 
en verantwoordelijke voor het Waldenzenmuseum in Ötisheim-Schönenberg. Zijn 
echtgenote - Susanne Labsch - is predikante bij de Christuskirche in Karlsruhe. Een 
betere gids kunnen wij ons niet wensen! We zijn dan ook dankbaar dat Albert be-
reid is om onze gids te zijn. De eerste contacten ontstonden in Brugge in november 

2022, toen Albert ’t Keerske bezocht met een groep gemeenteleden van de evangelische gemeente 
Mannheim-Feudenheim. De gemeente van Brugge ontving een hartelijke uitnodiging voor een we-
derbezoek en zo rijpte langzaam het idee om een Duitslandreis te organiseren. We zijn inmiddels 
heel wat overleg-momenten verder, en na besprekingen met beide kerkenraden kunnen we nu een 
voorproefje geven van wat u verwachten kunt. 
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Vooruitblik

Voorlopig programma

Dag 1: Reisdag met ruime tussenstop.
Dag 2: Ontbijt + aansluitend dagopening – rondleiding in Heidelberg met bezoek van het kasteel  
 van Heidelberg – lunch op eigen gelegenheid in Heidelberg, nadien vrij te besteden middag  
 – terugreis naar Karlsruhe + diner.
Dag 3: Ontbijt + aansluitend dagopening – rondtrip met bezoek van het beroemde 
 Cisterciënzerklooster in Maulbronn – lunch in Schönenberg, nadien rondleiding in het Wal- 
 denzenmuseum – ritje met kort bezoek aan Calw & terugreis naar Karslruhe + diner
Dag 4: Ontbijt + aansluitend keuze uit dagopening of het bijwonen van een tweetalige eredienst 
 (D/ NL) met de protestantse gemeenschap in Mannheim-Feudenheim, aansluitend lunch  
 & ontmoeting (lunch op eigen gelegenheid voor wie in Karlsruhe blijft) – vrije tijd of 
 rondtrip in het Zwarte Woud met bezoek aan Bad Herrenalb – terugreis naar Karlsruhe +  
 diner. 
Dag 5:  Ontbijt en daarna terugreis.

Praktische informatie & info-avond(en)
Om een prijs vast te stellen voor deze reis werden reeds de nodige offertes aangevraagd. In sep-
tember zullen we u hier verder over informeren en zult u ook de nodige informatie krijgen over 
het vervoer, de accommodatie en andere voorwaarden. In het najaar organiseren we info-avond(en) 
om u verder te informeren over het definitieve programma. De datum(s) en plaats hiervoor wordt 
nog bekend gemaakt. Achter de schermen wordt ondertussen doorgewerkt om het programma voor 
deze reis verder uit te werken. Wordt dus vervolgd! 
Wel hopen we dat uw enthousiasme alvast gewekt is en dat u nieuwsgierig bent geworden. Deze 
Duitslandreis is een initiatief van VPKB-Brugge en Gent-Brabantdam en wordt begeleid door ds. Jan-
nica de Prenter en ds. Tihamér Buzogány i.s.m. dhr. Albert De Lange. 
Gemeenteleden uit andere VPKB-gemeenten zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
Gaat u met ons mee in het voetspoor van Luther? Het wordt zeker een mooie reis vol cultuur, ge-
schiedenis en inspiratie.

Ds. Jannica de Prenter en ds. Tihamér Buzogány

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 27 augustus 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Voor de kids

Zomer 2023!!!
Lieve kinderen, het is zo ver: jullie hebben vakantie!
Misschien gaan jullie wel op reis? Om de verveling onderweg tegen te gaan kunnen jullie het spelletje 
spelen: ik ga op reis en ik neem mee….

In de Bijbel gingen er ook wel wat mensen op reis! Wat denken jullie dat Abraham meenam? En wat 
gebeurde er met Maria toen zij reisde naar Elisabeth? Wat voor een soort reis maakte Jona? Hoeveel 
reizen heeft Paulus gemaakt? Waar is hij allemaal geweest? Hoe ging hij op reis? Niet met de auto en 
niet met het vliegtuig! 

Als jullie deze zomer op zondag in de kerk zijn, kunnen we hier zeker over praten!
In elk geval wensen wij jullie een hele fijne vakantie toe, 
samen met je familie!

Tot gauw in de kinderkerk! 

Wilma en Martine
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Voor de kids



16 | 

District

Nieuws uit het district
‘Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt - wij zijn van Hem -
Zijn volk de schapen van Zijn weide.’ 

- Psalm 100:1-3, Herziene Statenvertaling

Met deze Bijbeltekst wil ik u namens het districtsbestuur van harte bemoedigen. De psalmist roept 
ons op om de HEER te loven met blijdschap. Want wij mogen God ontmoeten en dat is pure genade. 
We zijn van Hem, dat is onze troost want: Hij laat niet los het werk van Zijn handen. 
We zijn een maaksel van God zelf, niet alleen allemaal afzonderlijk maar ook samen als Gods volk. 
Juist aan dat laatste willen we graag recht proberen te doen op districtsniveau. We zijn niet enkel kerk 
in Gent of Brugge of Ieper maar ook samen als gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen. 

Vandaar dit stukje om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. We denken in de eerste 
plaats aan de vacante gemeenten in ons district: Aalst, Denderleeuw, Horebeke, Ronse en Roeselare. 
Laatstgenoemde is al geruime tijd vacant en dat begint te wegen. We bidden deze gemeenten Gods 
zegen toe in hun zoektocht naar een nieuwe predikant en staan klaar om waar mogelijk ondersteu-
ning te bieden. 

Er zijn ook positieve berichten die ik met u mag delen: op zondag 27 augustus mag ondergetekende 
zijn intrede doen als dominee van Dendermonde. U mag ook noteren dat ds. Chris Bultinck op zondag 
1 oktober zijn intrede zal doen in Ieper. En de zondag erop, op zondag 8 oktober, zal ds. Heleen Ran-
sijn bevestigd worden als stadspredikant van Gent in de Sint-Niklaaskerk. Het aanvangsuur van deze 
erediensten is telkens 15 uur. Voor alle gemelde data geldt uiteraard: Deo volente. 

We zijn ook dankbaar dat Luc D’Hoe op onze districtsvergadering van 10 juni werd verkozen als lid 
van het districtsbestuur. De samenstelling van het districtsbestuur is nu als volgt: ds. Chris Bultinck 
(voorzitter), ds. Gert-Jan Kroon (vice-voorzitter en penningmeester), Nele Lemaire (secretaris), Luc 
D’Hoe en ds. Simon van der Linden. Chris De Pauw is onze afgevaardigde naar de Synodale Raad. 

Namens het districtsbestuur wens ik u van harte Gods zegen toe deze zomer,

Ds. Simon van der Linden



17 | 

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
 

Juli

2 juli: Anne-Marie Laruelle- Kop
2 juli : Philippe Adams 
2 juli : Cilou Van den Hende
5 juli : Nora Van De Walle 
8 juli : Robbe Adams 
8 juli : Jasper Adams 
8 juli : Adinda De Jonge 
10 juli: Martine De Jonge 
11 juli: Leo Van De Walle 
14 juli: Caroline Schrans- Baes 
15 juli: Isa De Schuyteneer 
18 juli: Nele Temmerman 
22 juli: Hans Schaefer 
23 juli: Evy Jacques 
24 juli: Wilma Meijerinck 
26 juli: Liliane De Hainaut- Blommaert 
27 juli : Géza Aranyos 
27 juli : Nina Du Toit 
28 juli : Dirkje Parlevliet 
30 juli : Aline De Hainaut 

 Augustus

1 augustus : Jean- Marie Bytebier 
2 augustus : Kaat Verbrugghe
5 augustus : Marianne Schaefer 
7 augustus : Agnes Lorein- Van den Broeck
8 augustus: Tine Bruyneel
9 augustus: Anna Van der Vennet 
9 augustus: Erica Van den Hende 
10 augustus: Renée Simons- Hugaerts 
11 augustus : Dylano Mortier 
18 augustus : Paul Moors 
27 augustus: Victor Van de Walle
27 augustus: Ella Van de Put
27 juli: Ellie Puttemans 
28 augustus : Peter De Jonge 
28 augustus : Joris Van den Hende 
29 augustus: Chloë Hanappe
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Vrouwen in de protestantse kerk
Markante vrouwen die de protestantse kerk in België en 
Nederland mee vorm gaven

Pas in de 20e eeuw werden in de protestantse 
kerk in België en in Nederland vrouwen toege-
laten tot kerkelijke ambten. Stap voor stap werd 
over de jaren heen, door vele vrouwen, de weg 
geëffend die hen uiteindelijk toegang tot het pre-
dikambt zou verlenen. 

De evolutie binnen de kerk is samen met het 
maatschappelijke visies op de vrouw gewijzigd. 
Deze verandering en emancipatie waren op vele 
vlakken merkbaar: onderwijs, kerk, arbeids-
markt, politiek, stemrecht, thuissituatie. In de 
eerste plaats heeft de (sterk) verbeterde toegang 
tot onderwijs bijgedragen tot de toenemende rol 
van de vrouw binnen de kerk en de maatschap-
pij. 

Theologiestudies konden traditioneel enkel aan 
de universiteit gebeuren, een weg die lange tijd 
voor vrouwen gesloten bleef. En zelfs nadat deze 
studies opengesteld werden, bleef het predikant-
schap voor vrouwen niet toegankelijk (beroeps-
verbod). Elke stap vooruit naar het doel was niet-
temin belangrijk: van godsdienstonderwijzeres, 
zendelinge, kerkenraadslid, jeugdpredikant. De 
eerste (theologie)studentes aan de universiteit 
waren absolute pioniers. Maar ook in de marge 
werkten protestantse vrouwen, soms onopge-
merkt, om de kansen voor vrouwen te verhogen, 
door onderwijs te voorzien, diaconale taken op 
zich te nemen, het onderscheid in behandeling 
man/vrouw aan te kaarten...

De argumentatie om geen vrouwen toe te laten 
tot de ambten verschoof gaandeweg van het ge-
bruik van Bijbelteksten (1 Kor 14:34-35 – 1 Tim 
2:11-12) naar een beperkende omschrijving van 
de (fysieke) taken van de vrouw: kinderen baren 
en zorgen (moeder en echtgenote). Zelfs aan de 
universiteit werd daarop gewezen: bij de start 
van het academiejaar 1920/1921 sprak de rector 
van de Katholieke Universiteit Leuven deze woor-
den uit: "we hopen dat meisjes zich niet in groten 
getale zouden begeven naar beroepen die niet 

overeenstemmen met de normale functies die de 
natuur hen toewijst in de maatschappij".

Een grote ommekeer kwam er tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Vrouwen namen een prominen-
tere rol op in het publieke domein. De afwezig-
heid van vele mannen daagde hen uit zich op 
het maatschappelijk vlak meer te manifesteren. 
Ze startten discussiegroepen, mengden zich in 
het filosofische debat, namen de colleges aan de 
universiteit over en schreven artikels in studen-
tenbladen. Een nieuwe generatie vrouwen, over-
tuigd van eigen kunnen, deed zijn intrede en liet 
de verworvenheden niet meer los.

Pas in 1963 werd de Protestantse Faculteit (bij 
koninklijk besluit) erkend als een instituut van 
hoger universitair onderwijs. Vóór die tijd moes-
ten geïnteresseerden dan ook verplicht in het 
buitenland studeren. De Protestantse Kerk in 
België (voorloper van de VPKB) besliste in 1964 
om twee vrouwelijke theologen beroepbaar te 
stellen als predikant.

In Nederland was de chronologie tot het open-
stellen van het ambt voor vrouwen afhankelijk 
van hoe liberaal het kerkgenootschap is. In 1911 
werd de eerste vrouwelijke dominee bevestigd 
in de Doopsgezinde Broederschap. In orthodox 
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt gebeurde dit 
pas in 2020

In een serie van artikels zullen volgende vragen 
aan de orde komen: welke vrouwen effenden het 
pad naar het predikambt? Wie waren de pioniers 
op het vlak van theologische studies? Wie was de 
eerste godsdienstonderwijzeres? Wie trok de kar 
voor het meisjesonderwijs? Wie was de eerste 
vrouwelijke dominee in België en in Nederland? 
Vrouwen in de protestantse kerk, soms verleg-
den ze een steen, soms een hele rivier. 
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Vrouwen in de protestantse kerk
Jacoba Mossel, de eerste godsdienstonderwijzeres in 
Nederland

Afbeelding: https://resources.huygens.
knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/
JacobaMossel

Jacoba Mossel werd op 3 maart 1859 in Vlissingen 
geboren, als zevende  van 8 kinderen. In 1871 ver-
huisden het gezin naar Arnhem, waar Jacoba de 
net opgerichte middelbare meisjesschool bezocht. 
Na de benoeming van haar vader tot lid van het 
Hoog Militair Gerechtshof verhuisde het gezin naar 
Utrecht.

Daar kwam Jacoba in contact met de oprichters 
van de Nederlandse Protestanten-bond (NPB), een 
moderne vereniging die liederenbundels uitbracht, 
zondagsscholen startte en debatavonden en le-
zingen organiseerde. Deze vereniging stelde zich 
tot doel was de muren tussen de bestaande kerk-
genootschappen af te breken, maar in de praktijk 
verspreidde de NPB vooral het vrijzinnige gedach-
tegoed. De oprichters zetten Jacoba op het spoor 
van het vrijzinnige zondagsschoolonderwijs en daar 
zou ze reeds op 16-jarige leeftijd bij betrokken ra-
ken. Ze maakte een bundel Ons lied met zangvers-
jes voor de kinderen van de zondagsschool. De be-
kendste liedjes waren Oude Jaar! o, laat ons rusten 
en Kind’ren van één Vader.

Een advertentie in de krant waarbij gezocht werd 
naar jongemannen(!) om predikanten te onder-
steunen, stimuleerde Jacoba zich aan te melden 
voor de opleiding godsdienstonderwijzeres bij de 
NPB waar vrouwen sinds 1882 werden toegelaten. 
In 1884 rondde zij als eerste vrouw in Nederland, 
deze opleiding af. 

De eerste jaren was ze godsdienstonderwijzeres 
in Arnhem en daarnaast assistente van de domi-
nee van de vrijzinige gemeente. Ze werkte in de 
zondagsschool in Amsterdam, later ook als gods-
dienstlerares in Amsterdam en Hilversum.  Gene-
raties leerlingen uit alle rangen en standen heeft zij 
in haar lange loopbaan onderwezen. Eén van deze 
leerlingen zou de eerste vrouwelijke predikant in 
Nederland worden: Anne Zernike. 

Als hoofdredactrice, 30 jaar lang, van het maand-
blad Vroom en Vrij speelde Jacoba een belangrij-
ke rol in het vrijzinnige zondagsschoolonderwijs.  
Door de jaren heen veranderde het karakter van 
het blad doordat zij steeds meer over sociale en 

maatschappelijke onder-
werpen ging publiceren. 
Dit stootte op weerstand bij 
het bestuur, waarop Jacoba 
haar ontslag gaf. Zij schreef 
talloze kinderverhalen en 
kinderpreken waarin zij de 
nadruk legde op de verant-
woordelijkheid van de mens 
voor zijn daden, zonder ver-
wijzingen naar het begrip 
zonde. 

Niet alleen was zij actief in de vrijzinnige geloofs-
wereld maar ook in de vrouwenbeweging. Zij en-
gageerde zich openlijk door in 1898 een toespraak 
te houden op het congres tijdens de Nationale Ten-
toonstelling voor Vrouwenarbeid. Ze vestigde de 
aandacht op de beperkte beroepsmogelijkheden 
van afgestudeerde vrouwelijke theologen die geen 
predikant konden worden. Daarbij verwees ze naar 
Engeland en het Leger des Heils waar de vrouw 
haar rol had bewezen. In 1919,  toen de vrouwen in 
Nederland stemrecht verkregen, was zij één van de 
oprichtsters van het ANVO (Algemene Nederlandse 
Vrouwenorganisatie), die als eerste vrouwenpartij 
meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Naar aanleiding van de discussies die Mossel bleef 
aangaan rond vrouwelijke predikanten, kreeg zij 
tussen 1891 en 1900 de gelegenheid om met enige 
regelmaat voor te gaan in De Vrije Gemeente van 
Amsterdam, bij Doopsgezinde gemeenten in Hil-
versum, Purmerend en Middelburg en bij verschil-
lende afdelingen van de Nederlandse Protestanten 
Bond. Voor zover bekend was zij de eerste vrouw 
in Nederland die voorging in een protestantse ere-
dienst. In haar eerste dienst preekte over Joh 6 (Het 
teken van het brood - NBV). In 1900 werd een bun-
del preken uitgegeven van deze grote dame.

Josiane Tytens



20 | 

Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

De zomer is al even op gang getrokken, wat heb-
ben we al mogen genieten van het mooie weer. 
Voor sommigen mocht het waarschijnlijk zelfs 
een béétje minder warm zijn…

Maar… nu is het officieel vakantie en ik hoop dat 
u allen er toch kunt van genieten: wat buiten 
zitten, onder de verkoelende schaduw van een 
boom of met de voeten in de zee of in een teiltje 
water? Liefst ’s nachts een mals regenbuitje, dat 
mag ook af en toe.  Hopelijk zijn voor de studen-
ten de examens goed verlopen en kunnen zij ook 

onbezorgd twee maanden “niksen”… 
Het is jullie ook gegund!

Op zaterdag 24 juni mocht onze dominee twee 
kleinkinderen van Etty Bruyneel-Deelstra dopen 
in familiale kring: Roxie en Jip Bruyneel. We feli-
citeren de hele familie met deze heugelijke ge-
beurtenis en wensen Gods Zegen toe over deze 
kinderen.

In Beerzel is het verder groeien en wachten, nu 
An Puttemans-Van der Haeghen niet 1 maar 
zelfs 2 baby’s in haar buik herbergt (in mei 
schreef ik al: "wordt vervolgd!”)! Aangezien An 
het wat rustiger aan moet doen, springen Bea en 
Herwig Smetryns af en toe bij om Ellie en Odet-
te te entertainen. We hopen dat alles goed mag 
verlopen de komende maanden!

Met An Van de Walle- Djudzman gaat het stilaan 
weer wat beter en we waren blij haar te mogen 
begroeten tijdens de opening van de tentoon-
stelling in de kerk! Geduld en sterkte gewenst!

De familie Schrans is ondertussen verhuisd naar 
Destelbergen en geraakt gewend aan de nieu-
we omgeving. Veel geluk gewenst in de nieuwe 
woonst!

De bezorgdheid om een aantal mensen in onze 
gemeente is groot. Vaak worden zij niet graag bij 
naam genoemd maar ze zijn in onze gedachten! 
Het gaat vooral om ouderen, met een grote va-
riatie aan problemen… een pijnlijk been of een 
zere rug na een val die de mobiliteit verminde-
ren, een lang herstel na ziekte of operatie, het 
rustiger aan moeten doen omwille van de bloed-
druk, het hoofd dat niet meer zo goed mee wil… 
Het is soms niet gemakkelijk en dan wordt men 
misschien opstandig of verdrietig of gelaten...
Moge uw vertrouwen op God groot blijven in de 
wetenschap dat Hij nooit loslaat wat Zijn hand 
aan ons begon!
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Pastoraat
In het bijzonder denken we nu aan Karel Piesen 
met wie het niet zo goed gaat. In het WZC in 
Lemberge krijgt hij goede zorgen maar het is een 
moeilijke tijd voor hem en zijn zonen.

Dankbaarheid is er voor de gemeenteleden die 
zich onbaatzuchtig inzetten om anderen te be-
zoeken, actief te zijn bij allerhande activiteiten 
en belangstelling te tonen voor elkaar en voor 
wat er gebeurt in de kerk. Regelmatig eens een 
nieuw gezicht te zien en fijne contacten op te 
bouwen is heel aangenaam.

We kijken hoopvol uit naar wat de zomer brengt 
over onze gemeente en over ons allen… Voor wie 
op reis gaat: een kort uitstapje in de komende 
tijd of een verre reis: geniet er van en kom be-
houden terug!

En aan allen: ”Moge de Heer u zegenen en be-
hoeden, moge Zijn aangezicht over u schijnen. 
De Heer verheft Zijn aangezicht over u en geeft 
u vrede!”

Martine De Jonge

Permanentie Gent-Brabantdam
Onze predikant en zijn gezin zijn ondertussen op vakantie vertrokken. Zij zenden jullie de harte-
lijke groeten uit het hooggebergte in Sölden (Ötztal, Oostenrijk).

Op de laatste districtsvergadering hebben ds. Heleen Ransijn en ds. Tihamér Buzogány afge-
sproken dat zij tijdens zijn afwezigheid (1 tot 16 juli 2023) permanentie zal doen voor Gent-
Brabantdam. Mocht je dus b.v. nood hebben aan een pastoraal gesprek, kun je ds. Ransijn con-
tacteren. Haar gegevens vind je vooraan in de Kerkbrief.
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Stadspredikant
Wat doet die stadspredikant zoal?

De afgelopen maanden heeft u iedere keer in de Kerkbrief zo wat glimpen kunnen 
opvangen van mijn werk als stadspredikant en ook wel van de gedachten die dit 
werk bij mij oproept. Maar dan blijft toch de vraag: wat doet de Gentse stadspre-
dikant zoal? 

De eerste vier maanden was dat vooral: verkennen. Rondsnuffelen in het Gentse 
maatschappelijk middenveld. Kijken wat daar gebeurt, vooral als het gaat om de 
rafelrand van de Gentse samenleving (een tipje van de sluier: daar gebeurt veel!). 
Mensen leren kennen die daarbij betrokken zijn; bijvoorbeeld via het netwerk van 
KRAS, het buurtwerk en het straathoekwerk. En dat alles natuurlijk steeds met de 

vraag in het achterhoofd: wat kan mijn specifieke bijdrage, als stadspredikant/straatpastor, aan dit 
geheel worden? Waar ga ik mij in het bijzonder op richten? Want één ding is van meet af aan duidelijk 
geweest: Gent is een grote stad waar veel gebeurt en dat kan één straatpastor nooit allemaal aan. Ik 
zal keuzes moeten maken.

De eerste vier maanden liggen alweer achter ons, je zou kunnen zeggen dat de volgende fase is aan-
gebroken. Op de vragen die ik daarnet stelde, heb ik nog geen éénduidig antwoord (voor zover dat al 
zou bestaan), maar er beginnen zich wat contouren af te tekenen. Ik ben op dit moment regelmatig 
aanwezig op plaatsen waar mensen vanuit de rafelrand te vinden zijn. Met name op plaatsen waar 
je dak- en thuislozen kunt aantreffen. Dit is een eerste speerpunt in mijn werk. Op de plekken waar 
ik nu regelmatig kom, begin ik al een beetje een bekend gezicht te worden en zelf mensen wat te 
leren kennen. Erg snel gaat dat natuurlijk niet; dit soort pastoraat is gebaseerd op het opbouwen van 
relaties en dat kost per definitie tijd. Ik ben blij met ieder klein stapje. Ook bijvoorbeeld als ik iemand 
die ik vanuit één van de inloophuizen ken, op straat tegenkom en een praatje maak. Wat me wel op-
gevallen is: onder daklozen kom je veel spiritualiteit tegen. Soms heel vage en soms heel gelovige. En 
als zo iemand hoort dat ik predikant ben (of straatpastoor zoals ik ook regelmatig genoemd wordt), 
wil die ook wel vaak over haar of zijn spiritualiteit praten. 

Een tweede speerpunt in mijn werk is voortgekomen uit het contact met de organisatie Cherut, die 
onderdak heeft gevonden in de pastorie van de Brabantdamkerk. Cherut richt zich op ondersteuning 
van vrouwen in de prostitutie, een groep mensen die in het Gentse buiten veel boten valt. Zelfs de 
mensen van het straathoekwerk hebben hier niet veel ingang. Cherut wil dit jaar een huiskamer 
starten waar de vrouwen uit het glazen straatje een veilige plek kunnen vinden. De bedoeling is dat 
ik daar ook regelmatig te vinden zal zijn. In voorbereiding daarop ga ik In juli in ieder geval één keer 
(maar mogelijk vaker) meelopen met hun outreach-team. 

En dan ga ik ook nog af en toe voor in de gevangenis aan de Nieuwe Wandeling. Met de bedoeling dat 
ik in de nabije toekomst vaker daar binnen de muren te vinden zal zijn. Maar daarvoor moet ik eerst 
door een hele ambtelijke procedure heen, en ook dat kost tijd…. 

Wilt u meer weten over deze mooie en boeiende baan-die-geen-baan-is van mij? Ik ben regelmatig 
op zondagochtend in de kerk te vinden. Spreek me gerust aan! Ik vertel graag over het leven en werk 
op straat. 

ds. Heleen Ransijn
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Meditatie
Eenheid, Gemeenschap en Evenwicht   
(Handelingen 2, 43 - 47) 

In Handelingen 2 lezen we over de eerste christelijke gemeente in Jeruza-
lem, een gemeenschap vol eenheid, toewijding en tekenen en wonderen.
De eerste christelijke gemeente in Jeruzalem vormt de oorsprong van de 
kerk. Het concept van kerk heeft echter in de loop der tijd verschillende 
betekenissen gekregen. Tegenwoordig denken we aan een gebouw waar 
mensen samenkomen of aan een kerkgenootschap waar men lid van kan 
zijn. Maar de eerste gemeente had geen eigen gebouw en geen ledenre-
gister. In Handelingen 2 wordt de essentie van de kerk beschreven als een 
gemeenschap van mensen, een eenheid zonder formele structuur.

In 2023, wanneer het instituut kerk onder druk staat en de grote kerk-
gebouwen een last lijken te zijn, mogen we niet vergeten dat de kerk in haar wezen geen instituut 
is, maar een gemeenschap. Een groep mensen die bij elkaar horen en samen, ieder op zijn of haar 
manier, God vereren. Ik denk dat we de manier van kerk-zijn van de eerste christenen niet één op één 
moeten overnemen in het heden. We hebben geen andere keuze, denk ik, dan kerk-zijn in onze tijd, 
en de manier van kerk-zijn van de eerste christenen past niet bij de manier waarop onze maatschap-
pij in 2023 functioneert.

Hoewel de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem een lichtend voorbeeld van eenheid is, bete-
kent dit niet automatisch dat deze vorm van kerk-zijn ideaal is voor elke tijd en context. Persoonlijke 
ruimte en individuele bezigheden buiten het geloof en de geloofsgenoten zijn ook belangrijk. We 
hebben in 2023 ook ons privéleven, waarin we onze persoonlijke verantwoordelijkheden en interes-
ses hebben. De gemeenschap van goederen die destijds werd beoefend, kan vandaag te ver gaan 
voor sommigen. Het kopiëren van de buitenkant van de praktijken van de eerste christenen zonder 
rekening te houden met tijd en context kan resulteren in een benadering vergelijkbaar met die van 
fundamentalistische groeperingen.

Onze manier van kerk-zijn hier in Vlaanderen kent zowel een verticale als horizontale dimensie, en 
wanneer deze twee in balans zijn, is de kerk gezond. Jezus heeft ooit gezegd: "Geef wat van de keizer 
is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort." (Lucas 20, 25) Voor mij is deze uitspraak een 
duidelijke oproep om een evenwicht te bewaren tussen wereldse en spirituele verantwoordelijk-
heden als christenen. De horizontale gemeenschap verwijst naar onze relatie met elkaar, terwijl de 
verticale gemeenschap betrekking heeft op onze relatie met de Vader en de Zoon door de Geest.

Deze verticale en horizontale dimensies vormen samen een geheel. Als we ons als christenen verbin-
den met God en met elkaar ontstaat er een krachtige eenheid. We zijn verbonden met de gemeente 
van Gent-Brabantdam, maar ook met christenen uit andere gemeentes in Vlaanderen en wereldwijd. 
Deze eenheid overstijgt geografische grenzen en denominaties.
Een van onze taken als christenen is om deze eenheid te koesteren, zowel met Hem daarboven als 
met elkaar hier beneden, want in deze eenheid ligt onze toekomst.

Ds. Tihamér Buzogány
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

04 juni  An Van De Walle-Djudzman ter bemoediging
11 juni  Joris van Belle ter gelegenheid van zijn verhuis
18 juni  Aschwani met de beste wensen
25 juni   Etty Deelstra ter gelegenheid van de doop van twee van haar kleinkinderen
02 juli  Karel Piesen ter bemoediging

Activiteitenkalender
3 juni tot 30 juli    Diafaan VII (St. Amandsberg)
3 juni tot 22 juli    Tentoonstelling Gedachten (Brugge)
1 tot 30 juli    Tentoonstelling Schuld en onschuld (Gent-Brabantdam)
18 en 19 juli   15:00 Namiddagconcerten (St. Michielskerk Gent)
Donderdag 20 juli  15 en 20:00 Barokconcert (Begijnhofkerk Gent)
Zondag 06 augustus  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
12 tot 13 augustus   Geuzenfeest (Horebeke)
Woensdag 23 augustus 19:30 Kerkenraad
Zondag 27 augustus 15:00 Intrededienst ds. Simon van der Linden (Dendermonde)
Woensdag 13 september 19:30 Kerkenraad
Zondag 17 september  Startzondag
Zondag 01 oktober  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
    15:00 Intrededienst ds. Christian Bultinck (Ieper)
Zondag 08 oktober 15:00 Bevestiging ds. Heleen Ransijn (St. Niklaaskerk)
Woensdag 11 oktober 19:30 Kerkenraad
Woensdag 08 november 19:30 Kerkenraad
Zondag 03 december  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag 13 december 19:30  Kerkenraad 
13 tot 17 juni 2024   Duitslandreis      

Allerlei
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Dienstenrooster

 Juli

Zondag, 2 juli                                                                                                                                                         
Voorganger   Ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens /  Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Pascal en Ingrid Dhont-De Meyer
 
Zondag, 9 juli                                                                                                                                                     
Voorganger   Daniël Van Steenkiste
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Martine De Jonge
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Pascal en Ingrid Dhont-De Meyer
 
Zondag, 16 juli                                                                                                                                                      
Voorganger   Mieke Felix 
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Francis Van De Walle 
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Ira Barendse / Bea Baetens
 
Zondag, 23 juli                                                                                                                                                          
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens  / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Havenpastoraat Gent-Zeehaven
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel / Serge Engelbosch 
 
Zondag, 30 juli                                                                                                                                                     
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier
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Dienstenrooster

 Augustus

Zondag, 6 augustus                                                                                                                  Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / vzw De Helpende Hand
Organist(e) 
Koffiedienst   Bea Baetens
 

Zondag, 13 augustus                                                                kerk gesloten -> Geuzenfeest Horebeke

 
Zondag, 20 augustus                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Joris van Belle
 
Zondag, 27 augustus                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Heleen Ransijn 
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Martine De Jonge
 

 September

Zondag, 3 september                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Julie en William Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

 Juli   

za 1 Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de daken
  
zo 2 Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je
ma 3 Matteüs 11:2-19  Goed luisteren
di 4 Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij
wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen
do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards
vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers
za 8 Psalm 79  Wij zijn uw kudde
  
zo 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap
ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig
di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde
wo 12 Matteüs 12:1-21  Heer over de sabbat
do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid
vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten
za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie
  
zo 16 Matteüs 13:1-23  De zaaier en het zaad
ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven
di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg
wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten
do 20 Psalm 119:41-48  Ik heb uw geboden lief
vr 21 Spreuken 28:1-9  Geef gehoor aan de wet
za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap
  
zo 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig
ma 24 Psalm 119:49-56  Uw belofte doet mij leven
di 25 Spreuken 29:1-9  Kies rechtvaardigheid
wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid
do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER
vr 28 Psalm 119:57-64  De aarde is vol van uw trouw
za 29 Spreuken 30:1-9  Gods woord is genoeg
  
zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens…
ma 31 Psalm 119:65-72  De wet is beter dan een schat
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di 1 Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg
wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren
do 3 Spreuken 31:1-9  Bescherm het recht
vr 4 Psalm 119:73-80  Schenk mij inzicht
za 5 Matteüs 14:1-12  Johannes onthoofd
  
zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed
ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang
di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1)
wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2)
do 10 Psalm 119:81-88  Uw wetten vergeet ik niet
vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw
za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar
  
zo 13 Romeinen 9:1-5  De Israëlieten, Gods kinderen
ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte
di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid
wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid
do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart
vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof
za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen
  
zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng
ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim
di 22 Mattëus 15:1-20  Het is het hart dat telt
wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof
do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis
vr 25 Matteüs 16:1-12  Een ander zuurdesem
za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik?
  
zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil
ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in
di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten
wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden
do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld


