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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon	 ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres	 Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:  	 Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.)	 0499/74.81.71 
		  Flamingostraat 23 – 9000 Gent		  tihamer.buzogany@telenet.be	
	

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen:	 Mevr. Aletta Rambaut 		  0477/57.84.37  	 aletta.rambaut@telenet.be
		  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne 	 09/282.50.81 	 marijke.kruyne@gmail.com
		  Dhr. Francis Van de Walle		  09/281.05.18 	 fjvdwalle@gmail.com
		
Diakenen:	 Mevr. Rita Martens 		  0476/94.69.63 	 rita.martens@telenet.be
		  Mevr. Micheline Morel	  	 09/224.21.26 	 mmorel26@yahoo.com
		  Mevr. Bea Baetens		  09/369.99.13	 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk:	 Mevr. Martine De Jonge 		  09/222.59.79 	 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:	 a) Mevr. Aletta Rambaut 		  0477/57.84.37   	 aletta.rambaut@telenet.be
		  b) Mevr. Aryna Tsytlianok				    arina_tsy@yahoo.com
		

Kerkadres :				    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :				    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : 	 Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief : 	 mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 		  kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 			   Dhr. Arnold De Jonge

Website: 			   Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk		  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
				    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg  	 IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
				    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw 
				    te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn 
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be 
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De kerkenraad

Uit de kerkenraad
Op de laatste vergadering van de kerkenraad die om 9:30 begon, werd de gemeentevergadering 
verder geëvalueerd. Hierover leest u meer in de Terugblik.

Door in december 2022 afstand te nemen in de begeleidingscommissie van de stadspredikant Gent 
en de stadspredikant apart uit te nodigen naar onze kerkenraadsvergaderingen (zoals opnieuw ge-
beurde in mei) en te steunen in haar werk, wilden wij verdere banden met onze Gentse VPKB-zuster-
kerk Gent-Rabot vrijwaren van onbegrip en wrevel. 
In de mei-Kerkbrief van onze VPKB-zusterkerk Gent-Rabot konden we echter lezen dat er dit jaar 
geen gezamenlijke zomerdiensten zullen zijn. Voor alle duidelijkheid: dit was niet de wens van de 
Gent-Brabantdamkerk, integendeel. Na eerste contacten in december vorig jaar nam onze verant-
woordelijke voor de preekvoorziening in mei 2023 telefonisch contact op met één van de verant-
woordelijken voor preekvoorziening van onze VPKB-zusterkerk Gent-Rabot om de nodige afspraken 
in verband met de zomerdiensten te maken. Jammer genoeg werd dit aanbod meteen afgewezen, 
waarbij verwezen werd naar bovenvermelde brief van 18 december 2022. Wij betreuren het dat er 
over deze brief blijkbaar een pijnlijk misverstand is ontstaan en dat de boodschap in die brief anders 
werd geïnterpreteerd dan wij hadden gehoopt. 
Voor de zomerdiensten van dit jaar kan dit niet meer rechtgezet worden, maar wij hopen echt dat 
volgende zomer (2024) deze jarenlange traditie weer voortgezet kan worden. 

Om 14:00 kwamen namens de nationale Commissie van Opvolging ds. Edwin Delen en Thamar 
Blokland op bezoek voor reguliere functioneringsgesprekken, eerst met de kerkenraad en predikant 
samen, daarna met ds. Buzogány apart. Deze gesprekken verliepen in een uiterst goede sfeer. 
Uiteraard kwam o.a. de relatie met onze VPKB-zusterkerk Gent-Rabot ter sprake. Besloten werd om 
eerst nog wat water door de Schelde te laten stromen vooraleer gesprekken op te starten. 

Zo werd het een lange laatste kerkenraadsvergadering voor Marijke Schaefer. Tijdens de lunch sprak  
ds. Buzogány haar toe en dankte haar van harte voor de jarenlange trouwe inzet voor onze gemeen-
te. Hij wees erop bij hoeveel initiatieven Marijke de aanzet gaf en hoe zij mensen kon aanporren en 
hoeveel hij daardoor ook (bij-)geleerd heeft.

De synodale raad zond ons een uitnodiging met een aantal data en de vraag of de VRT in 2024 een 
televisiedienst kan organiseren in onze kerk. Wij hebben uit de data voor 1 december 2024 (1ste 
Advent) gekozen. 

Christine Liagre schreef ons aan met de vraag of zij op Pinkstermaandag, 29 mei, met een Franstalige 
VPKB-gemeente een protestantse wandeling door Gent kon laten starten met een bezoek aan ons 
kerkgebouw. Hiervoor werden de nodige schikkingen getroffen. 

In zijn meivergadering heeft de kerkenraad ook de Avondmaalsdiensten vastgesteld tot het einde 
van het jaar: 4 juni; 6 augustus, 1 oktober en 3 december.

De tentoonstelling Schuld en onschuld van Sofie Muller in het kader van Sacrale Wervels werd verder 
voorbereid. De opening van deze tentoonstelling valt op zaterdag 1 juli om 17:00 en wordt voorafge-
gaan door het optreden van een Deens jongenskoor.

Tot slot werd het hoogtepunt van de maand mei voorbereid namelijk de feestelijke Pinksterdienst 
met het afscheid en bevestiging van raadsleden (zie verderop).
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Uit het bestuursorgaan

16 april|Gemeentevergadering
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13	 District
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19	 Dienstenrooster

20 	 Bijbelleesrooster

Op de bestuursvergadering van woensdag 26 april 2023 werd het 
pas verkozen nieuw bestuurslid Nico van Belle verwelkomd en be-
vestigd en werd aftredend bestuurslid Philippe Adams bedankt 
voor zijn trouwe medewerking aan het bestuur.

Vervolgens werden bij geheime stemming de drie uitvoerende 
functies voor het Dagelijks Bestuur herbevestigd:
•	 Voorzitter: Francis Van De Walle
•	 Secretaris: Tihamér Buzogány
•	 Penningmeester: Anton Renting

Daarnaast werden op die bestuursvergadering de lopende zaken 
besproken.

Francis Van De Walle

Terugblik

Het gemeenteverslag 2019-2023, dat wij op 16 april als gemeente 
bespraken, werd zoals het hoort, ondertussen ter informatie ver-
zonden naar de synodale raad en naar het districtsbestuur. In dit 
verslag kwamen in navolging van het desbetreffende synodebe-
sluit de plaatselijke, regionale en nationale activiteiten van onze 
gemeente (dit met betrekking tot de maatschappelijke relevantie 
van onze gemeente), de samenstelling van de verschillende raden 
en de financiën aan bod. 

Hier past een woord van dank aan onze penningmeester Anton 
Renting die dit laatste gedeelte nauwkeurig op papier, maar ook 
met een power-point toelichtte. 
In dit kader vernam u ook dat de Stad Gent noodzakelijke bespa-
ringen aangekondigd heeft. Oorspronkelijk wilde het stadsbestuur 
vanaf 2023 voor beide Gentse VPKB-gemeenten de subsidie voor 
de cibels (dit is voor de werkingskosten van het centrale bestuur 
van de VPKB in Brussel) volledig en onmiddellijk stopzetten. Voor 
Gent-Brabantdam gaat dit om een substantiële som. 
Op initiatief van Anton Renting kon samen met de penningmees-
ter van Gent-Rabot na onderhandeling met het stadsbestuur be-
reikt worden dat de subsidiëring gradueel afneemt, namelijk in 
2023 nog 2/3 van dit bedrag, in 2024 nog 1/3 en pas vanaf 2025 
niets meer. Dit zal uiteraard zwaar doorwegen op de financiële 
situatie van onze gemeente. Vanaf 2025 zal de bijdrage (de cibels) 
van onze kerkgemeente voor de financiering van de werking van 
het centrale bestuur van de VPKB in Brussel immers volledig moe-
ten komen van de collectes voor het kerkenwerk.

Bea Baetens
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Terugblik

28 mei|Pinksterdienst
Afscheid van Marijke Schaefer
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Terugblik 
Lieve Marijke,

Ik richt graag het woord aan jou vanuit de kerkenraad.
Het is niet makkelijk om het belang van jouw bijdragen gedurende zovele jaren 
samen te vatten. Ik moet toegeven, ik heb voor hetgeen volgt geen opzoekin-
gen in het kerkarchief gedaan, maar heb wel wat hulp gekregen van anderen.

Marijke, jouw inbreng in de laatste halve eeuw, is zeer divers. In je jonge jaren 
was je samen met nog een paar anderen verantwoordelijk voor de kinderkerk. 
Je organisatietalent binnen de Kinderkerk viel daar allicht al op en het logische 

gevolg was dat je wat later voor de kerkenraad werd gevraagd. 
Je bekommernis voor de allerkleinsten uitte je ook in je engagement voor de Gaspard de Colig-
nyschool waar je gedurende meer dan dertig jaar als penningmeester van het Schoolbestuur, jou, 
onze en mijn school functioneerde. 

Gedurende vele jaren wist je hoe je dingen moest organiseren, vond je de juiste woorden bij elke 
gelegenheid, schreef je bijdragen voor de Kerkbrief en maakte je de aankondigingen voor de kerk-
dienst, zoals ook vandaag nog. Jouw ideeën waren vaak origineel. We denken daarbij aan het Cube 
buitenspel ooit gespeeld in de tuin van Johan en Caroline Temmerman in Drongen op een startzon-
dag. Of de legendarische bijbelquiz of laatst nog de tentoonstelling Talent in eigen huis met kunst van 
en door onze eigen mensen.

De gave van het woord is jou ook gegeven, maar evenzeer je schrijfsels. Die laatste kunnen we twee-
maandelijks lezen in het Wel en wee uit onze Brabantdamgemeente in de Kerkbrief, een graag ge-
lezen colum die je samen met Martine De Jonge verzorgt. We hebben begrepen dat je dit graag 
verderzet! Dank daarvoor!! 

Je houdt graag contact met gemeenteleden, dichtbij of veraf, ziek of gezond en daarbij ben je één van 
de trouwste bezoekers van de eenzamen van onze gemeente. Daarbij probeer je de gemeenteleden 
zoveel mogelijk bij de kerk en haar activiteiten te betrekken. 
Jouw ervaring en kennis van en over onze gemeente is bijna eindeloos. Je bent als het ware ons le-
vend archief of onze backup. 
De laatste jaren hebben wij van vele dierbare gemeenteleden afscheid moeten nemen, maar jij was 
vaak de rechterhand van onze predikant Tihamer Buzogány. Een blik tussen jullie beiden was vol-
doende om alles in goede banen te leiden.

Jouw geloof is vurig, standvastig. Onrechtvaardigheid maakt je vaak boos, maar bovenal verdrietig. 
Maar je geloof kan je ook emotioneel maken.
Nu komt er meer tijd voor familytime, met Hans, de kinderen en kleinkinderen. Je houdt van wande-
len in de natuur, het spelen van golf, het maken van grote fietstochten en dat in alle rust. 
Maar weet dat we je geregeld nog zullen vragen blijven stellen, want ja het geheugen dat jij van onze 
gemeente hebt, heeft geen van ons allen.

Als dank willen we je graag een lekkere bon aanbieden en geniet er maar van samen met Hans. Nog-
maals een grote dank vanuit de voltallige kerkenraad en de hele kerk voor alles, lieve Marijke.

Pinksteren 28 mei 2023
Aletta Rambaut
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Terugblik 

28 mei|Pinksterdienst
Bevestiging van Martine De Jonge



8 | 

Vooruitblik

3 juni - 30 juli|Diafaan VII
Hedendaagse glaskunst in het Sint-Elisabethbegijnhof van St-Amandsberg

Van 3 juni tot en met 30 juli vindt de zevende editie van Diafaan plaats. Op twee loca-
ties, de begijnhofkerk en een convent, zullen 21 kunstenaars hun werk tonen. Boven-
dien zal tijdens deze editie voor het eerst historisch gebrandschilderd glas getoond 
worden; glas dat veelal werd ontdekt of gered! Voor glas geldt immers nog steeds 
onbekend maakt onbemind.

De tentoonstelling is te bezoeken elk weekend van juni en juli tussen 13-19u én tij-
dens de Gentse Feesten elke dag (zelfde uren). Er zijn ook rondleidingen in de ten-
toonstelling. Voor meer info verwijs ik graag naar de brochure van de Gentse feesten.

Van harte welkom!

Aletta Rambaut

3 juni - 22 juli|Tentoonstelling: Gedachten - Brugge
Van zaterdag 3 juni tot en met zaterdag 22 juli exposeert Linda Six in ’t 
Keerske (Brugge). Het werk van Linda Six past niet in een hokje en neemt 
u mee naar nieuwe paden. Ze noemt haar werk tegenwoordig liever kalli-
grafiti, een kunstvorm tussen kalligrafie en graffiti.
Thema van deze tentoonstelling: Gedachten. Het is aan de toeschouwer 
om zich te laten verwonderen en zich mee te laten nemen naar de ge-
dachten van de kunstenares over verlangen, liefde, angst en hoop.

In de jaren '80 leert Linda Six de letterschriftkunst kennen via de bekende 
Brugse kalligraaf Peter Boudens en krijgt ze haar vorming van verschillende docenten. Gaandeweg 
verlaat ze de betreden paden en zoekt ze naar nieuwe mogelijkheden. Ze experimenteert met let-
ters in combinatie met vernieuwende achtergrondsoorten. Daarbij maakt ze niet alleen gebruik van 
Oost-Indische inkt, pen en penseel, maar van diverse verftechnieken en collagemateriaal. Spontane 
schriftuur, sporen en tekens komen telkens terug in haar expressieve werk, dat zij tegenwoordig 
liever kalligrafiti noemt. In een obscuur spel van licht en donker verschijnen passievolle accenten en 
sprankels van rood, roze en oranje, die uiting geven aan de gedachten van de kunstenares over liefde, 
passie, verlangen, angstenhoop. 

Themadienst & feestelijke opening 
U bent van harte uitgenodigd voor de themadienst Geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.
 
Bezichtiging is mogelijk op zaterdag 03-06, 10-06, 17-06, 24-06, 08-07, 15-07 en 22-07 van 14:00 tot 
18:00 in 't Keerske. Van harte welkom!
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Vooruitblik

1 tot 30 juli | Sacrale Wervels
Tentoonstelling Schuld en onschuld van Sofie Muller

Het werk dat Sofie Muller (°1974) in dialoog met curator Hans Martens 
voor deze tentoonstelling selecteerde, gaat in de Brabantdamkerk een re-
latie aan met de (mentale) ruimte en de bezoeker. 
Schuld en Onschuld gaat over twijfel en verdieping. Het sculpturale oeuvre getuigt van een groot 
meesterschap, maar tegelijk is het broos en poëtisch. Het werk roept meer vragen op dan dat het 
antwoorden geeft — www.sofiemuller.be

Programma 1 juli 2023

14:30 	 Concert: Deens jongenskoor en Trio MAJ: Deense liederen, 
	 psalmen en sacrale muziek van Fauré, Händel en Pergolesi
17:00	 Officiële opening van de tentoonstelling met enkele toespraken.
	 Muziek van pianist Déjan Vercauteren

De tentoonstelling is te bezichtigen
elk weekend van juli, van 14 tot 18:00 - tijdens de Gentse Feesten elke dag, van 14 tot 18:00

Concerten en voordrachten tijdens de Gentse Feesten 2023

di 18 en do 20 juli – 15u	 Uiteenzetting over het protestantisme in Vlaanderen en Gent
			   door ds.Tihamér Buzogàny
za 15 juli – 17u 		  Les tendres Badinages met Patrick Beuckels en ArinaTsytlianok op 
			   traverso, fluit, orgel en piano
ma 17 juli – 17u 		 Sacrale dans met Cecile De Cock
di 18 juli – 17u 		  Jong talent: Open Mic (They Call It Indie)
do 20 juli – 17u 		  Divan en Jan Borré grasduinen samen door 20 jaar Divans repertoire
vr 21 juli – 15u 		  Boetseren voor de kinderen
vr 21 juli – 17u 		  Terug naar Wittenberg. De universiteit van Hamlet en Luther.
			   Een KAHAANIVertelling met Mieke Felix
zo 23 juli – 17u 		  Rudy De Sutter en Antoinette Panhuis,
			   slotconcert met improvisatie op piano en poëzie

Na de optredens is er mogelijkheid om na te praten bij een drankje.

Alle activiteiten zijn gratis

VPKB Gent Centrum, Brabantdamkerk, Sint-Kristoffelstraat 1, 9000 Gent 
Contact:Tihamér Buzogány, tel. 0499 74 81 71, tihamer.buzogany@telenet.be
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Vooruitblik

1 juli |Psalmenwandeling Brugge

Op zaterdag 1 juli organiseert de VPKB-gemeente Brugge i.s.m. met Psalmenwandelingen, Sacred 
Books en Biblia een Psalmenwandeling in het Sint-Annakwartier in Brugge.
Begeleid door ds. Jannica de Prenter, ds. Louis Wüllschleger, Martin Zonnenberg (orgel), Marjolein de 
Wit (fluit) en Anja van der Maten (hobo) - met medewerking van VPKB Brugge, Sacred Books & Biblia.

Psalmenwandelingen laten je proeven van de rijke en diepe woorden van de Psalmen, de natuur, een 
eeuwenoude stad, poëzie, muziek en het gesprek met elkaar. Op 1 juli gaat de Psalmenwandeling 
door in het Sint-Anna kwartier in Brugge en passeren we langs twee unieke kloostergebouwen: het 
Engels Klooster en het Grootseminarie Brugge. 
De wandeling (4,5 km) begint en eindigt bij de Protestantse Kerk 't Keerske in Brugge. 

U kunt zich aanmelden via ds. Jannica de Prenter: j.a.deprenter@gmail.com of tel: 050 35 50 84. 

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 2 juli 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Synodale Raad

Pinksteren
Lieve mensen,
Lieve broeders en zusters,

In de maatschappij van vandaag is het niet gemakkelijk om als Gods kerk naar buiten te treden. Er 
zijn veel problemen die onze aandacht en zorg vragen. Denk maar aan de klimaatcrisis, de oorlog 
in Oekraïne, in Soedan en in zoveel plaatsen en regio's die de media niet eens halen. Daarmee gaat 
ook de vluchtelingenstroom onverminderd door. Ook problemen dichter bij huis steken steeds weer 
opnieuw de kop op: economische crisis, werkonzekerheid... Wanneer een mens getroffen wordt door 
ziekte of het verlies van een geliefde lijkt de toekomst alleen maar donkerder te worden.

Hoe breng je dan Gods boodschap over? Bovendien wordt de kerk intern geconfronteerd met de zorg 
voor een stijgend aantal vacante gemeenten, met een slinkend aantal mensen in kerkenraden en 
bestuursraden en met de daarmee gepaard gaande noodzaak om bovenplaatselijk samen te werken 
met andere gemeenten. We zijn ons daar als Synodale Raad van bewust en zien de moeilijkheden 
waarmee u worstelt.

En toch ...
biedt dit alles ons tegelijk nieuwe kansen om te getuigen van Gods liefde waar de wereld naar snakt. 
Het vraagt wat energie en durf om in te gaan tegen het pessimisme, de zorg of het verdriet die drei-
gen te overheersen. Maar we moeten dit niet alleen doen: we weten ons gesterkt door God zelf: 
'Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden' (Mattheüs 18: 
20).

Met Pinksteren mochten we herdenken en vieren dat God ons Zijn Geest stuurde om ons te helpen 
en te troosten. Laat u daarom in deze tijd extra inspireren door die Geest.

We wensen u allen de dynamiek, de kracht en het vuur van die eerste Pinksterdag!

Uw synodale raad.

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst
Het is goed dat we elkaar voldoende afwisselen voor de koffiedienst (koffie/
thee zetten vóór de dienst en de kopjes afruimen en de afwasmachine aan-
zetten na de dienst). 
Sommigen van jullie hebben liever een vaste zondag per maand, anderen 
laten het liever van hun agenda afhangen. Bij deze een hartelijke oproep om 
onze groep te komen versterken! 
Neem hiervoor graag contact met Rita Martens (gegevens staan vooraan in 
de Kerkbrief).
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Voor de kids

Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende 
foto’s in kleur lezen.

We vierden het Pinksterfeest
De stad is vol mensen, vrome Joden uit alle delen van de wereld.
Opeens: Wind en vuur! Het is in het huis van de leerlingen van Jezus. Die krijgen nu de heilige Geest.
Zij praten over wat God heeft gedaan. De mensen op straat komen toelopen. Ook de buitenlanders 
verstaan wat er gezegd wordt.

Dan komt Petrus naar buiten. Hij zegt tegen de mensen: “Jullie weten wat er met Jezus is gebeurd. 
Jullie hebben hem laten kruisigen en doden. Maar God heeft hem laten opstaan uit de dood. God 
heeft hem opgenomen in de hemel. Jezus geeft ons nu de heilige Geest. Geloof dat Jezus de Messias 
is. Laat je dopen in zijn naam en vertel het aan alle mensen.”

Martine De Jonge
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District

Veranderingen op komst

Op 10 mei jl. vond er een buitengewone districtsvergade-
ring plaats voor de afgevaardigden van het district Oost- en 
West-Vlaanderen. Het belangrijkste agendapunt betrof nieu-
we informatie over de vergoedingen voor vacatures in de 
vacante gemeentes, welke besproken zou worden tijdens de 
Synodevergadering op zaterdag 13 mei 2023.

De synodevergadering van 13 mei 2023 nam de volgende besluiten:
(1)	 een einde maken aan het systeem van vacaturevergoedingen per 1 juni 2023;
(2)	 de Synodale Raad kreeg een mandaat om van 13 mei tot 17 november predikanten voorlopig
	 administratief te benoemen aan 150% in vacante gemeenten.
Het debat over het beleid t.a.v. het predikantencorps wordt - met medeneming van verschillende 
opmerkingen en vragen uit deze vergadering - voortgezet tijdens de volgende synodevergadering op 
18 november.
(Uit: interne slotverklaring van de commissie van advies (13 mei 2023))

Wat de praktische invulling hiervan precies betekent, is op dit moment nog niet bekend. Wij wachten 
verder nieuws af. Als afgevaardigden van onze kerkelijke gemeente zullen we u op de hoogte houden 
van verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp en andere belangrijke zaken binnen 
het District Oost- en West-Vlaanderen.

Met vriendelijke groet,
Ds. Tihamér Buzogány

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
11 juni: Louise Hanappe- van ’t Hooft
14 juni: David Schrans
18 juni: Jo Cottenier
23 juni: Jozias Boone
24 juni: Etty Bruyneel- Deelstra 
24 juni: Odette Puttemans 
30 juni: An-Sofie Mortier 

2 juli: Anne-Marie Laruelle- Kop 
2 juli: Philippe Adams 
2 juli: Cilou Van den Hende
  



14 | 

Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Als u deze bladzijde leest, hebben we samen het 
Pinksterfeest kunnen vieren. Een vrolijk feest 
waarin wij ook hedentendage worden aangesto-
ken door de Heilige Geest om, ondanks onze ver-
schillen, met elkaar kerk te zijn.

Gemakkelijk is dat niet altijd net zo min als het 
ook deze maand niet voor iedereen zo’n gemak-
kelijk tijd was. Sommigen onder ons moesten 
voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis op-
genomen worden, anderen verliezen een beetje 
de moed omdat ze zo afhankelijk worden van an-
deren in hun dagelijks leven, hulp vragen is niet 
simpel. Zorgen voor een huisgenoot vraagt, ook 
al doe je het met een hart vol liefde, heel wat 
energie en inzet.

Zo denken wij aan Lidy De Brouwer die nog 
steeds veel pijn ondervindt, waardoor zij haar 

dagelijks leven nog niet kan hervatten. Wij wen-
sen je veel volharding en geduld toe net zoals 
aan Yvan, die haar trouw ter zijde staat.

Agnes Hoste moest in het ziekenhuis opgeno-
men worden voor onderzoeken en op punt stel-
len van haar nieuwe medicatie, maar gelukkig 
mocht zij juist voor Pinksteren weer naar huis en 
wij wensen haar een goed herstel toe. Marcel is 
zo content dat je weer thuis bent.

En jammer genoeg moeten wij u ook deze keer 
weer vertellen dat het met Karel Piesen niet zo 
goed blijft gaan. Eerst kwam het goede nieuws 
dat hij uit het ziekenhuis ontslagen kon worden 
en dat er in het WZC Lemberge een plaatsje voor 
hem vrij kwam, maar deze nieuwe aanpassing 
was lastig voor Karel, hij kan moeilijk aanvaar-
den dat hij niet gewoon thuis kan blijven bij zijn 
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Pastoraat
moestuin en zijn hond en het gezelschap van 
zoon Wim. Zijn we niet allemaal zo, verlangen we 
niet allemaal  gewoon in onze eigen vertrouwde 
omgeving te zijn, want daar vinden we rust. Die 
rust bidden wij je toe Karel en ook aan je zonen, 
die je zo goed als zij kunnen omringen.

Wij wensen dit eigenlijk aan allen toe, ook aan 
hen die niet genoemd worden en waarvan wij 
ook niet altijd weten hoe het met hen gaat. Laat 
gerust iets van u horen zodat wij mee kunnen le-
ven met alle wel en wee.

En er is gelukkig ook goed nieuws te melden. 
Zoals over Cees van Leeuwen. Na zijn ingrijpen-
de operatie en revalidatie mocht hij een dag of 
10 geleden naar huis en het gaat elke dag een 
beetje beter, zodat hij zelfs zijn werk op en rond 
de Buckwalhoeve weer langzaam op kan nemen. 
Een hele geruststelling ook voor zijn vrouw Mar-
leen. Er is altijd veel te doen op de hoeve en de 
dieren vragen ook hun deel van verzorging.

Spannende tijden voor Evie Jacques i.v.m. een 
grondige controle en dan houdt een mens zijn 
hart vast. Dat zelfde hart springt op van blijd-
schap als alles goed is en zo ging het voor Evie dit 
keer ook. Nu weer vol goede moed de toekomst 
verder in. Wij zijn met jou dankbaar voor dit re-
sultaat.

Voor Joris van Belle breken er nieuwe tijden aan. 
Hij heeft niet alleen een toffe job gevonden in 
Waregem, maar ook een leuk huis, dat hij met 
hulp van de beste klussers renoveerde en er nu 
ook is ingetrokken. Dus weg uit Gent wordt hij 
een echte West-Vlaming. Veel geluk gewenst en 
een mooie toekomst daar, maar vergeet Gent 
niet, we zien je graag.

Het uur der waarheid heeft geslagen voor onze 
studenten die aan het einde van het studiejaar 
aan hun examens zijn begonnen. Veel sterkte en 
doorzetting en vooral goede uitslagen, zodat een 
mooie verlof periode op jullie wacht.

Dat wens ik u allen toe nu de zomer wenkt en de 
natuur ons van zijn volheid laat genieten. Laten 

wij er goed voor blijven zorgen, want de aarde 
kreunt onder de wonden die wij al eeuwenlang 
uit onbegrip en egoïsme aan onze blauwe pla-
neet  hebben toegebracht. Dit te doen keren, is 
ons aller opdracht. 
Nu wij met Pinksteren weer mochten ervaren dat 
de Geest Gods in ons mensen doorwerkt, kun-
nen wij deze opdracht ook waarmaken. Elk ap-
part, maar niet alleen. 

Mijn jaren als kerkenraadslid zijn nu afgesloten. 
Het mooie afscheid tijdens de Pinksterdienst heb 
ik voor altijd in mijn hart gesloten en zal ik koes-
teren. De lieve woorden, de verrassende beel-
den, de mooie muziek… Hartelijk dank voor de 
talrijke momenten van geloofsbeleving en ver-
bondenheid in die vele jaren dat we met elkaar 
optrekken in onze kerkgemeenschap. Momenten 
van Wel en Wee en dan voel je wat die ongrijp-
bare en onzichtbare Geest van Pinksteren met 
ons doet. Daarop mogen vertrouwen is een Gods 
geschenk.

Vaya con Dios.
Marijke Schaefer
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Stadspredikant
Ongemakkelijk voorrecht

Twee maanden geleden alweer was ik op het 
Belmundo Festival hier in Gent, een links poli-
tiek festival met activisten, anarchisten en meer 
van dat soort volk (waar ik me prima onder thuis 
voel, laat dat duidelijk zijn). In het bijzonder was 
ik daar voor een ontmoeting met de mensen van 
La voix des sans-papiers (De stem der ongedocu-
menteerden) uit Brussel, een zelforganisatie van 
ongedocumenteerde bewoners van de hoofd-
stad. Zij hebben enkele leegstaande gebouwen 
in de stad gekraakt om aan huisvesting voor 
sans-papiers te komen én als politiek statement. 
Het samenleven in die huizen is strak georgani-
seerd: iedereen draagt bij aan een goed verloop 
van het huishouden én iedereen is verplicht om 
deel te nemen aan politieke manifestaties die 
door La voix des sans-papiers georganiseerd wor-
den. Een indrukwekkend staaltje zelforganisatie! 

Waar zo'n ontmoeting me wel weer eens met de 
neus op drukte, is hoe bevoorrecht ik zelf ben. Ik 
woon in een land waar men (een vorm van) mijn 
eigen moedertaal spreekt en waar ik een ID-kaart 
van bezit en daar bovenop ook nog eens een Ne-
derlandse paspoort. Ik heb werk en voor m'n ge-
voel ook nog zinvol werk. Ik heb een prima dak 
boven m'n hoofd. Ik hoef niet voortdurend mijn 
bestaan in dit land te verdedigen. Oké, ik mag 
dan wel een goed stel hersens hebben, maar ik 
heb óók de kansen gekregen om die hersens in 
te zetten. En ook de warmte, de nuchterheid en 
de humor waarmee ik ben opgegroeid, zijn voor 
lang niet iedereen evident. Ik heb dan wel veel te 
maken met mensen die veel minder bevoorrecht 
zijn, maar dat verandert niets aan het feit dat ik 

al die dingen wél heb die zij vaak 
niet hebben. 

Die bevoorrechte positie zorgt van 
tijd tot tijd voor een ongemakkelijk 
gevoel. Als ik op dinsdagmiddag 
aan het eind van de voetbaltraining 
van de Gantoise Plantrekkers op de 
fiets stap en m'n teamgenoten ge-

dag zeg, dan ben ik op weg naar dat dak boven 
mijn hoofd dat een groot deel van hen níet heeft. 
En dan ben ik op dinsdag in de ochtend al aan-
wezig geweest in De Fontein, het inloophuis voor 
dak- en thuislozen aan het Van Beverenplein. Je 
kunt dat met een duur woord pastorale perma-
nentie noemen, maar het is natuurlijk gewoon 
om er te zijn voor wie zijn of haar verhaal kwijt 
wil. Als ik de gasten daar ontmoet, dan ben ik 
me er donders goed van bewust dat ik een eigen 
douche heb en een eigen wasmachine - ik hoef 
niet in het babbelkot rond te hangen tot er een 
douche vrij is of tot mijn was klaar is, zoals zij wel 
moeten. En ja, dat voelt soms verhipte ongemak-
kelijk. 

Dat is een spanning die - vermoed ik - een deel is 
van mijn werk en van het werk van iedereen die 
actief is aan de rafelrand van de samenleving. Ik 
moet er mee leren leven. Maar ik mag hopen dat 
ik me er toch ongemakkelijk over zal blijven voe-
len. Want één ding blijft als een paal boven water 
overeind staan: die verdeling in bevoorrechten 
en niet-bevoorrechten is niet zoals onze wereld 
zou moeten zijn. Zolang dat blijft bestaan, zijn we 
nog een aardig eind verwijderd van het Konink-
rijk van God. Laat het dus maar heel ongemakke-
lijk blijven, die bevoorrechte positie van mij.

Ds. Heleen Ransijn
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Meditatie
Gedachten na Pinksteren 
(Johannes 17) 

Samen met miljoenen christenen wereldwijd 
vierden wij in een volle kerk op de Brabantdam, 
de uitstorting van de Heilige Geest over de apos-
telen. Dit feest markeert ook de geboorte van de 
kerk.

Het is al lang geen geheim meer dat er in de we-
reld van het christendom diverse stromingen en 
denominaties zijn, elk met hun eigen overtuigin-
gen, praktijken en tradities. Deze verscheiden-
heid weerspiegelt de complexiteit en rijkdom 
van het geloof en heeft geleid tot de vorming 
van verschillende christelijke denominaties. Te-
genwoordig is dat gelukkig niet meer het geval, 
maar vroeger werden de verschillen tussen ker-
ken scherp aangezet.

Het eerste boek dat ik als predikant in België heb 
gelezen, was De gek van de Molenberg. Dit dikke 
boek van Abraham Hans beschrijft de onmoge-
lijke liefde tussen een protestants meisje en een 
rooms-katholieke jongen uit de Geuzenhoek in 
een tijd waarin trouwen tussen protestanten en 
katholieken niet mogelijk was, want Twee gelo-
ven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. 
Gelukkig is zoiets in 2023 slechts folklore, maar 
er zijn nog steeds genoeg kerken en de vraag 
die ik me een paar dagen na Pinksteren stel, is 
of deze verscheidenheid Gods bedoeling zou zijn 
met Zijn gemeente hier op aarde. Hoe moeten 
we als gelovigen daarmee omgaan? Wat zegt de 
Bijbel hierover?

In Johannes 17 horen we Jezus zelf spreken. Hij 
bidt tot zijn Vader. De verzen uit Johannes 17 zijn 
indrukwekkende woorden, beschamend voor 
ons verdeelde christenen. De vraag van Jezus dat 
zij allen één zullen zijn, weerspiegelt zich (nog) 
niet in onze perceptie van samen kerk zijn. Elke 
christen erkent dat er maar één Heer is en dus 
ook maar één Kerk, maar de realiteit spreekt ons 
tegen!
Elke afzonderlijke kerk is deel van het wereld-
wijde lichaam van Christus, zegt Paulus tegen de 

Korintiërs en de Bijbel 
kent het idee van kerk-
genootschappen niet. 
De Kerk is vooral een 
eenheid van mensen, 
van allen die één zijn in 
Christus.

Als dat zo is, hoe moe-
ten wij dan omgaan 
met de verschillende 
kerkgemeenschappen 
die er al zijn? Katholieken, orthodoxen, protes-
tanten, anglicanen...? Is dat verkeerd? In mijn 
ogen zeker niet, zolang ze elkaar maar kunnen 
zien als filialen van dezelfde ene Kerk van Chris-
tus. Zolang ze elkaar kunnen erkennen en her-
kennen in Christus, ondanks de verschillen die 
er zijn. Kerkelijke muren scheiden en schaden en 
dat moet stoppen. We hebben elkaar nodig en 
kunnen veel van elkaar leren. Alleen samen kun-
nen we aantrekkelijk zijn voor mensen, het evan-
gelie bekend maken en het zout van de aarde 
zijn. Het is belangrijk dat we beseffen dat we niet 
werven voor onze eigen club maar voor Christus, 
die liefde is.

Tijdens de Pinksterdienst hoorden we dat de 
Geest werkt. Als predikant hoop ik dat Zijn werk 
niet zonder resultaat blijft en dat we van Hem 
leren om stappen te zetten richting onze me-
dechristenen, zodat we elkaar als broeders en 
zusters herkennen en niet langs elkaar heen le-
ven, maar contact houden en oprecht met elkaar 
omgaan. Er is nog werk te doen, maar de woor-
den van Jezus geven ons hoop: “Ik heb hun uw 
naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, 
zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal 
zijn en Ik in hen." (Joh 17, 26 )

Ds. Tihamér Buzogány
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan 
in de kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een 
persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aange-
boden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

07 mei		 Carolin en David Schrans n.a.v. hun verhuis
14 mei		 Moederdag
21 mei		 Lidy De Brouwer ter bemoediging
28 mei 	 Janny Geluk ter gelegenheid van haar kroonjaar

Activiteitenkalender
		  3 juni tot 30 juli		  Tentoonstelling Diafaan VII (St. Amandsberg)
		  3 juni tot 22 juli		  Tentoonstelling Gedachten (Brugge)
Zondag	 04 juni		  10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
		  04 juni		  13:30	 Ecowandeling (Nivove)
Woensdag	 14 juni		  19:30	 Kerkenraad
		  1 tot 30 juli		  Sacrale Wervels (Gent-Brabantdam)
Zaterdag	 1 juli			   Psalmenwandeling (Brugge)
Zondag	 06 augustus 	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 23 augustus	 19:30	 Kerkenraad
Woensdag	 13 september	 19:30	 Kerkenraad
Zondag	 01 oktober 	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 11 oktober	 19:30	 Kerkenraad
Woensdag	 08 november	 19:30	 Kerkenraad
Zondag	 03 december 	 10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 13 december	 19:30 	 Kerkenraad		   			 

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 4 juni	                                                                                                                      Heilig Avondmaal
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / De Helpende Hand
Organist(e)			   Patrick Beuckels
Koffiedienst			   William en Julie Vanderbauwhede
	

Zondag, 11 juni	                                                                                                                                                      
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	
Koffiedienst	
	

Zondag, 18 juni 	                                                                                                                                                     
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	
Koffiedienst	

	
Zondag, 25 juni 	                                                                                                                                                     
Voorganger			   Ds. Kommer Groeneveld
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	
Koffiedienst	
	

Zondag, 2 juli	                                                                                                                                                      
Voorganger			   Ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge /  Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	
Koffiedienst			   Pascal en Ingrid Dhont-De Meyer
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Bijbelleesrooster

Bepaalde foto's: Pixabay gratis

	 Juni

zo 4	 Psalm 119:17-24		 Verlangen naar de wet
ma 5	 Spreuken 25:1-10	 Eer aan God en de koning
di 6	 Spreuken 25:11-20	 Kalme woorden
wo 7 	 Spreuken 25:21-28	 Zorg voor je vijand
do 8	 Psalm 119:25-32		 Onderwijs mij
vr 9	 1 Timoteüs 1:1-11	 De wet goed gebruiken
za 10	 1 Timoteüs 1:12-20	 Genade in overvloed
		
zo 11	 Psalm 13		  Zie naar mij om
ma 12	 1 Timoteüs 2:1-7		 Als losgeld voor allen
di 13	 1 Timoteüs 2:8-15	 Een heilige levenswijze
wo 14	 1 Timoteüs 3:1-13	 Waardige leiders
do 15	 1 Timoteüs 3:14–4:10	 De juiste leer
vr 16	 Psalm 119:33-40		 Leven in uw gerechtigheid
za 17	 Matteüs 7:13–8:1	 Bouw op de rots
		
zo 18	 Matteüs 8:2-13		  Een groot geloof
ma 19	 Matteüs 8:14-22		 Hij neemt onze ziekten weg
di 20	 Matteüs 8:23-34		 Jezus heeft de macht
wo 21	 1 Timoteüs 4:11–16	 Hou je aan de leer
do 22	 1 Timoteüs 5:1-16	 De zorg voor weduwen
vr 23	 1 Timoteüs 5:17-25	 Goede daden blijven niet verborgen
za 24	 1 Timoteüs 6:1-10	 Tevredenheid is goud waard
		
zo 25	 1 Timoteüs 6:11-21	 De goede strijd
ma 26	 Psalm 49		  God zal mij vrijkopen
di 27	 Matteüs 9:1-17		  Volg de bruidegom
wo 28	 Matteüs 9:18-24		 Geloof redt
do 29	 Matteüs 9:35–10:10	 Extra arbeiders
vr 30	 Matteüs 10:11-20	 Als schapen onder de wolven
 
	 Juli			 
za 1	 Matteüs 10:21-33	 Schreeuw het van de daken
		
zo 2	 Matteüs 10:34 –11:1	 Neem je kruis op je


