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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Aryna Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:    Dhr. Arnold De Jonge

Website:    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw 
    te Gent
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We kijken dankbaar terug op de Witte-Donder-
dag-dienst en de Paasdienst, waarop u zo talrijk 
aanwezig was. 

De tentoonstelling Talent in eigen huis, een kleine 
droom van Marijke Schaefer, werd op 14 april jl. af-
gebouwd en de verschillende werken zijn ondertus-
sen weer thuis bij de exposanten, die wij bij deze 
nog eens hartelijk willen danken voor hun bereid-
willige medewerking aan deze tentoonstelling.

De gemeentevergadering van 16 april met verkie-
zingen en daarna bespreking van het gemeente-
verslag 2019-2023 is prima verlopen. Alle kandida-
ten werden met grote meerderheid van stemmen 
verkozen. Martine De Jonge voltooit het mandaat 
van Marijke Schaefer in de kerkenraad, Etty Deel-
stra en Anton Renting werden herverkozen voor het 
bestuursorgaan en Nico van Belle voltooit het man-
daat van Philippe Adams in het bestuursorgaan. 
We zijn erkentelijk dat er telkens weer mensen op-
staan om zich in te zetten voor onze kerkgemeen-
schap, op langere termijn voor een mandaat in de 
raden of op regelmatige basis zoals voor de lente-
schoonmaak, de koffiediensten, orgelbeurten enz.

In het weekend van 12-13-14 mei vindt het Art of 
Faith-festival plaats te Bornem. U leest hierover 
meer verderop. Ds. Buzogány heeft zich opgegeven 
als chauffeur van dienst. Als er iemand wil meerij-
den, laat het gerust weten. 

Van 10 tot 16 mei 2024 of van 27 mei tot 1 juni 2024 
(dat is nog niet duidelijk) plannen we samen met de 
gemeente Brugge een busreis met gids naar Duits-
land (Heidelberg).
Wat betreft het programma denken we aan een 
gemeentebezoek, culturele bezoeken, maar ook 
ruimte voor ontspanning en vrije tijd. De voorlopige 
prijs is ongeveer 500 euro per persoon. Hebt u nu al 
interesse, spreek dan zeker een kerkenraadslid aan. 

Hopelijk tot binnenkort in de kerk!
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Terugblik

5 april|Lenteschoonmaak
Een grote dank u wel aan de 8 vrijwilligers die op 5 april mee geholpen hebben om de kerk piekfijn 
in orde te zetten voor de Paasdienst! Er werd gewreven, geschrobd, gesopt, gestofzuigd, gedweild en 
opgeruimd dat het een lieve lust was. Niets was teveel gevraagd aan de enthousiaste aanwezigen, 
3 mannen en 5 vrouwen. Eén (aangeduide) vrijwilliger klom zelfs tot op het oksaal om een verloren 
trapladdertje terug naar beneden te halen:)
Behalve de kerk werden ook de toiletten, het voormalige jeugdlokaaltje en de consistorie onder han-
den genomen. Op een goeie 2,5 uur was de klus geklaard, een 9de vrijwilligster kwam nét te laat… 
Volgende keer een nieuwe kans!
Nogmaals veel dank en waardering aan alle medewerkers!

Martine De Jonge
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Terugblik

9 april|Paasontbijt en -dienst
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Terugblik 
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Vooruitblik

7 mei|Israëlzondag 
Verzoening
“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.”

Enkele overwegingen bij de Israëlzondag van zondag 7 mei
Eén van de krachtigste voorbeelden van verzoening tussen gemeen-
schappen kan worden gezien in hetgeen heeft plaatsgevonden tussen 
Joden en Christenen, sinds het einde van de Shoah, de Holocaust. De 
uitbanning van het antisemitisme door veel christelijke theologen en 
organisaties, en de verwerping van de klassiek-christelijke leer waar-
bij Joden en Jodendom worden geminacht, zijn in de geschiedenis van 
de mensheid ongekend geweest. 
Toen de Wereldraad van Kerken werd opgericht in 1948, noemde zij 
het antisemitisme een zonde tegen de mens en tegen God en sinds-
dien heeft zij zich vaak uitgesproken tegen anti-Joodse retoriek en 

geweld. Deze revolutie in de joods-christelijke betrekkingen is verheugend en zou moeten dienen als 
inspiratiebron, en als model om haat en vooroordelen te overwinnen.
Deze optimistische woorden werden op 5 september 2022 uitgesproken tijdens de 11e Vergadering 
van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, door Rabbijn David Fox Sandmel, de voorzitter van de 
Internationale Joodse Commissie voor Interreligieuze Betrekkingen. Inderdaad is er na de Tweede 
Wereldoorlog het één en ander veranderd in de relatie tussen joden en christenen. 
Het voert te ver om in dit kader een compleet overzicht te geven, maar enkele highlights kunt u nale-
zen op protestant.link

7 mei om 10:00|Televisiedienst Brugge 

Op zondag Cantate 7 mei 2023 zal er vanuit de protestantse kerk 
‘t Keerske in Brugge een televisiedienst zijn met live-uitzending op 
de VRT. 
Het thema van de dienst is: Zing voor de Heer een nieuw lied!
Aan deze dienst werkt het protestants kerkkoor van VPKB Brugge 
mee, o.l.v. Patrick Hellebuck. Onze organist is Dimos de Beun.
De uitzending begint om 10:00

Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende 
foto’s in kleur lezen.
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Vooruitblik

12-14 mei | Art of Faith Festival

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 28 mei 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

Sinds december 2019 is dit Christelijk familiefestival al in voorbereiding. Aanvankelijk zou het in juni 
2020 doorgaan in de Abdij van Drongen, maar door de gekende redenen werd het verschillende 
malen uitgesteld. Nu wordt het festival gehouden in de Abdij van Bornem van 12-14 mei. Het Art of 
Faith Festival is een Christelijk familiefestival, waar muziek en kunst, jong en oud elkaar ontmoeten en 
waar het beleven van je geloof als thuiskomen voelt. Zo staat het omschreven op de website: https://
artoffaithfestival.be). 
Als Brabantdamkerk zijn we vanaf het begin betrokken geweest bij de organisatie, toen die nog ge-
pland stond in Drongen. Nadat de locatie was verhuisd naar Bornem hebben we slechts aan twee 
activiteiten meegewerkt: m.n. een tentoonstelling die in het teken staat van Unity die doorgaat in de 
pandgang en enkele ruimtes van de abdij; voor de communicatie met Karel De Wilde van La Chapelle 
Sauvage, een ensemble dat in het verleden al talrijke keren bij ons optrad.
Een overzicht van het programma kan u terugvinden op de website (zie hierboven). Een greep hieruit 
is het klassiek concert op zaterdagnamiddag (15:00) waar een kwartet van La Chapelle Sauvage De 
laatste 7 woorden van de Verlosser aan het kruis van Joseph Haydn zal brengen.
Op de Faith market zijn talrijke standen waar de verschillende partners, maar ook boekhandels of ge-
interesseerden informatie kunnen meegeven aan de bezoekers. Op het programma staan ook work-
shops voor kinderen en jongeren.
Info en tickets zijn te vinden op volgende website: https://artoffaithfestival.be

Aletta Rambaut
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Vooruitblik

Nieuw boek van Gogh en Korsele
De laatste dagen gonst het van de geruchten over de al bekende aanwezigheid van Vincent van Gogh 
in Korsele, de Geuzenhoek in de Vlaamse Ardennen. Zowel de Radio als de TV heeft hiervoor terecht 
aandacht. Maar heeft Vincent bij dominee Abraham van der Waeyen Pieterszen nu wel of niet het 
symbolische zetje gekregen om aan de slag te gaan met pen, papier en verf! Na zijn bezoek aan de 
Borinage was Vincent niet geschikt bevonden om predikant te worden en zo in de voetsporen te tre-
den van zijn vader die in Zundert jaren dominee was. Dominee Pieterszen was geen onverdienstelijke 
schilder en zag een tekening van Vincent. Dit laatste weten we zeker omdat Vincent in een brief aan 
zijn broer Theo gewag maakt van de vraag van de dominee om hem een tekening te laten zien. Vraag 
blijft of Pieterszen Vincent aangemoedigd/overtuigd heeft om kunstenaar te worden. Ook Vincents 
ouders maken in een brief van hetzelfde gewag en melden dat Pieterszen aandacht had voor Vincent. 
Wil u hierover meer details weten dan verwijzen we graag naar de publicatie die Lander Deweer in 
samenwerking met kunstenaar Johan Tahon samenstelde De vergeten voettocht van Vincent van 
Gogh: https://www.atlascontact.nl/boek/de-vergeten-voettocht-van-vincent-van-gogh/
 
Johan Tahon heeft de laatste maanden twee beelden gemaakt met als thema van Gogh. Het ene 
beeld komt aan het van GoghHuis in Zundert (Nl), en het andere in de Vlaamse Ardennen. 

Vanaf 13 mei|Tentoonstelling 
               In het spoor van van Gogh langs kunstparcours IVY  

Er is ook een project gestart met als titel Vuur in mij, 
een project van erfgoed Vlaamse Ardennen. De ten-
toonstelling In het spoor van Van Gogh langs kunst-
parcours IVY is vanaf 13 mei (tot 6.08) in Korsele en 
Sint-Denijs-Boekel te bezoeken en is gecureerd door 
Johan Tahon. Tijdens het traject wordt stilgestaan bij 
het verhaal van van Gogh en kan een bezoek worden 
gebracht aan een expo over zijn mentor dominee Pie-
terszen in het Protestants Museum De Geuzenhoek. De 
hedendaagse kunst staat opgesteld in private locaties 
en openbare domeinen. 

Meer info:  https://www.vangoghvlaamseardennen.
be/projects/in-het-spoor-van-van-gogh-langs-kunstpar-
cours-ivy
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Vooruitblik

17 mei|Avondcontact
Jacques Jordaens (1593-1678), protestants kunstenaar in dienst van 
katholieke opdrachtgevers: behendig schipperen tussen overtuiging en 
eigenbelang
Enkele weken geleden werd een schilderij van de hand van Jacob Jordaens ontdekt. 

Het schilderij is een altaarstuk met de voorstelling van De Visitatie waarbij de zwangere Maria haar 
eveneens zwangere nicht Elisabeth bezoekt. Het bevindt zich in de Sint-Vedastuskerk van Hoeper-
tingen en komt zeker uit het atelier van de beroemde barokschilder Jacob Jordaens. De identificatie 
gebeurde door de expert in 17de-eeuwse schilderkunst kunsthistoricus Joost Vanderauwera die be-
weert dat het ook 100 procent zeker is dat Jordaens hieraan zelf werkte. Prof.dr. Vanderauwera is 
notabene onze laatste spreker in de voordrachtenreeks Avondcontact. 

Jordaens bekende zich onder invloed van zijn leermeester Adam van Noort tot het calvinisme, hij  
hield het Avondmaal voor zijn geloofsgenoten te zijnen huize en hij kreeg het aan de stok met het 
katholieke hof in Brussel als auteur van protestantse geschriften. Omgekeerd vervaardigde hij ook 
altaarstukken voor katholieke schuilkerken in het protestantse noorden en sinds kort zijn archief-
stukken ontdekt die een nauwer dan voorheen bekende band bewijzen met zijn familienetwerk in 
de Noordelijke Nederlanden. Er was ondertussen een zekere geloofsvrijheid mogelijk; vele van Jor-
daens’ composities kunnen zowel in katholieke als protestantse zin uitgelegd worden; en waarschijn-
lijk speelden ook economische overwegingen een rol. Jordaens is wellicht daarom explicieter protes-
tants in de atelier-beslotenheid van zijn tekeningen dan in zijn schilderijen in de publieke ruimte. De 
tolerantie had immers zijn grenzen.

Dr. Joost Vander Auwera, doctor in de kunstwetenschappen (UGent) en MBA (Vlerick School voor 
Management), doceerde aan de UGent, de VUB en de Summer Courses van Duke University (USA). Hij 
is ere-conservator van de KMSK (Brussel) en projectleider van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings 
Project. 

26 mei om 19:30|Bijbelstudie

De Bijbelstudie van deze maand zal op vrijdag 26 mei om 19:30 in het PCC 
plaatsvinden met als thema: Triniteit. 

Twee dagen voor Pinksteren hoop ik samen met jullie te onderzoeken hoe 
er in de Bijbel over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gesproken wordt.
 

Ds. Tihamér Buzogány 
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Vooruitblik

31 mei|Colloquium Faculteit 
          1523  

4 juni|Ecokerk: eco-wandeling in Ninove 
We trekken de stapschoenen aan en verkennen de groene natuur en ecologische inzet 
in Ninove! Een passie voor ecologie? Gebeten door groene natuur? Kom dan samen met 
Ecokerk de groene natuur rond Ninove verkennen en maak kennis met ecologische initia-
tieven in en rond Ninove. 
We wandelen samen 8 km door het Ninoofse groen en stoppen onderweg voor ontmoe-
ting met groene doeners en voor bezinning in de natuur. Hierbij hebben we speciale aan-
dacht voor biodiversiteit in al zijn vormen. Rond 17:15 zijn we terug aan de abdijkerk, 
waar we elkaar nog kunnen ontmoeten bij een drankje en een hapje. Voor de kinderen 
plannen we een fotozoektocht onderweg. De wandeling is niet geschikt voor kinderwa-
gens, maar in de draagzak kunnen ook de kleinste kinderen meegenieten. De wandeling is 

gratis, maar we vragen wel om in te schrijven voor 1 juni. Inschrijven kan via het online formulier of 
door een mailtje naar charlotte.braeckeveldt@bisdomgent.be
Na de wandeling is er om 17:30 de mogelijkheid om aan te sluiten bij het gratis orgelconcert in de 
Abdijkerk, in het kader van Open Kerkendag. 

Praktisch: we spreken af om 13:30 aan de Abdijkerk in Ninove, zodat we tegen 13:30 zeker vertrokken 
zijn op onze wandeling. We stappen 8 kilometer, onder andere door velden. Voorzie dus aangepast 
schoeisel. Wie mee wil, kan zich ook opgeven bij onze predikant of bij één van de kerkenraadsleden. 
Samen rijden wordt georganiseerd.

Info: https://www.kerknet.be/diaconie-en-caritas-bisdom-gent/evenement/
alles-ademt-en-leeft-ecokerkwandeling-ninove

Aletta Rambaut
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Voor de kids

Hemelvaart:
De Here Jezus gaat naar zijn Vader in de hemel.
Het werk op aarde is gedaan. Nu moeten de volgelingen van Jezus aan het werk om de 
mensen te vertellen over de Here Jezus
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mijnschool.be

Op 24 april hielden we een memorabele jaarvergadering van de vzw, want het was immers de 100ste.  
Het bestuur gaf uitleg bij wat er het voorbije jaar op school gebeurde en wat er de komende maan-
den wordt gepland. Ook de herwerkte statuten werden voorgelegd en dat om in regel te zijn met de 
veranderende wetgeving dienaangaande, met dank aan de heren Paul Bruynooghe en Jan van Berge-
ijk. De verschillende raden (schoolraad, ouderraad, feestcomité) legden hun plannen en bezorgdhe-
den voor. Tijdens de verkiezing werd de heer Jan van Bergeijk opnieuw verkozen.

We zijn tevens dankbaar voor zoveel betrokkenheid, ook vanuit onze kerk. Dankbaar dat mevrouw 
Martine De Jonge als lid van de schoolraad nu de taak van voorzitter op zich neemt. In het verleden 
konden we al participatie proeven en we zijn zeker dat er een positieve werking uit zal komen.

We kijken alvast uit naar een mooi Schoolfeest dat volledig zal draaien rond het Jaarthema Op reis. 
Op zaterdag 3 juni bent u van harte welkom op school vanaf 11u. Alle klassen werken nu al hard aan 
optredens, maar ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Naast de BBQ zult u ook kunnen genie-
ten van taart/cake/ijs en dat doorlopend tot 18u. We hopen op een mooie zon en misschien bent u 
er ook bij!

Aletta Rambaut
Voorzitter schoolbestuur

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
02 mei: Elias De Waele 
05 mei: An Van der Haeghen
07 mei: Jos Keymis 
10 mei: Robin Schrans
11 mei: Jan Van Bree 
15 mei: Jantine Thijn 
15 mei: Joris van Belle 
15 mei: Sierra Schaefer 
21 mei: Aletta Rambaut 
22 mei: Agnes Hoste 
23 mei: Sebastiaan Bytebier 
27 mei: Constant Dispa
27 mei: Thomas Bettens 
27 mei: Constant Dispa
28 mei: Janny Geluk  
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

“Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen?” (Handelingen 2:8)

Opgedragen aan Marijke Kruyne, die 
niet alleen het plan van het boompje 
heeft bedacht, maar die ook één van de 
eersten was die mij indertijd aansprak 
en ervoor zorgde dat ik mij thuis voelde 
in de Brabantdamkerk.

Mieke Felix

ROMAANSE BOGEN

Binnen in de geweldige romaanse kerk ver-
drongen de toeristen zich in het halfdonker.
Gewelf na gapend gewelf en geen overzicht.
Een paar kaarsvlammen flakkerden.
Een gezichtloze engel omhelsde mij
en fluisterde door heel mijn lichaam:
'Schaam je niet een mens te zijn, wees trots!
Binnen in je opent zich in oneindigheid gewelf 
na gewelf. 
Nooit zal je klaar zijn en zo moet het zijn.'

Ik was blind van tranen
en werd de zonziedende piazza opgejaagd
samen met Mr. en Mrs. Jones, Meneer Tanaka 
en Signora Sabatini
en binnen in hen allen opende zich in onein-
digheid gewelf na gewelf.

Tomas Tranströmer (vertaling: J. Bernlef)

Een Arabische herder zoekt een geitje op de berg Zion,
en op de berg ertegenover zoek ik mijn zoontje.
Een Arabische herder en een joodse vader
In hun tijdelijk falen.
Onze beide stemmen ontmoeten elkaar boven
Sultans vijver, in het dal tussen ons in. 
We willen allebei dat ze er niet in terechtkomen,
De zoon en het geitje, in de raderen
Van die vreselijke machine van Chad Gadja*.

Later vonden we ze weer, in de bosjes,
en we kregen onze stemmen terug,
ze lachten en huilden van binnen.

Het zoeken naar een geitje of naar een mens
is in deze bergen
altijd het begin van een nieuw geloof geweest

Yehuda Amichai (vertaling: Tamir Herzberg)

*Chad Gadja is een Aramees kinderliedje. Chad Gadja bete-
kent het kleine geitje. Dat wordt opgegeten door de kat, die 
door een hond wordt gebeten, die door een stok wordt gesla-
gen. De stok wordt verbrand door het vuur dat geblust wordt 
door water, dat opgedronken wordt door de os, die geslacht 
wordt door de slager. En de slager wordt gehaald door de en-
gel des doods.

Wees niet bang voor de verschillen. Ze zijn zo mooi, schreef ik op een kaartje. Dat kaartje werd in een 
boompje gehangen. En dat boompje stond in de Brabantdamkerk. Er hingen nog een heleboel andere 
kaartjes aan het boompje. Ooit zouden we ze er allemaal weer afhalen en aan elkaar voorlezen. Maar 
het is er nooit van gekomen, want plots was het boompje, met medeneming van al onze gedachten, 
verdwenen. 

Waarom kom ik daar nu, na al die tijd, op terug? Omdat het deze maand Pinksteren is. En voor mij 
is Pinksteren het feest van het verschil. Misschien vinden jullie dat raar. Is het niet net andersom? 
Van overal zijn mensen toegestroomd in Jeruzalem. Allemaal begrijpen ze wat de apostelen zeggen. 
Dat is toch geen verschil? Ze horen allemaal hetzelfde. Toch? Dat weet ik niet zo zeker. Ze horen het 
immers allemaal in hun eigen taal. En talen verschillen. Woorden betekenen in vertaling niet precies 
hetzelfde. Dat vind ik het mooiste aan dit verhaal. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, welke 
taal je ook spreekt: dit is een boodschap voor jou. Wanneer je maar je best doet om te luisteren. Het 
verschil, de diversiteit, het anders zijn – het is geen vloek. De twee gedichten hieronder hebben met 
zo’n soort verschillen te maken. De Zweedse dichter Tomas Tranströmer bezweert ons trots te zijn op 
wie we zijn. Mensen. Allemaal zo verschillend. En daardoor zo rijk. En in het gedicht over de Arabi-
sche herder en de joodse vader horen we, vaagweg op de achtergrond, een paar bekende verhalen 
meeklinken, die over het verdwaalde schaap en de verloren zoon. Hetzelfde en toch anders. 
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Column

De zegeningen van de oude dag 
Kolet Janssen

Is ouder worden een zegen of een vloek?
Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil 
het zijn, zegt een bekende boutade. We kijken met 
een heel dubbelzinnige blik naar onze oude dag. Ik 
ben onlangs weer een jaartje opgeschoven en dat 
zet je onwillekeurig aan het denken.
Wat betekent oud zijn in onze tijd? Een periode van 
aftakeling en toenemende afhankelijkheid? Een tijd 
van eenzaamheid en het risico om een last te wor-
den voor anderen? Dagelijks hoor je berichten over 
de groeiende vergrijzing in onze samenleving en de 
problemen die dat meebrengt. Een mens wordt er 
niet echt vrolijk van.

In de Bijbel daarentegen wordt een hoge leeftijd als 
een zegen van God beschouwd. 

Terwijl wij nu vooral focussen op het camoufleren van rimpels en het soepel houden van onze spie-
ren, was ouderdom toen in se een respectabele staat.
Maar wat zijn precies de voordelen van ouder worden? Waarom zijn wij vooral bezig met het bestrij-
den van ouderdomskwalen? Voor alle duidelijkheid: daar is natuurlijk niets op tegen. Maar is er dan 
niets positiefs te zeggen over ouder worden?

Een kleine zoektocht en rondvraag levert me toch een paar pluspunten op.
Oude mensen kennen zichzelf beter. Ze weten wat ze waard zijn, waar ze goed in zijn en waar ze be-
ter uit de buurt blijven. Dat maakt het makkelijker om ja of nee te zeggen op een vraag. Het scheelt 
bovendien een hoop tijd en gepieker. Omdat ze minder bezig hoeven te zijn met zichzelf, kunnen ze 
zich bovendien meer op anderen richten.
Oude mensen kennen hun eigen zwakheden maar al te goed en kunnen daardoor die van andere 
mensen beter begrijpen. 
In het beste geval zorgt dat voor meer geduld en mildheid. En voor meer geloof in mensen, omdat 
veel dingen uiteindelijk toch in een goede plooi vallen.
Oude mensen schrikken minder als er iets onverwachts gebeurt. Ze hebben al zoveel meegemaakt. 
Ze weten dat fantastische ervaringen je je hele leven bijblijven en dat verschrikkelijke momenten ooit 
weer zachter en hanteerbaarder worden. En dat de hele wereld meedanst op dat ritme.

Oude mensen zijn ook vertrouwder geworden met God. 
Ze hebben zijn trouw ervaren en weten dat hij er altijd zal zijn, voor hen en voor alle mensen op de 
wereld. Daarom kunnen oude mensen vaak dankbaarder zijn.
Misschien kan de oude dag zo toch echt een zegening zijn. Al komen mildheid, geduld en dankbaar-
heid niet vanzelf. Je moet er bewust naartoe groeien. Maar samen kunnen we proberen onze neuzen 
in de goede richting te zetten.

Bron: Kerknet
30 april 2023
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Mijn god 
Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing
VRT MAX

In de vierdelige reeks Mijn god ontmoet Phara de Aguirre aalmoezeniers en consulenten van de di-
verse erkende levensbeschouwingen in ons land: de rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, or-
thodoxe, islamitische en joodse godsdienst, en de vrijzinnigheid. De boeddhistische levensbeschou-
wing is pas sinds maart 2023 erkend en komt dus niet aan bod.
De reeks is opgebouwd rond vier biotopen waar aalmoezeniers en consulenten als betaalde kracht 
of als vrijwilliger aan het werk zijn: het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. In elk van 
die biotopen volgt u drie verschillende levensbeschouwingen. Waar liggen de verschillen, wat zijn de 
gelijkenissen?

Het ziekenhuis - In het ziekenhuis volgt Phara de Aguirre Ine Pauwels, rooms-katholieke pastor op de 
dienst pastorale zorg en zingeving in het Ziekenhuis Oost-Limburg. In Brugge maakt ze kennis met 
Bernard Peckstadt, halftijds verpleger in AZ Sint-Lucas, maar ook orthodox parochiepriester. In die 
hoedanigheid bezoekt hij zijn parochianen wanneer die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Latifa en 
Saida Chebaa zijn twee zussen die in Antwerpen MOPA hebben opgericht, een dienst voor palliatieve 
zorg aan moslims en mensen met een migratieachtergrond.

De gevangenis - Ook in de gevangenis hebben gedetineerden recht op geestelijke bijstand van een 
aalmoezenier of consulent. In de gevangenis van Beveren gaat Phara de Aguirre mee op cel met Ilse 
en Ben, de protestants-evangelische aalmoezeniers. Je bent ook getuige van de allereerste evangeli-
sche doop in de gevangenis. In het arresthuis van Antwerpen loop je mee in het kielzog van Ahmed, 
de Islam-consulent, en in de gevangenis in Brugge volgen we Nancy, die al twintig jaar als vrijwillig 
moreel consulent vrouwelijke gevangenen bijstaat.

Het leger - Het leger heeft een lange traditie van aalmoezeniers en consulenten die zorgen voor gees-
telijke bijstand aan de militairen. We gaan mee op missie met padre Hans naar Roemenië, waar Bel-
gische militairen meewerken aan de uitbreiding van een Roemeense legerbasis om de oostflank van 
de Navo te versterken. Manu is als moreel consulent verbonden aan de Koninklijke Militaire School, 
waar we hem de nieuwe studenten zien opvangen en begeleiden. Het leger heeft ook een rabbijn, 
Israël Muller, in dienst.

De haven - Vroeger had Antwerpen een internationaal zeemanshuis en zeemanskerken in de stad. 
Sinds enkele jaren werken de zeemansmissies en een welzijnsorganisatie samen in het Harbour Ho-
tel, dichtbij de haven. Elke dag vertrekken de havenaalmoezeniers naar hun deel van de haven om 
de bemanning op schepen te bezoeken of een dienst te houden aan boord van een schip. We volgen 
June, een anglicaanse aalmoezenier met Filipijnse roots, Kiran, een katholiek aalmoezenier die in 
2018 van India naar België kwam om hier als missionaris te werken en Jörg van de protestantse Duit-
se zeemanskerk die al 36 jaar havenaalmoezenier is.

"Ik moet eerlijk toegeven dat het voor mij lang geleden was dat ik zoveel over geloof en levensbe-
schouwing gepraat heb, maar het waren fijne gesprekken en ontroerende rituelen die we mochten 
meemaken en filmen. En of het nu de mens is of God die uw leidraad is en bij wie u steun zoekt in 
moeilijke tijden, het doet er niet toe voor mij."

Phara de Aguirre
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Eindelijk, een mooie zonnige lentezondagmid-
dag! Daar keken we naar uit, toch?
Wel en wee, lief en leed, zoals gewoonlijk willen 
wij dit graag met u delen. Hoewel er zeker, zoals 
steeds, de nodige zorgen, ongemakken en tries-
te dagen zijn, mogen wij ook positieve nieuwtjes 
melden!

Rita Martens kon eind maart met de familie op 
skivakantie. Jammer genoeg had kleinzoon Zef 
zijn elleboog gebroken op school en zat hij in het 
gips. Rita liet ons echter weten dat dit geen be-
zwaar was voor het jongetje om zich toch uit te 
leven op de skilatten!

Begin april moest Louise Hanappe-van ’t Hooft 
herstellen van een longontsteking. We hopen dat 
alles nu weer goed is met u, Louise en denken 
aan u!

Tijdens een druk bezocht Paasontbijt en feestelij-
ke Paasdienst mochten we vele bekenden maar 
ook nieuwe gezichten verwelkomen. We voelden 
ons gezegend op deze mooie dag! Veel dank aan 
het team rond Jasper Adams, dat alles zo goed 
verzorgde. Dank aan Etty Deelstra voor de prach-
tige bloemenversiering!

Op 11 april heeft de kerkenraad stil gestaan bij 
de Wereld-Parkinson-dag. We hebben gebeden 
voor de mensen met Parkinson die wij kennen, 
ook binnen de gemeente. We hopen mét hen op 
een goede behandeling die ervoor kan zorgen 
dat deze patiënten nog vele jaren de dingen kun-

nen doen, die zij graag willen 
doen.

Karel Piesen verblijft nog 
steeds in het Jan Palfijn zie-
kenhuis, in afwachting van 
een betere oplossing. Hij is de 
favoriet van de afdeling, ieder-
een houdt van deze bijzonde-
re man! Karel moest dan nog 
een week in isolatie nadat hij 

positief getest had voor het gekende beestje, 
Corona… Gelukkig is dat ondertussen voorbij. 
Voor Wim en Roeland is het afwachten waar hun 
vader zal terecht komen. We wensen jullie allen 
veel geduld toe.

Cees Van Leeuwen onderging op 18 april een 
zware chirurgische ingreep. Zijn onwankelbaar 
vertrouwen en groot geloof gaven hem de no-
dige kracht. Hij herstelt nu voorspoedig in Het 
Neerhof in Brakel, waar Francis Van De Walle 
hem al bezocht. Hij voelt zich goed en is blij dat 
de operatie goed verlopen is. Wij wensen je een 
goed herstel toe, Cees, en hopen dat je vlug te-
rug naar huis kan! Ondertussen denken wij ook 
aan Marleen, die nu heel wat zorg alleen moet 
dragen.

Marc De Jonge, zoon van Sara en Arnold, is goed 
herstellend van zijn ingreep op 16 maart. De re-
validatie is volop aan de gang. We zijn dankbaar 
dat dit goed verloopt.

Lidy De Brouwer is een beetje op de sukkel, na 
een val met vervelende gevolgen. We hopen dat 
ook jij snel mag herstellen, Lidy! Een hartelijke 
groet en veel sterkte gewenst!

Rita Van den Hende-Mar-
tens werd op 25 april 
weer Oma! Zoon Joris en 
schoondochter Anouk 
werden de trotse ouders 
van Louise, zusje van Ci-
lou, Iza*, Moris, Odet en 
Henry. We wensen de hele 
familie van harte proficiat 
met dit nieuw leven en ho-
pen dat Louise gezond en 
gelukkig mag opgroeien, 
tot vreugde en zegen!

Sara en Arnold De Jonge-Blommaert en hun fa-
milie hebben het overlijden vernomen van Sara 
haar broer Wilfred, in Canada. Hij werd 91. De 
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laatste jaren waren moeilijk voor hem en de af-
stand weegt dan zwaar… We wensen u allen ons 
oprecht medeleven toe.

Dominee Buzogány was enkele dagen op vakan-
tie, in Rome. Een goed gesprek met Paus Francis-
cus was niet mogelijk, deze man was ondertus-
sen in Hongarije op bezoek :) We hopen dat je 
genoten hebt van de cultuur, het goede weer en 
het lekker eten in deze oude stad, dominee!

Marijke Schaefer werd geplaagd door een hard-
nekkige hoest en daarom hield zij zich een week-
je rustig, een héle opdracht! Gelukkig hebben 
rust en Vicks-tabletjes geholpen en was Marijke 

gauw weer op post. Blij dat 
het niets ernstiger was, 
Marijke!

Jo Cottenier heeft een 
vervelend probleem aan 
zijn oog, wat maakt dat hij 
momenteel niet zo goed 
ziet. We hopen dat de art-
sen een goede oplossing 
vinden zodat dit snel mag 
verbeteren!

Andrea Bral groet u allen 
hartelijk, het gaat haar zo 
goed mogelijk, haar leef-

tijd in acht genomen. Daar zijn we dankbaar om!
We denken verder aan vele anderen, ook aan 
Anna Van der Vennet, Louise Hanappe, Anne-
marie Kop, Marleen Van de Vyvere! We bidden 
u alle goeds toe!

Maarten Jonckheere vertelde dat de oudste 
dochter van zijn zus Karen op 14 april in Sydney 
getrouwd is! Vanuit het verre België willen wij de 
familie van harte feliciteren!

Toen wij een paar jaar geleden zongen van Lang 
zal ze leven, antwoordde Janny Geluk: “Maar dat 
doe ik al!”. Op 28 mei, Pinksteren, mogen we dit 
weer zingen voor deze kranige vrouw! Dan mag 
zij, met Gods wil,  een mooi kroonjaar vieren! We 
wensen je nog veel goede jaren toe, Janny!

Afsluiten doe ik met een heel leuk berichtje…. 
Herwig en Bea Smetryns-Baetens hopen in no-
vember nog een keer opa en oma (vake en mimi) 
te worden! Ellie en Odette worden grote zus 
van…? Wordt vervolgd!

De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.

(lied 608, tekst Huub Oosterhuis)
Gods zegen gewenst.

Martine De Jonge
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Niemand gaat verloren
Eén van de dingen die ik de afgelopen paar maanden veel gedaan heb, is door de stad zwerven. Om 
de weg een beetje te leren kennen, maar vooral: om het gevoel te krijgen dat Gent mijn stad is. Want 
een stadspredikant of straatpastor die zich een vreemde voelt in de straten van de stad: dat kan toch 
niet. En zo zwervend kom je soms voor verrassingen te staan. Eén daarvan, die ik begin vorige maand 
tegenkwam, is een muurschildering. Ik heb geen idee wie deze gemaakt heeft of naar aanleiding 
daarvan. De schildering stelt een muzikant voor: een jonge man, die een elektrische gitaar bespeelt. 
Ik weet niet wie het is. Wat mij vooral treft is de tekst die erbij staat, in grote letters: NIEMAND GAAT 
VERLOREN. Intussen weet ik dat het een eerbetoon is aan Luc De Vos van Gorki, overleden in 2014. 

De tekst is een regel uit één van Gorki’s 
bekendste nummers, Mia. Maar op het 
moment dat ik de schildering voor het 
eerst zag, wist ik dat allemaal niet. Het 
was toen puur de tekst die me trof: “Nie-
mand gaat verloren”. 

Niemand gaat verloren, ook niet de men-
sen die ik van de week weer gesproken 
heb in De Fontein, één van de inloophui-
zen voor dak- en thuislozen die Gent rijk 
is. En ook niet mijn speciale vriend Ah-
med uit Yemen, die zo graag in Gent zou 
komen wonen maar niet kan, omdat hij 
in de asielprocedure zit en aangewezen 
is op een asielzoekerscentrum ergens 
ver weg in de Ardennen. We communi-
ceren voornamelijk via Google Transla-
te met elkaar, want hij spreekt vrijwel 
alleen maar Arabisch en dat is voor mij 
niet bepaald mijn beste vreemde taal. 

Niemand gaat verloren. Dat doet me 
denken aan een regel uit een lied van 
Huub Oosterhuis, de grote dichter die 
op Eerste Paasdag in de dichters- en mu-
zikantenhemel werd opgenomen: “nie-
mand valt, of hij valt in Uw handen”. En 
hoezeer de realiteit het ook tegen lijkt te 
spreken: ik wil daar in geloven. Dat uit-
eindelijk niemand verloren gaat, maar 
dat we ons allemaal geborgen mogen 
weten in de handen van een God, die 
ons oneindig liefheeft. 

Ds. Heleen Ransijn
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De Geest werkt  

Ik verschoot er een paar da-
gen geleden van toen ik las 
dat er volgens een overzicht 
van Etnologe wereldwijd 
meer dan 6.900 verschillen-
de talen bestaan. Van deze 
talen worden er slechts 230 
in Europa gesproken en in 
Azië meer dan tweeduizend. 
De hoeveelheid aan talen 
maakt de wereld aan de ene 
kant interessant, maar aan 
de andere kant zorgt dat 

voor de nodige problemen en frustraties.  

Volgens de Bijbel is spraakverwarring aan de da-
geraad van de geschiedenis in Babel begonnen. 
Na de zondvloed gaf God aan de overgebleven 
mensen een opdracht: vul de aarde weer en 
verspreid je over de hele wereld. Het Goddelij-
ke bevel werd genegeerd, de mensen bleven ter 
plaatse en begonnen plannen te smeden: “Kom, 
laten we een stad bouwen! Laten we voor ons 
een náám maken” - laat ons geschiedenis schrij-
ven. Ze begonnen niet alleen met de bouw van 
een stad en een toren die tot de hemel reikt 
maar ook met het bouwen van hun éigen we-
reld. Een rijk van mensen, zonder God. In landen 
waar welvaart en macht is, reizen de torens ook 
in onze dagen richting de hemel op, ook vandaag 
is roem, de hoogste zijn en de sterkste worden 
belangrijk. 
De Bijbel vertelt ons dat God zijn blik op het 
bouwproject van Babel werpt en vaststelt dat dit 
nog maar het begin is en als maatregel trekt Hij 
een streep door hun plannen, door de mensen 
verschillende talen te geven. Dit maakt de sa-
menwerking tussen hen onmogelijk. De toren-
bouw staat met één klap stil want mensen be-
grijpen elkaar niet meer. Het grote bouwproject 
blijft onvoltooid achter. Hoeveel projecten (niet 
alleen bouwprojecten) zijn ook dit jaar stilgeval-
len, alleen omdat de mensen elkaar niet meer 
kunnen of willen begrijpen?
In het verhaal van Babel blijkt de eenheid onder 
mensen door God zelf verbroken te zijn. Hij die 

een wereldwijde gemeenschap van broeders en 
zusters beoogt met Zijn theorie over een Herder 
en een kudde blijkt in het verhaal van Babel zich-
zelf tegen te spreken. Is de eenheid tussen men-
sen nu uitgesloten? Zullen wij in toekomst alleen 
maar ruzies en oorlogen zien? Het enthousiaste 
deel van mij zegt nee, maar de realist in mij nu-
anceert en vertelt dat er eerst een verandering 
in het menselijke denken en doen moet komen. 

Om mensen innerlijk te vernieuwen, heeft God 
met de eerste Pinksteren Zijn Geest gestuurd. 
Dat vieren wij ook dit jaar op de laatste zondag 
van deze maand. Op Pinksterdag zijn de leerlin-
gen niet vol van zichzelf, ze spreken niet over 
hún daden, maar wel over Gods grote daden. De 
wereld bleek toen en daar alweer een eenheid 
te zijn, de taalvloek is weg en iedereen verstaat 
elkaar weer. 
Als wij over een paar weken Pinksteren zullen 
vieren, gaan we de Geest biddend vragen om 
ook hier en nu de communicatie en eenheid te 
herstellen, daar waar mensen elkaar niet meer 
verstaan. 
De eenheid die met de eerste Pinksteren is ont-
staan, is een ander soort dan ooit in Babel het 
geval was. God wordt niet gezien als de grote 
concurrent, maar samenwerken met elkaar en 
met Hem is de boodschap van Pinksteren. Niet 
je eigen plannen maken maar samen met ande-
ren naar een rijk van liefde streven. Voor een rijk 
waar ook plek is voor degenen die niet goed zijn 
in torens bouwen. Voor een rijk waar de één niet 
hoger is dan de ander. 

Omdat met eerste Pinksteren de eenheid en 
communicatie hersteld werd, is niets meer on-
mogelijk. Nu kunnen er gróte dingen gebeuren 
want Gods Geest werkt. Mensen die verschillen-
de talen spraken, horen de Pinksterboodschap 
in hun eigen moedertaal. De Geest werkt ook in 
2023, u moet er alleen in geloven. 

Ds. Tihamér Buzogány
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die voor-
aan in de kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk 
van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand 
worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen 
bestemd voor...

02 april Louise van 't Hooft ter bemoediging
09 april Anne-Marie Kop met de beste wensen
16 april Sara en Arnold De Jonge ter bemoediging
23 april Marleen Marchant ter bemoediging
30 april Rita Martens met felicitaties met de geboorte van kleinkind Louise

Activiteitenkalender
Zondag  07 mei   Israëlzondag
  07 mei   10:00 Televisiedienst VPKB Brugge
Woensdag 10 mei  09:30 Kerkenraad (PCC)
    14:00 Functioneringsgesprekken met kerkenraad en predikant
  12-14 mei  Art of Faith Festival (Bornem)
Zaterdag 13 mei   Synodevergadering
  13 mei - 6 augustus Tentoonstelling In het spoor van van Gogh (Horebeke)
Woensdag 17 mei  19:30 Avondcontact (kerk)
Vrijdag  26 mei  19:30 Bijbelstudie (PCC)
Woensdag 31 mei  14:00 Colloquium 1523 (Faculteit)
Zondag 04 juni  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
  04 juni  13:30 Ecowandeling (Nivove)
Woensdag 14 juni  19:30 Kerkenraad

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 7 mei                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut /  Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Art of Faith Bornem
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Pascal en Ingrid Dhont-De Meyer
 
Zondag, 14 mei                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 21 mei                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / bloemen
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens
 
Zondag, 28 mei                                                                Pinksteren / Bevestiging en afscheid raadsleden
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer/ Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Bea Baetens
 
Zondag, 4 juni                                                                                                                     Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / De Helpende Hand
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

Bepaalde foto's: Pixabay gratis

 Mei

zo 7 Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
ma 8 Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken
di 9 Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op
wo 10 Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat
do 11 Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen
vr 12 Psalm 26  Zonder dwalen
za 13 Jakobus 1:1-18  Volmaakt en volkomen
  
zo 14 Jakobus 1:19-27  Kom in actie
ma 15 Jakobus 2:1-13  Barmhartigheid wint
di 16 Jakobus 2:14-26  Daden doen ertoe
wo 17 Psalm 68:1-19  God geeft eenzamen een thuis
do 18 Psalm 68:20-36  Tot boven de wolken
vr 19 Jakobus 3:1-12  Tem je tong
za 20 Jakobus 3:13-18  Wijsheid van boven
  
zo 21 Psalm 39  Zie mijn verdriet
ma 22 Jakobus 4:1-10  Nader tot God
di 23 Jakobus 4:11-17  Als de Heer het wil
wo 24 Jakobus 5:1-6  Rampspoed voor rijken
do 25 Jakobus 5:7-12  Geduldig lijden
vr 26 Jakobus 5:13-20  Krachtig gebed
za 27 Psalm 119:1-8  De rechte weg gaan
  
zo 28 Psalm 119:9-16  Echte vreugde
ma 29 Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt
di 30 Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest
wo 31 Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid
 
 Juni   
do 1 Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze
vr 2 Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op
za 3  Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk
  
zo 4 Psalm 119:17-24  Verlangen naar de wet


