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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Aryna Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:    Dhr. Arnold De Jonge

Website:    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw 
    te Gent
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Aangezien het 8 maart jl. internationale vrouwen-
dag was en dit in het thuisland van onze dominee 
nogal gevierd wordt, nodigden de Tihamér Buzogá-
ny en Francis Van De Walle de vrouwelijke leden in 
de bestuursorganen van onze kerk (Vlaamse Olijf-
berg, bestuursorgaan en kerkenraad) om 18:00 uit 
voor een zeer verzorgde maaltijd met soep, hoofd-
gerecht en nagerecht in de Pichal zaal van het PCC. 
Ook stadspredikant ds. H. Ransijn kon de benen on-
der tafel schuiven en bleef daarna voor het eerste 
punt van de kerkenraadsvergadering, namelijk de 
verslaggeving over haar werkzaamheden.

Ds. Ransijn is nu ruim 5 maanden aan het werk en 
heeft veel mensen leren kennen. Wat betreft het 
werk, waarop ze zich wil focussen, heeft ze een aan-
tal keuzes gemaakt afhankelijk van hetgeen haar na 
aan het hart ligt: straathoekwerk; dak- en thuislo-
zen; vrouwen in de prostitutie; gevangenisaalmoe-
zeniersdienst in de Nieuwe Wandeling.
Als eerste taak bij contacten ziet ze erop toe dat 
mensen hun verhaal kwijt kunnen (dus pastoraal). 
Pas daarna verwijst ze hen eventueel door naar ge-
schikte hulpverleningsinstanties. Belangrijk voor ds. 
Ransijn is dat mensen zich gezien en gehoord we-
ten.

Bijbel-aan-huis in de Pichalzaal van het PCC met het 
grote TV-scherm en beamer en met als thema In de 
storm werd goed bezocht en iedereen nam hieraan 
actief deel. 

Op 16 april a.s. vinden na de dienst verkiezingen 
voor het bestuursorgaan en kerkenraad plaats en na 
een onderbreking bespreken we dan het gemeente-
verslag. De uitnodiging, agenda en het gemeente-
verslag hebben alle stemgerechtigde leden in prin-
cipe al ontvangen wanneer u deze Kerkbrief leest. 

Maar, voor het zover is, hopen wij u talrijk te mogen 
begroeten op de Avondmaalsdienst op Witte Don-
derdag (19:00) en op Pasen, die ingezet wordt met 
een ontbijt (inschrijven bij Rita Martens/Micheline 
Morel a.u.b.).
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Terugblik

Overlijden ds. Rob Koreneef
Geschokt en bedroefd, samen met zovelen, vernam de Synodale Raad het overlijden van ds. Rob 
Koreneef. Geheel onverwacht ging Rob, dienstdoend predikant te Ronse, op dinsdag 7 maart van ons 
heen. Hij werd 59 jaar.

Rob (Cornelis) Koreneef werd geboren op 27 april 1964 in het Nederlandse Delft en studeerde theo-
logie aan de Bijbelschool te Heverlee. Nadat hij vanaf 1991 de wijkgemeente Antwerpen-Linkeroever 
bediende, werd hij in 1999 voorganger van de met de VPKB geaffilieerde kerk Balen-Mol, een kerkge-
meente die hij 22 jaar zou dienen. Beroepen door de kerkgemeente te Ronse was hij vanaf septem-
ber 2021 werkzaam in het hart van de Vlaamse Ardennen.

De dienst van afscheid vond plaats op maandag 13 maart in de Hemelvaartskerk te Ronse. Vervolgens 
werd Rob op dinsdag overgebracht naar zijn geboortestad Delft, alwaar op woensdag 15 maart even-
eens een gedachtenisdienst werd gehouden, gevolgd door de begrafenis.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, naar allen die hem hebben liefgehad, liefhebben en zullen 
blijven liefhebben. De Synodale Raad betuigt hen allen alsook de leden van de kerkgemeente te Ron-
se zijn diep medeleven en bidt hen de nabijheid van onze Heer toe.
Dat Rob en wij allen ons gedragen mogen weten door de God van het leven, de Heer over alle dood.

Namens de Synodale Raad
ds. Steven H. Fuite, voorzitter.
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Vooruitblik

5 april|Oproep grote lenteschoonmaak

Zoals u kon lezen inde vorige Kerkbrief, organiseren wij op woens-
dag, 5 april, een lenteschoonmaak in ons kerkgebouw.
We hopen dat een aantal van u, lezer, zich wil opgeven om af te 
stoffen, te stofzuigen, kastjes uit te ruimen, te vegen, af te wassen, 
op te ruimen, enzovoorts!
Dan kunnen wij Witte Donderdag en ook Pasen vieren in een scho-
ne, mooie kerk!

We verwachten u op 5 april, om 9:00 met een lekker kopje koffie 
(of thee)!
Vergeet niet u op te geven bij iemand van de kerkenraad of bij mij, 
graag voor 2 april!

Martine De Jonge

6 april om 19:00|Witte Donderdag met Avondmaal

De kerkenraad en ds. Buzogány nodigen u van harte uit naar een ingetogen kerkdienst met bediening 
van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag.
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Vooruitblik 

9 april om 8:30|Paasontbijt

Zondag 9 april wensen wij elkaar een Gezegend Paasfeest.
Sommigen zeggen ook Zalig Paasfeest of een Vrolijk Paasfeest.
We kunnen opnieuw een Paasontbijt organiseren en daar zijn we heel blij voor.
Ik weet nu reeds dat het zal smaken want Philippe en Jasper Adams verzorgen de catering (dank).
We starten om 8:30 en je hoeft niet te betalen. Achteraf zullen we met een mandje rondgaan voor 
een vrije bijdragen.
Gezellig met z’n allen aan tafel in de kerk, na de corona hebben we terug wat tijd voor activiteiten 
dus kom maar af.
Inschrijven bij mij of bij Micheline Morel.

Rita Martens

 Wat niemand doet

 Jezus, Gij doet wat niemand doet
 tot het laatste toe gaat Gij
 de weg van de liefde waar wij aarzelen
 de moed opgeven, afbuigen, terugkeren
 waar wij elkaar trouweloos verraden,
 volhardt Gij zijt Gij onverstoorbaar.
 Alles is anders nu Gij maakt een einde
 aan een einde aan een wurgende impasse
 het onmogelijke is gebeurd een mens die liefde doet baanbrekend inspirerend
 gaat Gij ons voor een ongedachte
 toekomst tegemoet.
                  Hans Bouma
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Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende 
foto’s in kleur lezen.

Vooruitblik 

Tentoonstelling Talent in eigen huis

U heeft vast wel de mooie tentoonstelling 
schilderijen en foto’s in ons kerkgebouw ge-
zien. Steeds op zaterdag en zondag te be-
zoeken. 

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die de 
kerk openhielden en de bezoekers met een 
warme glimlach ontvingen en de nodige 
info gaven. Soms waren dat er veel, soms 
wat minder, maar de reacties van de bezoe-
kers waren telkens positief. 

De tentoonstelling eindigt in principe op 
zondag 2 april om 13 uur, maar er is goed 
nieuws: de schilderijen blijven nog te be-
zichtigen tot na Pasen. Op 14 april zullen ze 
dan voorzichtig worden afgenomen en naar 
hun respectievelijke eigenaars teruggaan. 

Een mooie kans om tijdens de Witte Don-
derdagdienst of Paasdienst nog te genieten 
van deze mooie verzameling Talent in eigen 
huis, met een hartelijk dank je wel aan alle 
exposanten voor hun spontane medewer-
king.

Marijke Schaefer
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Vooruitblik

16 april|Gemeentevergadering 

De gemeentevergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden. Belang-
stellenden en jongeren kunnen op hun vraag tot de gemeentevergadering worden 
toegelaten en er gehoord worden. 

Op de agenda van deze gemeentevergadering staan:
.  bespreking van het gemeenteverslag 2019-2023
.  tussentijdse verkiezing kerkenraad
.  (tussentijdse) verkiezingen kleine helft bestuursorgaan

Tussentijdse verkiezing lid kerkenraad (KKR)
Mevr. Martine De Jonge is kandidaat om het mandaat van mevr. Marijke Schaefer-Kruyne te 
voltooien.

Verkiezing en tussentijdse verkiezing leden bestuursorgaan (BO)
Mevr. Etty Deelstra en dhr. Anton Renting zijn aan het einde van hun mandaat en zijn herkiesbaar.
Dhr. Nico van Belle is kandidaat om het mandaat van dhr. Philippe Adams te voltooien.

Het mandaat binnen de kerkenraad duurt 4 jaar en het mandaat binnen het bestuursorgaan 6 jaar. 
Dit brengt ons voor alle duidelijkheid tot volgend overzicht.

KKR Tussentijdse verkiezing Martine De Jonge 2023-2026
BO Verkiezing  Etty Deelstra  2023-2029
BO Verkiezing  Anton Renting  2023-2029
BO Tussentijdse verkiezing Nico van Belle  2023-2026

De overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement samengeroepen gemeentevergadering 
neemt geldige besluiten met over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer tenminste 
1/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is.

Wanneer dit quorum niet bereikt is, zal binnen 10 dagen schriftelijk een nieuwe vergadering worden 
uitgeschreven. Deze vergadering vergt geen voorafgaande aankondiging en neemt geldige besluiten 
ongeacht het aantal aanwezigen of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

De kerkenraad heeft een lijst samengesteld van de stemgerechtigde leden. Deze lijst is vier zondagen 
voor de verkiezing in het kerkgebouw op verzoek ter inzage van alle leden van de gemeente.

Bea Baetens
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Vooruitblik

19 april | Want sterk als de dood is de liefde
  Het Hooglied: interpretaties en variaties

Mieke Felix

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 30 april 2023
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

Het is misschien wel het vreemdste boek in de Bijbel: een liefdesverhaal 
zonder plot, een gedicht met uitzinnige metaforen, een bevreemdend 
droomspel. En niet één enkele keer wordt erin naar God verwezen. Toch is 
het deze erotische tekst die wordt voorgelezen bij het joodse paasfeest. Het 
gaat hier immers om de liefde tussen God en Zijn volk, zegt men. En ook la-

ter, in de christelijke wereld, heeft men al snel een spirituele betekenis gegeven aan dit bruiloftslied. 
De taal van de mystiek is die van het Hooglied. Onze begijnen spiegelden zich in hun besloten hof aan 
de bruid van God.
Maar er is nog zoveel meer. Fragmenten van dit Lied der Liederen duiken op de meest onverwachte 
momenten op in de menselijke geschiedenis. En in onze kunst, onze muziek, onze literatuur. 

Mieke Felix studeerde dramatische kunst in Antwerpen, kunstgeschiedenis in Gent, theologie en reli-
giewetenschappen in Leuven. Het vertellen en interpreteren van verhalen is haar grote passie.

21 april om 19:30|Bijbelstudie

Het thema van onze Bijbelstudie voor april 2023 is  
Ziekte en genezing in het Boek. 
Deze samenkomst, waar ook nieuwe leden van harte 
welkom zijn, zal doorgaan in het PCC (Keizer Karel-
straat 187) op vrijdag 21 april om 19:30. 

Ds. Tihamér Buzogány 
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Voor de kids

Lieve kinderen,

Willen jullie even aan jullie ouders hun mouw trekken en hen herinneren aan de Paas-
dienst op 9 april?

Wij willen samen met jullie een mooie Paasdienst beleven, met hele leuke 
knutselwerkjes, door Wilma bedacht!

Jullie zijn welkom, om 8:30 voor het Paasontbijt, met lekkere eitjes en 
daarna om 10:00u voor de Paasdienst! Niet vergeten!!!

Veel groetjes van Wilma Meijerink en Martine De Jonge

Het graf  is leeg… Jezus is opgestaan!! Halleluja!
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Voor de kids
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mijnschool.be

Nieuws uit de Gaspard
Kaas en wijn
De jaarlijkse kaas- en wijnavond kon door omstandigheden dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. 
Maar we kijken alvast uit naar het schoolfeest: de datum die u nu al in uw agenda kunt neerzetten is 
zaterdag 3 juni.  

Algemene Vergadering
Maar eerst hebben we nog de jaarlijks terugkerende Algemene Ledenvergadering van de Vereni-
ging ter Bevordering van Christelijk Onderwijs in Gent vzw. Dit wordt een speciale omdat het dit 
jaar de 100ste maal is dat we die houden. Er is de laatste maanden om. door de bestuursleden Paul 
Bruynooghe en Jan Van Bergeijk hard gewerkt aan de actualisering van de statuten en dit om in regel 
te zijn met de wetgeving die dienaangaande tegen 2024 in orde moet worden gebracht. De herwerk-
te statuten willen we dan ook aan de leden ter goedkeuring voorleggen op de komende Algemene 
Vergadering van 24 april.

Bouwplannen
De voorbereidingen van de bouwplannen komen eindelijk in een eindfase. We zullen na jaren van 
onzekerheid kunnen beginnen plannen omdat de buurman een beslissing nam i.v.m. zijn woning. 
Bestuurslid en geboren diplomaat Carlos Van Bignoot had verschillende malen contact met de buren. 
Meer daarover zal ik u in de volgende kerkbrief kunnen berichten. In de komende week, als u deze 
kerkbrief al leest, hebben we een afspraak met de architecten achter de rug.

Opfrisbeurt
Tot slot wil ik u graag meegeven dat tijdens de komende zomer de school een opfrisbeurt zal krijgen. 
Een twintigtal vrijwilligers van SportQuest, een christelijke organisatie, komen vanuit de Verenigde 
Staten tien dagen meehelpen om in en rond de Gaspard klussen uit te voeren. We kijken alvast uit 
naar een fijne samenwerking. 

U merkt het vast wel, dat we dynamisch blijven en hopen op hulp van onze Hemelse Vader.

Aletta Rambaut, 
voorzitter schoolbestuur.
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District

Nieuws uit het district 
Oost- en West-Vlaanderen

Op zaterdag 18 maart 2023 werd het nieuwe districtsbestuur voor district OWVL samengesteld. De 
nieuwe leden werden met overgrote meerderheid verkozen.

Het districtsbestuur is als volgt samengesteld: 
-  ds. Chris Bultinck (voorzitter - mandaat tot juni 2027);
-  dhr. Cornelis Blommaert (vicevoorzitter - mandaat tot juni 2023);
-  ds. Gert-Jan Kroon (penningmeester - mandaat tot juni 2027);
-  mevr. Nele Lemaire (secretaris - mandaat tot juni 2025);
-  ds. Simon van der Linden (lid - mandaat tot juni 2027);

-  mevr. Chris De Pauw (mandaat tot juni 2027, geen lid van het eigenlijke districtsbestuur, maar 
   afgevaardigde vanuit de Synodale Raad).

Gezien het mandaat van dhr. Cornelis Blommaert afloopt in juni e.k. kunnen kandidaten ter ver-
vanging van dhr. Blommaert zich melden bij secretaris Nele Lemaire op nelemaire@hotmail.com

Het nieuwe bestuur kijkt met vertrouwen de toekomst tegemoet!

Met vriendelijke groet namens het districtsbestuur,
Ds. Chris Bultinck, voorzitter

Nele Lemaire, secretaris 

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
01 april : Marleen Van Hoornyck 
03 april: Tihamér Buzogány 
03 april: Davíd Buzogány 
06 april: Sarah Bettens 
17 april: Christiaan Buysse 
22 april: Mireille De Kuyper

02 mei: Elias De Waele 
05 mei: An Van der Haeghen
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Het zomeruur is alweer van kracht, we kijken ver-
wachtingsvol vooruit naar de zonnige dagen en 
betere tijden. De paasvakantie lonkt. Maar niet 
voor iedereen zijn de verwachtingen zo hoopvol 
als we zouden vermoeden.

Zo kreeg Micheline Morel half maart toch vrij 
onverwacht het droeve nieuws uit Frankrijk dat 
haar voormalige schoonmoeder op 94-jarige 
leeftijd overleden was. Hiermee verloor zij een 
goede vriendin, die zij na al die jaren van regel-
matige ontmoetingen heel erg zal missen. Het 

was vooral heel verdrietig omdat Miche-
line geen afscheid van haar moeder heeft 
kunnen nemen. Wij bieden Micheline onze 
innige deelneming aan.

Hoe moet het verder, nu Karel Piesen al 
sinds begin maart in het ziekenhuis verblijft 
en nu toch wel gebleken is dat een terug-
keer naar huis bij zijn zoon, zijn geliefde 
hond en zijn moestuin niet meer moge-
lijk is? Er wordt gezocht naar een geschikt 
nieuwe verblijf in een WZC. Bezoek wordt 

altijd erg op prijs gesteld door Karel.
We zijn heel dankbaar dat Karel heeft meege-
werkt aan onze tentoonstelling en wij nog even 
de gelegenheid hebben zijn zelfportret, met zijn 
geliefde vrouw Liliane, en andere werken te be-
kijken.

Voor Cees van Leeuwen is deze  maand maart 
er ook één van moeilijke onderzoeken en nog 
moeilijkere beslissingen die een zware tol zullen 
leggen op zijn verdere leven. Cees vertelt mij tel-
kens dat hij steeds veel kracht vindt in zijn geloof, 
laten wij hem toebidden dat hij zich ook nu ge-
sterkt zal weten om na de behandelingen of in-
greep door te gaan met zijn leven op de Buckwal-
hoeve samen met zijn lieve vrouw Marleen en de 
trouwe ploeg die hem omringen en veel werk 
van hem overnemen op de hoeve.

Ook voor Marc De Jonge, zoon van Arnold en 
Sara en broer van Martine en Peter, werd het een 
spannende maand, toen bij een gewone controle 
bleek dat er op korte termijn een toch wel ingrij-
pende operatie nodig was. 
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Pastoraat
Inmiddels is die ingreep achter de rug en goed 
geslaagd. Marc mocht het ziekenhuis al verlaten 
en is aan zijn lange revalidatie begonnen, jam-
mer genoeg vrij ver van Gent. Veel sterkte en be-
terschap gewenst Marc, het is heftig nu, maar je 
zal wel dankbaar zijn dat er op tijd kon worden 
ingegrepen.

Er zijn ook gelukkige gebeurtenissen te vermel-
den, zoals de vloed van kaartjes en hartelijke ge-
lukwensen, die voor het zilveren huwelijksjubile-
um van Wilma en onze dominee Tihamér bij hen 
in de brievenbus vielen. Na 25 jaar samen heel 
veel meegemaakt te hebben, is dit moment een 
mijlpaal om te vieren en dat hebben zij gedaan 
hier in Gent samen met hun 4 zonen en hun aan-
hang, ouders en zus. Wat een feest. Nogmaals 
onze oprechte gelukwensen en op naar het goud!

Herinnert u zich Ina Pesch-Beye nog die zovele 
jaren de verjaardagskaarten voor ons allemaal 
verzorgde en ook heel actief deel uitmaakte van 
de kerkenraad? Op een gegeven moment zijn Ina 
en haar man Wim teruggekeerd naar Zeeland 
waar Wilka, dochter van Ina, woont. Van Wil-
ka kregen wij een berichtje dat Ina 90 jaar jong  
geworden is en het naar omstandigheden goed 
maakt. Zij heeft van haar feestje genoten. Fijn 
dat er via haar dochter nog steeds contact is, ook 
al zijn de bezoekjes van Francis en Ko van Heest 
al een tijdje achter de rug. Oudburg is helaas niet 
naast de deur. Het ga je goed Ina.

Daniël D’hont is na moeilijke maanden en een 
operatie deze zomer nu weer helemaal terug op 
de been. Het was fijn hem samen met zijn vrouw 
te ontmoeten tijdens de vernissage begin maart 
en wij zijn dankbaar met hen beiden dat die las-
tige maanden nu tot het verleden behoren. Alle 
goeds voor de toekomst.

Josina Nathon stelt het naar omstandigheden 
goed, dankbaar voor de vele bezoekjes toen haar 
dochter Joke eventjes niet kon komen en ook 
heel dankbaar dat Jasper de gelegenheid had om 
nieuwe ledlampjes in de luster boven haar tafel 
te draaien. Met zoveel meer licht wordt lezen 
weer goed mogelijk. Straks kan je weer je tuin in 

en genieten van bloemen en planten, maar wees 
toch maar voorzichtig, zodat je niet valt.

Fijn dat het Lidy De Brouwer nu zoveel beter gaat 
dat zij af en toe weer naar de kerk kan komen 
op zondag en dat zij er ook was op de vernissage 
met haar familie. Leuk om kennis met hen te ma-
ken. Nu het beter weer gaat worden zal het jou 
hopelijk ook beter gaan.

Als u deze kerkbrief ontvangt gaan we de goe-
de week in en eindigt de 40-dagentijd, die wij dit 
jaar met de zoektocht naar wie Jezus voor ons 
persoonlijk is zijn doorgegaan. Kunt u daar nu 
beter op antwoorden? Pasen komt naderbij, wij 
hopen dat u met Hem zijn opstanding mag bele-
ven als een geweldig geschenk van God. Zodat 
wij verder mogen gaan onder zijn Zegen.

Een Gezegend Paasfeest.
Marijke Schaefer

Erratum

In de kerkbrief van vorige maand maart staat 
bovenaan blz. 6 verkeerdelijk dat prof. Els 
Goetghebeur zich had voorgesteld als protes-
tants-evangelisch gelovige.
Dit blijkt niet te kloppen. Naderhand begreep 
ik dat prof. Els Goetghebeur actief id bij de 
Gentse Dominicus kerkgemeenschap.
Mijn excuus voor dit misverstand.

Francis Van De Walle
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Stadspredikant

Bajesklanten
Mijn liefde voor de rafelrand - om het zomaar te 
noemen - begon, denk ik, zo’n 33 jaar geleden. Op 
dat moment woonde ik nog in de Nederlandse pro-
vinciestad Wageningen, waar ik gestudeerd had 
aan de Landbouwhogeschool. Ik werkte met veel 
plezier als duizendpoot op het bureau van de oe-
cumenische studentengemeente, ik had een leuk 
bovenwoninkje. Veel verdienen deed ik niet, maar 
ik had ook niet veel nodig. Zo voor het oog had ik 
’t aardig voor elkaar allemaal. En toen begon het te 
kriebelen. Was ’t allemaal niet… tja, té aardig voor 
elkaar? 

Het balletje ging aan het rollen en toen was er geen 
houden meer aan. Via via kwam ik in contact met 
Frans Tweedehands in Rotterdam. Een huis - ge-
noemd naar mijn favoriete heilige, Franciscus van 
Assisi - waar jonge mannen werden opgevangen 
die een verslaving aan drugs of alcohol achter de 
rug hadden. En die nu probeerden om hun leven op 
de rails te krijgen, soms voor het allereerst in hun 
leven. Om een lang verhaal kort te maken: ik zeg-
de mijn baan en mijn appartementje op, ik gaf het 
grootste deel van de inboedel van mijn woonst weg 
aan wie het nodig had. Wat overbleef paste precies 
in het busje waarmee de mensen van Frans Twee-
dehands mij kwamen ophalen. En ik vertrok naar 
Rotterdam. 

Hoewel ik er uiteindelijk maar een half jaar geble-
ven ben, heeft mijn tijd bij Frans Tweedehands mijn 
leven voor altijd veranderd. Hier leerde ik samenle-
ven met jongens die ik daarvóór waarschijnlijk ont-
lopen zou hebben. Na verloop van tijd liep ik zelfs 
zonder angst over Perron nul, de vrijplaats voor 
junks die toen nog bestond bij het Centraal Station 
van Rotterdam. Ik reed mee in het busje waarmee 
we oude spullen ophaalden, die na opknappen 
weer verkocht werden om de jongens goed werk 
te kunnen geven en wat extra inkomsten te kunnen 
maken. Ik ging met een paar van de jongens mee 
de haven in waar we de mooiste zwart-wit foto’s 
maakten van schepen en kranen, foto’s die we later 
zelf afdrukten met de apparatuur die we van een 
weldoener cadeau hadden gekregen. 
En vooral: ik luisterde naar de verhalen van de 
jongens, hoe ze in de drugsscene terecht waren 

gekomen, 
wat ze in die 
tijd allemaal 
uitgehaald 
hadden om 
maar aan geld voor drugs te komen. 
En hoe ze als gevolg daarvan in de gevangenis 
beland waren; de meeste van de jongens waren 
ex-bajesklanten. 

Vaak waren onze jongens in Frans Tweedehands 
terecht gekomen via pater Loek, onze huisvader. 
Pater Loek werkte een deel van zijn werkweek als 
gevangenisaalmoezenier in het Huis van Bewaring 
twee straten verderop. Naarmate ik langer in het 
huis woonde, ging ik steeds vaker met hem mee 
om bijvoorbeeld de Schriftlezing te doen tijdens de 
kerkdienst in de gevangeniskapel. Ik raakte ook be-
trokken bij een paar gespreksgroepen die daar door 
pater Loek begeleid werden. In het begin vond ik het 
ontzettend spannend. Het gevang is niet bepaald 
een plek waar je voor je plezier heengaat. Maar 
vooral tijdens de bijeenkomsten van die gespreks-
groepen smolt die spanning op den duur weg. Dit 
waren jongens die rare en domme dingen in hun 
leven hadden uitgehaald. Maar ook zij hadden het 
verlangen naar een zinvol leven, naar vriendschap 
en naar liefde. Het waren bajesklanten, maar voor 
mij werden ze gaandeweg in de eerste plaats men-
sen. Of, zo je wilt: kinderen van God. 

Dit is allemaal alweer een half mensenleven ge-
leden. Maar in de afgelopen maand kwam het 
allemaal weer boven. Al twee keer ben ik nu 
voorgegaan bij de protestantse kerkdienst in de 
gevangeniskapel van de Nieuwe Wandeling, waar 
ik in de nabije toekomst ook regelmatig zal voor-
gaan in de kerkdiensten. Ook nu vond ik het eerst 
maar spannend. Maar ook hier weer: de mannen 
die in de kapel komen, zijn in de eerste plaats men-
sen. Mensen die misschien rare en domme dingen 
hebben uitgehaald, maar ook die zijn kinderen van 
God. Met het verlangen naar een zinvol leven, naar 
vriendschap en naar liefde. Dat was zo 33 jaar ge-
leden in Rotterdam, en verdomd als ’t niet waar is: 
dat is nog steeds zo anno 2023 in Gent. 

Ds. Heleen Ransijn
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Meditatie

Hij leeft ! 
(Mattheüs 28)                                                                                                     

Het is bijna Pasen, het feest van Jezus zijn op-
standing. Jezus, die op Goede Vrijdag gekruisigd 
werd, stierf en werd begraven, is niet dood ge-
bleven, maar leeft! Dat is kort samengevat de 
boodschap die de christelijke wereld dit jaar op 
9 april 2023 zal horen. Licht en leven zijn de kern-
woorden van Pasen, maar sinds meer dan een 
jaar zijn deze woorden in contrast met de wereld 
waarin wij leven. De oorlog in Oekraïne wil maar 
niet stoppen en hierdoor blijft ook in rest van Eu-
ropa de toekomst onzeker, mensen vrezen voor 
hun baan. In zó een tijd vieren wij dit jaar Pasen. 

Volgens evangelist Mattheüs brengen de twee 
Maria’s vroeg in de ochtend een bezoek aan de 
begraafplaats waar Jezus begraven werd. Of de 
vrouwen op die ochtend van de lentegeur kon-
den genieten, betwijfel ik ten zeerste, hun hoofd 
was vol met andere dingen. Jezus is dood! Ver-
driet vult hun hart en er is verwarring. Waarom is 
alles zo gegaan? Hoe kan het duister zó winnen? 
Waarom is het leven zo hard? Waarom geliefden 
verliezen, waarom machthebbers die over lijken 
gaan? Het recht van de sterkste, meer dan dat 
lijkt het ook heden niet te zijn. 

Overheerst door verdriet, naderen de vrouwen 
het graf van Jezus en ineens worden ze overrom-
peld door een hevige aardbeving. Er kwam ook 
een engel van de Heer uit de hemel naar bene-
den. Hij rolde de steen van het graf weg en ging 
erop zitten. En dat niet alleen, hij spreekt hen 
ook aan: “Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood 
opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de 
plaats waar Hij gelegen heeft”. Dit is de waarheid 
van Pasen. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. 
Jezus leeft! Niet de dood heeft het laatste woord, 
niet de pijn of het recht van de sterkste. 

Een hoopgevende boodschap is wat de engel 
zegt: de dood wint niet. Genadeloosheid en haat 
wint níet. Hij is opgewekt! Gods goedheid is gro-
ter dan de slechtheid van mensen. Gods liefde is 

groter dan de haat. Feiten rondom ons spreken 
deze boodschap tegen: armoede, miserie, oorlog 
en dood is wat onze dagen kleurt en toch is er 
méér te zeggen dan dat mensen slecht zijn en de 
wereld oneerlijk. Alles wordt anders! Dát is Pa-
sen.

Soms lijkt het dat er geen uitzicht meer is. Dingen 
zijn zoals ze zijn en dat is niet altijd fantastisch. 
De zon schijnt niet elke dag in ons leven. Men-
sen zijn niet altijd vriendelijk, wat mooi is gaat zo 
vaak kapot. En waar is God in dit alles? Hij lijkt af-
wezig, andere machten regeren. Zo leek het ook 
toen Jezus werd gevangen en gekruisigd. Maar, 
Hij die gekruisigd is, is opgewekt! God is er wél 
en Hij kan alles anders maken. Ook in ons leven. 
Jezus leeft!

Jezus leeft! – wat klinken deze woorden mooi in 
onze oren, maar de twijfel in ons stelt met Pasen 
ook zijn vragen: Jezus die dood is, zou echt weer 
leven? Is dat echt zo? Kan dit, is dat niet tegen de 
wet van de natuur? Is het niet alleen een droom? 
Wat is uw antwoord op al deze vragen? 

De zon gaat op in Jeruzalem en de vrouwen moe-
ten terug de stad ingaan om te vertellen dat Hij 
leeft en er toekomst is, niet alleen voor hen maar 
voor heel deze wereld. De opstanding van Jezus, 
Pasen doorbreekt het vaste patroon van de we-
reld zoals zij is: hopeloos en wreed. Pasen vertelt 
ons dat er meer is, omdat Hij leeft. 

Mede namens mijn familie wens ik jullie geze-
gende Paasdagen toe.

Ds. Tihamér Buzogány
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurte-
nis of situatie aan iemand worden aangeboden. De 
voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

05 maart Karel Piesen ter bemoediging
12 maart Serge Engelsbosch ter bemoediging
19 maart Marc De Jonge ter bemoediging
26 maart Indische dame en Nederlandse 
  studente als verwelkoming

Activiteitenkalender
Woensdag 05 april  09:00 Lenteschoonmaak kerk
Donderdag 06 april  19:00 Witte Donderdag met Heilig Avondmaal
Zondag 09 april  08:30 Paasontbijt
    10:00  Kerkdienst
Woensdag 12 april  19:30 Kerkenraad (bij Rita Martens)
Zondag 16 april  11:30 Gemeentevergadering
Woensdag 19 april  19:30 Avondcontact met Mieke Felix
Vrijdag  21 april  19:30 Bijbelstudie (PCC)
Woensdag 10 mei  09:30 Kerkenraad (PCC)
    14:00 Functioneringsgesprekken met kerkenraad en predikant
  12-14 mei  Art of Faith Festival (voormalige abdij van Bornem)
Zaterdag 13 mei   Synodevergadering
Zondag 04 juni  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag 14 juni  19:30 Kerkenraad
Woensdag 23 augustus 19:30 Kerkenraad
Woensdag 13 september 19:30 Kerkenraad

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 2 april                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 
Donderdag, 6 april                                                       19:00  Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
 
 
Zondag, 9 april                                                                                                          8:30 Paasontbijt - Pasen
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 16 april                                                                                                             Gemeentevergadering
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Martine De Jonge
 
Zondag, 23 april                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 30 april                                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Chris Vonck
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / KRAS vzw (armoedebestrijding)
Organist(e) 
Koffiedienst   Rita Martens
 
Zondag, 7 mei                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer /  Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
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Bijbelleesrooster

Bepaalde foto's: Pixabay gratis

 April

zo 2 Matteüs 21:1-9  Je koning komt eraan
ma 3 Matteüs 21:10-17 Jezus in de tempel
di 4 Psalm 120  Bevrijd mijn ziel
wo 5 Matteüs 26:1-16  Gezalfd met olie
do 6 Matteüs 26:17-75 Uitgeleverd en verloochend
vr 7 Matteüs 27:1-56  Beschuldigd en gekruisigd
za 8 Matteüs 27:57-66 De achterblijvers 
zo 9 Matteüs 28:1-15  Hij is niet hier
ma 10 Matteüs 28:16-20 Ga op weg
di 11 Psalm 139:1-12  U kent mij
wo 12 Psalm 139:13-24  Wonderbaarlijk gemaakt
do 13 Nehemia 1:1-11  Een nederig gebed
vr 14 Nehemia 2:1-10  Een verzoek aan de koning
za 15 Nehemia 2:11-20 Op zoek naar medestanders 
zo 16 Nehemia 3:1-10  Aan de slag
ma 17 Nehemia 3:11-21 Samenwerken loont
di 18 Nehemia 3:22-32 Een bont gezelschap
wo 19 Nehemia 3:33–4:8 Verdedig Gods werk
do 20 Nehemia 4:9-17  Op je hoede
vr 21 Nehemia 5:1-13  Klachten en verwijten
za 22 Nehemia 5:14-19 Onbaatzuchtig 
zo 23 Psalm 23  Het ontbreekt mij aan niets
ma 24 Nehemia 6:1-9  Valse voorwendselen
di 25 Nehemia 6:10-19 Bangmakerij
wo 26 Nehemia 7:1-7a(-60) Teruggekeerde ballingen
do 27 Nehemia 7:61-72a Tijd om te vestigen
vr 28 Nehemia 7:72b–8:12 Voorlezing van de wet
za 29 Nehemia 8:13-18 Loofhuttenfeest 
zo 30 Nehemia 9:1-8  Boetedoening
 
 Mei   
ma 1 Nehemia 9:9-17  Een God van vergeving
di 2 Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding
wo 3 Nehemia 9:29-37 Gods geduld
do 4 Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1)
vr 5 Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2)
za 6 Psalm 149  Glorie voor Gods getrouwen 
zo 7 Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde


